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Cepte Prestij'i seçene yurt dışındaki interneti 
Türk Telekom'dan 


Cepte Prestij tarifelerine gelerek şifre kartları ile aktivasyon yapan müşterilerimize 12 ay boyunca 12 ay 

geçerli 1 GB yurt dışı internet boyunca hediye, 


her ay 


1GB 


internet hediye 


pr 


kurumsal.turktelekom.com.tr e 4445 444 


Prestij Yurtdışı paketinden 13 Ağustos 2018 - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında faturasızdan faturalıya geçiş, numara taşıma veya yeni hat tesisi yoluyla, Cepte Prestij Tarifesi Silver, Bronze, Gold tekliflerinden herhangi birine gelerek 24 fatura dönemi taahhüt veren kurumsal aboneler yararlanabilecektir. Kampanya katılım tarihleri arasında aktivasyon yapan aboneler 17 Ağustos 2018 - 1 Ocak 2019 tarihleri arasında şifre karttaki şifre ile paketlerini tanımlayabileceklerdir. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz olacaktır. Kart üzerindeki şifre tek kullanımlıktır. Paketten faydalanabilmek için hat aktivasyonu gerçekleştikten sonra 17 Ağustos 2018 - 1 Ocak 2019 tarihleri arasında PRESTIJ YURTDISI bir boşluk şifreyi 
yazıp, 5555'e ücretsiz SMS gönderilmesi gerekmektedir. Paket kapsamında fatura dönemi boyunca kullanabileceğiniz 34 
ülkede geçerli 1 GB yurt dışı cepten internet 12 fatura dönemi boyunca ücretsiz olarak sunulacaktır. Hediye yurt dışı internet hakkını aşan yurt dışı internet kullanımları paketin standart aşım ücretleri üzerinden ücretlendirilir. Abonelerin bu pakete kayıt olmalarından sonraki fatura dönemi sonunda kullanılmayan haklar silinecek, herhangi bir şekilde kullanılmayan faydalar sonraki aya devretmeyecektir. Hattın iptal olması, hattın iptal olmasına sebebiyet verilmesi, diğer operatörlere taşınması, abonenin ilgili tarifede kalma taahhütünü bozması veya abonenin teklifin geçerli olmadığı bir tarifeye geçiş yapması halinde ilgili işlemlerin gerçekleştiği tarih itibarıyla paket iptal edilecektir. Ayrıntılar: www.turktelekom.com.tr 


İkinlendirme VAKIF 
KATILIM 
KOBİ'LERE 
DESTEĞİ 

SÜRDÜRÜYOR 


12 milyar dolar 
ihracata koşuyor 


“Sessizce 
Büyüyor 


AYFER YILDIZ 


Beşyıl önce İsviçreli Georg 
Fischer tarafından satın alınan Hakan Plastik, artık 
GF Hakan Plastik adıyla faaliyet gösteriyor. Şirket, sessiz boru üreticisi olma yolunda ilerliyor. 


LI 


IGINDLİLER 


Amerikan 
Ekonomisinde 
İniş Zamanı mı? 


GEOFF COLVIN 


Birleşme ve 
Satınalmalar Nasıl 
Etkilenecek? 


AYFER YILDIZ 


Ekonomi yavaşlayacak. 
Boğa piyasası sona erecek. 
Nedenleri ve neler yapılması gerektiği bu yazıda. 


YE 


Rusya'nın Sberbank'ın iştiraki Denizbank hisselerini 
3.2 milyar dolara Dubaili 
Emirates NBD'ye satışı, 
U.N. Ro-Ro, Trendyol'un 
Alibaba'ya satışı Türkiye'ye ilgiyi artırıyor. 


Ldu 


KOBİ'lere Destek 
Olmaya Devam 
Edeceğiz 


AYFER YILDIZ 


Sektörün genç bankalarından Vakıf 
Katılım, 2.5 yıllık sürede hızlı büyüyor. Banka, şuanda 77 olan şube sayısını yılsonunda 100'e çıkarmayı planlıyor. 
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Medya 
Ajansları ve 
Yeni Stratejiler 


ŞULE LALELİ 


Reklamcılar Derneği'nin açıklamalarına göre Türkiye'deki medya yatırımları 
2017 yılında yüzde 6,3 oranında büyüyerek 8 milyar 
TL'yi aştı. Türkiye pazarı başarıyla büyüyor. 


Hp 
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“THE OUEST FOR HARMONY IS 
NEVER-ENDIİNG." | BENJAMIN CLEMENTİNE, 


MUSICAL ARTIST, WEARS THE 
VACHERON CONSTANTIN FIFTYSIX. 


ONE OF 
VACHERON CONSTANTIN | NOT MANY, 


GENEVE 


ISTANBUL |0 212345 0101 


14» Son Pipetler 

Çevre kirliliğinde payı olan ama 

aynı zamanda yerine alternatif bulunması da kolay, plastik pipetlerin günleri sayılı. BETH KOWITT 


EYLUL eola; SAYI 13e2 


16 > Büyümenin Lokomotifi Dijital 
Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 
26. büyük pazarını oluşturuyor. 
2018 yılı için ise yüzde 7-10 
arasında büyüme öngörülüyor. 
Büyüme potansiyeli içinde Türkiye adına halen umut var görünüyor. 
ŞULE LALELİ 


21» Telefon Artık FMCG Ürünü 
Daha önce de örnekleri görülmüştü ama A101'in Honor 9 Lite'ı Aldın 
Aldın' kampanyası ile sunması akıllı telefonların hızlı tüketilen tüketici ürünü (FMCG) haline geldiğinin ilanı oldu. Piyasadaki değişime bu alt başlığı da eklemekte yarar var. 
KEREM ÖZDEMİR 


26» Gayrimenkulde 30 Milyar 
TL'lik Pazar 

BYY Finans'ın kurucusu Bekir Yener 
Yıldırım, gayrimenkul yatırım fon 
pazarının toplam büyüklüğünün 5 
yıl içinde 30 milyar TL'ye ulaşmasını öngördüklerine dikkat çekiyor. 
AYFER YILDIZ 


32» Dünya Zirvelerinin Yeni Adresi 
Yeni yatırımlarla turizm sektöründe büyümeyi hedefleyen Cornelia 
Otelleri Grubu, Antalya Belek'te 5 
bin kişilik ileri teknoloji uluslararası kongre merkezi yatırımı yaptı. 
Kongre merkezi tamamlandığında 
Türkiye'nin en ileri teknoloji ve büyük kongre merkezi olacak. 
Merkez için yaklaşık 50 milyon dolar yatırım ön görülüyor. 

ŞULE LALELİ 


48» Vodafone Kırmızısı Servis 
Platformu: Vodafone Red 

Sekiz yıl önce kurulan platform geçen yıl kullanıcılarına 440 milyon lira fayda sağladı. Bunun yaklaşık yüzde 10'u GSM dışı alandan gelirken, Fi ile başlayan sanata destek çıkışının Kürk Mantolu 
Madonna ile tiyatroya uzanması dikkat çekti. KEREM ÖZDEMİR 


64 > Ofis Çalışanlarına Özel Spor 
Elit sporcuları eğitmekle tanınan 
Exos “ofis jokeyleri”nin sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için sofistike teknolojiden (ve düşük etkili egzersizden) yararlanıyor. 
PHIL WAHBA 


68” Dolar Bazında Dipteki Milyar 
Dolarlık Şirketler 

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi 
yılbaşından bu yana yüzde 50 


değer kaybetti. Endeks düşerken milyar dolarlık borsa şirketleri tarihi dip seviyelerine geriledi. 
ZEYNEP AKTAŞ 


71> Piyasalarda Yüksek 
Volatil Dönem 

Hızlı fiyat hareketleri ve yüksek volatil dönem piyasalarda gerilimi tırmandırırken sonbahara kadar fiyat marjlarındaki genişleme devam edecek. ZEYNEP AKTAŞ 


73» Güney Afrika'nın Kalbi 
Muhteşem plajlar, güçlü tarih- Afrika'nın en hareketli ve kozmopolit şehirlerinden birini ziyaret ettiğinizde bütün bunları 

bir arada bulma olanağınız var mı? 
Cape Town'da uzmanıyla şehir turu. 
ADAM ERACE 


78» İstanbul'un Yeni Buluşma 
Noktası 

Astaş Holding'in son projelerinden 
Mandarin Oriental Bosphorus, 
İstanbul, yüksek standartları 

ve elit mekanları tercih edenler 

için bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Projenin toplam yatırım değerinin 2,5 milyar TL'ye ulaşması planlanıyor. BEGÜM NUR ALKIŞ 


86” Six Senses'in Önceliği Deneyim 
Sağlıkla beraber sürdürülebilirlik öne çıkıyor. Six Senses'in 

Başkanı Bernhard Bohnenberger, 
Bangkok'ta sürdürülebilirlikten sorumlu bir başkan yardımcısı ve ekibiyle mucizeler yaratıyor. 
ANAHİD HAZARYAN 
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Creating new heights 


The new Montblanc 1858 Geosphere. 
Spirit of Mountain Exploration. 


montblanc.com/1858 
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SUN YAKIN Mi? 


MERHABA, Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihte yaşadığı en derin, en karmaşık, en kapsamlı, en büyük krizlerden birini idrak ediyoruz. 
Kısa günün bilançosu acı da olsa Türk Lirası değer kaybetti, ABD Doları/TL kur 7'yi görüp döndü ve ciddi dalgalanma oldu. 
Uzmanların birkaç yıldır dikkat çektiği Türk ekonomisindeki kırılganlık için hükümetin aldığı/alacağı kararlar gündemde. 
Kapak konusu için bu gündeme paralel olarak yönümüzü Amerikan Fortune'a çevirdik. Yeni dengeler konusunda sadece Türkiye'nin değil, Amerika'nın da bir seri önlem alması gerektiğinin altı çizilen haberde, Bank of America Merrill Lynch ekonomisti Michelle Meyer'in yazısındaki “belirsizlik şoku” olgusunun çoktan ortaya çıkmaya başladığı öngörüsüne yer veriliyor. 


DİSKOTOPU 

“ABD ekonomisinde iniş zamanı mı” başlıklı yazıyı kaleme 

alan Fortune Editörü Geoff Colvin, ekonomi yavaşlayacak 

ve boğa piyasası sona erecek derken bu konuda şu bilgileri aktarıyor: “Ekonominin gücüyle ilgili bütün bu göstergeler sönüp gitmeyecek. Göz ardı edilmemesi gereken temel gerçekler maskeleniyor. Mevcut ekonomik büyüme başlangıç noktasından çok, sona daha yakın; nitekim durgun borsa gibi biriken işaretler bu görüşü destekliyor. Kaygılar şimdiden uzun vadeli faizlerin yükselmesi için baskı oluşturuyor. Ticaret savaşının etkileriyle ilgili belirsizlik pek çok şirketin eyleme geçmesini ertelerken, potansiyel yatırımları da durduruyor. Nitekim disco toplarının geçişine bakın, ekonomik uyarı sinyallerini her yerde göreceksiniz.” Yazının devamında ise Amerikan ekonomisinde eninde sonunda ciddi bir yavaşlama ya da hatta resesyon görüleceği ve belki de bu durumun düşünüldüğünden daha hızlı şekilde ortaya çıkacağına işaret ediliyor. Bu durum başta Amerika olmak üzere tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. 
Eminiz siz de ilgiyle okuyacaksınız... 

Fortune Türkiye ekibi olarak Eylül ayı için heyecenlıyız. Titiz bir çalışma ile gerçekleştirdiğimiz Fortune 500 listemizin şirket yöneticileri ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdiği Fortune 500 Gala Gecesi ve Ödül Töreni için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Conrad Otel'de gerçekleşecek etkinliğimizin yansımalarını gelecek sayılarımızda sizlerle paylaşmış olacağız. 

İyi okumalar... 


CÜNEYT TOROS gn 
FORTUNE TÜRKİYE YAYIN DİREKTÖRÜ 


infomfortuneturkey.com 
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İMTİYAZ SAHİBİ 
GLOBAL 360 MEDYA VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş ADINA: NEVZAT ÇALIŞKAN YAYINCI: BİGE DARUGA ÇALIŞKAN 


TÜRKİYE 

YAYIN DİREKTÖRÜ Cüneyt Toros / cuneyttoglobal360medya.com 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Şule Laleli / suleldglobal36O0medya.com 

ART DİREKTÖR Kemal Toğanç / kemaltdglobal36O0medya.com 

BORSA EDİTÖRÜ Zeynep Aktaş / zeynepa(global36Omedya.com 

DIŞ HABERLER EDİTÖRÜ Anahid Hazaryan / anahidhglobal36O0medya.com TEKNOLOJİ EDİTÖRÜ Kerem Özdemir / keremo(glabal360medya.com FİNANS EDİTÖRÜ Ayfer Yıldız / ayferyoglobal360medya.com 

HABER MERKEZİ Begüm Nur Alkış / beguma(global360medya.com 

SAYFA SEKRETERİ Adem Samet Tonbul / ademtglobal360medya.com 


DIJITAL 

DİJİTAL DİREKTÖR Seda Özcan / sedaogroupmedya.com 

DİJİTAL PROJE YÖNETİCİSİ Özge Özcan Kurt / ozgekgroupmedya.cam FORTUNETURKEY.COM İÇERİK DİREKTÖRÜ Ezgi Dilekçi / ezgidglobal360medya.com DİJİTAL REKLAM DİREKTÖRLERİ Mine Balkan / minebgroupmedya.com 

Nazlı Acar Aygenç / nazliadgroupmedya.com 

DİJİTAL REKLAM DİREKTÖRLERİ Nazlı Acar / nazliadgroupmedya.com 

DİJİTAL REKLAM REZERVASYON Selim Altınkaynak / selima(groupmedya.com 


REKLAM SATIŞ VE PAZARLAMA 
GLOBAL 360 MEDYA VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 


REKLAM GRUP BAŞKANI Gürhan Gezer / gurhanggroupmedya.com 

REKLAM GRUP BAŞKAN YARDIMCISI Selim Erem / selimeglobal36O0medya.com REKLAM DİREKTÖRLERİ Ayşegül Akbulutlar / aysegulaglobal36O0medya.com Edna Levi / ednaldglobal360medya.com 

Alev Zorlutuna / alevzWglobal360medya.com 

REKLAM KOORDİNATÖRÜ Özgür Çokgezen / ozgurcgglobal360medya.com REKLAM MÜDÜRÜ Gökhan Gülsoy / gokhangglobal360medya.com BÖLGELER REKLAM DİREKTÖRÜ İsmail Küçük / ismailkögroupmedya.com 

İŞ GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ Beliz Büyükönal / belizbiglobal360medya.com EVENT VE PROJELER DİREKTÖRÜ Ebru Döner / ebrudgroupmedya.com 

EVENT VE ÖZEL PROJELER MÜDÜRÜ Barış Ulusoy / barisudgroupmedya.com REZERVASYON MÜDÜRÜ Ender Parlar / enderp(groupmedya.com, REZERVASYON VE AR-GE MÜDÜRÜ Seyhan Erat / seyhane(dgroupmedya.com REKLAM TEKNİK MÜDÜRÜ Mesut Öztürk / mesutoGgroupmedya.com ABONE VE ESKİ SAYILAR Betül Gökçe / betulggroupmedya.com 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Kura karşı topyekün harekat 


Kurda yaşanan sert hareketlerin enflasyonu etkilemesi beklenirken, büyümede yavaşlama öngörülüyor. Eylül ayında ABD ile ilişkilerin yanı sıra 
Merkez Bankası'nın faiz kararı ve 
OVP gündemde olacak. 

Ayfer Yıldız 


i DOLAR, ABD MERKEZ 
BANKASI'NIN (FED) 
Mayıs 2013'te faizleri artırmaya başlayacağını açıklamasından bu yana yükseliş eğiliminde. O tarihten bu yana yaşanan gelişmeler kurun sert hareketlerine neden oluyor. Bunlar arasında Gezi olayları, Trump'ın ABD Başkanlığı'na gelmesi, terör olayları, Halkbank davası sayılabilir. Ancak, en volatil hareketlerden biri ABD ile siyasi ilişkilerdeki tansiyonun artmasıyla yaşandı. Merkez Bankası, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile BDDK bankaları ve reel sektörü rahatlatmak için aksiyon planlarını devreye aldı. Atılan adımlar 7 TL'nin üzerine çıkan kurun 
6 TL'nin altına gerilemesini sağladı. 

Diğer yandan Katar, 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım yapacağını açıkladı. Türkiye'nin geçici ekonomik zorlukların üstesinden geleceğini açıklayan Çin, Çinli ve Türk 


şirketlerinin piyasa kuralları temelinde işbirliği projeleri imzalamalarını desteklediğini kaydetti. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri ile ilişkilerin tekrar güçleneceği beklentisi arttı. 
Türkiye'nin makroekonomik anlamda altı doldurulamayacak spekülatif bir atakla karşılaştığını belirten Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar, “BDDK, Hazine ve Maliye'nin koordineli attığı adımlar olumlu oldu. Ancak, bu adımların devamı gelmeli. Örneğin, swap hamlesi tek başına faiz artışından daha iyi bir sonuç verdi” değerlendirmesinde bulunuyor. Türkiye'nin en büyük ticari partneri Avrupa Birliği ile ilişkileri tekrar başlatmasının önemine dikkat çeken Salar, Türk varlıklarının şu anda çok ucuzladığını, fon akışlarının tekrar sağlanması için yatırımcı algısını düzeltmek gerektiğini vurguluyor. >> 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BRİFİNG 


>> Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak'ın 6 bin 100 
uluslararası yatırımcıyla yaptığı telekonferans oldukça önemli. Albayrak, yatırımcılara Türkiye ekonomisinin öncelikleri ile kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara ilişkin bilgiler verdi. IMF ile bir görüşme olmadığını belirten Albayrak şöyle devam ediyor: “Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı 

para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz. 
Temel amacımız doğrudan yatırım çeken, bölgenin yatırım merkezi bir ülke olmaktır.” Albayrak, enflasyonu düşürmenin en önemli öncelikleri olduğunu vurguluyor. 


REEL SEKTÖRE KORUMA 
KALKANI GELDİ 

Bu arada, gelişme ve ihtiyaçlara göre kurumların da hızlı kararları devreye aldığı görülüyor. 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, piyasalardaki hareketliliğe karşı yeni tedbirler alırken, kredi kanallarının açık tutulmaya devam edileceğini açıkladı. 
Açıklamada, “Kur etkisiyle teminatı yetersiz kalan firmalardan ilave teminat talep edilmeyeceği belirtildi. İTO Başkanı 
Şekib Avdagiç, “Kredilerin geri çağrılmaması ve nakit akışının korunması ile reel sektörün en önemli beklentileri karşılanmış 


le 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oldu. Bakanlık bu kritik dönemde ekonominin can damarı olan reel sektörü kalkanla korumaya aldı” diyor. Düzenleme ile reel sektörün üç kritik talebinin karşılık bulduğunu belirten 
Avdagiç şöyle devam ediyor: “Birincisi piyasadaki likiditenin daralması engellendi. 
Reel sektörün yeni kredilere erişim imkânı korundu. İkincisi, ilave teminat baskısı ortadan kalktı. Üçüncü olarak da kredi geri çağırma gibi hadiselerin önüne geçildi. 
Ekonomi yönetimimiz son derece proaktif önlemlerle piyasalara güç verdi. Sıkıntılar henüz ortaya çıkmadan alınan bu önlemler son derece yerindedir ve iş dünyasının acil sorunlarına somut bir çözüm getirmektedir.” 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank da KOBİ ve girişimciler için 16 maddelik destek ve önlem paketi açıkladı. 
Doların yılbaşından bu yana yüzde 40'ı aşan oranda değer kazandığı görülüyor. Merkez 
Bankası verilerine göre, haziran sonu itibariyle özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu 
221.7 milyar dolar, kısa vadeli borcu ise 19.1 
milyar dolar. Kurdaki bu yükseliş eğiliminin en fazla döviz borcu olan şirketleri etkilemesi bekleniyor. Ancak, alınan tüm önlemlerle bu etkinin azaltılması öngörülüyor. 


Türkiye'nin ABD'ye 8.7 
milyar dolarlık ihracatı, 
11.9 milyar dolarlık 
ithalatı bulunuyor. 20 
milyar dolarlık ticaret hacmi bulunan iki ülke arasındaki siyasi gerilimin ekonomiye yansımasını azaltmak için topyekün hareket ediliyor. 

Bu arada, Türk varlıklarının ucuzlamış olması da yatırımcılar için fırsatları barındırıyor. Ünlü yatırımcı Marc Faber, 
Türk varlıklarına yatırım yapma zamanı olduğunu belirterek, bir miktar Türk hisse senedi alacağını açıkladı. Faber, Türkiye'nin ilerleyen dönemde volatiliteden etkilenmemek için hassasiyetlerini azaltıp, ticaret açığını daraltması ve cari açığı ortadan kaldırması gerektiğini belirtiyor. Faber'in uyarıları önemli. 


ENFLASYONDA ARTIŞ 
BEKLENTİSİ... 

Bu arada, kurdaki hareketler önümüzdeki dönemde enflasyona 

da yansıyacak. Kurda yaşanan yüzde 10'luk yükselişin enflasyonu yaklaşık 1.5 puan artırdığı ifade ediliyor. Haziranda yüzde 15.39 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 15.85'e çıkmıştı. 
Murat Salar'a göre, enflasyonda bir yükseliş eğilimi yaşanacak. Bu 

da ister istemez iç talebi etkileyecek. Ancak Salar, 
Türkiye ekonomisinin gelişmelere hızlı tepki verdiğini, faizlerdeki aşağı 


yönlü seyir başladığında düzeltmenin de geleceğini belirtiyor. Yani büyümede bir yavaşlama olsa da bu önümüzdeki dönemde dengelenecek. 

Türkiye, 2017 yılında yüzde 7.3 oranında büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7.4 
büyüme oranı yakalandı. 
İkinci çeyrek büyüme oranı 
10 Eylül'de açıklanacak. 
Beklentiler büyümenin yüzde 6 civarında olması yönünde. Ancak, üçüncü çeyrek büyüme oranının bu rakamların altında kalması öngörülüyor. 
Ekonomistler, daralan küresel finansal koşullar düşünüldüğünde Türkiye ekonomisinde kontrollü bir yavaşlamanın sağlıklı olduğunu belirtiyor. Bu yıl için büyüme beklentisi ise yüzde 5-5.5 seviyelerinde korunuyor. 


13 EYLÜL'DE MB FAİZ 
KARARINI AÇIKLAYACAK 
Piyasalar açısından eylül ayı önemli oldukça önemli 
olacak. 31 Ağustos - 1 
Eylül tarihleri arasında 
FED toplantısı bulunuyor. 
Temmuz toplantısında faizleri sabit tutan Merkez 
Bankası'nın 13 Eylül toplantısında alacağı karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. 

Diğer yandan, OVP'de açıklanacak. Şu anda herkesin gündeminde kurun hangi seviyede dengeleneceği sorusu bulunuyor. Bunu atılacak adımların yanı sıra siyasi ilişkiler belirleyecek. 


X Garanti 


vans Mille li yere, 


çıkmak için mil biriktirmeyi in. Miles&Smiles kredi 


en kazanacağınız millerle inizi 18 ayda rahat rahat ödeyin. 


başvurusunu 4440333 

nti, Garanti İnternet Şubesi, beleri ya da Garanti 

rinden yapabilirsiniz. 


li bilgi milesandsmiles.net'te. 


TURKISH AIRLINES (0) 


Miles&Smiles 


ALIŞVERİŞİNİZ UÇAK HIZINDA BİLETİNİ 


milesandsmiles.net of- $ /milesnsmileskk TÜRK HAVA YOLLARI'NIN TEK RESMİ KREDİ KARTI 


Avans Mil için 444 0 333 Alo Garanti, garanti.com.tr, Garanti şubeleri ve Garanti ATM'lerinden başvurulabilir. Miles&Smiles MasterCard ya da Miles&Smiles American Express© kredi kartlarından herhangi biriyle Avans Mil alınabilir. Avans Mil, başvurunun ertesi günü saat 16.00'dan sonra hesaba geçer. Alınacak Avans Mil tutarı 1.000 ve katları olmalıdır. Kullanılabilir limitin 10 katı kadar Avans Mil alınabilir. Miles&Smiles kredi kartı ve Miles&Smiles Platinum kredi kartı sahipleri bir seferde en fazla 100.000, Miles&Smiles Prive kredi kartı sahipleri ise 150.000 Avans Mil alabilirler. Kartın, Avans Mil talep edilen tarih itibarıyla gecikmeye girmemiş olması gerekmektedir. Alınan Avans Mil, talep edilen gün içinde değiştirilebilir/iptal edilebilir. Aynı kartla iki kez, avans dönemi içinde Avans Mil'ini kapatamamış kart sahipleri üçüncü kez Avans Mil başvurusunda bulunamazlar. Avans Mil tutarı 18 ay içerisinde bir defa yükseltilebilir. Yükseltilen Avans Mil tutarının, Avans Mil'e ilk başvurulan ekstre dönemini takip eden 18 ay içerisinde tamamlanması gerekir. Bir müşteri aynı kredi kartıyla iki kez üst üste Avans Mil borcunu alışveriş milleriyle kapatamayıp, kalan mil borcu için mil başına 4 kr. ücret ödeyerek borcunu kaparsa, üçüncü kez Avans Mil başvurusunda bulunamaz. Yurtiçi ve yurtdışında Miles&Smiles kredi kartlarıyla yapılan otomatik fatura ödemeleri; sigorta, emeklilik, vergi-ceza ödemeleri; kumar-bahis ve diğer kamu hizmeti ödemelerinden mil kazanılmamaktadır. Mil kazanımı, harcama yapılan üye işyerinin, işyeri kategori kodunda belirtilen sektöre göre sistemsel olarak yansıtılmaktadır. 


BRİFİNG 


4 


gezi 
SURUNU 


Keneler toplu iğne başı kadar bir ölçüye sahipler ama ABD'nin en pahalı sorununu 


ğ oluşturuyorlar. 
ABD'de kenelerden kaynaklanan hastalıkların sayısı on yıldan daha kısa bir sürede ikiye 


katlanıp 2016 yılında 
48,000'e çıktı. 


ABD Gıda ve İlaç 
Dairesi'ne (FDA) 
göre pazarda 202 
ilaç yeterince bulunmuyor; arzın talebi karşılamadığı bu kategorideki ilaçlardan dokuzu keneden kaynaklı hastalıkların tedavisine yönelik. 


e 202 


Laym hastalığı kene 

kaynaklı hastalıkların 

büyük bir bölümünü oluşturuyor. 


0d Mb 


CDC'nin (ABD Hastalık 
Kontrol ve Önleme 
Merkezleri) 2017 yılı boyunca parazitlerden kaynaklanan hastalıkları araştıran beş üniversiteye yaptığı bağış miktarı. 


—MCKENNA MOORE 


pr 
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Son pipetler 


Çevre kirliliğinde payı olan ama aynı zamanda yerine alternatif bulunması da kolay, plastik pipetlerin günleri sayılı. Beth Kowitt 


i ATIK SORUNUNUN 
AZALT, YENİDEN KULLAN Gözürmüne katladı 


bulunmayı hedefleyen Starbucks, plastik pipetleri lokasyonlarından çıkaran, gittikçe artan sayıdaki şirketlere ekleniyor. 

Starbucks her yıl kullandığı 1 milyar plastik pipeti 2020 yılına kadar yeniden dönüştürebilir pipet gerektirmeyen kapaklar ya da kâğıt ve doğaya karışabilen alternatif malzemelerle değiştireceğini açıkladı. 

Ancak bu alternatiflerin maliyeti pek de önemsiz sayılmaz; kâğıt pipetlerin maliyeti plastik olanların sekiz katına kadar çıkabiliyor. Ancak ilerici bir imaj sunmak isteyen Starbucks gibi bir şirket için bu maliyet farkını göze almaya değer. 

Starbucks'ın merkez pazarı olan Seattle'da temmuz ayı itibariyle restoranların plastik pipetler ve mutfak malzemeleri kullanmaları yasaklandı. Bu yasal 


düzenleme aslında tüm dünyada tüketicilerin çevre bilincinin artmasına paralel, plastik kullanımının kısıtlanmasına yönelik daha geniş çaplı bir girişimin parçası. 
ABD'de daha pek çok başka kent çoktan bu tür yasakları yürürlüğe soktu ya da konuyla ilgili yasal düzenlemeleri gündemine almış bulunuyor. 

Pipetler aslında genel anlamıyla plastik sorununun cüzi bir parçasını oluşturuyor ama insanların çoğu bir şey içmek için pipete gerek duymadığından, ortadan kaldırılması kolay bir sorun. 

Bu çevreci trend hemen ivme kazandı: Gıda servis işletmecisi Bon 
Appetit Management, 
Alaska Airlines, 

Ikea ve SeaWorld 

gibi şirketler plastik pipetleri yasakladılar ve 
McDonald's da halen plastik olmayan bir alternatifi test ediyor. 

Starbucks'ın kâğıt bardaklarını dönüştürmek zor olduğu için çevreci grupların sert eleştirilesiyle karşılaştı. 
Ancak bu sorun yalnızca Starbucks'a özgü de değil. Şirket mart ayında tamamen dönüştürülebilir ve doğaya karışabilir sıcak içecek bardağının 
üretimine destek için 10 
milyon dolar ayırdı. il 


O AGI STUDIO- GETTY IMAGES; KENE: JOEL SARTORE - NATIONAL GEOGRAPHİC CREATIVE/GETTY IMAGES 


Evimi çok seviyorum! 


 — Genci Müdürt e hip Önder Özpamukçu | & 


Koçtaş sabit ve-mobil iletişim hizmetleri, Wi-Fi Hotspot altyapısını Vodafone tarafından karşılamaktadır. Wi-Fi'Hotspot hizmetinden yararlanabilmek için Vodafone Net sabit internet erişiminin olması gerekmektedir. Servislerin kullanımından oluşan ses; internet ücretlendirmesi müşterinin tarifesinden yapılmaktadır. Servisler 3. kişilere kullandırılamaz. Bilgi için: vodafone.com.tr/1s-Ortagim 


Büyümenin lokomotifi dijital 


Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 

26. büyük pazarını oluşturuyor. 2018 yılı için ise yüzde 7-10 arasında büyüme öngörülüyor. Büyüme potansiyeli içinde Türkiye adına halen umut var görünüyor. Şule Laleli 


| REKLAM REKLAMCILAR DERNEĞİ on yıllardır sürdürdüğü medya ve 
reklam yatırımları tahmini raporu, bu yıl ilk kez bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte işbirliğiyle hazırladı. Rapor; Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma ajanslarının verileri ile birlikte RTÜK başta olmak üzere diğer sektör-medya örgütlerinden sağlama amaçlı veri toplanarak oluşturuldu. 

Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 26. büyük pazarını oluşturuyor ve toplam hacim içinde payı yüzde 0,4 seviyesinde. 
Bununla birlikte Türkiye'de medya yatırımları dünya ortalamasına göre daha hızlı bir büyüme kaydetmiş olsa da GSYH içindeki oranının yalnızca binde 0,26 seviyesinde olduğu görülüyor. Rapora göre; söz konusu oran, ilk 42 pazar içindeki en düşük seviye. Bu durum Türkiye'nin medya yatırımlarının iyi bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor. 

Medya yatırımlarına gelince... Bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artış söz konusu. 2018 yılı için ise yüzde 7-10 arasında bir büyüme öngörülüyor. 
Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma kuruluşlarının sağladığı verilerle oluşturulan medya yatırımları 2017 yılında 8.020 milyon TL (2.203 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25'ini oluşturan reklam yatırımları ise 2.673 milyon TL (734 milyon dolar) oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları 10.693 
milyon TL (2.938 milyon dolar) olarak kaydedildi. 


Rapora göre; medya yatırımlarındaki büyümede itici güç olan sektörlerin başında inşaat ve dekorasyon ile kozmetik ve kişisel bakım geliyor. Perakendecilik ve finans ise medyada en çok yatırım 

yapan diğer sektörler olarak ön plana çıkıyor. 

»* Medya yatırımlarında en büyük payı yüzde 
47,8 TV, 

»* Dijital mecraların pastadaki payı yüzde 25,9 
* Yazılı basın 
yüzde 12 
* Televizyonlara yapılan medya yatırımı 
3.834 milyon TL 

* Dijital mecralara 2.078 
milyon TL 

* Yazılı basın mecralarına 
yapılan medya yatırımları 963 
milyon TL 

» Radyolara yapılan medya yatırımları 255 milyon TL 

2017 yılı itibariyle dijital medya 
yatırımlarının ilk defa diğer tüm mecraların önüne geçip en büyük paya sahip mecra olması bekleniyor. 2017 yılında dünya genelinde yüzde 4 büyüdüğü tahmin edilen toplam medya yatırımlarının yüzde 37'si dijital mecralara yapıldı. 

Raporda; yıllık medya yatırım büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde olan 42 ülkedeki toplam yatırım hacminin 529 milyar dolar olduğu ve bu rakamın dünya genelindeki toplam yatırımların yaklaşık yüzde 95'ini temsil ettiği ifade ediliyor. 

Rapora göre; 2017 yılı itibariyle bu ülkelerdeki medya yatırımları bir önceki yıla oranla ortalama yüzde 3,9 seviyesinde büyüdü ve gayrisafi yurtiçi hâsıla rakamları içinde oranı binde 0,74 seviyesinde gerçekleşti. 
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O SHUTTERSTOCK 


BRİFİNG 


Kuantum liderlik 


Fortune okuyucuları için bu ay seçtiğimiz kitaplarda, 

sınırlarla oynamaktan ve 21.YuzYI | kuralları yeniden yaratmaktan " LDA | korkmayan, kuantum fiziğinden LiD 

esinlenerek çak güçlü bir işletmecilik ve liderlik düşünce DANA modeli olan “Kuantum Liderlik” 

kavramını öğreneceksiniz. 7 
Ayrıca PR'a harcanan paranın KK ONY karşılığını nasıl alacağını anlamak isteyen iletişimciler N—S için başucu niteliğinde bir KAZ ÜNL İS kitap bulacak ve Büyük Veri NN v 

ile insan doğasına ilişkin XNXX öğrenebileceklerinizin sınırının İNLA NI olmadığını göreceksiniz. # 
BEGÜM NUR ALKIŞ 


VE 


21YÜZYILDA LİDERLİK 


Danah Zohar 

Fizikçi, felsefeci ve yazar Danah Zohar kitaplarında kuantum fiziğinden esinlenerek çok farklı tezler ortaya koyuyor. The Kitap Yayınevi'nden 

çıkan kitabında Zohar, yine kuantum fiziğinden esinlenerek çok güçlü bir işletmecilik ve liderlik düşünce modeli ortaya koyuyor. Buna da “Kuantum Liderlik” adını veriyor. Kitapta Kuantum Liderler; yönettiği sistem gibi her zaman kaosun kıyısında harekete hazır şekilde bekleyenler ve belirsizliğin potansiyel bilinmeyenleri içinde çalışanlar olarak tanımlanıyor. Kuantum Liderler, vizyon ve değerlere önem verir, çok kolay uyum sağlar ve sınırlarla oynamaktan, kuralları yeniden yaratmaktan korkmaz ve farklılıkları yönetirler. 
Zohar, kitabıyla liderleri; çalışanlarının, işletmelerinin ve hizmet ettiği müşterilerinin potansiyellerinden tam anlamıyla yararlanmak için ilham 

verici bir eser ortaya koyuyor. Zohar, MIT'te fizik ve felsefe eğitimi aldı. 
Lisans eğitiminden sonra Harvard Üniversitesi'nde felsefe, din ve psikoloji çalışmalarında bulundu. Financial Times ve Prentice Hall tarafından zamanımızın “en büyük yönetim düşünürlerinden biri” olarak isimlendirilen Zohar; Volvo, Astra Pharmaceutical, Warner-Lambert Pharmaceutical, 

Philip Morris Tobacco, Marks&Spencer, Shell, British Telecom, Motorola, Philips, BMW, McCann Erickson, Coca-Cola ve McKinsey gibi dünyanın en önemli şirketlerine üst düzey yönetici eğitim programlarını uyguladı. Yazarın UNESCO, Avrupa Kültür Fonu, Davos Dünya Ekonomik Forumu başta olmak üzere birçok ülkenin ulusal ve yerel kurumlarında konferanslara devam ediyor. 


Pi 


DÜRÜSTLÜK ÇAĞI 

Gini Dietrich 

The Kitap Yayınevi'nden 

çıkan Dürüstlük Çağı'nda 
PR'a harcanan paranın karşılığını nasıl alacağını anlamakisteyen iletişimciler için yazıldı. Kitap, SEO uyumlu içerik oluşturmak, siyah ve beyaz şapkalar, 

içerik kazıyıcılar, webinerlar, bloggerlar, trollerle başetmek, skandallar, kriz anlarında itibar yönetimi, markanızın hikâyesini yaratmak, yeni basın bülteni yazma teknikleri, mailing sistemi, yeni medyada basınlailişkiler ve dijital dünyada var olmanın yolları gibi konuları sakince açıklıyor. 
Kitabın çevirmenliğini ise 
Banu Adıyaman yapıyor. 


BANA YALAN SÖYLEDİLER: 
İNTERNET VE GERÇEK 
YÜZÜMÜZ 

Seth Stephens-Davidowitz 


Koç Üniversitesi Yayınları'nın yayımladığı kitapta veri bilimcisi Seth Stephens- 
Davidowitz reklam vermekişe yarıyor mu, hangi üniversiteye gittiğimin bir önemi var mı, borsayı kandırabilir miyiz, medya taraflı haber yapıyor mu gibi soruları gündeme getiriyor. Kitap, Ferit Burak Aydartarafından Türkçeye kazandırıldı. 
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En değerli birikim tavsiyemiz: 
Muğla / Akyaka - Kitesurf 


Uluslararası kitesurf yarışmalarına ev sahipliği yapan Akyaka, hiç dinmeyen rüzgârı, sığ denizi ve uzun plajıyla kitesurf yapmak için doğru adres. Aynı zamanda yemyeşil doğası 

ve masmavi deniziyle de öne çıkan Akyaka, Türkiye'nin 

en gözde tatil rotalarından biri. 


Bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirip hayallerinize yer açın diye, İş Bankası Yüz Yüze Bankacılık ayrıcalıkları hep yanınızda, Size özel Müşteri İlişkileri Yöneticileriyle hızlı hizmet veriyor, birikimlerinizi ustalık ve 

güvenle değerlendiriyoruz. 


Siz hayallerinize bakın, gerisini bize bırakın. 
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TELEFON ARTIK FMCG URUNU 


Daha önce de örnekleri görülmüştü ama A101'in Honor 9 Lite'ı Aldın Aldın” kampanyası ile sunması akıllı telefonların hızlı tüketilen tüketici ürünü (FMCG) haline geldiğinin ilanı oldu. Piyasadaki değişime bu alt başlığı da eklemekte yarar var. 
Kerem Özdemir 


AKILLI TELEFON PAZARI ciddi biçimde değişiyor. Buradaki değişimin en sansasyonel göstergesi, Huawei'nin adını 
Apple ve Samsung'un yanına yazdırmasının ardından bir adım daha ileri giderek adetsel olarak 
Apple'ı geride bırakması oldu. 
Satış adetlerine göre Samsung'dan sonra dünyanın ikinci büyük akıllı telefon markası olan Apple, koltuğunu 
Çinli Huawei'ye kaptırdı. Son birkaç yıldır hızlı büyümesini sürdüren 
Huawei, ABD yasağına rağmen bu yılın eyreğinde 54,2 milyon adet telefon satarak önceki yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 40,9 artırdı. 
Bu skorla Huawei, satış adedini yüzde 0,7 artırarak 41,3 milyona çıkaran Apple'ı geride bıraktı. Huawei, son çeyrekte 71,5 milyon adet cihaz satmasına karşın önceki yılın aynı dönemine göre satışlarında yüzde 10,4 elefonun emtialaşma - düşüş yaşayan Samsung'a da göz kırptı. 
ecine dikkat çekiyor. 1 —- ME Aradaki fark büyük görünse e el 


mili 


cl 


FORTUNETURKEY.COM // EYLÜL 2018 


FOKUS 


9Lite'ın sadece dört ay sonrasında gelen Honor 10 (sol başta), yapay zeka ve 24 MP kamera barındırıyor. 


>> Huawei'nin satış büyümesi ve Samsung'un düşüşü düşünüldüğünde güvenli pozisyondan bahsetmek güçleşiyor. 

Samsung'un yüzde 20,9 ile pazar lideri ve Apple'ın yüzde 12,1 ile üçüncü olduğu akıllı telefon pazarında Huawei'nin yüzde 15,8 ile bu iki geleneksel markanın arasına girdiğini gösteren IDC verilerine derinlemesine bakınca görülen tablo bu şekilde. 

Bu, akıllı telefon dünyasında Çin'in sadece markalara üretim yapan bir ülke olmaktan çıkıp kendi markaları ile dünya ligine adını 
yazdırması anlamına geliyor. Apple'ın 1 
trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olması, bunun çok abartılmaması gerektiğini düşündürüyor ancak inkar edilemeyecek önemde bir değişim daha var ki bunun, abartılmasında yarar var. Bu da bütün bu ileri teknoloji ve piyasa oyununun ötesinde akıllı telefonun meta olarak niteliği ile ilgili. 

Bu, Güney Kore mucizesinin ardından Çin mucizesinden bahsetme zamanının geldiğini gösteriyor. Huawei'nin satışlarına Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo gibi diğer Çinli markaların satışları da global satışlar içinde Çin'in payı yüzde 50'ye karşılık geliyor. Bu tablo içinde şimdiden starlaşan Huawei'nin hikayesi, akıllı telefonun emtialaşma yolculuğuna da ışık tutuyor. 

Huawei'nin sağladığı büyümede büyük pay sahibi olan alt markası Honor'ın, satış rakamındaki 16 milyon adetlik artışın üçte ikisini getirdiği hesaplanıyor. 5-6 bin lira civarında dans eden üst segment oyuncakların cazibesinin tartışmasız olduğu akıllı telefon pazarında Honor'ın bin lira civarındaki fiyat segmentinde sağladığı başarı tartışma 


götürmüyor. Bu başarının daha çarpıcı boyutu, satış kanalları anlamındaki inovasyonda hızlı hareket etmenin başarılmış olması. 


UCUZ TELEFON OPERASYONU daha çok düşük kar marjı ile operatör ya da internet üzerinden oynanan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Burada ilk seçenekte miktar riski operatöre yıkılırken, internet satışında pazarlama maliyetlerinin aşağı çekilmesi fayda yaratıyor. Honor'ın Türkiye'de A101 kanalını kullanmaya başlaması, bunların dışında bir üçüncü yolu ortaya çıkarıyor. 
A101 kanalı, CEO Erhan Bostan'ın kısa sürede ürün eritme konusunda en güçlü silahları olarak konfigüre ettikleri Aldın Aldın bölümünde tüketicinin karşısına çıkıyor. 

İkisi önde ikisi arkada bulunan dört kamera ile fotoğraf deneyimine odaklanan Honor 9 Lite'ın her iki yüzündeki 13 ve 
2 megapisellik kameraları ile yapılan çekimler, telefonun full 
view özelliği ve HD ekranı sayesinde yüksek görüntü kalitesi ile izlenebiliyor. Bu, sıradan bir kullanıcının ihtiyacını karşılamakta yeterli ve hatta daha fazla karışıklığa sebep olmadan ihtiyacı karşılaması nedeniyle tercih ve takdir görmeye aday bir özellik. 

P20 Pro'nun gazetedeki bir makalenin fotoğrafını çekerken yapay zekayı kullanarak makaleyi istediğimi anlaması ve o bölümü kırparak tarayıcı modunda kaydetmesi benim için muhteşem bir özellik. Haber arşivleme süremi ciddi biçimde kısaltan bu özellik, fotokopi makinesi veya tarayıcıya gerek bırakmayarak süreci bütünüyle mobilleştirmiş oldu. Ancak basit (feature) telefonlardan akıllı telefona henüz geçmemiş olan tanıdıklarım “hangi telefonu alayım” diye bana geldiklerinde, dertlerinin fotoğraf ve video çekip bunu çevrelerindekilere göstermek olduğunu belirtiyorlar. Torunlar, kedi ve mahalle, en fazla gösterilmek istenen temalar. 

50 yaşın üzerindeki kitlede gözlemlediğim bu deneyim 
tipi, genellikle telefonu üzerinde taşımayan yaşlının “evladım şu telefonu getirip benim kedinin videosunu aç” demesine kadar giderken, telefonu düşürüp ekranını kırması ile tanımlayabileceğim daha dinamik ve genç bir kitle, video, müzik ve oyun üçgeninde yaşıyor. Bu kitlenin telefon değiştirme 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oranının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 

Honor 9 Lite'ın her iki kesime de hitap ediyor olduğunu anlamak güç değil. Özel efektlerle selfie'leri süsleme olanağı her iki alıcı segmenti için de cazipken Güç tasarrufu özelliği ile 86 saat çevrimdışı müzik dinleme veya 13 saat çevrimdışı video izlemeye olanak tanıması ise, ikinci kesime hitap eden bir özellik. 


SON DÖNEMDE tavsiyede bulunmamı isteyen tanıdıkların özellikle fiyat ve garanti konularına odaklandıklarını görüyorum. 
Akıllı telefon kullanım deneyimi olanlar zaten üst modele geçmekle yetiniyorlar ancak bu bahsettiklerim, basit telefondan akıllı telefona geçenler. Honor, birinci soruda kabul edilebilir sınırlar içinde kalırken açıkçası garanti konusundaki politikalarından haberdar değildim. Bostan'ın “en etkili iletişim mecrası” olarak nitelediği vitrin afişinde Honor için iki yıllık Huawei garantisinin söz konusu olduğunun yazması, bu konuya da açıklık kazandırmış oldu. Huawei'nin dünyadaki 
Pazar payını artırmada bu kadar etkili olan Honor, AlOl afişi ile Türkiye'de güçlü bir başlangıç yapmış oldu. Honor 9 Lite, tüm Alorlerde iki yıl Huawei Türkiye garantisi ile satılarak bu telefona geçmek isteyenlerin aklındaki önemli bir soruyu ortadan kaldırdı. 
Tabii ki fiyat da bu tabloda önemli bir role sahip... Özel ayna tasarımı ve 5,65 inc geniş ekranı ile dikkat çeken telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza sahip olarak bin 
199 lira fiyatla satıldı. AloT'in 7 binden fazla 
mağazası düşünüldüğünde bunun Honor'ın geniş bir tüketici kitlesi nezdinde görünürlük elde etmesini sağladığı görülüyor. Ancak iş bununla sınırlı değil. Bin 199 liralık satış fiyatı, internetteki kurumsal e-ticaret sitelerinin fiyatlarının altına girerek AlOL'in en düşük fiyat iddiasının bu üründe sürdüğünü de akıllara kazıdı. 
Honor 10'un temmuz ortasında 
2 bin 999 lira fiyatla Türkiye 
pazarına girmesinin ardından mart ayında Türkiye'ye giren 
Honor 9 Lite'ın bu fiyatla 
AloTlere girmesi, telefonların 


TEKNOLOJİ 


emtialaşma sürecindeki hızın dikkat çekici bir göstergesi. 
Kampanyanın 7 bin 500 adet telefonu kapsaması ise, Türkiye'nin her yerinde Honor markasının bilinirliğini sağlayan bir başka boyut. 

ATOl zaten Vodafone ile yaptığı işbirliği ile perakendedeki bir tüketici grubunu mobil telekomünikasyon ürünleri ile tanıştırmaya başlamıştı. Honor, cep telefonu olarak bu listeye eklenirken cihaz tarafında oluşan deneyimin de üzerine oturmuş oldu. 

Alol Aldın Aldın kampanyaları kapsamında yaz sezonunda General Mobile GM 8 Go'yu 749 liradan, Axen Uydu Alıcılı HD LED TV'yi 729 liradan ve Piranha kablosuz kulaklığı 34,95 liradan tüketicilerine sunuyordu. Honor global bir marka olarak bu listeye eklenmiş oldu ve markanın teknoloji ürünleri satmayı öğrendiği ürün olma riskini yaşamadan raflarda yerini aldı. 

Şimdi izlenmesi gereken, daha ilk anda ortaya çıkan kadar zaman içinde yaratılacak etkinin de nasıl olacağı. Deloitte'un sonuçlarını bu yılın başında açıkladığı Mobil Kullanıcı Anketi 2017'ye göre Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 85'i son üç yılda aldığı telefonu kullanıyor. Yüzde 26'sı 2017'de, yüzde 38'i 2016'da ve yüzde 21'i de 2015'te aldığı telefonu kullandığını söyleyen kullanıcılar, telefon değiştirme hızı ve doğası konusunda da bir fikir veriyor. 

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga Yaveroğlu'nun “Ödeme seçeneklerinin (aylık ücretlendirme vb.) yaygınlaşması ile erişilebilirliğin artması, telefonun bazı kullanıcılar tarafından statü sembolü olarak görülmesi gibi sebeplerden ötürü telefonun yaşından bağımsız olarak kullanıcılar telefonlarını değiştirmek istiyor. Böylece, telefonların artık tüketici elektroniği ürünlerinden çok hızlı tüketim ürünleri gibi alışveriş yapıldığı gözlemleniyor” şeklindeki sözleri Honor örneği ile daha fazla ete kemiğe bürünmüş görünüyor. 

Şimdi üzerinde durulması gereken konu şu: Deloitte anketine katılan kullanıcılardan yüzde 88'i mevcut telefonlarını yeni/ kullanılmamış satın aldıklarını belirtirken mevcut telefonlarını satın alma kanalları konusunda Türkiye'deki kullanıcıların yüzde 58'i mağazaya ve sadece yüzde 16'sı online kanallara 

işaret ediyordu. Alol'in başlattığı dalga 

önümüzdeki dönemde indirim marketlerin 

akıllı telefon satışında oynayacakları rolü dikkatle izlenmesi gereken bir dinamik haline getiriyor. Akıllı telefonların FMCG kapsamında değerlendirilmesi, AlOVin uyguladığı Aldın Aldın tarzındaki kısa süreli kampanyaların akıllı telefon satışları üzerindeki etkisini de izlenmesi gereken bir dinamik haline getiriyor. 
Bütün bunların ötesinde geçmişte kullanmayı bilmediğimiz ve şu anda bağımlısı olduğumuz akıllı telefonların gelecekte hayatımızda nasıl bir yer tutacağını da sorgulamamızda yarar var. Onları nereden aldığımız bu konuda da fikir verebilir. & 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GAYRİMENKUL 


BYY Finans'ın kurucusu Bekir Yener Yıldırım, gayrimenkul yatırım fon pazarının toplam büyüklüğünün 
5 yıl içinde 30 milyar TL'ye ulaşmasını öngördüklerine dikkat çekiyor. Ayfer Yıldız 


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (SPK) 2014 yılında yayınladığı tebliğ ile hukuki altyapıya kavuşan gayrimenkul yatırım fonları (GYF), özellikle nitelikli yatırımcılar için yeni bir enstrüman olma özelliğini koruyor. SPK'dan ihraç belgesi izni almış yani gayrimenkul yatırım fonunu yatırımcılara satmaya hazır 383 GYF bulunuyor. 

GYF'lerin yasal düzenlemelerinin oluşması, yatırım fonları için yatırım ve değerleme standartlarının belirlenmesi, gayrimenkul yatırım fonu projeleri danışmanlığı, yabancı yatırımcıya özel GYF'sinin tasarlanması gibi alanlarda hizmet sunan BYY Finans'ın kurucusu Bekir Yener Yıldırım, bu fonlardan sadece 16 tanesinde yatırımcı veya yatırımcılar bulunduğuna dikkat çekiyor. Gayrimenkul yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 3.1 milyar TL olduğunu ifade eden Yıldırım, “16 fonun hangi tür gayrimenkullere yatırım yaptığına baktığımızda ise ilk olarak ofis dikkat çekiyor. Daha sonra konut ve diğer gayrimenkuller olduğunu görüyoruz” diyor. 
Gayrimenkul yatırım fonlarının toplam büyüklüğün 5 yıl içinde 30 
milyar TL'ye ulaşmasını öngördüklerini kaydeden Yıldırım şöyle devam ediyor: “Gayrimenkul yatırım fonlarında ofis ağırlıklı yatırım tercihinin sürmesini, endüstriyel gayrimenkullerin, öğrenci evleri, sağlık tesisleri ve otoparkların ağırlığının artmasını bekliyoruz. 
Özellikle bireysel emeklilik fonlarının gayrimenkul yatırım fonlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapmaları gerekliliğine dair düzenlemede sektörü büyütecektir.” Bilindiği gibi emeklilik fonlarının, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi fonları türünden birine (en az yüzde 1 yatırım yapmak üzere) toplam portföyün en az yüzde 10'u oranında yatırım yapmaları gerekiyor. 

Dünyada ise 40'a yakın ülkede gayrimenkul yatırım fonları düzenlemesi bulunuyor. Bu sayının hızla arttığını kaydeden Yıldırım, “Gayrimenkul yatırım fonlarının portföy büyüklüğü olarak en büyük olduğu ülke ABD'dir. Dünyada GYF kültürü ve uygulamasının en gelişkin olduğu ülkeler ABD, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri Japonya ve Suudi Arabistan'dır” diyor. 


Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, dünyadaki toplam gayrimenkul yatırım 
fonlarının toplam büyüklüğünün 17 
trilyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Yıldırım, “Türkiye'deki GYFlerin toplam büyüklüğünün dünyadaki fonlar içindeki payı yüzbinde 3 civarındadır. 
Bu bir yandan GYF pazarının henüz çok küçük olduğunu ancak, büyük bir potansiyeli de gösteriyor. Türkiye gibi gayrimenkulün son derece önemli bir araç olduğu bir ülkede GYF'lerin yavaş da olsa büyük yatırım tutarlarına ulaşmasına beklemek rasyoneldir” diyor. 

Menkul kıymetleştirmenin gayrimenkul sektörüne kurumsallık getirdiğini belirten Yıldırım şöyle devam ediyor: “Gayrimenkuller diğer bir deyişle taşınmazlar adı üstünde taşınamayan donuk varlıklardır. Donuk varlıkların likit bir finansal varlığa dönüşmesi son derece zordur. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan gayrimenkul teminatlı krediler, aslında gerçek anlamda bir gayrimenkul menkul kıymetleştirmesi değildir. Gayrimenkullerde geri alım vaadiyle operasyonel satış, kira gelirlerine dayalı menkul kıymet ihracı, alternatif gayrimenkul yatırım fonlarına gayrimenkul aktararak likiditasyon gibi alternatif araçlar Türkiye'de gittikçe yaygınlaşıyor.” il 


da 


FORTUNETURKEY.COM // EYLÜL 2018 


O SHUTTERSTOCK 


ARAR, SOM 


O-M—-1—S H-o AA 


Yö 
Pa 


“ 


FOKUS 


TÜRKİYENİN EN 
GÜNCEL HARİTASIN 
ÇIKARDIK 


Yandex, “Alice” ismi ilelanse edilen yapay zekâ teknolojisinin 
Türkiye lokalizasyonu için hazırlıklara başladı. 
Yandex Türkiye Ülke 
Müdürü Onur Karahayıt, 
Yandex Navigasyon'u 
Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital reklam platformlarından 

biri haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çiziyor. Şule Laleli 


Yandex Türkiye 
Ülke Müdürü 
Onur Karahayıt 


2018 TEMMUZ AYINDA Türkiye'de Yandex 
Map Editör'ün tanıtımını yapan Yandex, bu ürünle beraber sisteme üye olan kişilerin Yandex haritalarda dilediği değişikliği yapabilmesini sağladı. Haritaların güncelliğini sağlayan sistemi, Yandex'in hedeflerini ve Türkiye pazarındaki faaliyetleri Yandex Türkiye Ülke Müdürü 
Onur Karahayıt, Fortune'a anlattı. 


Yandex'in Rusya'dan sonra Türkiye'de de gerçekleştirdiği yapısal değişiklikle geleceğin teknolojisinde neler gündeme gelecek? 
Coğrafi bilgi ve lokasyon bazlı teknolojiler artık hayatın her anında karşımıza çıkıyor. 
Bugün baktığımızda ulaşımdan, sağlığa, eğitimden, telekoma, sigortadan emlak sektörüne kadar harita teknolojilerinin artık nerdeyse her alanda tam merkeze oturduğunu görüyoruz. 2000'li yılların başında geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan dijital haritalar durmaksızın gelişerek bugün artık bizlerin olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Yandex 

de tabii ki dünyada bu teknolojik gelişime en çok katkı yapan kurumların başında geliyor ve aslında 2017 yılında Harita departmanını Arama Motoru'ndan ayırarak farklı bir iş birimi haline getirmesi de Yandex'in bu konuya ne denli önem verdiğinin bir göstergesi diyebiliriz. Peki 
20 yıldır sürekli gelişen bu teknolojiyi 
gelecekte daha neler bekliyor? Sanıyorum en heyecanlı kısmı da bu çünkü dijital haritaların kullanım alanları hiç sona erecek gibi değil. Mesela son yılların en popüler kavramlarından biri; otonom sürüşlü araçlar. Bu araçların hayatımıza girebilmesi için öncelikle yeni bir haritacılık kavramıyla tanışmamız gerekiyor, o da 
HD (yüksek çözünürlüklü) Haritalama. Şu an günlük işlerimizi halledebilmemiz için 3-5 metre çözünürlükte haritalar bizim için yeterli olurken, otonom sürüşlerin gerçekleştirilebilmesi için gerçek zamanlı olarak güncellenen, milimetrik doğrulukta haritalara ihtiyacımızın doğduğunu göreceğiz. Daha da ilginci bugüne kadar geliştirilen dijital haritalar hep insanlar için oluşturuldu. Geleceğin haritaları 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ise makinaların, bilgisayarların okuyabilmesi için oluşturuluyor olacak. Yani lokasyon bazlı teknolojiler ve artırılmış gerçeklik birlikte kullanıldığında gelecekte fiziksel dünyayla sanal dünyanın gerçek zamanlı olarak birbiriyle konuşmaya başlayacağını ve insanların özellikle trafikte daha az karar vermek zorunda kalacağı ve dolayısıyla hayatımızın daha da kolaylaşacağını söyleyebiliriz. 


Harita servislerinin gelişimi 

ve yatırımlar konusunda neler öngörüyorsunuz? 

Harita teknolojileri gelişmeye devam ediyor. Çok yakında HD 
Haritalama gibi yeni kavramlarla tanışmaya başlayacağız, sadece GPS değil daha önce çok maliyetli olan ama artık gittikçe ucuzlayan yeni konum belirleme sensörlerinin araçlarımızda kullanılmaya başlandığını göreceğiz. 
Türkiye gibi gelişmekte olan birçok ülkede karşılaştığımız sorunlardan 

biri, sokakların, caddelerin, mahalle sınırlarının dahi sürekli değişiyor olması. 
Tüketici kendi oturduğu sokağın isminin dijital haritalarda her daim doğru olmasını bekliyor. Harita sağlayıcılarının en büyük problemi bu değişikliklerden haberdar olabilmek.Yandex'in ideali, bütün bu süreci mümkün olduğunca insandan bağımsız, otomatik olarak gerçekleştirebilmek ve sadece moderasyonu insan eliyle gerçekleştirmek. 
Bunu başarabilmek için şu an Yandex muazzam bir teknolojik altyapı yatırımı yapıyor. Yani herhangi saha personeli kullanmadan, tamamen kullanıcılarından gelen GPS verisini ve 

“machine learning” algoritmalarını kullanarak, 

o yolda bir yol çalışması olduğunu otomatik algılayıp, yolun trafiğe kapatılması veya 

yolun artık çift yön değil tek yön olduğunu belirleyip gerçek zamanlı olarak haritalara 

bunu yansıtılabilmesi veya daha önce hiç 

var olmayan bir yolun faaliyete alındığını anlayarak o yolun otomatik çizilip navigasyona yansıtılması gibi. Tabi her şeyi otonom bir şekilde makinalarla yapamayacağımızın ve 


4.5 MILYONA 
YAKLAŞAN AYLIK 
KULLANICI SAYISI 
ILEYANDEX 
NAVIGASYON, 
REKLAMVERENE 
HRSATLAR 
SUNUYOR. 


eti 


TEKNOLOJİ 


aslında milyonlarca kullanıcımızdan gelebilecek onca geri bildirimin ne kadar değerli olduğunun da farkındayız. İşte bu sebepten bir diğer yatırımımızı ise crowdsourcing algoritmaları üzerine gerçekleştiriyoruz. Örneğin henüz bir ay önce Türkiye'de yepyeni ürünümüz Yandex Map Editör'ün tanıtımını yaptık. Bu ürün sayesinde artık herhangi bir kişi sisteme üye olarak Yandex haritalarda dilediği değişikliği yapabiliyor. Yani mahallesinde açılan yeni bir parkı, açılan yeni bir bakkalı veya bir sokak değişikliğini haritaya bizzat kendisi girişini yaparak haritaların her daim güncel kalmasını sağlayabilir böylece hem kendisine hem de uygulamalarımızı kullanan milyonlarca kişiye fayda sağlayabilir. 


2018'de Yandex Türkiye'nin yatırımları neler olacak? 
Öncelikle 2018 yılının Yandex'in Türkiye'ye 

en çok teknolojik yatırım yaptığı yıllardan biri olduğunu vurgulamak önemli. Örneğin şubat ayında yepyeni bir harita alt yapısına geçiş yaptık. 
Bu yıla kadar Türkiye pazarında lokal partnerlerden sağladığımız haritalarla hizmet veriyorduk. 2018'den itibaren tamamen kendi kaynaklarımızla yaklaşık 

200 kişilik bir ekibin 1 yılı aşkın süredir hummalı 
çalışmaları sonucu oluşturduğu harita altyapısını devreye aldık. Bu seviyede bir yatırım Yandex'in Türkiye pazarına ne denli önem verdiğinin de bir göstergesi oldu. Yine 2018'de kurumlar veri tabanında çok büyük iyileştirmeler yaptık. Bu büyük güncellemeyi Foursguare iş birliği ile gerçekleştirdik. Restoranlardan sinemalara, AVM'lerden iş merkezlerine kadar farklı kategorilerde 3 milyona yakın kurumun yer bilgisini haritalara ekledik. Ayrıca 2018'in ikinci yarısında yeni harita düzenleme servisi olan “Yandex Map Editor'ü Türkiye'de lanse ettik. “Yandex Map Editor” sayesinde artık kullanıcılarda haritaları düzenleyebilecek, eksikleri tamamlayabilecekler. 

2018 ilk yarısında yaptığımız yatırımlar ikinci yarıda da devam 
ederken, 2019 için planlamalarımızı da şimdiden yapmaya başladık. İlerleyen dönemlerde Yandex Navigasyon olarak sadece mobil telefonlarda değil, araç içi infotainment sistemlerinde de yer almayı istiyoruz ve bu konuda çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bunun dışında Rusya'da bu yıl “Alice” ismi ile lanse edilen yapay zekâ teknolojisinin Türkiye lokalizasyonu için hazırlıklara başladık. Teknolojik kısım bir tarafta dururken, diğer bir iddiamız da özellikle Yandex Navigasyon'u Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital reklam platformlarından biri haline getirmek. 
2017'nin ikinci yarısında başladığımız bu maceraya, halihazırdaki reklam modellerinin iyileştirilmesi ve yeni modellerin geliştirilmesi ile devam etmek istiyoruz. 
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S MODELİYLE 
ARK YARATIYOR 


2017 yılında toplam 850 bin kişiye tatil ürünü 
satan tatilsepeti.com, iş modeli ile müşteriyi herhangi bir siteye yönlendirmeden satın almaya kadar ki tüm süreçleri kendi içinde tamamlama imkanı veriyor. Her yıl minimum 3-4 milyon TL'lik teknolojik yatırımın yapıldığı tatilsepeti.com'da 
2018 yılı için ayrılan bütçenin yüzde 30 daha fazla 
olacağı belirtiliyor. Begüm Nur Alkış 


TÜRKİYE TURİZM GELİRLERİ AÇISINDAN 2018 yılı toparlanma yılı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ikinci çeyrek turizm geliri verilerine göre, bir önceki yılın aynı çeyreğinde gelirler yüzde 30,1 artarak 7 milyar 44. milyon 591 bin dolar oldu. 
Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 463 milyon 
809 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 580 
milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Türkiye'nin çok iyi bir turizm ülkesi olduğunu belirten tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, 2018 yılını turizm sektörü olarak güzel gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tanımlıyor. 

Geriye dönüp bakıldığında 2014 yılında Türkiye'nin 41,4 milyon ziyaretçi sayısı ve yaklaşık 34 milyar dolarlık turizm geliri ile turizm açısından olağanüstü bir yılı yaşadığını söyleyen Küçükyılmaz, yılsonuna kadar ziyaretçi ve turizm gelirleri açısından 2014'den daha iyi bir tablo çiziyor. 
Küçükyılmaz, “Türkiye'nin yılı 42,5 milyon yolcu ve 32 milyar dolarlık bir turizm geliri ile kapatacağını öngörüyorum?” diyor. 
Sektörün rekabete çok açık olduğunun altını çizen Küçükyılmaz, tatilsepeti.com olarak 2017 yılında toplam 850 bin kişiye bir tatil ürünü sattıklarının ve bu sayının her sene büyüyerek devam ettiğinin bilgisini paylaşıyor. Küçükyılmaz, “Türkiye 2017 yılında 42,2 milyar TL e-ticaretten bir gelir oluşturdu. Bu gelirin 14,8 milyar TL'si tatil ve seyahat ürünleri ile alakalı” diyor. 

İş modeliyle tatilsepeti.com'un sektörde farklılık yarattığını belirten Küçükyılmaz, “Bizim iş modelimiz Türkiye'de tek. Biz müşteriye pazarda bulabileceği hemen hemen bütün ürünleri, tedarik ediyoruz. Fiyat kıyaslama siteleri bir otel arattığınızda size sadece hangi operatörler, hangi fiyatları gösteriyor gibi seçenekleri 


İl 


Blk 


tatilsepeti.com 
Genel Müdürü 
Koray Küçükyılmaz 


çıkarıyor. Biz müşteriye bunu yapmayıp, satın almasını da kendi içimizde tamamlıyoruz” diyor. Her yıl minimum 
3-4 milyon TL teknolojik yatırım yaptıklarından bahseden Küçükyılmaz, 
2018 yılı için bu bütçenin yüzde 30 daha 
fazla olacağını belirtiyor. tatilsepeti.com, B2C (firmadan müşteriye) kanalında direk tüketiciyle olduğu gibi son dört senedir 
B2B (firmadan firmaya) kanalında da hizmet veriyor. Küçükyılmaz, Türkiye'de aralarında Türk Telekom, Koton, Mavi, 
Çelebi Holding gibi pek çok şirkete kurumsal seyahat hizmeti veriyor ve bu alanda yeni projelerinin olacağını da belirtiyor. 
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A FOTOĞRAF ERHAN TARLIĞ 


İşletmeniz yurtdışına açılsın, 
Deniz ile güç kazansın! 


DenizBank dış ticaretle ilgili her konuda size destek oluyor, aklınıza takılan her şey için destek hattıyla size hizmet veriyor... 


| KOBİ Dış Ticaret Destek Hattı | 


(0212) 348 34 44 


DenizBank 


f-Y- © /DenizBank | www.denizbank.com | 444 0 804 


FOKUS 


DUNYAZIRVELERİNİN. 
YENİ ADRESİ: ANTALYA 


r Şule Laleli 


CORNELIA OTELLERİ GRUBU, ilk otelini 2002'de Antalya Belek'de 
Cornelia De Luxe Resort markasıyla, ikinci otelini ise 2008 
yılında yine Belek'de Cornelia Diamond Golf Resort Spa markasıyla hizmete açmıştı. Yeni yatırımlar arasında yer alan Kıbrıs ve Bodrum'da otel açma projesini bir süreliğine ertelemiş olsa da grup, yeni projelerle gündemde. 

Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya ile Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia 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TOTAL İSTASYONLARIYLA 


TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ 


Demirören TOTAL 


FOKUS 


De Luxe Resort Otel ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir aradayız. 

En son 2017 yılında turizm sektörünün geldiği noktayı ve yapılması gerekenleri anlatmıştı ve ümitli olmayı elden bırakmamak gerek demişti. 2018'in ilk yedi ayını değerlendiren Alkaya, “Antalya, Türkiye'nin turizminin çeşitlilik bölgesi. 
Dünyanın farklı ülkelerinden, farklı turist profillerini ağırlama kapasitesine sahip. 
Düşük harcama yapan turist de gelmelidir, yüksek harcama yapan turist de. Rusya başta olmak üzere turist sayısında memnuniyet verici bir artış mevcut ama Antalya'nın lüks villaları, suitleri ve lüks hizmet anlayışı ile konumlanan Belek bölgesi, bu lüks ürünlerin pazarlamasında istediğimiz verime ulaşamadı. 
Rusya ve türevi ülkelerin çok tercih ettiği lüks villalar ve suitlerin hedef kitlesi olan turist maalesef, 2014 sonrası İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelere kaymıştı. Kişi başı harcama oranı 1000 doların üzerinde olan bu yüksek profil turisti yeniden Belek bölgesine çekmemiz gerekiyor” diyor. 

Cornelia Otelleri'nin İngiltere pazarında hiç kayıp yaşamazken, her yıl ortalama yüzde 10-12 arasında artış kaydettiğini söyleyen Alkaya; “Almanya, Belçika, Hollanda, Benelüks ülkeleri gibi Avrupa ülkelerinde 
2018 için yüzde 20 artış kaydettik. Romanya, 
Macaristan, Bulgaristan, Moldova, Slovak, Sloven gibi Doğu Avrupa ülkelerine yönelik de uzun süredir tanıtım yapan Cornelia Otelleri, 2018 için bu pazarda 2017'ye göre yüzde 30'un üzerinde büyüme gerçekleştirdi” diyor. 

Alkaya, bu gündem yoğunluğunda önemli bir gelişmenin altını çiziyor. Yapımı süren Belek Kongre Merkezi ile ilgili bilgi verirken tesisin kongre turizmi için önemli bir hamle olacağını söylüyor. Cornelia Otelleri'nin Antalya Kongre turizmine büyük katkı sağlayacağı yeni yatırımı Nest Convention Center, Belek Merkez'de yer alıyor. Cornelia Golf Club'un hemen yanında toplamda 
70 bin metrekare alan üzerine kurulacak 
olan Nest Convention Center, Cornelia Diamond'a yaklaşık Nest Convention Center'a 
10 kilometre mesafede toplamda 49 otel 
bulunuyor ve tüm sene boyunca 25-50 bin 


NESTCONVENTION CENTER 


Teknik özellikleri: 

* İki kattan oluşan yatırım, toplamda 30 bin metrekare kapalı alana sahip. Her iki kata, otobüs dahil ağır tonajlı araçlar direk olarak salon içerisine kadar girebiliyor. 

* Ana salon, beşe bölünebilen 6 bin metrekare, kolonsuz ve 10 metre tavan yüksekliği ile Türkiye'de bulunan en büyük toplantı salonu olma özelliğine sahip. 

* Yan salonlar, 22 adet workshopa dönüşebilen 4 bin 500 metrekare, az sayıda kolonlu ve 5 metre tavan yüksekliği ile küçük toplantılara hizmet verecek. Ayrıca bu alana ilave olarak 1.720 metrekare fuaye alanı bulunuyor. 

*Dışalanda 5 bin metrekare event alanına ek olarak 12 bin metrekare açık otopark bulunuyor ve bu alanların tamamı kaldırım v.b. engel olmadan hazırlanacak. 

* Otel, Ekim ve Kasım'da bir çok ülkeden katılımcısı bulunan uluslararası tıp kongrelerine ev sahipliği yapacak. 


yatak kapasitesi sağlanabilecek. Alkaya bu projeyle ilgili olarak, dünyada gerçekleşecek tüm önemli organizasyonların artık Antalya'da olmaya başlayacağını ve bunun için de yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor. 

Alkaya sezon için ümitli olduklarını ve fark yaratmak için pek çok yeniliği hayata geçirdiklerini söylüyor ve Cornelia Otelleri'nin yüzde 40 civarında sadık müşteri kitlesine sahip olduğunun altını çiziyor. Alkaya, “Tekrar Misafir Oranı-Repeat Guest)” Cornelia Otelleri'nin hizmet vermeye başladığı 
2002 ve 2008 yıllarından bu yana yüzde 30 tekrar misafiri 
potansiyeline sahip. Bu yönümüzün çok değerli olduğunu söylemek mümkün” diyor. 
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BL UEMİIİ N.T 


www.bluemint.com 


ISTANBUL LONDON ROME CAPRI SANTA MARGHERITA LIGURE SAINT TROPEZ JUAN-LES-PINS CESME BODRUM 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SEKİR 
OTELCİLİĞİND 
STİKRARL 
BÜYÜYOR 


1970 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde 
restoran işletmeciliğiyle temelleri atılan ve 1998'de turizm yatırımlarına başlayan 
AYG Şirketler Grubu, altı kardeşin hayata geçirdiği turizm ve otelcilik sektöründe büyümesini sürdürüyor. Grup özellikle Titanic Hotels markası ile Avrupa ve dünyada markalaşma stratejilerinde dikkat çekiyor. Şule Laleli 


ALMANYA'NIN ÜNLÜ TÜRK RESTORAN 
OTEL ony , ii X 
ZİNCİRİ Hasır'ın sahibi Aygün 


Kardeşler tarafından kurulan AYG Grup, son yıllarda gerçekleştirdiği başarılı yatırımlar ile dikkat çekiyor. Almanya'da restoran işletirken 1998 yılında Türkiye'de otelcilik işine girmeye karar veren Aygün ailesi, bugün 12 şubeli Titanic Hotels ile zincir haline geldi. Otelin adını 1912 yılında batan ünlü gemi Titanicten esinlenerek koyan Titanic Hotel Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Almanya'daki restoran işinden elde ettiği deneyim ve finansmanı otelcilik işine girmek için kullanan girişimcilerden biri. 

AYM Grup, Titanic Hotels ismini 2003 
yılında ilk resort oteli olarak, Antalya Türkiye'deki gemi konseptli, beş yıldızlı ve 
653 odalı Titanic Beach Lara'nın açılması 


Titanic Hotel 

Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Aygün 


ile birlikte gündeme getirdi. Türkiye'de 1998 yılında 45 odalı 

bir otel ile başlayan turizm yatırımları 2000 yılında yine İstanbul'da 100 odalı yeni otel ile devam etti. Türkiye'nin ilk konsept otellerinden Titanic Beach Lara ile gruba ait tüm oteller Titanic Hotels markası altında toplandı. Türkiye'de doğan ve otel markası olarak dikkat çeken Titanic Hotels, sürdürülebilirlik stratejisiyle büyüyor. 


RESORT VE ŞEHİR OTELCİLİĞİNDE HİZMET FARKI 

Aygün, bugünlerde İstanbul'da önemli lokasyonlardan birinde açılan Titanic Downtown Beyoğlu için ekstra heyecanlı. Titanic Downtown Beyoğlu için 20 yıllık kiralama anlaşması sağlayan Grup, doluluk oranlarıyla sektör üzerinde bir başarıya imza 

attı. Berlin'de üç adet açılan Titanic Hotels ise yakın zamanda Hamburg'ta bir başka şube ile hizmet verecek. Titanic Hotel Grubu olarak en büyük farklarının ne olduğunu sorduğumda Aygün, hizmet ve kalite anlayışına dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor: “Biz yıllardır yurtdışında hizmet sektöründeyiz. Deneyimlerimiz bizi farklılaştırıyor. Hizmet kalitesinde istemediğimiz hiçbir şeyi müşteriye de sunmuyoruz. İşin sırrı bu” diyor. 

Aygün, şehir otelinden resort otele kadar farklı konseptlerde oteller açmaya devam edeceklerini söylüyor. Bunun için de Türkiye'den ve Avrupa'dan tüm yatırımcılara sesleniyor ve “Franchising vermek şartıyla sağlam ve güvenilir yatırımlara sıcak bakıyoruz” diyor. Titanic Hotels zinciri gelecek dönemde hem business konseptli hem de şehir otelciliği konseptindeki yatırımlarla daha çok adından söz ettirecek gibi görünüyor. 
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A FOTOĞRAF MELİS DİRİK 


Sizin geleceğiniz, bizim de geleceğimizdir. 


Yeniliklerimiz, şehirlerin daha az enerji kullanmasına, soluduğumuz havanın daha temiz olmasına ve elektrikli taşımacılığı yaygınlaştırmaya yardım eder. 

İşte bu yüzden, BASF'de, öm gelecek konusunda iyimseriz. j 


Daha fazla bilgi için: wecreatechemisitry.com 


Li" BASF 


We create chemistry 
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VILLA 
YAŞAMININ 
İEK 
ALİERNATIRI 


Çubuklu'da, ormanın ve doğal gölün yanı başında, nadir bulunan bir tabiata komşu konumda... 
Geniş metrekareli dairelerde, 

güne kuş sesleri ile başlayacağınız bambaşka bir şehir yaşamı 


sizi bekliyor. 


mesa ORMAN 


ÇUBUKLU 


4k 9 366 | mesaorman.com 
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ONLINE İS PLATFORMU BÜYÜYOR 


2023 yılında yaklaşık 8.5 milyon freelance çalışanın Türkiye iş piyasasındaki yerini alması bekleniyor. Bu 

ihtiyaçtan doğan SanalUzman, freelance çalışanlara güvenli ödeme sistemleri üzerinden iş yapabilecekleri bir altyapı oluştururken, işveren üyelere ise istedikleri işi istedikleri kalitede temin edeceği bir yapılanma sunuyor. 
Şule Laleli 


SanalUzman 
Genel Müdürü 


Niyazi Bekiroğlu 


için 2,2 milyon TL yatırım yaptığını söylüyor. 2018 sonuna kadar ise 4 milyon TL'ye yaklaşan yatırım planlıyor. Bekiroğlu, platformun içeriğini ve nasıl çalıştığını Fortune'a anlattı. 


SANALUZMAN GENEL MÜDÜRÜ NİYAZİ BEKİROĞLU, Türkiye'ye yeni bir iş ve çalışma modelini tanıtmak 


İşverenler ile serbest çalışan uzmanları bir araya getirmefikri nasıl doğdu? Türkiye'de nasıl bir platform oluştu ve nereye doğru gidiyor? 

Tam zamanlı personel çalıştırmayı tercih etmeyen veya projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle, serbest çalışan (freelance) uzmanları bir araya getiren online iş platformu olan “SanalUzman” üzerinde 2016 yılından 

bu yana çalışıyoruz. Ancak böyle bir platform kurma fikri yıllar önce şekillenmişti. 2012 yılında Kıbrıs'ta özel bir proje üzerinde çalışıyorduk. Bir yazılım uzmanına ihtiyacımız oldu. O dönemde yaptığımız aramalar neticesinde ne Kıbrıs'ta ne de Türkiye'de bizim ihtiyacımız olan teknik bilgiye sahip bir yazılım uzmanı bulabildik. Bunun üzerine uluslararası freelance iş platformları üzerinden aramalar yapmaya başladık. Sonunda ihtiyacımız olan yetkinliklere sahip, Rusya'da ikamet eden bir kişi ile çalışmaya başladık. 
Güzel bir işbirliği oluştu. Hatta kendisine Kıbrıs'a yerleşip, bizim yanımızda çalışmasını teklif ettik. Ancak uzmanımız freelance çalışma modelinden çok memnun olduğunu, bir yapı altında çalışmak istemediğini dile getirdi. Bu dönüş aslında SanalUzman.com'un ilk kıvılcımları oldu. Fark ettik ki mekan ve zamandan bağımsız çalışma modelini benimseyen çok fazla yetkin kişi var. Kurumlar da artık bu çalışma modeline entegre olmaya başladılar. Biz de bu modeli Türkiye'de Türkiye koşullarına uygun olarak uygulamak istedik. İki yıllık bir altyapı çalışması sonrası platformu hem freelancerlların hem de işverenlerin hizmetine açtık. Şu anda sistemimiz hem uzmanlar hem de küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından büyük ilgi görüyor. İlan 

ve üye sayımız istikrarlı bir şekilde yükseliyor. 
Amacımız bu iş ve çalışma modelini daha geniş kitlelere tanıtmak, yaygınlaştırmak. 


id 


FORTUNETURKEY.COM // EYLÜL 2018 


SIEMENS 


İhgenuity fer Ufe 


, SIMATIC vd | kontrolör ile 60 yıl 


Kontrol edilebilen her şey için... 
SIMATIC Kontrolör 


İşte yaşam için yenilikçi zeka... 


siemens.com.tr/simatic-kontrolor 


FOKUS 


Hayata geçireceğinizilkler neler oldu/olacak? 
Türkiye'ye yeni bir iş ve çalışma modelini tanıtıyor olmak bizim için kıymetli bir ilk. 
Platformumuz, hem iş veren hem de iş alan kişiler için daha önce ülkemizde uygulanmamış pek çok uygulama ve sistem sunuyor. 

Sizin de tahmin edeceğiniz üzere ülkemizde serbest çalışma deyince ilk akla gelen güven sorunu oldu. Dünyada bu çalışma modeli yaygın olsa da ülkemizde pek alışılmış ve sık tercih edilen bir sistem değildi. Hem çalışan hem de işverenin çalışma modeline ilişkin önemli güven problemleri vardı. Bunun için sistemimizi daha güvenli kılacak iki ayrı uygulama geliştirdik. 
SincApp ve Hakemlik Uygulaması. 

SincApp Uygulaması ile işverenlerin kaliteli hizmet, uzmanların ödeme almakta yaşadıkları sıkıntılara son vermeyi amaçladık. Uygulamayı kullanmayı tercih eden uzmanlar, SincApp'ı bilgisayarlarına indirerek; işlerini, çalıştıkları programları sistemde tutabiliyor. İşverenler, uzmanların tuttuğu SincApp verileri sayesinde işin aşamalarını istedikleri zaman takip edebiliyor. SincApp'ın, iş sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran başka avantajları da bulunuyor. 
İşverenin işi teslim zamanından önce görebilmesi ve yanlış anlaşılma olmuşsa zamanında müdahale edebilmesi sayesinde, süre sonuna gelmeden uzman doğru şekilde yönlendiriliyor, zaman ve emek kaybının önüne geçiliyor. 

Herhangi bir anlaşmazlık durumunda taraflardan biri hakemlik uygulamamıza başvuruyor, bu durumda; SanalUzman Hukuk Departmanı, SincApp verilerini uzmanın veya işverenin yetkilendirmesiyle inceliyor, avukat ve bilirkişi yardımı ile en doğru karara varılıyor. Bu esnada projenin ücreti SanalUzman'ın güvenli hesabında bekletiliyor. Taraflar arasında uzlaşma sağlanarak, uzmana hak ettiği ücret iletiliyor. 
Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda ise SincApp kayıtları; mahkemelerde delil niteliği taşıyor. 


Plartformdaki süreç nasıl işleyecek? Teknoloji altyapı veteknik açıdan neler öne çıkacak? Sistem nasıl işliyor? 

Sistemimizi bir örnekle açıklamak gerekirse; öncelikle proje/iş sahibi, platformda yer alan yönlendirmelerle iş tanımını oluşturup bu iş için bir bütçe belirliyor. Akabinde, iş tanımını gören 


GEN 


iz 


uzmanlar söz konusu iş için işverene teklif veriyor. Teklifi gönderen uzmanın yolladığı ve içinde işin tanımı, ödeme planı ve kodunun yer aldığı metin bir eser sözleşmesi sayılıyor. Taraflar bu metni karşılıklı onayladığı takdirde işveren işin toplam ücretini SanalUzman güvencesi altındaki güvenli hesaba yatırıyor. Uzman ücretin yatırıldığı bilgisini aldıktan sonra çalışmaya başlıyor. Şu ana kadar platforma üye olan kullanıcılarımız mevcut sistemimizden memnun. Ama platformumuzu geliştirmek, daha da kullanıcı dostu bir sistem haline getirmek için sürekli çalışıyoruz. 


Yatırımın maliyeti ne oldu? Hedeflenen rakamlar neler? 

Platformumuzu 2,2 milyon TL yatırımla aktif hale getirdik. 2018 

yılı sonuna kadar 4 milyon TL'ye yaklaşan bir yatırım planlamış durumdayız. Şu anda üye sayımız 9 bini aştı. Yıl sonunda 20 bin üyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Henüz çok yeni bir platform olmamıza rağmen, yapılan işlerin ortalama değeri 1.060 TL civarında. Nitelikli yetenekleri olan uzmanlar, sitemiz üzerinden asgari ücretin dört beş katı aylık gelir kazanabiliyor. 


Türkiye'de iş gücü ve işsizlik konusunda platform hangi çözümleri sunuyor? 
Ülkemizde yaklaşık 1.2 milyon kişi freelance olarak çalışıyor. Bu rakam genel nüfusun yüzde 1 ila 1.5'ine tekabül ediyor. Amerika'ya baktığımızda ise çalışan nüfusun üçte birinin ki bu toplam nüfusun yüzde 18'i, esnek çalışma modelini benimsediğini görüyoruz. Kısacası daha gideceğimiz uzun bir yol var. Ancak rakamlar çok umut verici. 
2023 yılında yaklaşık 8.5 milyon freelance çalışanın Türkiye iş 
piyasasındaki yerini alması bekleniyor. SanalUzman bu freelance çalışanlara güvenli ödeme sistemleri üzerinden iş yapabilecekleri bir altyapı oluştururken, işveren üyelerimize ise istedikleri işi istedikleri kalitede temin edeceği bir yapılanma sunuyor. Özellikle dijital tabanlı işleri insan kaynağı açısından ileriye taşıyacak platformlardan biriyiz. 
Büyük ölçekli pek çok kurum bize başvurarak sitemizdeki yetkin uzman ağı üzerinden onlara danışmanlık yapmamızı istiyor. Nitelikli iş gücünü tek bir kaynakta toplayan platformumuzun iş dünyası için kıymetli bir kazanç olduğunu düşünüyorum. 
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Paynet Genel 
Müdürü Bakay 
Korkmaz 


ÖDEME SİSTEMLERİ SEKTÖRÜNDE BDDK lisanslı 42 şirket bulunuyor. 
Bunun 31'i Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) üyesi. 2017 
verilerine göre 28.4 milyar TLlik işlem ÖDED üyeleri üzerinden yapıldı. Türkiye'de 18.5 milyon bireysel müşterinin ÖDED üyeleri üzerinden işlem yaptığı belirtiyor. Yaklaşık 100 bin KOBİ de bu sistemle çalışıyor. ÖDED üyesi şirketlerden biri de Paynet. Her ne kadar Türkiye'de fintech şirketlerinin gündeme gelmesi birkaç yılı 
bulsa da Paynet, sektörde yeni bir şirket değil. Şirketin temelleri 2000 
yılında Arena Bilgisayar tarafından atılıyor. Paynet, Arena Bilgisayar'ın bayilerinden kredi kartı ile tahsilat yapması fikri ile kuruluyor. 

Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz, o dönemde zorlu ekonomik ortamın yarattığı büyüme ve tahsilat sorunlarının Arena'yı yeni arayışlara yönelttiğini ve dağıtım ağlarında devrim niteliğinde bir ilki gerçekleştirdiğini belirtiyor. Paynet, “B2B'de kredi kartı mı olur” dediği ortamda kredi kartını bir ödeme aracı olarak iş hayatına sokuyor. 2015'te Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. kuruluyor ve tüm şirketler için ödemeye aracılık hizmetlerine başlıyor. 2016'da BDDK lisansı alınıyor. Korkmaz Paynet nasıl çalışıyor sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Örneğin, bir şirketin 40 tane ana bayisi var. Onun altında 
3 bin tane tali bayi var. Onun altında müşteriler var. Sanal POS için 
bu şirketle anlaşıyoruz ve 3 bin 40 tane sistem kuruyoruz. 
POS'umuzda 10 tane banka var. Son kullanıcı hangi kartla gelirse gelsin taksit yapıyoruz. Satış yapılır yapılmaz herkes ödemesini anında alıyor. Böylece çek, senet veya ödeme problemi ortadan kalkıyor.” 

Paynet'in Sanal POS'unu kullanan yaklaşık 10 bin adet işletme bulunuyor. “Müşterilerimizin tek tek 10 bankadan POS alması yükünü ortadan kaldırıyoruz. Bütün tahsilatları toplu olarak 


NDEN 1 GÜNE 
DUŞURUYOR 


Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz, büyük perakendecilerin tahsilatla ilgili 

sorun yaşamamak için kendileriyle çalışmaya başladığını belirterek, 

“Normalde şirketler ödemeyi vade, çek veya senetle ancak 90 günde alabiliyor. Biz bunu 
1 güne düşürüyoruz. Vade sorununu ortadan 
kaldırıyoruz” diyor. Ayfer Yıldız 


müşterimizin istediği tek bankadaki hesabına gönderiyoruz, böylece mutabakat derdi bitiyor” diyen Korkmaz, şu an gelirlerinin yüzde 20'sinin Arena'dan kalanının ise diğer şirketlerden geldiğini söylüyor. Korkmaz şöyle devam ediyor: 
“Büyük perakendeciler tahsilatla ilgili 

sorun yaşamamak için bize geliyor. 
Normalde şirketler ödemeyi vade, çek veya senetle ancak 90 günde alabiliyor. Biz 

bunu 1 güne düşürüyoruz. Vade sorununu ortadan kaldırıyoruz. Şirketlerin NPL riskini ve vadesini düşürüyoruz. Şirketlerin enerjisini tahsilata değil büyümeye harcamasını istiyoruz.” Paynet üzerinden geçen yıllık işlem hacminin 2018'de 1 milyar 
250 milyon TL'yi aşması bekleniyor. 


KIBRIS"LA YURTDIŞINA AÇILDI 

Şirket, mobil fiziki POS cihazını test ediyor. Paynet Kuzey Kıbrıs'ı açtıklarını belirten Korkmaz, 20'ye yakın bayileri olduğunu belirterek, “Motorlu taşıtlar vergisi tahsilatı için çalışıyoruz. Sigorta acentalarında yaygınlaşıyoruz. Orta vadeli hedefimiz uluslararası alanda faaliyete geçmek” diyor. il 
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TRAFIKYOĞUNLUĞUNAÇ 


Günlük olarak 1 
milyonun üzerinde araçtan 4 milyar trafik verisi toplayan METIS uygulaması, 

şehrin yol ağının gerçek zamanlı 
“trafik yoğunluğu” 
haritasını çıkıyor. 
Uygulama, trafikteki bekleme süresini ve 

karbon salınım miktarını azaltarak maliyetten ve zamandan tasarruf etmeyi sağlıyor. 
Begüm Nur Alkış 


DÜNYA GENELİNDE ŞEHİRLEŞME her geçen gün giderek artıyor. Öyle ki 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,7 milyar insan olması ve bu sayının yaklaşık yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. 
Şehirleşme oranındaki artışlar ise beraberinde araç sayılarında artışı getiriyor. Trafik analizi ve danışmanlığı şirketi INRIX'in hazırladığı “Dünya Trafik Sıkışıklığı Raporu”na göre, 2017 yılında trafik sıkışıklığının sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki maliyeti 305 milyar doların üzerinde. Rapora göre İstanbul, trafik sıkışıklığında dünyada en çok zaman kaybeden şehirler arasında 15'inci sırada yer alıyor. 

METIS uygulaması, trafikte geçirdiğiniz zamanı azaltarak, maliyetten tasarruf sağlıyor. Parabol Yazılım ekibi tarafından geliştirilen uygulama, aynı zamanda karbondioksit salınımının azalmasına da yardımcı oluyor. Parabol Yazılım'ın Kurucusu Metin Barış, ODTÜ Bilgisayar Bölümü'nden mezun olup iki yıllık bir özel sektör tecrübesinin ardından, 2012 yılında akıllı ulaşım sistemleri sektöründe girişimciliğe adım atıyor. Kuruluşundan itibaren trafik analizi ve yönetimine sürdürülebilir, çevreci ve kullanıcı dostu çözümler sunduklarına değinen Barış, “İlk geliştirilen ürünümüz olan METİS, dinamik kavşak yönetim merkezi yazılımıydı” diyor. 
METIS, ulaşım ağındaki farklı sensörlerden alınan verileri işleyip analiz ederek platform aracılığıyla kullanıcılara sunuyor. Uygulama, günlük olarak 1 milyonun üzerinde araçtan 4 milyar trafik verisi toplayabiliyor. 


Soldan sağa: Tuğçe Işık, Parabol Yazılım Pazarlama Sorumlusu 


Metin Barış, Parabol Yazılım Kurucusu 


Ahmet Rasim Demirtaş, Parabol Yazılım İş Geliştirme Sorumlusu 


Uygulama, veriler ile bir şehrin yol ağının gerçek zamanlı “trafik yoğunluğu” haritası çıkarılabiliyor. METIS ile trafik operatörü 15-30-60 dakikalık ileriye yönelik trafik yoğunluğu öngörülerini görebiliyor ve trafik davranışlarının analizini yapabiliyor. İlk olarak Konya'da uygulanmaya başlanan sistem şu an Türkiye'de 20 şehirde uygulanıyor. Ayrıca sistem dünyada Hindistan, Kazakistan, Gürcistan ve 
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da kullanılıyor. Şirketin yeni projesi METIS Vatandaş Uygulaması ise kişilerin kendi hız algoritmalarına göre trafikte bir rehber olmayı hedefliyor. Proje ile ilgili Barış, “Yoldaki bir çalışma, kaza gibi trafiğin akışını değiştirecek olayları yol üzerinde önceden haber vererek, başka bir yolu tercih etmeniz gibi trafik davranışlarınızı şekillendirmenize yardımcı oluyoruz” diyor. 
Aynı zamanda önceden belirlenmiş seyahat rotalarıyla şehrin görülmesi gereken yerlerinden oluşan hazır gezi rotaları da kullanıcılarla paylaşılıyor. 
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VODAFONE KIRMIZISI SERVİS PLATFORMU: 


VULAFUNE KEL 


Sekiz yıl önce kurulan platform geçen yıl kullanıcılarına 440 
milyon lira fayda sağladı. Bunun yaklaşık yüzde 10'u GSM dışı alandan gelirken, Fi ile başlayan sanata destek çıkışının Kürk Mantolu Madonna ile tiyatroya uzanması dikkat çekti. 

Kerem Özdemir 


MÜŞTERİLERİ DİNLEYİP onların ihtiyaçlarını anlamaya dayanan Vodafone Red, hem global sosyal medya araçlarının yarattığı göstergelere hem de lokal kullanıcılarla ilgili içgörülere dayandığı için ilgi çekici bir iş modeli sunuyor. Müşterileri için son bir yılda yarattığı 
440 milyon liralık fayda düşünüldüğünde, Vodafone'un bu model ile 
günümüzün sihirli sözcüklerinden platform olmayı başardığı ortaya çıkıyor. 

Vodafone Red'in en önemli bileşeni olan Vodafone Pass, kullanıcıların “gigabayt hesabı” yapmasına ve sürekli bundan bahsetmesine son vererek önemli bir rol oynuyor. Vodafone Pass 


Vodafone Türkiye 
CEO'su Colman'Deegan 


paketlerinde en popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamaları tarifedeki internetten yemiyor. Böylece, sınır tanımadan Facebook'ta ve Instagram'da gezmek, WhatsApp'ta mesajlaşmak, YouTube'da video izlemek ya da Spotify'da müzik dinlemek mümkün oluyor. Bu ekonomik boyutun yanında sosyal tarafı adreslemesiyle de dikkat çeken Vodafone Red'in sekiz yıl önce hayata geçirilirken tespit edilen bireylerin dijitalleşmesi hedefi doğrultusunda önemli mesafe kat ettiği görülüyor. 

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Vodafone Red'in ekonomik olduğu kadar sosyal boyutu da olan bu ikili yapısı konusunda “Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, Türkiye'den yurtdışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu ve birçok markada indirim gibi ayrıcalıklarla 
Red'li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” yorumunu yapıyor. 

Son bir yılda 795 bin Vodafone müşterisinin kullandığı Vodafone 
Red'in verileri dikkat çekici. Dijital dünyayı ortalamanın üzerinde kullanan Vodafone Red'iler son bir yılda 213,3 milyon GB mobil internet kullanırken 20,5 milyar dakika konuştu ve 3,5 milyar kısa mesaj attı. 
Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 
GB'a ulaşan Vodafone Redlilerin veri trafiğindeki artış ise yüzde 57 oldu. 

440 milyon liralık faydanın 
kırılımı ise, yine dikkat çekici bir göstegeye işaret ediyor. 

Bunun 396 milyon lirası yurtdışı fayda, 40 milyon lirası GSM dışı fayda ve 3,4 milyon lirası içerik servisleri olarak gerçekleşti. 

Vodafone, Redli abonelerin tarifelerindeki her yöne ses, SMS ve 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Paylaşmaktan keyif alacağınız lezzetler, canlı ve rengarenk gecenize eşlik edecek enfes kokteyller. 


Şehrin yepyeni Pan-Asya Restoran'ylsokyo: Deneyin. Tadına varın. Keyfini”Çikarın. 


FOKUS 


internetin tamamını yurtdışında Türkiye'deki gibi kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetinin coğrafi kapsamı geçen sene genişleterek “Her Şey Dahil Pasaport - Dünya” adı altında ikinci bir ürün daha sundu. “Her 

Şey Dahil Pasaport” 45 ülkeyi, “Her Şey Dahil Pasaport - Dünya” ise 104 ülkeyi kapsıyor. Son 

I yılda 288 bin kişinin kullandığı “Her Şey Dahil Pasaport” hizmeti, Vodafone Redlilere bu süreçte 
245 milyon lira tasarruf sağladı. 

Türkiye'den yurtdışını ararken önemli 
ayrıcalıklara sahip olan Vodafone Redliler, 23 
ülkeyle yurtiçini arar gibi konuşabilirken son bir yılda Vodafone Redilerin aylık ortalama yüzde 10'u yurtdışını aradı. Vodafone Redliler, 
yurtdışını Türkiye'yi arar gibi arayarak 151 
milyon lira tasarruf etti. Vodafone Pass paketleriyle, son bir yılda internete giren 2,2 milyon kişi kotasından yemeden 38,9 milyon GB mobil internet tüketti. 

Ancak Deegan'ın söylediği gibi Vodafone Red'in kapsama alanı sadece GSM ile sınırlı değil. Yemeksepeti'nden verilen siparişlerde yüzde 50'ye varan indirim, sosyalleşmeye GSM- dışı bir ekonomik katkı sağlıyor. 

Vodafone'un ZUBİZU ile yaptığı stratejik işbirliği doğrultusunda, kullanıcılarına ZUBİZU'daki toplam 38 ayrı restoran işletmesine ait 188 şubede mevcut ZUBİZU indirimlerine ek olarak yüzde 5 daha fazla indirim sağlanıyor. 
ZUBİZU'nun birçok yerdeki indiriminin zaten yüzde 5'e kadar düşmüş olduğu düşünüldüğünde bu, önemli bir katkı haline geliyor. Vodafone Red'in ZUBİZU işbirliğiyle başlattığı indirim kampanyasının geçerli olduğu restoranlar ise şu şekilde sıralanıyor: Barbounia İstanbul, Başköşe, Borsa, Butcha Steakhouse, Carls Jr., Da Mario, Delimonti, Escale, Feriye, Gina, Günaydın, Kasap & Steakhouse, Günaydın Kebap Restaurant, Günaydın Köfte & Döner, Hudson İstanbul, Kebapçı Etiler, Kilimanjaro, Kitchenette, 

Kiva, Lacivert, Louie İstanbul, LPM, Martinez İstanbul, Masa, Mezzaluna, Michelle Brasserie, Monochrome, Nusr-et Burger, Parle, Sait, Scarlet Steakhouse, Sele, Spago, Şans, Tamirane, Vogue, Zanzibar ve Zargana Balık. 

Vodafone Red ve ZUBİZU işbirliği kapsamında, Vodafone Redlilere D Gym Etiler'in 
içinde yer alan D Gym Cafe'de ek yüzde 5 


“VODAFONE 
RED, SADECE 
TARİFELERDEN 
OLUŞAN BİR 
DÜNYA DEĞİL. 
SEYAHATTEN 
ULAŞIMA, 
EĞLENCEDEN 
YEME İÇMEYE 
KADAR PEK 
ÇOKALANDA 
AYRICALIK 
SAĞLIYORUZ 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indirimin yanı sıra iç hizmetlerde de ayrıcalık sağlanıyor. Buna göre, üyelik yenilemelerde ve yeni üyeliklerde Vodafone Redli üyelere ekstra 

1 masaj hediye edilecek. İç hizmet alımlarında 
bin lira yüklemeye 100 lira yerine 150 lira hediye ediliyor. 

Vodafone Red'in genişleyen etki alanı içinde en dikkat çekici olan gelişme ise, Vodafone Red'in tiyatroyu da geçen yıl kapsamına alması oldu. Türkiye'nin ilk dijital tiyatrosu “Kürk Mantolu Madonna” 2017-18 sezonunda Vodafone Red'in katkılarıyla sahnelenirken, Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali'nde ise dijital sinema seansları ve Sanal Gerçeklik gösterimleri ile Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Kürk Mantolu Madonna'yı 9 bin Red'li izledi. Vodafone Rediin artık alışıldık hale gelen sinema desteği tarafında ise, İstanbul Film Festivali'ne özel yüzde 50 bilet indirimle 5 bin 
542 kişinin 11 bin 330 bilet alması ve toplamda 
95 bin 800 TL tasarruf sağlaması son bir yılın 
bilançosuna yazıldı. Fi'ye sponsor olarak önemli bir etki yaratan Vodafone Red'in bununla önemli bir etki yarattığı görülmüştü. 

Bundan sonraki dönemde Vodafone 
Red'in kurumsal pazarda yaptıklarına dikkat etmek gerekecek. Vodafone'un GSM dışı faydalara geçen yıl eklediği Ofis Yolculuğu, Vodafone Red'e farklı bir boyut kazandırmaya aday. Ofis Yolculuğu kapsamında Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi, Red Business'lı müşterilerine ofis kategorisinde farklı avantajlar sunarak onların işlerini dijitalleşerek büyütmesi için ofis giderlerini azaltmayı ve ofis ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, alanlarında öncü farklı markalarla anlaşarak kuru temizlemeden online matbaaya, kırtasiyeden kargo gönderimlerine, dil kurslarından ön muhasebe programlarına kadar birçok avantajı Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden sunuyor. Havaalanında hızlı geçiş uygulaması ile Redlilere Business yolcu zevkini yaşatan Vodafone'un kurumsal segmentte yaptıkları daha büyük önem taşıyabilir. 

Vodafone Red servisleri ile gelir yaratma hedefleri olmayan Vodafone, geleneksel olarak güçlü olmadığı kurumsal taraftaki gücünü bu şekilde arttırması durumunda şirket için çok önemli bir adımı atmayı başarabilir. 
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ÇANAKKALE Yele YILDA 


30 MiLYON DOLARI 


Opet'in 5 milyon liralık yatırım yaptığı Troya bölgesindeki Tevfikiye Köyü, binaları ve figürleriyle tarihi ve mitolojik değerleriyle arkeo-köye dönüşüyor. Ayfer Yıldız 


ÇANAKKALE GELİBOLU YARIMADASI'NDA 
2006 yılından bu yana yürüttüğü Tarihe 
Saygı Projesi” ile bölgenin tarihine sahip çıkan Opet, 2018 Uluslararası Troya 
Yıl'nda tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Troya bölgesinde yer alan Tevfikiye Köyü'nün rehabilitasyon ve yenileme çalışmalarını tamamlıyor. Opet tarafından yapılan çalışmalarla Tevfikiye Köyü, Troya dönemini yaşatan atmosferi, binaları ve figürleri ile tarihi ve mitolojik değerleriyle arkeo-köye dönüşüyor. 

Opet'in 12 yıldır Gelibolu Yarımadası'nda devam ettiği “Tarihe Saygı Projesi kapsamında bugüne kadar 30 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Opet Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk şu bilgiyi paylaşıyor. “Opet'in sosyal sorumluluk 
projelerine yıllık ayırdığı bütçe 3.5 ila 5 
milyon dolar arasında değişiyor. Yönetim kurulumuzun bu konuda bir kısıtlama getirmemesi en büyük şansımız. Biz bu toplumun değerlerini gelecek nesillere taşımak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” Öztürk Tevfikiye Köyü'ndeki projeye ilişkin şu bilgileri veriyor: “Troya, Büyük İskender'den Julius Sezar'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dünyaya yön veren, tarihin seyrini değiştiren liderlere ilham vermiş bir bölge. 
Troya'nın var olan turizm potansiyelinin artışını sağlayarak Tevfikiye Köyü'nde yerel ekonomik kalkınma ile yaşam kalitesini daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz.” 
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ön İNdrten öztürk, 
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“Çanakkale'nin ve yöre halkının tarih, kültür, turizm açısından kalkınma ve ekonomik olarak gelişiminin her ögesini içerisinde barındıran Troya Antik Kenti'nin değerlendirilmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya gönüllü olduk” diyen Öztürk şöyle devam ediyor: “Dünya kültür hazinemiz Troya Ören Yeri ve Müzesi'ne gidecek olan ziyaretçiler, bu köyün giriş yolunun önünden geçiyor. 
Önümüzdeki günlerde açılacak olan Troya Müzesi'ne ve Troya Ören Yeri'ne en yakın konumda olması bizim de çalışmalarımıza Tevfikiye Köyü ile başlama kararı vermemizde etkili oldu. Köy halkının projeye ilgi ve isteği, çalışma arzuları da bizi bu köyde çalışma yapmaya itti. 
Proje başlangıcında köy halkı, köylerinin güzelleşmesi, Troya Tarihi Milli Parkı bölgesinin tarihi ve kültürel yapısını yansıtması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtmişti, öyle de oldu.” 

Opet, Tevfikiye Köyü'nün bir yandan restorasyonu devam ederken bir taraftan da köy halkına yönelik olarak farklı konularda kurslar başlatarak bölgede sosyal yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. Nurten Öztürk, “Tevfikiye Köyü'nü, mola verilen, gezilen, organik sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapıldığı ve Troya tarihinden motiflerin yer aldığı, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmeti veren çevresine örnek bir köy haline getirmeyi arzu ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında, Tevfikiye Köyü, Truva dönemini yaşatan binaları ve figürleri ile tarihi ve mitolojik bir anlam kazanacak. Opet olarak tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri açısından önemli bir kültür hazinesi olan Troya ve Tevfikiye Köyü'nü gelecek nesillere taşımak için gerekli çalışmaları üstlenmekten onur duyuyoruz” diyor. 

Opet'le imzalanan protokolü, “Altyapıdan Valilik, üst yapıdan Opet sorumlu olacak” şeklinde özetleyen Çanakkale Valisi Orhan Tavlı 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da, üstlerine düşen görevleri yerine getirmek için çalıştıklarını söylüyor. Tavlı, “Tevfikiye'de kanalizasyon, içme suyu ıslahı gibi projeler 


yaptık. Tüm elektrik hattını yer altına alacağız. 


Şimdiye kadar yaptığımız harcamalar 3-4 milyon lirayı buldu. Bölgeyi bir bütün olarak turizm değeri haline getirmeyi amaçlıyoruz. 
Örneğin Troya'dan Küçükkuyu'ya kadar bir bisiklet turu için Troya Rotası belirledik. 
Hedefimiz tüm bu çalışmalar bitince her yıl 1 
milyon turistin Troya'ya gelmesi. Bunun için yurtdışı tanıtımlar yapıldı” diyor. 


KÖY HALKI İÇİN KURSLAR DÜZENLENİYOR 

e Köyün giriş yolu ve çevresi düzenleniyor. 

e Köy kahvesi, düğün salonu ve sağlık ocağında “Troya 6” dönemi konseptine göre mimari yenileme çalışmaları yapılıyor. 

e Köy meydanında düğün salonu müze ve kültür sanat merkezine dönüştürülüyor. 

» 1895 yılında İntepe/ Erenköy'lü olan Rum bir usta tarafından tamamı Troya Ören Yeri'nden alınan taşlarla inşa edilen tarihi köy camisi yine Troya döneminin doğal taşlarıyla aslına uygun şekilde yenileniyor. 

e Troya Meydanı olarak adlandırılan meydan seyir alanı olarak düzenleniyor. 

e Köy kahvesinin bahçesinde bulunan bina Troya evi konseptinde restoran olarak kullanılmak üzere yenileniyor. 

e Troya Meydanı ve cami arasında kalan boş alana peyzaj uygulanıyor ve minyatür bir şelale oluşturuluyor. 

e Köy içinde yer alan ve kullanılmayan eski köy okulu pansiyona dönüştürülüyor. 

e Köy meydanında ve genelinde peyzaj çalışması yapılıyor. İstanbul Büyükşehir 


TEVFİKİYE 
KÖYÜ'NDE 

BİR YANDAN 
RESTORASYON 
SÜRERKEN 
DİĞER YANDAN 
KÖY HALKINA 
TAKI TASARIMI 
BİBİ KURSLAR 
VERİLİYOR. 


EZE 


SOSYAL SORUMLULUK 


Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A. Ş. tarafından yöreye bağışlanan ve akasya, servi, zakkum, ardıç, çınar, erguvan, gül, hanımeli, yasemin 
ve sardunyadan oluşan toplam 14 bin 800 
adet bitki dikimi yapılıyor. 

e Köy kahvesi ve düğün salonunda yer alan tuvaletler, Opet standartlarına göre yenileniyor. 

e Köydeki binalara boya desteği verilerek mülk sahiplerinin, “Troya” ruhuyla örtüşecek şekilde belirlenen desen, renk ve motiflere göre evlerini boyaması ve bakımını yapması sağlanıyor. 

* Köye, su sebili, bank ve çöp tenekesi gibi şehir mobilyaları yerleştiriliyor. 

e Köye yönlendirme yapan ve tanıtan tabelalar yol kenarlarında uygun noktalara konuluyor. 

e Köyde kullanılmayan atıl durumdaki evler, komple bakımdan geçirilerek atölyelere dönüştürülüyor. 

e Tevfikiye Köyü halkına yönelik Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile kurslar düzenleniyor. Temiz tuvalet ve hijyen, girişimcilik, iş güvenliği ve işçi sağlığı, diksiyon, iş ve sosyal hayatta iletişim, kişisel gelişim, meslek etiği, İngilizce, turistik ve hediyelik eşya yapımı, kırsal turizm etkinlikleri, gümüş kazaz örücülüğü, kitre bebek yapımı başlıklarında düzenlenen kurslara 70 kişi katıldı. Ayrıca pansiyonculuk yapmak isteyen köy halkı için de Kültür Bakanlığı İl Kültür Müdürlüğü desteğiyle pansiyonculuk kursu başlatıldı. 

e Çanakkale Valiliği tarafından içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları, telefon kablolarının yer altına alınması, elektrik hatlarının yer altına alınma çalışmaları, doğal granit taşla köy içi yolların kaplanması çevre ve meydan düzenlemeleri yapılıyor. 


ESKİ HALİ YENİ HALİ 
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TÜRKİYEZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR. Diğer yandan dünyada da ülkelerin sıkıntıları var. Ata Finans Grubu Icra Kurulu Başkanı 


Murat Demirel, bu durumu “rüzgâr karşıdan esiyor” diye tanımlıyor. 


Rüzgârın karşıdan estiği dönemlerde çatıyı kuvvetlendirmek gerektiğini kaydediyor. Bu dönemde Türkiye'nin atacağı adımlar oldukça önemli. Demirel bu adımları para politikasının disiplinli bir şekilde devam ettirilmesi ve yapısal reformların uygulamaya konulması olarak sıralıyor. Ayrıca, yatırımcıların gelmesini kolaylaştıracak bir takım adımlar da atılabilir. Türkiye'nin cari açığı olan bir ülke olduğunu, dışarıdan finansman ihtiyacı olduğunu 


kaydediyor. Bunlar için ise Türkiye'nin bir hikâyesi olması gerekiyor. 


Her zaman Türkiye'nin genç nüfusu nedeniyle bir potansiyeli olduğundan bahsedildiğini hatırlatan Demirel, “Ama bunu nasıl kullanacağız? Bu hikâyeyi anlatmamız gerekiyor” diyor. 

Enflasyon artıyor, büyüme yavaşlıyor. Diğer yandan, faiz ve kur da artıyor. Bu nokta da büyüme ile kolay finansman bulabilme arasında bir seçim yapılması gerekiyor. “Eğer iç tüketimi artırabilir, üretim de buna karşılık verebilirse o zaman denge kurulabilir” diyen Demirel, ancak problemin hammaddenin ithalata dayalı olması olduğuna dikkati çekiyor. TÜİK verilerine göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Haziran ayında yüzde 68.5 iken 2018 Haziran ayında yüzde 70.2'ye yükseldi. Demirel'e göre, yumuşak iniş mi yoksa sert bir iniş mi olacağına karar verileceğini söylüyor. 

Yatırımcıların risk algılarına göre yatırım kararlarını vermelerini öneren Murat Demirel, şu anda Türk varlıklarının ucuz olduğunu kaydediyor. “Her inişin bir çıkışı vardır” diyen Demirel, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu tür volatil hareketlerin olabileceğini söylüyor. Demirel şöyle devam ediyor: “Dünyada ticaret savaşları, Avrupa'da Brexit, ABD'nin kendi içinde sorunları var... Yaşanan fırtınalı ortam kontrolümüz dışında. Belki rüzgârın şiddeti azalabilir. 


YATIRIMLILARIN 
ALGlNİ 
DÜZELTMELMİZ 


ABD ile yaşanan gelişmeler, ticaret savaşları derken bu yıl yatırımcılar açısından rüzgârlar sert esiyor. Ata Finans Grubu İcra Kurulu Başkanı Murat Demirel, bu ortamda yatırımcılar açısından Türkiye'nin algısını düzeltmek gerektiğine dikkat çekiyor. Ayfer Yıldız 


Önemli olan bizim ne yapacağımız. 
Elimizdeki imkânları kullanmalıyız. 
Şu anda en büyük problemimiz yatırımcılardaki algı. Eğer dışarıdan finansman istiyorsak bunu düzeltmemiz gerekiyor.” Demirel'e göre, ABD ile sorunlar, Avrupa'nın kendi içindeki karışıklıklar nedeniyle bu dönemde 
Asya'dan daha rahat sermaye akışı olabilir. 
Peki bu ortamda şirketler ne yapıyor? 
Son dönemde şirketinin değerini merak eden kurumların sayısının arttığını kaydeden Demirel, “Kurumsal finansman ön plana çıkmaya başladı. Bir şirketin değeri ne dediğinizde biliyorsunuz kağıt üzerinde standart değerlendirmeler yapılıyor. Ancak, işin içine danışmanlık da girmeye başladı. Tabi bu artık bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Şirketi rakiplerine karşı bir üst lige çıkartabilmek için bir yol haritası çıkartılıyor” diyor. 
Şirketlerin hangi para birimini kazanıyorsa o para birimiyle borçlanmasını tavsiye eden Demirel, firmaların krediye “sermaye” olarak bakmaması uyarısında bulunuyor. Bu yıl için “taşların yerinden oynadığı bir yıl” diyen Demirel, şirketlerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmesi, mali tablolarını sağlıklı hale getirmesinin önemine değiniyor. ii 
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MİSKET İLE 
HARCADIKÇA 'M 
ZN KAZANIYOR! ÂyAğ 


*V 
DO 
> 4 | 


RESTAYRMI 


Yaşam Kalitesi Hizmetleri 


Misket Ödül Programı ile Sodexo'lular, Misket üyesi restoranlarda Restaurant Pass yemek kartlarını kullanarak yaptıkları 

her harcamada anında misket kazanıyor, kazandıkları misketleri programa 

üye restoranlarda diledikleri gibi harcıyor.* 


Sodexo Mobil 
Uygulaması'nı indirin. 


*1 misket : 1 TL 


Profilinizi yaratın ve 
Restaurant Pass yemek 


kartınızı tanımlayın. 


3 ADIMDA 

SİZ DE Misket hesabınızı aktive 

KAZANMAYA > edin ve harcarken * 
kazanmaya başlayın. 

BAŞLAYIN! sodexo 


YAŞAM KALİTESİ HİZMETLERİ 


etkinlik alanında pazarlama projeleri üreten 

dsm group'un 20. yıllını kutladığı 2014 

yılında ortaya çıkıyor ve 2018'de kuruluyor. 
i Dream Sales Machine ile kendi 


endüstrisinde dikkat çekici küresel bir 


oyuncu olmayı hedeflediklerini belirten 

Dream Sales Machine Yönetici Ortağı 

Ilker Akar, “Kopya değil, yeni kavramlar ı 


doğrultusunda organizasyonlar ya da 


uluslararası işbirlikleri yapmayı hedefliyoruz” diyor. Bu yıl beşincisinin düzenleneceği İCF etkinliği için geri sayıma başlayan Dream Sales Machine, ziyaretçilerini İstanbul'un 


e a : önde gelen ikinci ve üçüncü dalga kahve Sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen Dream dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve 


Sales Machine, eylül ayı ile birlikte Istanbul Coffee Festival'i, İstanbul Comics and Art Festival'i ve Ankara Coffee Festival'ini ziyaretçileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Begüm Nur Alkış 


makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve tasarım ürünler ile buluşturmaya hazırlanıyor. 2017 yılında İCF için 5 milyon TLlik bir yatırım yapıldığını söyleyen Akar, 
2018 içinde yatırım tutarını aynı seviyelerde 
beklediklerini söylüyor. 
İstanbul'da düzenlenen ilk İCF, Galata 
Rum Okulu'nda 40 marka ve 15 bini aşkın ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Zamanla katılımcı sayısı artan 
organizasyonu, son olarak 2017 
yılında 40 bin kişi ziyaret etti. 
2017'de Toplam 183 markanın yer aldığı festival, bu yıl 20-23 Eylül 
2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik 
Park İstanbul'da gerçekleşecek. 
Dream Sales Machine'in 
İstanbul'da gerçekleştireceği diğer bir festival ise İCAF. 
Saint Joseph Derneği Sosyal 
Tesisleri (Club Guartier) ve 
Moda All Saints Kilisesi'nde düzenlenen İCAF'a graffiti sanatçıları, çizgi romancılar, karikatüristler, illüstratörler, animatörler, mizah dergileri, yayınevleri ve fanzinler olmak üzere çizgi sanatının tüm paydaşları katılıyor. 
07-09 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenecek festivalde çizgiye dair her şeye ev 


gm 


LET COFFEE & MUSIC EASE YOUR SOUI y v 


emrini UN — — 4 


YAZ SEZONUNU KAPATIP, sonbahara giriş yaptığımız şu günler, renkli ve eğlenceli pek çok festival ve etkinlerle hareketleniyor. 
Aralarında İstanbul Coffee Festival (İCF), Ankara Coffee Festival (ACF), İstanbul Comics and Art Festival (İCAF) ve 


Reformist'in bulunduğu organizasyonlara yer Drag les sahipliği yapılacak. ACF ise MA NN Machine çi 3: : 
veren Dream Sales Machine'de eylül ayına Yönetici Ortağı 28-30 Eylül 2018 tarihlerinde 


hazır. Dream Sales Machine fikri ilk kez İlker Akar kahve severlerle buluşacak. il 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GELECEKTEKİ YERİN 
BUGÜNKÜ HAYALIN! 


ANAOKULUNDAN 


LiSEYE 


OKULLARI 


Medicana Grubu'ndan büyük eğitim atılımı. 


Özel hastaneciliğin öncülerinden ve Türkiye'nin ilk 500 şirketi sıralamasında yer alan Medicana Grubu, açtığı MBA Okulları ile çocuklarımıza parlak bir gelecek sunuyor. Anaokulundan lise sona kadar kesintisiz devam eden eğitim programıyla hem akademik hem sosyal yönü güçlü, hayata tam olarak hazır bireyler yetiştiriyor. 


MEDICANAN mbaokullari.com M O 


EĞİTİM GRUBU 0850 460 6 460 
Medicana Grubu iştirakidir. OKULLARI 


FOKUS 


NETFLIX'İN 


LEKADİ 4 


125 milyon abonesi ile güçlü bir medya platformu dünyanın 
her yanına hitap edecek dizi projelerinin kararını alırken yapay zekâdan faydalanıyor. Ancak iş ve finansal tarafta kullanılan zekâ sahici. Kerem Özdemir 


SONİKİ AYDIR E-POSTAKUTUM SİNEMA 

SALONUNA DÖNDÜ ama şu anda gelecek program aşamasındayız. Netflix bir eğlence platformu kimliğini güçlendirirken gelecek programları ile abone olma aşamasının kıyısına kadar gelmiş olanları kapıdan içeri çekmek için yakın gelecekte yayınlayacağı programların tanıtımını şiddetle yapıyor. 

Daha önce “bir bölüm daha izleyelim, sonra yatarız” derken nasıl uykusuz kaldığımı hatırlayacak kadar Netflix deneyimine sahip biri olarak, bu çekim alanına kapılmayı engelliyorum. Ancak bu sadece ilk ayı ücretsiz ayda 15,99'a şeklindeki tanıtımlara tıklamanın önüne geçebilmek anlamına geliyor. 

Yoksa Netflix'in sonbaharda neler yapacağını ister istemez biliyoruz. Netflix, sonbaharda gösterime girecek yeni gençlik dizisi ELITE'ta rol alacak başrol oyuncuları ve bu oyuncuların da yer aldığı fragmanlardan haberdarım. Başrollerinde Michael Pefa ve Diego Luna'nın yer aldığı Narcos: Mexico'nun ilk görüntülerini ve daha önce 


Nightfiyer, yapayzekave insan zekasının atışmasına ışık tutuyor. 


Mad Men'de rol almış Aaron Staton'ın Butch Sears rolünde olduğunu biliyorum. 

Daha önce Black Mirrorın teknolojik gelişmelerin sonuçları ile ilgili çılgın akıl yürütmelerine takılıp uykusuzluk seansları yaşamış biri olarak Nightfiyers'ın cazibesine kapılmamanın kolay olmadığını biliyorum. En azından birkaç ay bunu başarmakta kararlıyım ama tanıtımdaki basit senaryo anlatımı, bana işimle ilgili olarak da izlemem gereken bir dizi olduğunu söylüyor. Yapay zeka ve insan zekası arasındaki çatışmanın farklı bir boyutu ele alınıyor ve ne dediklerini bilmemek eksiklik olabilir. Senaryo, “Dünya'nın sonuna yaklaşılan bir dönemde bir grup bilim adamı, evrendeki en gelişmiş uzay gemisi Nightfiyer ile kurtuluşun anahtarının peşine düşüyor. Ne var ki bir süre sonra geminin yapay zekasının ve hiç görmedikleri kaptanın onları uzayın korkunç ve ölümcül derinliklerine sürüklemeye çalıştığını ve kendi zihinleri tarafından engellendiklerini fark ediyorlar” şeklinde. 
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Bunu iş dünyasına uygulayın ve var olan örneklerden öğrenen yapay zeka algoritmaları ile insan zekası ve çözüm üretme arasındaki ilişkileri düşünün. İster dünyanın geleceğini belirleyecek enerji tercihleri ister borsa emirlerinde kullanılan algoritmik yatırım araçlarını düşünün... 
Nightflyerın buralarda ne kadar iyi bir bakış açısı sağlayabileceğini hayal edebilmek için yeterli adımı atmış olacaksınız. 

Bu yazının kaleme alınması Türk Telekom Prime'ın Four Seasons the Bosphorus'taki açık hava sineması gösteriminin bir gün sonrasına geldiği için bu duyguyu çok net tanımlayabiliyorum. Marvel'ın daha önce kaçırdığım Infinity War'u, bir algoritmalar, bakış açıları ve karar verip aksiyona geçme tarzları konusunda muhteşem bir çalışma olan Infinity War'u siyasi liderlerden iş ve ekonomi dünyasının önde gelen isimlerine kadar birçok karakteri beyaz perdeye taşıyarak değerlendirmenizi sağlayacak bir araç olarak görebilirsiniz. Infinity War'dan Nightflyer'a dönersek yapay zeka ile gerçek zekanın çatışmasına daha fazla kafa yormamız gereken bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. İletişimimi uçtan uca şifreleyen WhatsApp'ın, “geliştirdiğimiz yapay zeka bize senin yaşındaki adamın o tür fotoğrafa bakmayacağını söyledi; biz de fotoğrafı telefonundan sildik” mesajı ile içeriğime müdahale etmesi, yapay zekada beyinsizlik faktörünün yüksek seyretmeyi sürdüreceğini gösteriyor. 19 milyar dolara satın aldığı platforma bunu yapmanın Mark Zuckerberg'in dehası mı olduğunu yoksa kendisini Facebook uygulamaları üzerinden sıkıştıran Avrupa Birliği yetkililerinin mi bu tüyü diktiğini öngörmek zor ama yapay zekanın zeki olmadığını söylemek için yeterli kanıtı oluşturmayı başarıyorlar. 

Bu yorum, her durum için geçerli değil. 
Netflix'in kendisi de dünyanın her yanına hitap edecek global bir medya ve eğlence platformu kimliğini güçlendirerek sürdürmek için yapay zekadan faydalanıyor. 

Aynı anda her yerde bulunmak için çoklu algoritmalara ve yapay zekaya dayanan yüzlerce program hazırlamayı tercih etmesi, şirketin maliyetlerini yükselten bir taktik olarak ortaya çıkıyor. Bunun bu yıl için gerektirdiği nakit ihtiyacının 3 ila 4 milyar dolar olması öngörülüyor. Netflix bu finansmanı elde etmek için hisse senedi arz etmek yerine daha 


uygun olan bono arzını tercih edeceğini bildiriyor. Bunun ilk tarafı teknolojinin nimetleri ile bağlantılı olurken ikinci bölümü, şirketin yatırımcıların anlaması beklenmeyecek kendi iç zekasını korumaya yönelik akıllı bir adım oluşturuyor. Michael Dell ve Elon Musk gibi inovatif liderlerin şirketi yatırımcı tahakkümünden uzak tutarak inovatif ruhlarını koruyabildikleri düşünülürse, bu Netflix'in geleceğine güven duymamızı sağlayacak bir dinamik. 

Netflix'in kendi kurumsal zekası, gelişmekte olan dinamikleri yakalama konusunda güçlü olduğu kadar bunu kaçırdığında itiraf edecek kadar samimi olmasıyla da insani... Netflix'in temmuz ayında, tarihinde ilk olarak Hindistan'da üretilen bir diziyi yayına sokması ile ilgili süreç, bunun iyi bir göstergesi oldu. Vikram Chandra'nın 2007'de yayınlanan romanına dayanan sekiz bölümlük dizi, Mumbai'nin yer altı dünyasını konu alan ve birkaç milyon dolara çekilen bir gerilim. 
Dizi, Hindistan'da son dört yılda iki katına çıkarak sayısı 500 milyona ulaşan internet kullanıcılarının yarattığı pazara ulaşmayı hedefliyor. 
Hindistan'da internet kullanıcı kitlesinin bu şekilde büyüyeceğini kendilerinin bile öngöremediğini belirten CEO Reed Hastings, 

125 milyon kullanıcısı bulunan servisin bir sonraki 100 milyon 
kullanıcısının Hindistan'dan geleceğini söylüyor. 

Netflix bir yandan uzak ve büyüme potansiyeli yüksek coğrafyalara açılırken diğer yandan entelektüel olarak da çok farklı alanlara uzanan bir platform oluşturuyor. Netflix, mayıs ayında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile anlaştı. Çift, Higher Ground Productions adlı şirketleri kanalıyla Netflix için televizyon şovları, film, dizi film ve belgesel üretecek. Netflix'in 190 ülkede 125 milyon abonesi, Barack Obama'nın Twitter'da 100 milyon ve Facebook'ta 55 milyon takipçisi bulunuyor. 

İşbirliklerinin bir diğer yanında, Netflix'in ikinci ortak çizgi roman projesini yaptığı Mark Millar var. 14 Ağustos'ta “Netflix ve yayınevi Millarworld'ün ikinci ortak projesi, yazar Mark Millar ile Batman ve American Vampire ile ünlenen Brezilyalı yıldız sanatçı Rafael Albuguergue'ın elinden çıkan çizgi roman serisi Prodigy çok yakında raflardaki yerini alacak” duyurusu yapıldı. Duyurunun içindeki “13 Haziran'da okurla buluşan Mark Millar ve Netflix'in ilk ortak projesi The Magic Order, son 20 yılın en çok çizgi romanları arasına girmeyi başardı. Prodigy ise 5 Aralık'ta kitapçılarda ve online olarak satışa sunulacak” ayrıntısı, bunların aktif işbirlikleri olduğuna işaret ediyor. 

Abonelerini iki ve üç saatlik yolculuklar ile daha uzun süreliler için farklı içerik seçenekleri sunacak kadar zeki olan Netflix, televizyon üreticilerini de etkisi altına alıyor. Sony ve Netflix'in sinema kalitesinde görüntü için yeni bir iş birliğine imza attığının açıklanmasının ardından Sony BRAVIA MASTER Serisi AF9 OLED TV'nin sinema kalitesini eve taşıyan Netflix Modu ile lanse edildi. Sony ve Netflix, film profesyonellerinin sunmak istediği görüntü kalitesini izleyicilere olduğu gibi aktarmak için, #K resim çözünürlüğü, HDR (yüksek dinamik aralık) ve Dolby Atmos ses özelliği gibi en yeni teknolojileri geliştirmek ve sunmak için birlikte çalıştığı açıklandı. 

Yapay zeka, iş zekası ve platform zekası ile Netflix'in yeni zeka dünyası için iyi bir model oluşturduğu aşikar. Yine de Nightflyer'a bir bakmak gerek. il 
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APPLE NASIL 
IRILYUN DULARLIK. 
DIRKEİ LİU? 


Adet bazında Huawei'nin gerisine düşerek 

akıllı telefon pazarında üçüncü şirket pozisyonuna gerileyen Apple'ın dünyanın elektronik dünyasından çıkan ilk trilyon dolarlık şirketi haline gelmesi, değer ekonomisini öğrenmenin önemini artırıyor. 
Kerem Özdemir 


GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ABD'DE son finansal 
sonuçlarını açıklayan teknoloji devi Apple 3 
Ağustos'ta dünya tarihinde 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olarak kayda geçti. Hisse değeri 
207 doları gören şirket, Fortune Global 500 sıralamasında 
perakende, enerji ve otomotiv şirketlerinin ardından gelen ilk teknoloji şirketi. Bunu yaparken teknoloji yerine çiklete ve tıraş bıçağına yatırım yapmayı tercih eden Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'ini de teknoloji şirketi saymama hakkımı kullanıyorum. 

Apple Ciro sıralamasında Berkshire Hathaway'in bir sıra altında ve Samsung Electronics'in bir sıra üzerinde yer alıyor. Şu anda en ciddi rekabeti yaşadığı akıllı telefon pazarında adet bazında yüzde 
21 ile lider olan Samsung'un ve Huawei'nin gerisinde kalan Apple, 
kârlılık yaratmadaki becerisini sürdürmesi sayesinde yatırımcıların teveccühünü kazanmış durumda. Bu teveccühün temettü verimliliği ile değil, değer yaratma ve piyasaya yön verme gücü ile ilgili olması dikkat çekici. 

Bunun en önemli göstergesi, Oualcomm'un 2018 State of Play raporunda karşımıza çıkıyor. Çin, İngiltere ve ABD'den 6 bin kişi ile yapılan araştırma, kullanıcıların arayüzde ses kullanımını benimsediğine ve uygulamaya başladığına işaret ediyor. Ankete katılanlarını yüzde 78'inin paylaştığı elektronik cihazlarla 
iletişimde ses kullanımının hayatı kolaylaştıracağı görüşü, 2017 
raporuna göre yüzde 35'lik artışa işaret ediyor. 

Anketin ortaya koyduğu bir diğer dikkat çekici nokta, tüketicilerin artık kablosuz kulaklıklara tam anlamıyla alıştığı... Bu tür bir kulaklık satın alma niyetini açıklayanların oranı yüzde 53'e 


SAEYTETA DAK GEZE GEN ARE 2 G 


dDapE > 


VS9SG6LTLYH 


erişerek katılımcıların yarıdan fazlasının eğilimi haline gelmiş durumda. 

Kullanıcılardan gördüğü ilgi giderek artan akıllı hoparlörler ise, telekomünikasyon bağlantılı olarak yaşanan dijital dönüşümün belki de en çarpıcı yönü. Akıllı hoparlörler, ankette en çok aranan dijital cihazlar olarak karşımıza çıkıyor. Ankete katılanların içinde en geniş grubu oluşturan yüzde 32lik kitle, gelecek 12 ay içinde tek bir cihaz alabilecek olmaları koşulu altında ne yapacakları sorulduğunda, tercihlerinin bulut tabanlı sesli asistan ile entegre edilmiş akıllı hoparlör olacağını kaydediyor. 

Kablosuz kulaklık ve hoparlör seçiminde geçen yıl yüzde 78 ile en önemli kriter olan ses kalitesi bu yıl da yüzde 76 ile aynı konumu koruyor. Ancak bu eskiden müzik dinleme gibi konulardaki kaliteye dayanan 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ERP GÖZÜMLERİMİZ İLE 
FİRMANIZI GELECEĞ E TAŞIYIN. 


Hangi'sektörde olursanız olun, çözümlerimiz ile sizi de başarıya taşıyoruz: 


Advertising &-Promotion // Automotive // Aviation & Defense // Building // Chemicals & Paint // Cooling & Heating // Construction Materials // Education // Electronics // Energy // Food // Furniture & Wood Processing // Geology // Glass Processing // Import & Export // Jewelry // Leather // Logistics // Machinery & Industrial Automation // Medical // Metal // Mining // Packaging // Plastic // Retail // Service & Maintenance // Textile & Garment // Tourism 


Detaylı Bilgi İçin: 


WWWw.caniaserp.com Canla gir 


f 4 /caniasERP 


Image Doka Group GmbH, Amstetten, Austria 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bir öncelik olarak karşımıza çıkarken günümüzde iletişim kolaylığı arayışından kaynaklanan bir tercihe işaret ediyor. 
Apple 1 trilyon doları aşan değere ulaşırken bütün bu tercihlere yanıtlar ya da daha doğru bir ifadeyle seçenekler sunuyor ve tercih ediliyor. Bunun karşılığını da alıyor. Adetsel değerleri bir yana bırakıp değer tarafına bakınca Apple'ın bu piyasa değerine ulaşmasını sağlayan nisan-haziran bilançosunda ciro ve kârdaki artış dikkat çekiyor. 
Şirketin mali yılında üçüncü çeyreği oluşturan bu dönemde Apple'ın cirosu bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 53,26 milyar dolar oldu. 
Aynı dönemde şirketin net kârı ise 8,72 milyar dolardan 11,52 milyar dolara yükseldi. Net kârdaki yüzde 32,1lik artış, cirodaki artışın neredeyse iki katı. Hissenin tırmanmasını sağlayan yatırımcıları ilgilendiren taraftaki gösterge olarak ise, yüzde 40'lın üzerinde artışla 1,67 dolardan 2,34 dolara yükselen hisse başına kâr yer alıyor. Geleceğe ilişkin beklenti tarafını besleyen ise, yenilikçi ürün ve servis gelirleri... Her iki alanda da, Apple'ın gelir büyümesi toplam büyümesinin iki katına yakın düzeylerde seyrediyor. AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde edilen ciro bu dönemde yüzde 31,4 artışla 9,55 milyar dolara çıkarken Apple TV ve Apple Watch gibi ürünlerden elde edilen ciro da yüzde 37 artışla 3,74 milyar dolar oldu. 


ZİRVEDE 


ÇEKİLİ, 


APPLE'IN 
YANISIRA 
AMAZON VE 
GOOGLE'N 

DA BENZER 
ODAKLARININ 
OLMASI DİKKAT 


mi 


1AĞUSTOS'TA 1 trilyon dolara ilk kimin ulaşacağı tartışması yaşanırken 969 milyar dolarlık değeri ile hedefe en yakın 

aday olarak görülen Apple'ı takip eden iki şirket de benzer özellikleri ile dikkat çekiyordu. 882 milyar dolarlık Amazon ve 
854. milyar dolarlık Google, ürün ve platformları ile sundukları yeni nesil servislerle büyük ama ezber bozan uygulamalar yaratan şirketler olarak karşımıza çıkıyorlar. Her üç şirketin 

de ABD'den çıkmaları ve teknoloji alanına odaklı faaliyetlere sahip olmaları dikkat çekici. Halka arzının ardından 2007'de piyasa değerini 1 trilyon dolara çıkaran Çin merkezli petrol ve doğalgaz devi PetroChina, geleneksel ekonominin içinde ulaştığı bu değeri geleneksel ekonominin yarattığı etkilerle kaybetmişti. 
Halka arzın ardından gelen mortgage krizi, global finans krizi ve Lehman Brothers'ın iflası gibi finansal piyasaları sarsan gelişmeler ile Çin'in kendi içinde yaşanan sorunlar şirketin piyasa değerini 200 milyar dolara kadar düşürerek tarihteki şirket bazlı en büyük değer kaybına da imza atmasına neden olmuştu. Günümüzde global ekonominin ulusal ve bölgesel iktidarlar tarafından paramparça edilmesi, global çözümler üreten dijital ekonomi şirketleri için de benzer bir riski taşıyor. Ancak Apple, Amazon ve Google'ın rakamları bu riskin yıkıma dönüştüğünü hemen söylememek gerektiğine de işaret ediyor. 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ele aldığımız konu ise, 1 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan start-up'lar ya da ilgi çekici adıyla Unicorn'lar ortaya çıkarmak. Dünya gazetesinde Kerim Ülker, ağustos başında Alibaba'nın SEC'e yaptığı açıklamadan ve kendi haber kaynaklarından yola çıkarak Trendyol'un yüzde 75 hissesi için 
728 milyon dolar ödediğini yazdı. Bu, Trendyol'u 
Unicorn'luğa büyük ölçüde yaklaştırıyor. Trendyol daha ilk andan itibaren global bağlantılar kurarak bu noktaya kadar ulaşmayı başardı. Yıllar önce Turkcell'in davetlisi olarak İşTcell toplantısına konuşmacı olarak gelen ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore, Trendyol'a yatırım yaptığını söylediğinde ulaşılacak noktanın işaretini vermişti. 

Yine dikkat çekici bir hareketle Gram Games'in 250 milyon dolara Zynga'ya satılmasını sağlayan; ekibi, Londra'ya yaptığı açılım ve Zynga'nın stratejisindeki değişim oldu. Burada da yine global pazara açılımın kazandırması söz konusu. 
Zynga, Farmville gibi oyunlar yazmak yerine şirket satın alarak büyüme stratejisini belirleyince Londra'ya ofis açmakla uğraşmak yerine Gram'ı satın almayı tercih ediyor. 

Seguoia Capital'den 11 milyon dolar yatırım alan Insider, kendisini şirketlerin büyümesini yönetmeye yönelik bir platforma dönüşerek global bir ihtiyacı karşılamasının yanında merkezini Singapur'a taşıması ile dikkat çekiyor. 

Bu örnekler, değer ekonomisini anlamak için yeterli ipuçlarını sağlıyor. il 


pe 


FORTUNETURKEY.COM // EYLÜL 2018 


O SHUTTERSTOCK 


(4$ Isıtma e Soğutma €” Yenilenebilir Enerji 


O WA Maezart için 
Türk Marşı neyse, 


Vaillant için 
Green 10 o! 


uv DG 


ii 


8 Multi yoğuşma 8 Yüksek verim 8 Yakıttan tasarruf 
8 Çok sessiz B Yüksek sıcak su kapasitesi 

8 9085 geri dönüştürülebilir malzeme 

8 Cep telefonu ile kolay kontrol 


* VRC700f ile birlikte kullanılmakta olup ısıtmada As enerji verimliliğine sahiptir. 


0 850 2222 888 
www.vaillant.com.tr 


& Vaillanl 


evimin konforu 


rap yağı ag g » 

z 

pr 


OFİS ÇALIŞANLARINA 
İZELSPOR 


Elit sporcuları eğitmekle tanınan Exos “ofis jokeyleri”nin sağlıklı kalmasına yardımcı olmak için sofistike teknolojiden (ve düşük tempolu egzersizden) yararlanıyor. Phil Wahba 


mW) İŞTE OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜN; 
JE bir paket kâğıdı almak için 


uzanıyorsunuz ve omzunuzdan birdenbire bir çıtırtı sesi geliyor ve ağrı başlıyor. Bu durumda ne yaparsınız: A) Bir aspirin alır, bu arada doktora gitmeye gerek var mı, yok mu diye düşünürsünüz. 
Ya da B) ofisinizdeki “wellness uzmanı”na 


gidersiniz; burada sensörlerle donanmış bir İŞYERİNDE 

A EGZERSİZ makine hareketlerinizi değerlendirir, rahatsızlığa Pyashi öikeünü yol açabilecek asimetirleri ve dengesizlikleri 100 şirketinde belirler ve ağrıyı azaltmaya yönelik hızlı ve basit ofisiçifitness 


: : merkezlerini ve egzersizlerden oluşan bir program hazırlar. kafeteryaları 


Exos, sizin B seçeneğini tercih edeceğinize yönetiyor. 


“4 © di 


inanıyor. Üstelik patronunuzun da tercihini bu yönden yapacağından emin. Kendisini “insan performans” şirketi olarak tanımlayan kurum yaklaşık yirmi yıl önce elit sporculara koçluk yaparak faaliyete başladı. Şimdi ise, sağlık konusunda şirketlerin çalışanlarına sundukları olanaklara yatırım yapan bir kurum sıfatıyla Exos beyaz yakalılar dünyasındaki varlığını pekiştiriyor; 
12 milyon çalışana hizmet sunduğunu söylediği 

7 milyar dolarlık kurumsal wellness pazarında 
erişimini yaygınlaştırmak için sofistike teknolojiye güveniyor. 

Exos'un amacı yalnızca Ironman olmak isteyen C-suite orta yaşlı erkeklere hizmet sunmak değil. 
Aynı zamanda “hareket tembelleri” dediği alt kademedekilere de hitap ediyor. 3D Movement Ouotient (DMO) olarak adlandırdığı ağrı analizi teknolojisi yeni bir özellik (mayısta gündeme geldi) ve ağrı hem sporcularda hem de oturduğu yerden kalkmaya üşenenlerde önemli bir üretkenlik kaybı nedeni olduğundan kampanyanın da önemli bir parçası. Exos'un sunduğu bir başka yenilik ise şu: VO2 maks'a dayanan hızlı bir kardiyo değerlendirme; oksijen tüketimi ölçümü olan VO2 maks, kişiye özgü egzersiz programlarının hazırlanmasını sağlıyor. 

Kurucu ve başkan Mark Verstegen, “bu fitness 


O SOLDAN: JOE GALL-EXOS'A TEŞEKKÜR; EXOS'A TEŞEKKÜR 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değil, wellness da değil, tam olarak hastalıktan korunma da değil; bütünü kapsayan bir yaklaşım diyebiliriz” sözleriyle açıklıyor. 

Kurumsal wellness geri dönerken Exos da zirveye ulaştı. Bu tür ezgersizlerin tıbbi harcamaları azalttığının kanıtlanmasının ardından söz konusu programlara yönelik ilgi artmaya başladı ve halen çoğu da faaliyetlerini şirket içi zayıflama klinikleri ve spor salonlarında indirimin ötesine taşımış durumda. Nitekim, the Society for Human Resource Management'a göre, işverenlerin yüzde 59'u wellness programlarından birini sunuyor ve yüzde 24'ü de 2017 yılında sundukları hizmetleri artırdı. 

Exos maliyet düşürmeye odaklanmak yerine çalışanlar işteyken onlardan en yüksek verimi almaya vurgu yapıyor; bir yandan da, fitness koçluğundan şirket kafeteryalarında yemek hazırlamaya kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Şirket halen Fortune 100'deki 25 şirkete, bir dizi hedge fon ve girişim sermayesi kuruluşu dahil daha pek çok işletmeye hizmet sunuyor. 
Exos'un 2015 yılından beri 10 fitness merkezini yönettiği sağlık sigorta kuruluşu Humana, ortaklığın çalışanların hastalık izinlerini azalttığını ve tepe çalışanların sürekli iş başında olmalarını sağladığını kaydediyor. 


Son yıllarda büyümeyi onlu sayılarla ifade eden Exos bu yıl 200 milyon dolara yaklaşan bir gelir bekliyor. Bu rakamlar da birinci sınıf yatırımcıların ilgisini çekiyor. Mart ayında, Walmart'ın kurucu ailesinin yatırımcı kolu olan Madrone Capital Partners ve Warren Butffett'ın yatırım bankacısı Byron Trott'un yönettiği BDT bir araya gelerek çoğunluk hissesi satın aldı. 

Phoenix'te yer alan Exos 1999 yılında profesyonel sporculara odaklanan bir şirket olarak Verstegen tarafından kuruldu ve deniz komandoları dahil elit askeri personele de hizmet vermeye başladı. 

2010 yılına gelindiğinde, tepe yöneticilerin 
hizmetlerine ihtiyaç duyacağını tahmin eden Exos yüzünü kurumsal dünyaya döndü. İş yerlerindeki sağlık programlarını inceleyen düşünce kuruluşu Rand'de araştırmacı Harry Liu, “önemli olan bir sağlık kültürü yaratmak ve bunu desteklemek için de kurumsal liderliğe ihtiyacınız var” diyor. 
Bu tür bir kültüre katkıda bulunmayı hedefleyen Exos ne kadar az sayıda insanın gerçekten ağır egzersizler yapmaya hevesli olduğunu da gördü. 
Exos yetkilileri bu durumda, ağır egzersizlere yoğunlaşmak yerine yaşam biçimi seçimleri, beslenme ve ergonomik hareketlere odaklanarak katılımı yüzde 4O'lara çıkarabildiler. 
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JULAR BAZINDA DPİ ei 
UYAR DULARLIK ŞiRKEİLER 


Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 50 değer kaybetti. Endeks düşerken milyar dolarlık borsa şirketleri tarihi dip seviyelerine geriledi. Zeynep Aktaş 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BORSA İSTANBUL tarihi dip seviyelerinde bulunuyor. Warren Buffett “Size nasıl zengin olacağınızı söyleyeceğim. Kapıları kapatın. Diğerleri hırslıyken çekimser olun, diğerleri çekimserken hırslı olun.” diyor. Piyasa profesyonelleri de hisseler dip seviyelere 
gerilediğinde kademeli alım öneriyor. Piyasalara baktığımızda 24 
Haziran seçimleri sonrasında başlayan değer kayıplarının yeni ekonomi yönetiminin belirlenmesi ve ABD yaptırımları sonrasında da sürdüğü gözlendi. Dolar kurunun 7,2362 seviyelerine kadar yükselmesiyle birlikte kayıpların arttığı Borsa İstanbul'da en fazla düşüş bankacılık sektöründe yaşandı. Borsadaki yüksek değer 
kaybına rağmen piyasa değeri bir milyar doların üzerinde olan 31 
firma bulunuyor. Bu şirketlerin sekizi bankacılık sektöründe. Demir çelik, holding, ulaştırma, telekomünikasyon, otomotiv, madencilik dikkat çeken diğer sektörler. Değer kaybeden milyar dolarlık borsa şirketlerinin beklenti ve hedeflerini inceleyerek önümüzdeki dönemdeki potansiyel getirilerini inceledik. Sonuçlar ise şöyle: 


BANKALAR DİPTE 

Piyasa değeri 1,2 milyar dolar ile 4,2 milyar dolar arasında değişen sekiz banka hissesi yüzde 18,25 ile yüzde 67,24 arasında değer kaybetti. En fazla değer kaybı Vakıfbank ve Halkbank hisse senetlerinde gerçekleşti. Ziraat Yatırım analistlerinden Turgut 


Uslu, ağustos başında Vakıf Yatırım'ın ikinci çeyrek bilançolarını değerlendirdiği raporunda, Vakıfbank hissesi için 6,95 
TL hedef fiyat ve “al” önerisinde bulundu. 
Uslu yaptığı değerlendirmede banka için 
2018 ilk yarı gerçekleşmelerin ardından, 


Vakıfbank ile ilgili tahminlerini güncelledi. 


2018 yılında net kar tahminini, 4.269 
milyon TL'ye yükseltti. Banka'nın yılsonu özsermaye kârlılığının ise yüzde 16,7 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. 
Credit Suisse ise Halkbank için hedef fiyat olarak 7,29 TL öngörüyor. Halkbank'ın ceza alıp almayacağı önümüzdeki dönemde fiyat hareketini belirleyecek. 


HOLDİNGLERDE ÖNE ÇIKANLAR 

Holding hisselerinde Tekfen Holding, 
Sabancı Holding ve Koç Holding öne çıkıyor. Koç Holding'in piyasa değeri 
6,3 milyar dolar. Hisse yılbaşından bu yana yüzde 47 değer kaybetti. Piyasa değeri 2,5 milyar dolar olan Sabancı 
Holding ise yüzde 56,63 oranında geriledi. Tekfen Holding hisselerindeki gerileme ise yüzde 23,32 seviyesinde. 
Deniz Yatırım, Koç Holding için yaptığı değerlendirmede net kârının beklentileri aşan Tüpraş ve Ford'un katkısıyla piyasa tahmininin üzerinde gerçekleştiğini, belirtti. Sabancı Holding'de ise şirketin iştiraki Carrefoursa'nın gayrimenkul satışıyla ilgili 200 milyon TLlik 

bir kereye mahsus oluşan gelir kâr tahmininde sapmaya neden oldu. Ayrıca 
şirketin yüzde 40,8 iştiraki Akbank'ın 25 
Temmuz'da açıklanan ve beklenenden yüksek gelen kârı da net kârı destekledi. 
Tekfen Holding'de ise güçlü gelen ilk yarı sonuçlarının ardından 2018 yılı beklentileri revize edildi. Buna göre 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Holding, toplam 2018 satış gelirleri beklentisini 11,2 milyar TL'ye PİYASA DEĞERİ BİR MİLYAR DOLARIN 


çıkardı. Hisse için analistler “ekle” önerisinde bulunuyor. ÜZERİNDE OLAN 31 ŞİRKET ULAŞTIRMADA İKİ ŞİRKET Dolar bazında a ; Sani : v Piyasa değeri | yılbaşından bu Ulaştırma sektöründe piyasa değeri 3,7 milyar dolar olan Türk rr Milyar dolar) | yana getirif3) Hava Yolları, yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 35 EN değer kaybederken Tav Havalimanları yüzde 19,55 geriledi. Tav GETİREN 42 -62,70 Havalimanları'nın piyasa değeri 1,6 milyar TL. Türk Hava Yolları için Akbank 40 -60,02 analistler Harun Dereli ve Gaye Aksongur Yavuz, ağustos ayının ikinci (o (NB Finansbank az -33,32 haftasında hazırladıkları raporda 22 TL hedef fiyat ile “al” önerisinde İş Bankası (CJ 3,0 -62,41 bulunuyor. 2018 yılının ikinci çeyreğinde Türk Hava Yolları'nın yolcu Denizbank 26 -18,25 sayısında artış gözleniyor. Şirketin yolcu sayısı bir önceki yılın aynı Yapı ve Kredi Bank. 2,i -6L13 dönemine göre yüzde 10 yükseldi. Yolcu doluluk oranındaki artış Vakıflar Bankası LA me 


T. Halk Bankası Şe -64,88 


olumlu. Bunun ana nedeni yurtdışı yolcu doluluk oranındaki büyüme. 
Bayındırlık ve İmar 


Şirketin satış gelirleri özellikle Avrupa ve Uzak Doğu gelirlerindeki 


artışlar nedeniyle yükseldi. Şirket 2018 yılsonu hedeflerini revize etti. ME mz BL 
Buna göre daha önce 74 milyon olması beklenen yolcu sayısının 75 SİRENE 20 2455 


milyona, 11,8 milyar dolar olması beklenen gelirin ise 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. TAV Hava Limanları ise Arçelik 

Antalya Havalimanının katkısıyla birlikte 2018'de yüzde 30'un Demir Çelik 

üzerinde toplam yolcu büyümesi bekliyor. Bunun dışında şirket Ereğli Demir Çelik İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yüzde 8-10 yolcu büyümesi, giden İskenderun Demir Çelik direkt yolcuda ise yüzde 11-13 büyüme bekliyor. İş Yatırım sonuçları Diğer Kimyasal Ürünler TAV Hava Limanları için olumlu buluyor ve hisse için 37,15 TL hedef o Soda Sanayii 


Dayanıklı Tüketim 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fiyat ile “al” tavsiyesinde bulunuyor. Gayrimenkul Yat. Ort. 
Emlak Konut GMYO Ja goydıl 
SEKTÖRLERİN ÖNCÜ ŞİRKETLERİ 
Telekomünikasyon sektöründe Turkcell ve Türk Telekom dikkat çeken e ve Mi . . e. e us . .. abancı Holding zi -v9b, borsa şirketleri. Petrol sektöründe Tüpraş ve Petkim öne çıkan firmalar. ekieilini Kr TET 


Perakende ticaret sektöründe 3,3 milyar dolarlık piyasa değeriyle BİM Mağazalar izleniyor. Koza Altın maden sektöründe Aselsan iletişim ve savunma sanayinde dikkat çeken borsa şirketleri. Içecek sektöründe 


İçecek 
Anadolu Efes 
Coca Cola İçecek 


le eği 


Coca Cola İçecek ve Anadolu Efes, konut sektöründe Emlak Konut GMYO, dayanıklı tüketimde Arçelik, cam sektöründe Şişe Cam, Aselsan 4,8 -49,60 Bayındırlık ve İmar sektöründe Enka İnşaat yatırımcıların takibinde yer alıyor. Arçelik'in piyasa değeri 1,5 milyar dolar. Dolar bazında Koza Altın ii -29,58 


yılbaşından bu yana yüzde 60 değer yitirdi. TEB Yatırım, 14 Ağustos'ta Otomotiv Arçelik, Koza Altın ve BİM'i dinamik portföyüne ekledi. Kurum, Arçelik Ford Otosan 

için Türkiye'de yeni ürün lansmanları ve güçlü fiyatlama kabiliyeti Tofaş Oto. Fab. 
sayesinde kârlılığın önümüzdeki dönemlerde iyileşmesini bekliyor. BeLa ki bali TL'deki değer kaybı sonrasında şirketin yurt dışındaki pazar payının iu Mlecelen artması öngörülüyor. 2018 fiyat/kazanç olarak firma uluslararası benzer an 

şirketlere göre yüzde 45 iskontolu işlem görüyor. Koza Altın'da ise zayıf TL ve artan üretim rakamlarının olumlu etkisiyle 2018 VAFÖK ve 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Tüpraş 
Petkim 


e N Telekomünikasyon, Haberleşme net kar büyümesinin yüzde 111 ve yüzde 118 olmasını bekliyor. Artan Turkcell 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4,1 -53,47 üretim, TI/'deki değer kaybı ve üretim maliyetlerindeki azalma nedeniyle (| Türk Telekom 21 63197 şirketin önümüzdeki üç yıl boyunca VAFÖK ve net kar rakamlarında ortalama büyümenin yüzde 37 ve yüzde 35 olmasını TEB Yatırım Türk Hava Yolları 3,7 -35,18 öngörüyor. Bim Mağazalar'da ise önümüzdeki dönemde yükselen TAV Havalimanları L6 -19,55 enflasyon ortamında ciro büyümesinin hızlanacağı bekleniyor. r | Nat: Veriler 20 Ağustos kapanışları ile hazırlanmıştır. 
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Yükte hafif pahada ağır olması, ihtiyaç duyulduğunda 

her zaman paraya dönüştürülebilir özelliği altına yönelik talebin güçlü kalmasına yol açıyor. Altın dostu olan Türk hane halkı geleneksel yatırım enstrümanından vazgeçmeyi düşünmüyor. Zeynep Aktaş 


ALTININ ONSU SON İKİ YILDA reel bazda negatif getiri sağlamasına rağmen, Türkiye'de altın dolarla değerlendiği için yeni rekorlar kırdı. Dolar/TL kurunun hızlı hareketiyle birlikte Cumhuriyet altını yılbaşından bu yana yüzde 44 değerlendi. Altın fonları ise yüzde 65'e varan getiriler sağladı. Risklerin arttığı ortamlarda altın yatırımı her zaman tasarruf sahipleri için korunaklı liman olarak öne çıkıyor. Farklı piyasalarda yatırım yapma konusundaki birçok faktör ve hatta paranın tamamının kaybedilme olasılığı yatırımcıları hareket etme noktasında zorlarken altına dair algı oldukça net ve uzun vadede kaybettirme ihtimali seçenekler 
arasında bulunmuyor. Dünya Altın Konseyi'nin Temmuz 2018 
verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin temmuz ayı itibarıyla 238,3 ton resmi altın rezervi bulunuyor. Bu rakam Türkiye'nin toplam rezervlerinin yüzde 10,3'üne denk geliyor. 
Söz konusu 238,3 tonluk resmi altın rezervi ile Türkiye, dünya ülkeleri arasında 19. sırada bulunuyor. 

Türk hane halkının hâlâ altına yatırım yapmayı tercih etmesinin birçok nedeni var: Bunların başında insanların enflasyon karşısında birikimlerinin değer yitirmesini istememeleri geliyor. Öte yandan altın güvenli bir yatırım 


aracı olarak güçlü bir itibara sahip. 
Tipik olarak, bu duygu gelecek 

planları ve acil durumlar için altını 

öne çıkarıyor. Kuyumcu Remzi 

Bahar, yatırımla ilgili önyargılarının önceki nesillerden bu yana geldiğini söylüyor ve insanların bu önyargıları sorgulamaktan hoşlanmadıklarını düşünüyor. Bahar, “Özellikle yaşlılar risksiz yatırımlar konusunda tavsiyede bulunurken risk taşıyan diğer yatırımlardan uzak duruyor” diyor. 
Altına yönelimi artıran bir başka 

neden ise gelecekteki getirilerden yoksun kalma kaygısı. Artan küresel riskler karşısında altının değerlenmesi ve oluşabilecek değer artışından yararlanamama çekincesi yatırımcıların altına yönelimi artırıyor. Bu durum birçok yatırımcının daha iyi performans gösteren yatırım enstrümanına geçme kararını alamamasında da önemli bir etken. Şüphesiz altının bu denli rağbet görmesini anlamlandıramayanlar da var. Küresel piyasalarda işlem yapan 
Aydın Taşdemir “Altın verimsiz 

bir varlıktır ve fiyatları tipik olarak belirsizlik zamanlarında artmaktadır” 
diyor. Taşdemir, belirsizliğe ya da kişisel kullanıma yönelik bir hedge olarak altını tahsis etmenin iyi olduğunu düşünse de ötesini anlamsız bulmakta. 

Her ne kadar altınla ilgili farklı düşünceler olsa da Dünya Altın Konseyi tarafından, yayınlanan “Altın 2048” 
raporuna göre Çin ve Hindistan'da orta sınıfın güçlenmesi ve beklenen yüksek büyümenin, küresel bazda altına olan talebi artıracağı belirtilmekte. 
Analistler altına yatırımın uzun vadede güvenilir liman olarak görülmeye devam edeceğini düşünüyor. Yatırım için altınla ilgili bir tercih sıralaması yapmak gerektiğinde ise gram altın, Cumhuriyet altını ve işçiliği az olan bilezik ilk üçte yer alıyor. Türk insanı için hâlâ önemli bir alternatif olan altın, aşırı değerlenmelerde azaltılarak düşüşlerde ise tekrar artırılarak getirinin çoğaltılmasına olanak tanıyacaktır. 
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Hızlı fiyat hareketleri ve yüksek volatil dönem piyasalarda gerilimi tırmandırırken sonbaharda fiyat marjlarındaki genişleme devam edecek. Zeynep Aktaş 


PİYASALARDA BİR GÜNDE OLUŞAN yüksek dalgalanmalar, yatırımcıların karar alma süreçlerini doğrudan etkiliyor. 10 Ağustos Cuma günü doların TL karşısında yüzde 16 değerlemesi bir anda piyasalarda dengeleri değiştirdi. Gün içinde benzer boyutta bir artış en son 2001 yılında yaşanmıştı. Kurdaki bu artış gelişmekte olan piyasalarda da dalgalanmalara yol açarken AB liderleri olası bir krize dönüşme olasılığına karşı açıklamalarda bulunma gereği hissettiler. Ancak yurt içinde bu etki kendisini hissettirdi. BIST 
100 Endeksi dolar bazında 14.096 ile 2008 krizindeki seviyelere 
gerilerken borsada 16,3 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırıldı. 
Kurdaki dalgalanmayı anlamlandıramayan yatırımcılar ise ister istemez panikledi. Piyasalardaki dalgalanmaları inceleme konusu yapan Nurdan Değirmenci ve Zehra Abdioğlu, “Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı” isimli çalışmalarında fiyat hareketlerindeki aşırı oynaklığı yatırımcıların karar alma süreçlerini etkileyen belirsizliği temsil ettiğine dikkat çekmekteler. Ağustos ayında finansal piyasalarda yaşanan aşırı dalgalanmalar oynaklığı hızla farklı piyasalara bulaştırıyor. Nurdan Değirmenci ve Zehra Abdioğlu ise oynaklığın bulaşıcılığını oynaklık yayılımı olarak tanımlarken bir piyasada oluşan şokun diğer piyasalardaki oynaklığı arttırdığına dikkat çekiyorlar. Yaşananlar da bu değerlendirmeyi teyit eder nitelikte. USD/TL kurundaki yüksek artışı gelişmekte olan diğer para birimlerine de yansırken dolar karşısında bir günde Güney Afrika Randı yüzde 4,68. Brezilya Reali ve Rus Rublesi yüzde 2 değer kaybetti. 

Kuşkusuz finansal piyasalarda yaşanan bu büyük volatil hareketi kısa vadede fırsata dönüştürmek isteyenler de olmadı değil. Ekonomi cephesi ise manipülatif hareketlere karşı sert mesajlar ve önleyici tedbirler alırken piyasaları krize götürecek dalgalanmalara set olma çabası öne çıktı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağustos ayında yabancılara 


yönelik gerçekleştirdiği telekonferansta önlemlerin yanı sıra yabancı yatırımcıyı piyasaya davet eden değerlendirmeleri öne çıktı. Kuşkusuz yabancı yatırımcıların Türkiye finans piyasalarına yönelmesi oynaklığın durulmasına imkân vereceği gibi ekonomiyi de rahatlatacaktır. Bu noktada bireysel yatırımcının piyasalardaki aşırı dalgalanmalardan zarar görmemesi için spekülatif beklentilerin peşinde koşmaması önemli. Reel temeli olan beklentilere göre hareket edilmesi olası bir kaybın da önüne geçecektir. Ancak tüm yatırımcıların aynı düşünceye sahip oluğunu söylemek zor. 
Borsada uzun yıllardır yatırımda bulunan 
Ali Rıza Çimen, finansal piyasalardaki oynaklıktan iyi kazançlar elde edilebileceğini düşünüyor. Kendisinin bu güne kadar fırsatları değerlendirememesini şansızlığına bağlasa da bu dahi spekülasyonlardan istifade etme olasılığının bireysel yatırımcı için ne denli zor olduğu anlamına geliyor. 
Halihazırda ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlere rağmen risk varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bulaşıcılık etkisi tüm piyasaların önündeki risk olarak duruyor. Yatırımcıların spekülatif hareketlerin peşine takılıp zarar etme olasılığı yerine uzun vadede kâr edecek alternatiflere yönelme seçeneklerini öne çıkarmaları yerinde olacaktır. il 
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Lı ı 
J BİRİNCİ SINIF ŞARAPLAR, muhteşem plajlar, güçlü tarih- Afrika'nın en hareketli ve kozmopolit şehirlerinden birini ziyaret ettiğinizde bütün bunları bir arada bulma ı 


olanağınız var mı? Kıtanın en büyük 


modern sanat müzesinin tepesinde 

konuşlanmış yeni otel Silo'da konsiyerj 

Hoon Kim'in Cape Town seyahatiniz için 

hazırladığı plan bütün bu özellikleri bir Cape Town'da uzmanıyla şehir turu. AdamErace arada sunuyor. 
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Yeni gelişen çevre yerler: Yakın zamana kadar çok sayıda fabrikanın yer aldığı sanayi bölgesi olan 
Woodstock şimdi artık iç mekan tasarımcıları, grafik sanatçıları, geleneksel bira yapımcıları ve SMAC, Whatiftheworld gibi çağdaş galerileri ağırlayan bir yere dönüşmüş bulunuyor. Birkaç yıl önce 
Woodstock'un yeniden doğuşunu başlatan Old 
Biscuit Mill'deki ünlü cumartesi pazarını atlamamak lazım. Biz burayı Cape Town'un 
Brookiyn'i olarak tanımlıyoruz. 


En iyi yeni restoran: 
Son derece cool Janse & Co'da, şef Arno 
Janse van Rensburg bütünüyle yerel ürünler kullanıyor. Yemek deneysel ve yaratıcı- kısa süre önce krem peynir ve bademle olağanüstü bir ızgara pırasa yemeği tattım. 
Ama burası bir “fine dining” restoranı değil. 
Koyu renkli duvarları ve masaların Üzerindeki şamdanlarıyla son derece basit bir mekan. Ayrıca çok güzel bir avlu da var; bazen yalnızca bir kadeh soğuk bir şarap için de gidiyorum. 


10,000 
DOLARA 
BİR 
GÜN 


di 


Başka bir şehre kaçış: 
Franschhoek- Afrikaan dilinde “French corner” - Cape Town'dan yaklaşık bir saat uzakta ve Güney Afrika'nın yemek başkenti olarak biliniyor. Burası Huguenot'ların (16. Yüzyıldaki Reform hareketi sırasında ortaya çıkan ilk Protestan topluluk) 
1600 yılındaki ilk yerleşim yeri ve günümüzde de, ülkenin en iyi restoranlarının ve şarap mekanlarının bulunduğu bölge olarak tanınıyor. Bu ilginç şehrin 
Fransız havası Güney 
Afrika'nın ortasında büyülü ve muhteşem bir atmosfer yaratıyor. 
Haute Cabriere burada 


aile işletmesi, butik bir şarap mekanı. 


Plaj keyfi: Güney Kut- bu'ndaki eriyen buzullar nedeniyle, Cape 
Town'u çevreleyen Güney Atlantik Okyanusu halen yazın kış mevsimine göre daha soğuk. 
Çoğu insan burada yüzmektense güneşlenmeyi tercih ediyor ama en popüler olanı, sörf. Camps Bay ve 
Clifton Beach ünlü sörf plajları olarak tanınıyorlar ama güneydeki 
Muizenberg Beach de kumu ve daha az sıcak deniz suyuyla seçenek oluşturuyor. 


Yerellerin sırrı: Reverie 


Kim'den bizim için Cape Town'da özel, tek bir gün planlamasını istedik: Gün olağanüstü manzaralarla dolu Cape Yarımadası üzerinde helikopter turuyla başlayabilir; bu gezi size Ümit Burnu, Masa Dağı (Table Mountain) ve kıyı şeridinden baş döndürücü görüntüler sunacak. Misafirler şehre döndükten sonra onları Maybach limuzinle alıp, şarap ülkesinin kalbindeki Chef's Warehouse Beau Constantia'ya öğleyin tapas 


Social Table sıradışı 
Observatory yöresinde yer alan, tarladan masaya anlayışıyla hizmet sunan, katışıksız yerli bir lokanta. 
Şef Julia Hattingh genç ve iddialı; yerel gıda ve şaraba onun kadar tutkulu başka birisini görmedim. 
Beş şaraptan oluşan bir seleksiyona göre beş yemekli bir 

menü hazırlıyor. Bu yemekler maksimum 
1e kişilik bir masada servis edildiğinden, yabancılarla 

birlikte oturmaktan 


hoşlanmanız gerekiyor. 


Olmazsa olmaz hatıra eşyaları: Güney Afrika 


KARA KİTAP 


(1) Woodstock'ta haftalık yiyecek pazarı 
(2) Misafirler Silo otelinin tepesindeki sonsuzluk havuzunda eğleniyor. 


deri ürünleriyle Ünlüdür, özellikle de devekuşundan yapılanlarla...Schafer ailesine ait 
Cape Cobra Leathercraft, üstün nitelikli yerli malı deriden el yapımı olarak üretilen kemer, kredi kartı cüzdanları, el çantasına kadar her şeyin satıldığı bir butik. 


Tavsiye edilmeyenler: 
Nelson Mandela'nın hapsedildiği Robbe 
Adası turları hükümet tarafından düzenleniyor ve çok iyi olduğu söylenemez. 
Apartheid döneminin hüzünlü anıları hakkında bilgilenmek isteyenlere, District Six 
Museum'u öneririz 


yemeğe götüreceğiz. Yemeğin ardından misafirler Only One'ın güvertesinde lüks bir yat gezisinde ağırlanmak üzere Cape Town'a dönebilir; burada, bir yandan Güney Afrika şampanyasını yudumlayıp, bir yandan da gurme kanepelerden tadabilir, Table Bay etrafında bir tur atmadan önce yüzebilirler. Ve son olarak: Günü bitirmek için Silo otelinin terasında yıldızların altında rahatlatıcı 


bir vücut masajı öneriyoruz. 
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Zivella, insan odaklı mobilya tasarımlarıyla yeni nesil ofis, çalışma, bekleme ve tüm ortak yaşam alanlarında... 
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hazırlanıyor.” 


SANTASI'NDAKİ YENİ İTALYAN 


Mayıs 2018'te hizmet vermeye başlayan Glens İstanbul, Nişantaşı'ndaki merkezi lokasyonu, orijinal reçeteli İtalyan lezzetleri ve kış bahçesi ile müdavimlerini oluşturuyor. Glens İstanbul'un gelecek planları arasında Michelin yıldızlı şeflerin ağırlandığı özel “chef's table” organizasyonları gerçekleştirmek yer alıyor. Begüm Nur Alkış 


NİŞANTAŞI'NDA Abdi İpekçi 
Caddesi'nde bulunan Glens İstanbul, 
Mayıs 2018'ten beri brasserie, fine dining restaurant, bar ve roof bar alanlarıyla günün her anına hitap ediyor. Abdi İpekçi Caddesi'ndeki eski palaslardan, tarihi bir apartmanın restore edilmesiyle 
Glens İstanbul, Hyatt otel zincirinin Türkiye'deki ilk tematik yatırımı olan “Nish Palas İstanbul by Hyatt” 
ile aynı binayı paylaşıyor. Bina palas kültürüne uygun olarak 2,5 senede yeniden inşa edildi. Nish Palas 
İstanbul by Hyatt & Glens Genel 


Müdür Bülent Kılıç, Glens İstanbul, 
Glens Roof ve Nish Palas İstanbul by Hyatt'ın total yatırım değerinin 
50 milyon dolar olduğunu söylüyor. 
Glens İstanbul ile ilgili gelecek plan ve projelerinden bahseden Kılıç, ilerleyen dönemde Glens İstanbul'un kış bahçesi alanında Michelin yıldızlı şeflerin ağırlandığı çok özel “chef's table” organizasyonlarının gerçekleşeceğinin bilgisini veriyor. 
Glens İstanbul'dan içeri adım atar atmaz yüksek tavan, yeşil bitkiler ve kahverengi tonları ile ferah bir 
atmosfer gelenleri karşılıyor. 180 


kişilik bir oturma kapasitesine sahip mekan, tavandan aşağıya uzanan kadife perdeler ile istendiği zaman ikiye bölünebiliyor. Fine dining restoran konseptiyle tasarlanan mekanın arka bölümünde kalan alan, kış bahçesi hissi veriyor. 

Etrafı nostaljik kafes camekanla kaplı olan kış bahçesi bölümü iş toplantıları veya grup rezervasyonları düşünenlerin ilgisini çekecek türden. Montreal merkezli sanatçı 
G.Knight, Sait Mingu, Barış Sarıbaş ve Semih Kanmaz'ın sanat eserleri mekanın duvarlarını süslüyor. Glens 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İstanbul'un dekorasyonu Soho House İstanbul'unda dekorasyonunda katkıları bulunan mimar Arif 
Özden'in imzasını taşıyor. Hayvan dostu mekana dileyen misafirler evcil hayvanlarıyla gelebiliyor. Çevre dostu mekan anlayışı ile Glens İstanbul'da kullanılan tüm kağıt malzemeler 

geri dönüşümlü, atıklar ayrıştırılarak yetkililere teslim ediliyor. 

Glens İstanbul ile ilgili 
“Nişantaşı'nda eksik olan bir konsepti” diyen Kılıç mekanın menüsünde 
İtalyan mutfağının orijinal reçetelerini kullandıklarını söylüyor. Kılıç, Glens İstanbul için “İtalya'da bir semt restoranına gittiğinizde risottoyu nasıl yiyorsanız, burada da içinde kullanılan malzemelerden sunuma kadar her şey aynı” diyor. İtalyan mutfak kültürünün hakim olduğu Glens İstanbul'un menüsünde, lezzetlerde orijinalliği yakalamak adına malzemelerin çoğu 
İtalya'dan getiriliyor. Kılıç, menü hazırlığının ünlü bir İtalyan şefin danışmanlığında yapıldığını belirtiyor. 
Mutfak ekibinde, her biri konusunda uzman 18 kişi çalışıyor. Menüdeki pizza ve makarnalar ev yapımı olarak mekanda hazırlanıyor. Glens İstanbul, 


Zuppadi 
Pesce 


Semifreddo 


” Nish Palas 


İstahbul by 
Hyatt & Glens 
Genel Müdür 
BülentkKılıç 


şefin spesiyal sosuyla lezzetlendirilen tartar di pesce bianco (64 TL), Alaska yengeciyle tadı daha da zenginleşen, enginarlı insalata di carciofi (145 TL), karides, kalamar ve taze balıklarla hazırlanan balık çorbası zuppa di pesce (128 TL), ricotta peynirli ıspanak dolgulu, ada çayı ve tereyağı sosuyla 

al dente servis edilen ravioli (62 TL), genovese pesto sos ve cherry domatesli gnocchi (54 TL), porcini mantarlı risotto (66 TL), kalamar, karides ve kum midyeli ai fruitti di mare pizza 
(68 TL), karışık mantar, özel beyaz sos ve mozzarellalı ai funghi misti pizza (52 TL), patates püresi eşliğinde tagliata di manzo (95 TL), brokoliyle tatlandırılan branzino alla griglia (95 
TL) gibi lezzetler, mutlaka denenmesi gerekenler arasında yer alıyor. 

Glens İstanbul'un tatlı menüsünde ise taze mevsim meyveli ve limon çeşnili san sebastian (36 TL), el yapımı milföy hamuruyla, taze çilekli millefoglie rivisitata (36 TL), fıstık ve çikolata parçacıklarıyla ve orman meyveleriyle semifreddo (36 TL) 
gibi tatlılar misafirlerin favorileri arasında bulunuyor. Glens İstanbul'un, roof katı ise Nişantaşı'nı kuş bakışı olarak görüyor. İstanbul boğazını da panoramik sergileyen roof kısmı için talebin yoğun olmasından dolayı rezervasyon gerekli. Kılıç, özellikle roof bölümü ile ilgili gün batımı anının kaçırılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Saat 17.00 itibariyle misafirlerini ağırlamaya başlayan 
Glens Roofun menüsü alt kattaki 
Glens İstanbul'un menüsünden farklı. 
Tapas ağırlıklı menüde, kadayıfa sarılı karides wrapped shrimp, trüflü patates kızartmasıyla selection of mini burger 
(60 TL), mini sebzeler eşliğinde octopus carpaccio (78 TL), safran soslu, levrek dolgulu seabass ravioli, kuşkonmaz, sotelenmiş ıspanakla beraber servis edilen deniztarağı ve istiridye grilled scallop with clams 
(98 TL) gibi seçenekler yer alıyor. 
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STANBULUN YENİ BULUŞMA NOKTAS 


Astaş Holding'in son projelerinden Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul, yüksek standartları ve elit mekanları tercih edenler için bir buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Şubat 2020'de faaliyete geçecek projenin toplam yatırım değerinin 2,5 milyar TL'ye ulaşması planlanıyor. Begüm Nur Alkış 


ASTAŞHOLDİNG, gayrimenkul ve turizm 


Astaş Holding alanındaki yatırımlarına devam ediyor. 
Yönetim Kurulu a R R ş ; 
Başkanı Holding'in Kempinski Residences Astoria Vedat Aşcı Istanbul, Astoria Alışveriş ve Yaşam 


Merkezi İstanbul, Bellevue Residences Istanbul Managed by Kempinski, Mandarin Oriental, Bodrum ve The Residences 

at Mandarin Oriental, Bodrum gibi gayrimenkul ve turizm sektörlerinde gerçekleştirdiği projelerinin yanı sıra son olarak Kuruçeşme'deki Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul projesi ise Şubat 2020'de hizmete girecek. Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı proje ile ilgili, “Kuruçeşme'de Boğaz'ın en güzel lokasyonunda konumlanan Mandarin 
Oriental Bosphorus, İstanbul, yüksek standartları ve elit mekanları tercih edenler için bir buluşma noktası olacak” diyor. Aşcı ile Mandarin Oriental, Bosphorus Istanbul projesini, 2018 turizm hedeflerini ve yeni planlarını konuştuk. 


Astaş Holding olarak geçen yıl ne kadarlık bir yatırım yaptınız? Turizm cephesi bu yatırımdan ne kadarlık bir pay aldı? 2018 yılı için yatırım bütçeniz nedir? 

2017 yılındaki yatırımlarımız 2 milyar 

TL civarında olup, bunun 1 milyar 

TL'lik kısmını İstanbul'un en güzide lokasyonlarından Kuruçeşme boğazda yer alan Mandarin Oriental Bosporus projemize harcadık. Daha sonra açıklayacağımız iki yeni marka ile birlikte hayata geçireceğimiz iki yeni projemizin çalışmalarını da tüm 
hızıyla sürdürmekteyiz. 2018 ve 2019 
yılında toplamda 3 milyar TL'lik turizm ve gayrimenkul (markalı rezidans) sektöründe yeni yatırımlarımız olacak. 
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Mandarin Oriental, Bosphorus Istanbul projesinin hayata geçiriliş süreci nasıl gelişti? Ne kadar bir yatırım söz konusu? Proje ile hedeflenen neler? 
Bu projemizin mimarisinde dünyaca 

ünlü ve birçok önemli projelere imza 

atmış mimarlar ile çalışmaktayız. 

Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul projemiz seçkin özelliklere sahip doğal malzemelerle donatılmış özel bir proje ve lüksün konuşulduğu bir lokasyon olacak. 
Otelimiz her biri deniz manzarasına 

hakim özel süitleri ve kral daireleri, seçkin restoranları, 800 kişilik balo salonu, beş ayrı büyüklükteki toplantı odaları, bin kişiye hitap edecek yüksek teknoloji ile donatılmış davet ve parti alanı, 2 bin 500 metrekare alanda yer alacak Spa'sı, sağlık merkezi ve çok özel tasarım fitness merkezi, Mandarin barı ve loungeleri, 500 araç kapasiteli otoparkı ve diğer birçok farklı özellikleri 

ile dünya çapında iş adamlarına, seçkin ailelere ve dünya jet setine İstanbul'da ev sahipliği yapacak, düğünlerin ve davetlerin vazgeçilmezi, eşsiz bir mekan olacak. Toplam yatırım değeri 2,5 milyar TL'ye ulaşacak. 


Yıllık ortalama büyüme hızınız nedir? Turizm iş kolunuzda 2018 sonu ciro hedefiniz nedir? Turizm iş kolunuzla ilgili sektörde nasıl bir büyüme bekliyorsunuz? 
Astaş Holding her yıl yüzde 50 büyümekte ve öz kaynaklarını güçlendirmektedir. 
Turizm sektöründe 2018 sonu ciro hedefimiz 
250 milyon TL. Ülkemiz doğasıyla, deniziyle, 
tarihiyle dünyada eşi benzeri olmayan ve 
3-4 saatlik uçuş ile 1 milyar insanın kolayca ulaşabileceği bir konumda bulunuyor. 
Turizm sektörü 2018 yılında çok daha iyiye gidiyor. Mandarin Oriental, Bodrum otelimiz hizmete açıldığı günden bu yana, dünya otelcilik sektörünün en prestijli ödüllerine layık görüldü. Kısa süre içerisinde gerek mimarisi ve tasarımı gerek yeşili ve doğası gerek çevre dostu bir proje olması gerekse de hizmet ve servislerimiz ile dünya çapında 30'u aşkın değişik dalda ödül aldık. 
Otelimiz dünyada nitelikli elitlerin, devlet adamlarının, harcama gücü yüksek yerli-yabancı turistlerin, dünyaca ünlü iş insanlarının ve ünlü isimlerin öncelikli 


“ÖNÜMÜZDEKİ 
BEŞYIL 
İÇERİSİNDE 
TOPLAMDA 
BEŞ FARKLI 
LOKASYONDA 
DÜNYA 
ÇAPINDA OTEL 
MARKALARIYLA 
YENİ PROJELER 
HAYATA 
GETİRECEĞİZ” 


fi 


OTEL 


tercih ettikleri bir destinasyon haline geldi. 
Avustralya'dan Kanada'ya, Amerika'dan Japonya'ya kadar dünyanın birçok yerinden elit misafirleri ağırlıyoruz. Bu senede hedeflerimizin yüzde 100 üzerinde gidiyoruz. 
2019 yılı ve sonrası için çok olumlu ve 
pozitif gelişmeler bekliyoruz. İspanya, İtalya ve Fransa 30-40 yıl önce turizm alanındaki faaliyetleri ve Avrupalılara gayrimenkul satışlarıyla gerek ekonomilerinin gerekse de turizmlerinin büyümesine katkı sağladılar. 
Türkiye geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla, doğasıyla, deniziyle, misafirperverliğiyle, genç ve dinamik nüfusuyla çok ciddi potansiyel imkanlara sahip. Çok ciddi yatırım imkanları mevcut. 
Yabancı yatırımcıların daha çok yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ortak güzel ve önemli yatırımlar yaparak, ülkemizi dünyada hakkettiği yere taşımalıyız. 


Turizm iş kolunuzda döviz kurlarındaki yüksek dalgalanma sizi nasıl etkiliyor? 

Türk parası karşısında dövizin değer kazanması ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Yalnız turizm ve ihracat sektörü bundan etkilenmemekte. Bu sene ihracat 

ve turizm sektöründe ciddi oranda büyüme devam edecek. Maliyetlerimizin hemen hemen yüzde 70' i döviz bazlı. Demir, çelik, makine, ekipman ve benzeri yüksek teknoloji ürünler döviz endeksli satılıyor. Bizim geliştirdiğimiz markalı projelerimiz ve otelimizin fiyatları döviz bazlı olması sebebiyle kurlar da kendi içimizde denge sağlayabiliyoruz. 


Önümüzdeki beş yılda Astaş Holding'i nasıl bir noktada görüyorsunuz? 

Kempinski, Giorgio Armani, Mandarin Oriental'in yanı sıra görüşmekte olduğumuz yeni iki marka ile kaliteli ve sofistike projeler hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Özellikle önümüzdeki beş yıl içerisinde toplamda beş farklı lokasyonda dünya çapında otel markalarıyla yeni projeler hayata getireceğiz. Astaş Holding olarak diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de Türkiye'nin dünya çapında tanıtımında ciddi rol alacak, harcama gücü yüksek nitelikli turistleri Türkiye'ye çekiyoruz. 
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TARABYA KOYU'NUN HAKİM 


The Leading Hotels of The World hizmet kriterleri, The Grand Tarabya'yı misafir deneyimlerinde farklı bir 


noktaya taşıyor. Şule Laleli 


The Grand Tarabya Genel Müdürü Cansu Yörükoğlu, altı yıl süren detaylı renovasyon 
sonrasında The Grand Tarabya otelinin 4 

bin 500 metrekarelik İstanbul'un gün ışığı 

alan en büyük spa'sı ve restoranları ile hizmet verdiklerini söylüyor. The Grand Tarabya'nın en büyük özelliğini Yörükoğlu, kendi elektriğini ve suyunu üretebileceği şekilde trijenerasyon 

ve arıtma sistemlerine sahip olması olarak açıklıyor. 


The Grand Tarabya markasının Türkiye'deki bilinirliği açısından baktığımızda otelin marka stratejisindeki öncelikleri neler? Markanızı neler farklılaştırıyor? 

The Grand Tarabya, yüzyılı aşkın tarihiyle İstanbul'un ilk 5 yıldızlı otellerinden biridir. 
1897 yılından beri tarihe tanıklık etmiş, 

farklı jenerasyonlardan hem yurtiçinden 

hem yurtdışından birçok misafir ağırlamış, 


Yeşilçam'ın kült filmlerine ev sahipliği yapmış, İstanbul'un en önemli otellerinden biridir. Altı yıllık renovasyon sürecinden sonra The Grand Tarabya, 12 Şubat 2013 tarihi itibarıyla “The Leading Hotels of the World” üyesi olarak kapılarını tekrar misafirlerine açmıştır. 
Markamız, geçmişten gelen Türk misafirperverliği anlayışı ile bağını koparmadan, uluslararası standartlarda kişiye özel hizmet anlayışıyla misafirlerini ağırlamaktadır. 


The Grand Tarabya bir renovasyon sürecinden geçti. Bu süreçten sonra neler değişti otelde? Hangi yenilikler gerçekleşti? Konaklama ve müşteri çözümlerinde neleri ön plana çıkardınız? 

Altı yıl süren detaylı renovasyon sonrasında otelimizin Boğaz 
manzaralı 248 odası, 30 servis apartmanı, 13 toplantı salonu ve 1 
büyük balo salonu, 4500 metrekarelik İstanbul'un gün ışığı alan en büyük spa'sı ve restoranları ile 12 Şubat 2013 tarihinde misafirlerini yeni haliyle ağırlamaya başlamıştır. The Grand Tarabya'nın en büyük özelliği; hem odaları, hem toplantı salonları, spa'sı ve restoranlarıyla her noktasından Boğaz'ın ve Tarabya Koyu'nun en güzel manzarasına hakim olmasıdır. Daha önce olmayan 500 araç kapasiteli otopark inşa edilerek büyük organizasyonlara rahatlık sağlamaktadır. 
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Otelimizin en büyük özelliklerinden biri de kendi elektriğini ve suyunu üretebileceği şekilde trijenerasyon ve arıtma sistemlerine sahip olup, çevre dostu bir otel olmasıdır. Otelimiz, The Leading Hotels of The World hizmet kriterleriyle açılışından beri servis vermektedir. Bunun yanı sıra, otelimiz içerinde misafir memnuniyeti beklentilerini karşılamak ve üzerine çıkmak için tasarlanmış özel sistemler bulunmaktadır. Bu sistemler ile misafirlerimizin tercihleri bir sonraki konaklama ya da organizasyonlarda, beklentileri önceden tespit edilip, kayıt altına alınmaktadır. 


Otel sektörü adına Türkiye pazarında gerek fiyat gerek doluluk anlamında beklentileriniz neler? Lüks otellerdeki artışı dikkate aldığınızda, İstanbul'da otel işletmeciliğinde sizce nasıl bir değişim var? 
Türkiye özellikle İstanbul, diğer Avrupa ülkeleri ve dünya ülkeleri 

ile kıyaslandığında, uluslararası zincir, yerel otel alternatifleri ve destinasyon deneyimi konusunda birçok şehir ile rahatlıkla rekabet edebilecek düzeydedir. Geçmiş yıllara göre daha umut verici, gelirlerin artmaya başladığı bir dönemdeyiz. Kırılgan bir endüstri olması sebebiyle küresel değişimleri yakından takip ediyoruz. Yol haritalarımızı sürekli güncelleyip, değişen tüketici davranışları ve dijital dünyanın gelişimini takip ederek doğru yatırımlar yapmaya özen gösteriyoruz. İstanbul'daki arz artışını göz önüne alırsak, misafir deneyimlerini en yüksek düzeyde kişiselleştiren, bu kırılgan endüstriye ve hızlı değişimlere ayak uydurabilen işletmelerin daha başarılı olabileceği inancındayım. 


Büyükzincir otel grupları için Türkiye iyi bir pazar gibi gözüküyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye; destinasyon deneyimi konusunda dünyanın birçok ülkesi ile rekabet edebilecek düzeydedir. 
Özelikle yeni havalimanının Türkiye'nin bu toparlanma döneminde etkili olacağı düşüncesindeyim. Bu anlamda tarihi dokumuz, 

Türk misafirperverliği anlayışımız ve destinasyon deneyimlerini birleştirdiğimizde uluslararası zincirlerin Türkiye'ye yatırım yapıyor olmasını çok normal karşılıyorum. 


Gelecek dönemde otellerde nitelikli personel önem kazanacak. Personel eğitimleri için çalışmalarınız neler? 

Yeni yatırımları hayata geçirecek olan ve var olan yatırımları üst düzeye taşıyacak olan en önemli etkenlerden biri insan kaynağıdır. 
Dolayısıyla The Grand Tarabya her bir çalışanını uzun vadeli planlar çerçevesinde eğitimlerle desteklemektedir. Stajyerlerimizden üst düzey yöneticilerimize kadar yıl içerisinde planlanan eğitim programlarımız mevcuttur. Bu programlar ile birlikte kişilere kariyer planlaması yapılmaktadır. 


The Grand Tarabya'nın tarihsel geçmişiyle beraber aradan geçen süreye sığdırdığı ödüller neler? 
The Grand Tarabya açıldığı günden bugüne kadar tam 5 sene 6 


Eğ 
Ne Grand Tarabya ig Genel Müdürü 
#Bansu Yörükoğlu 


ay geçti. Bu sene zarfında birçok ödüle layık görüldük. The American Academy of Hospitality Sciences Start Diamond Award 2013, CATHIC 
2013 Best New Hotel Turkey, European Hotels 
Award :Highly Recommended Hotel Interior Turkey 2013-2014, Luxury Travel Guide European Award 2014, World Luxury Spa 
Awards 2015, Scalite City Hotel Award 2016, Bu yıl ise World Luxury Hotel Awards 2018'in Luxury City Hotel kategorisine adayız. 


Deneyimli bir otel yöneticisi olarak sizce başarının püf noktaları neler? 

Öncelikle insan ilişkilerinde başarılı olmak için ekip çalışmasını şart olarak görüyorum. Her biri farklı kişiliklere sahip insanların uyum içinde çalışması kolay değil. Bu yüzden tüm ekibin benimseyeceği bir vizyon oluşturmak 

ve o doğrultuda hareket etmek gerekiyor. Otel sektöründe başarılı olmak için en başta bu işi çok sevmek gerekir. Otelcilik bir meslekten öte bir hayat tarzıdır. Bugüne kadar çalışmalarım hep uzun soluklu oldu. Bu yüzden The 

Grand Tarabya'da en büyük hedefim bizler 

için çok değerli olan Sayın İzzet Bayraktar'ın deneyimlerinden uzun yıllar faydalanabilmek. 
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YENİ HAVALIMANINAT0 DAKİ 


Türkiye'nin İstanbul dışındaki iş ve eğlence alanı pazarlarında daha da büyümeyi planlayan Radisson Hotel Group yatırımlarının hızını kesmiyor. Group son olarak, İstanbul'un yeni uluslararası havaalanına on dakika mesafede konumlanan Park Inn by Radisson İstanbul Odayeri ile özellikle yurtiçi ve yurtdışı iş amaçlı seyahat edenlerin uğrak noktası olmayı hedefliyor. Begüm Nur Alkış 


DÜNYAÇAPINDABİN 400'DEN FAZLA oteli bulunan Radisson Hotel Group, önemli açılışa imza atacağız” diyor. Radisson 
Türkiye'nin İstanbul dışındaki iş ve eğlence alanı pazarlarında daha Hotel Group bünyesine ilk olarak 2006 

da büyümeyi planlıyor. Radisson Hotel Group Orta Doğu, Türkiye yılında katılan Aboujaoude ile Radisson Hotel ve Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Stephanie Aboujaoude, “Uzun Group'un Türkiye'deki büyüme planlarını, yeni vadede vizyonumuz gerek misafir gerek yatırımcı gerekse personel havalimanına yakın mesafedeki İstanbul Odayeri tarafında dünyanın en çok tercih edilen, en iyi üç otel şirketinden projesini ve yeni projelerini masaya yatırdık. 

biri olmak” diyor. Mayıs 2018'de hizmet vermeye başlayan Park Inn 

by Radisson, İstanbul Odayeri projesi ise Group'un İstanbul'daki Radisson Hotel Group'un yeni yatırım planlarından son yatırımlarından biri. İstanbul'un yeni uluslararası havaalanına ve projelerinden bahseder misiniz? Radisson'un 

on dakika mesafede bulunan otel ile stresten uzak, iyi yemeklerin Orta Doğu ve Türkiye'deki büyüme planları hakkında ve eğlenceli ortamların sunulacağı bir atmosfer yaratılmaya bilgi alabilir miyiz? 

çalışılıyor. 2018 yılında iki yeni açılış daha yapılacağının haberini Radisson Hotel Group bölgedeki en hızlı 

veren Aboujaoude, “Trabzon'da açacağımız Radisson BLU, Ordu büyüyen otelcilik şirketi portföylerinden birine ve Samsun'dan sonra Karadeniz'deki varlığımızı pekiştirecek. sahip. Orta Doğu ve Türkiye portföyümüzde ise Ayrıca, Radisson BLU Vadistanbul ile de İstanbul'da başka bir 84 otel ve işletimde ve gelişim aşamasında olan 


Parkinn by 
Radisson, 
Istanbul Odayeri, 
Mayıs 2018'de hizmetvermeye başladı. 
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DALDAĞ 1967 


Geçmişten gelen tecrübe, 
Geleceğe yürüyen güç. 


TUTKULAR 


20 bin oda bulunuyor. Türkiye'de yaşanan yakın tarihli güçlüklere 
rağmen ülkenin turizm potansiyeline olan inancımızı hiç kaybetmedik. 
Bu yıl pazarda olumlu bir düzelmeye tanıklık ettik, bunun 

sonucunda da hem gelecek performansımızı hem de diğer geliştirme faaliyetlerimizi önümüzdeki aylarda hızlandırmayı öngördük. Bugün itibarıyla 20 otelimiz, hizmet vermekte olan 3 bin 500'den fazla odamız ve inşası devam eden üç ayrı otelimiz bulunuyor. Bu üç otelle portföyümüze yaklaşık 800 oda daha eklenecek. 


Park Inn by Radisson, İstanbul Odayeri projesinden bahsedebilir misiniz? 
Misafirleri neler bekliyor? 

Park Inn by Radisson, İstanbul Odayeri bizim Türkiye'deki en 

yeni otel açılışımız. Otel, İstanbul'un Avrupa yakasında gelişmekte olan önemli bir semtinde yer alıyor. İstanbul'un yeni uluslararası havaalanına on dakika mesafede. Dünyanın en işlek havaalanlarından biri olacağı öngörülen bu havaalanının yakın çevresinde şüphesiz talep artışı olacak. Park Inn by Radisson stresten uzak bir deneyim yaşatan, iyi yemekler ve eğlenceli ortamlar sunan üst orta ölçek 

otel markamızdır. Oteldeki ekibimizin amacı tüm misafirlerimize mutluluğu garanti eden, dostane ve kişiye özel hizmet sunabilmek. 
Otel iki ana segmente hizmet verecek. İlk olarak, açılacak yeni havaalanına yakın olmamızdan ötürü, yurtiçi ve yurtdışı iş amaçlı seyahat edenlerin rağbet edeceğini düşünüyoruz. İkinci olarak da, otel İstanbul Golf Kulübü'nü ve Kemer Country Binicilik Kulübü'nü içine alan modern bir yerleşim alanının yanında, yemyeşil bir alan üzerinde yer alıyor. Doğaseverler otelin çok yakınındaki Forestanbul Doğa Macera Parkı'na ve Ayvad Bendi Milli Parkı'na bayılacak. 


Radisson Hotel Group bünyesinde bulunduğunuz süreç içerisinde başınızdan geçen unutamadığınız bir anınız var mı? 

Evet. Radisson Hotel Group'un kurucusu Curtis L. Carlson'un kızı Marilyn Carlson Nelson ile güzel bir anım var. Dubai'deydi ve benim çalıştığım Radisson Blu Hotel, Dubai Deira Creek otelinin açılışına gelmişti. Marilyn, Carlson Group'un (Radisson Hotel Group'un 

o zamanki sahipleri) CEO'suydu ve ben de otelin halkla ilişkiler müdürüydüm. Ona oteli gezdirirken ki zarafetini ve nezaketini unutamıyorum, beni çok rahatlatmıştı. Önünde saygıyla eğilmiştim ve benimle bu kadar çok zaman geçirmesi, ona söylediğim ve gösterdiğim her şeye ilgiyle yaklaşması beni çok şaşırtmıştı. 


Türkiye Radisson için nasıl bir pazar ve Türk tüketici profilini nasıl değerlendirirsiniz? 

Şu anda Türkiye'de iki markamızla faaliyet gösteriyoruz: Radisson Blu ve Park Inn by Radisson. Türkiye bizim için bu yılın başarı hikayelerinden biri oldu ve son 6-12 aylık dönemde işletmemizin büyümesine oldukça pozitif katkı sağladı. Yurtiçi turizmdeki artışı gözlemlemek bizi oldukça memnun etti ve bu artış Türkiye'deki bütün otellerimize fayda sağladı. Orta Doğu bölgesinden birçok ziyaretçiyi İstanbul'daki otellerimizde ağırladık. Seyahat severlerin markayı tanımasının ve Orta Doğu'nun İstanbul gibi pazarlardaki ticareti 


kesison Hoteli i Group ii 

Ddğu, Türkiye 
Afrika Kıdemli 

Bölğe Direktörü 
©stephaniej 
Wboujaoude | 


desteklemesinin de yardımıyla, bu ziyaretler Orta Doğu'daki varlığımızı kuvvetlendirmemize tartışmasız katkıda bulundu. Radisson Hotel Group çok kısa zaman önce Radisson Collection, Radisson & Radisson RED'in bölgeye ve Türkiye'ye girişini kapsayan yeni markaların duyurusunu yaptı. Yeni markaların her birinin Türkiye'de büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. 


Radisson'un 2018 yılı sonuna kadar dünyada ve Türkiye'de öngördüğü yatırım ve iş hacmi planlarını değerlendirir misiniz? 

Radisson'un 2018'in ikinci yarısı konaklama sonuçları: 

Şirket tarihindeki en iyi EBITDA'yı gördük ve beş yıllık operasyon planı girişimlerinin tümünde çok iyi aşama kaydettik. Çeyrek yılda 40,4 milyon euro'luk EBIDTA'ya (yüzde 42,3'lük artışa) ve yüzde 15,9'luk EBITDA marjına (4,7 yüzde puanlık artışa) ulaştık. Gelir de benzer biçimde, yenileme aşamasındaki oteller dahil olmak üzere yüzde 5,6'lık (13,7 milyon euro) artışa imza attı. Ii 
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TUTKULAR İZ 


SİX SENSES'IN ÖNCELİĞ 
BİNA DEĞİL, DENEYİM 


Lüks spa ve otel işletmecisi Six Senses Bodrum'daki Six Senses Kaplankaya otelinde misafirlerine eğlence unsurunu katarak sağlıklı bir dinlence sunuyor. Mekanın özelliklerinden çok insanlara sunulan deneyime odaklanan Six Senses eşyadan suyuna kadar her alanda doğallık ve yerelliğe vurgu yapıyor. Anahid Hazaryan 


DÜNYADATATİLANLAYIŞI artık aynı zamanda sağlık ve güzellik kavramlarıyla da içe geçmiş bulunuyor. 
Özellikle egzotik yerlerde dinlenceyle beraber sağlıklı beslenme, spor ve bakım wellness/spa 

ve otelciliği bir araya getirerek yepyeni bir pazar oluşturmuş durumda. 

Bu alanda önde gelen bir marka olan Bangkok merkezli Six Senses dünyada başta Asya olmak üzere Avrupa'da, Amerika'da lüks resort, spa ve otel işletmecisi; Six Senses kısa süre önce listesine Türkiye'yi de dahil etti. Bodrum'da daha önce 
Canyon Ranch'in işlettiği Kaplankaya projesi 1 
Mayıs itibariyle Six Senses Kaplankaya wellness ve spa merkezi olarak kapılarını açtı. Kurucu ortağı Burak Öymen olan Capital Partners'ın yatırımıyla hayata geçen tesis, altı aylık köklü bir restorasyonun ardından Six Senses olarak hizmet sunmaya başladı. 

Six Senses'in Başkanı Bernhard Bohnenberger, mottolarının başkalarının açtığı yoldan gitmek değil, yeni yollar açmak olduğunu söylüyor. 
Klasik, katı kurallı spa anlayışını benimsemeyen, insanlara sağlıklı bir yaşam tarzı sunarken, bunu sıkarak, baskıyla yapmayan, eğlence unsurunu da gözeten bir yaklaşım benimsediklerine vurgu yapıyor. İşte bu özel röportajdan detaylar.. 


Six Senses Kaplankaya'ya yatırım yapmaya nasıl karar verdiniz? 

Six Senses Carlton gibi, Four Seasons gibi 

bir işletmeci, yatırım şirketi değil. Yatırım 


yapmıyoruz ama yönetim şirketi olarak da uzun Six Senses'in in e » yea Başkanı Bernhard vadeliyiz. Her şeyden önce Burak'ı (Öymen), Bohnenberger 


Capital Partners'ı uzun zamandır tanıyoruz. 
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Elinden gelenin en iyisini yapacağını, yoğun çaba harcayacağını biliyoruz. Kendisi bana Kasım 2016 yılında buraya gelmemi teklif etti ve bölgeyi gösterdi. Bu lokasyonu çok sevdim, denizi, gökyüzünü çok sevdim ama otel bana göre bir şehir oteliydi; pencereden dışarı bakmazsanız bir şehirde olduğunuz hissine kapılırsınız. Benim de kurucularından biri olduğum Six Senses 26, 27 sene önce bu işe başladı ve temel fikir şu ki, bir yere seyahat ettiğinizde oranın neresi olduğunu bilmelisiniz. Bodrum'a gelme sebebiniz nedir? Bodrum'a gelecek, bu otelde konaklayacak ve pencereden dışarı bakmadığınızda kendinizi İstanbul'da mı hissedeceksiniz? Ya da örneğin Tokyo'da... 
Six Senses ise tam tersini hissettiriyor; yerel malzemelerden, yerel dokulardan yararlanıyor. Oteli gezdiğimde şöyle dedim: “Evet, 

çok güzel, çok şık bir otel yapmışsınız, mükemmel malzemeler kullanmışsınız ama kusura bakmayın, bu Six Senses değil.” Peki, 

Six Senses olması için ne yapmalıyız? Üzgünüm ama bir sürü güzel şeyi buradan çıkarmak zorundayız, belki bunları başka bir otelde değerlendirebilirsiniz, Ritz Carlton'da kullanabilirsiniz... Yeni eşyalara, renklere, Türkiye'yi yansıtan unsurlara ihtiyacımız var. 


Six Senses felsefesi nedir? Bunu yansıtmak, bufelsefeyi ortaya koyabilmek için nasıl bir organizasyona sahipsiniz? 

Tabii ki, yerel bir ortak bulacaksınız. Malzeme satın almak için tabii ki yerel ortaklara başvuruyoruz çünkü biz malzemeyi nereden alacağımızı bilemeyiz burası ilk resortumuz; ama tasarım söz konusu olduğunda, bizim teknik servis ekibimiz var. Burada tıpkı bir film gibi, senaryoyu yeniden yazmamız söz konusu. Diyoruz ki, Türkiye'ye gideceksiniz, Bodrum'a gideceksiniz, neyi deneyimlemek istediğinize bakacaksınız. 
Yerel tatlardan, ürünlerden, yerel şaraplardan, mezelerden söz ediyoruz... Burada yetişen her şeyi koklayabilecek, mükemmel otları koklayabilecek bir yapı yaratmak... Zamanı hissetmek... Sonra köylere bakıyoruz, insanların burada nasıl yaşadıklarını gözlemliyoruz, yerel kilimleri görüyoruz. Eski ahşap eşyalar... Buradan yola çıkarak tasarımı 


9PA/WELLNESS 


ortaya koyuyoruz. Bizim tasarım ekibimiz ve New York'tan ünlü tasarımcı Clodagh'yla işbirliği yapıyor. Clodagh daha önce de Portekiz, Duoro Valley'deki Six Senses'ı tasarladı, mükemmel bir iş yaptı. Harikalar yaratabilen birisi; nitekim Bodrum'da da, oteli dönüştürmek istediğimizi söylediğimizde, geldi ve tasarım ekibimizle birlikte yerel köyleri dolaşmaya başladı. 
İstanbul'a, Ankara'ya da gittiler, pazarları dolaştılar. Geleneksel bir otel markası aldığınızda, size klasik odaları olan bir yapı hazırlayacaklardır. 
Şu kadar metrekareye ihtiyacımız var diyecekler. 
İşte duşa, tuvalet yerine, banyo yerine 

ihtiyaç var... Six Senses ise odanın ölçülerini konuşmadan önce deneyimler hakkında konuşur. 
Tam bir renovasyon için otel altı ay kapalı kaldı, Burak (Öymen) çok para harcadı. Dedim ki, “eğer bunu yaparsak, konaklama sayısı da artar, çok daha iyi oluruz”. Aynı zamanda, ana otelin arkasında küçük evlerimiz de var. Bu küçük evler dışında da bomboş araziler var; buralarda niçin büyük teraslar oluşturmuyoruz, havuzlar, eşyalar yerleştirmiyoruz dedik; böylece en alt kademedeki evlerden en üst sınıf villalara atlamış olduk. Suite'ler koridorun sonunda yer alıyor; 

bu arka taraftaki bahçelerde beach club'lar oluşturduk, meze servisleri koyduk. İster canınız Türk yemekleri çeksin, bar çeksin, ya da bahçe çeksin, seçeneğiniz var. Ayrıca sinema, spa 

var... Kasım 2016'dan beri hummalı bir çalışma içindeyiz. Bu süre içinde Bangkok'tan ayda bir, iki kere gidip geldim. Çünkü Burak'la çalışmayı çok sevdim. 1 Mayıs'ta da açılışı oldu. 


Size bir de dünyada wellness pazarıylailgili sormakistiyorum. Pazarın durumu nasıl? Bir de wellness'ta şu anda mevcuttrend ne? Eski tür wellness mı söz konusu, farklı bir gidişat mı söz konusu? 

Biz 22 yıl ilk spa'mızı Maldivler'de açtık. Bu büyük bir başarı oldu. Böylece her otelde spa açmaya karar verdik. Bundan 10 yıl sonra, bir yerden telefon geldi. Otelimize spa koyabilir misiniz, dediler. Böylece Ritz Carlton Almati'de Six Senses spa açıldı. Doha ve Muscat'taki 

pek çok Ritz Carlton otelinde spa açıldı. 
Ayrıca Etihad Havayolları'nın business class lounge'ında da ilk Six Senses açıldı. Spa'larımız hiçbir zaman yalnızca masaj, pedikür vs 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olmadı.. Hep meditasyon yapıldı. Spa'lara yirmi yıl önce başladığımızda, basından röportaja geliyorlardı. Bu sohbetlerde tepkiler hep şu şekildeydi: “Oh spa mı... Bu bir moda, gelip geçer, ne kadar sürecek ki?” Ben de cevap olarak yanıldıklarına, insanların sağlıklarına daha fazla dikkat etmeye başlayacaklarına vurgu yapardım. Yirmi yıl önce erkekler spa'ya gitmek istemiyordu. Sırf kadınlar içindi. Ama ben bunun değişeceğini söyledim. Neyse ki, yanılmadım. Spa'ların bugün hayatımızda merkezi bir yeri var. Six Senses'da dahası da var... Geçen yüzyılda Canyon Ranch, Ananda gibilerinin Himalayalar'da yerleri vardı; burada alkol yok, fazla yemek yok, çocuk yok, çok sıkı bir program uygulanıyor. Buralara 10 gün kadar gidiyorsunuz ama şehre döndüğünüzde, iki hafta sonra her şey yeniden başlıyor. Oysa biz bugün, insanların daha iyi yaşaması gerektiğini öğreniyoruz. Bizim resort'larda hem sağlıklı olacaksınız hem da daha iyi bir yaşam tarzınız olacak... Lüks bir konsepte sahibiz ama lüks derken parlak avizeler, mermerlerden, göz 

alıcı materyallerden bahsetmiyoruz. Basit materyallerimiz olacak, hafif seçimlerle bir deneyim sunulacak. İşte, bu biziz. 


Sanırım pazar da sizin felsefeniz doğrultusunda büyüyor; sizde bunu gözlemlemiş olmalısınız. 
Evet. Artık insanlar kopya ediyor; eskiden şöyle bir zihniyet vardı: Eğer bir yere binlerce dolar ödüyorsanız, yiyecek Fransa'dan gelmeli... Yemek için şık giyinmek zorundaydınız, Bodrum'dayken bile gece yemeğe giderken şık giyinmeliydiniz. 

20 küsur yıl önce böyleydi. Ama biz biraz 
isyankar bir tavır takındık. İnsanlar geçen 8-10 


yılda zaman zaman bize deli misiniz, dediler. Ben de zaman zaman kendime acaba yanlış mı yapıyorum? Yanılıyor muyum? diye sordum. 
Ama inanmayı sürdürdüm ve insanlar da bu noktaya geldi. Bazen diyorum ki burayı salt resort, otel ya da “bath” olarak adlandırmamalı. 
Otel oteldir ama bizde daha fazlası var. Bizim felsefemiz büyük şehirlerde birbirlerinden kopuk, dağınık olan insanları yeniden bir araya getirmek. Ailelerle, çocuklarla ve hatta doğayla yeniden bağ kurmak. Six Senses'ın felsefesini madde madde şöyle anlatabiliriz: 

1- Yerel duyarlılık: Yani bulunduğunuz yere duyarlı olmak. 

2- Sorumlu özen: Doğaya, çevreye karşı sorumluluk ve sürdürülebilirlik ve aynı zamanda beraber çalıştığınız insanlara, misafirlere, tedarikçilerle olan davranışlarınıza özen göstermek. Ben çok geleneksel bir otel işinden geliyorum; askeri disiplinin hakim olduğu bir ortam vardı. Çalışanlar korkmalıydı, misafirler kendilerine çeki düzen vermeliydi. Bu bence anlamsız. 3- İncelikle hazırlanmış deneyim: Yani muhteşem deneyimler sunmak. 

4- Duygusal misafirperverlik: Herkes misafir ağırlamaya uygun değildir; bunun için doğru insanı bulmak gerekir. Bu insanları bulduktan sonra da eğitiyoruz. 5-Eğlence: Böyle bir yerde eğlence kelimesi aykırı gelebilir ama niye olmasın ki? Niye bu deneyimi 

daha eğlenceli kılmayalım ki... Yalnızca spa değil aynı zamanda eğlence, neşe de gerekli. Alanında ünlü doktorlarla çalışıyoruz. Daha iyi uyumanıza yardımcı oluyorlar. Dr. Mehmet Öz dört yıldır bize danışmanlık yapıyor. Kısacası bizde botoks yok, kimyasallar yok, anti-aging var. Ama sevdiğiniz şeylerden de vazgeçmeniz gerekmiyor. 
Sağlıklı olurken aynı zamanda mutlu da olmalısınız. Six Senses'in mottoları kısaca şöyle tanımlanabilir: Doğal malzemeler, yerel ve sürdürülebilir ve az çoktur. Doğal malzemeler, temiz bir hazırlık süreci, her şey yerinde üretiliyor, paketlenmiş/şişelenmiş bir şey yok. 
Atıktan kaçınıyoruz ya da olabildiğince azaltıyoruz... il 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Dijital dünyanın verisini fiziksel dünyaya uyarlamak için farklı disiplinlere hakim insan gerekecek. 


releai NI 


Bir istihdam yaratma aracı olarak yapay zeka 


Yapay zeka ile yapılabilecekler değerlendirilirken bunun istihdamda azalmaya yol açacağı sürekli olarak gündeme getiriliyor. Şu andaki işlerin yüzde 50'ye yakınının 


otomasyona geçişe uygun olduğu gerçek ancak yapay zekayı bir iş üreteci haline getirmek de aynı derecede mümkün. 


Siemens İnfo 


apay zekanın yükselişi iş dünyasını değiştiriyor ve değiştirmeye de devam edecek. 
Programlamaya gerek olmadan kendi başlarına montaj yapabilen robotlar ve fabrikalarda kendi kendisini optimize eden üretim hatları, şimdiden ulaşılan noktaya işaret ediyor. Operasyonel verisi ve yapay zekayı kullanarak bakım talep eden trenler ve rüzgar türbinleri, davranışları konusunda kendilerini geliştiren ve inşa eden mühendislere oranla daha iyi öngörüde bulunabiliyor. Siemens 
AG CTO'su Roland Busch, yapay zekanın yükselişinin iş dünyasında daha ileri değişimlere yol açacağı konusunda kuşku bulunmadığını söylüyor. 
Busch'un dikkat çektiği bir diğer nokta ise bu gelişmenin, olumlu bir yönde ilerlemeyi sağlayacak düşüncelerin ortaya çıkarılması ve yapay zekanın bir istihdam makinesine dönüştürülmesi ile bir fırsat yaratabileceği. Yapay zekanın yükselişiyle iş dünyasında daha büyük değişimin ortaya çıkması konusunda soru işareti yok. Önde gelen piyasa araştırma kuruluşlarının ortak görüşü, iş hayatındaki faaliyetlerin yüzde 
50'ye yakınında otomasyon uygulanabileceği şeklindedir. 
Bunun anlamı bu işlerin robotlar tarafından yapılabileceği ve aslında robotların bunu insanlara göre daha iyi ve hızlı yapabilecek olmasıdır. Ancak bunun diğer anlamı, insanların bu sıradan işlerden kurtulmalarının ardından bunların sonuçlarını değerlendirmek için daha fazla zamana sahip olacağı, bunlara dayanarak müşterilere ya da bu gelişmelerden etkilenenlere danışmanlık yapabileceği veya çalışanların yeteneklerini değerlendirme ya da geliştirme konusunda daha fazla zamana sahip olacağımız. 


Siemens İnfo 


İNSANLARLA MAKİNELERİN 
SAVAŞI DEĞİL 

Korkudan kaynaklanan “insanlarla makinelerin savaşı” tartışması, gelişmeleri değerlendirmede yanlış rehberlik sağlıyor. Konuyu dikkatle ele alanlar aslında 

farklı bir gelişmenin söz konusu olduğunun farkına varabiliyor. 
Aslında bu değişim şimdiden başlamış bulunuyor. Bugün Alman sınai kuruluşları, daha önce farklı disiplinler olarak kabul edilen alanlardaki anlayışı birleştirebilen yetenekler için cazibe merkezi haline gelebilmek için çabalıyor. 


fabrikasında lokomotiflerin üretimi ve bakımı yapılırken makine ustaları ve kaynakçılar milimetrenin onda biri hassasiyetinde iş çıkarıyorlar. 
Trenlerin hizmet vermesinin güvence altına alınması için bu işin profesyoneller tarafından yapılması gerekiyor. 

İş dünyasında yaşanan değişimin üç boyutu bulunuyor: Yeni 

işler ortaya çıkıyor, bazı işlere duyulan ihtiyaç azalıyor ve 

bazı işler de değişiyor. Yapay zekanın kullanımının toplam etkisinin pozitif olması için 


Gelişmiş ülkelerin GSYİH büyümesi sağlamayı sürdürmesi için yeni ilaç, endüstriyel yapay 


Fizik yada mühendislik alanında uzman veri bilimciler bunun örneklerinden birini oluşturuyor. 
Sadece bu özelliklere sahip olanların, örneğin bir tren hakkında yapay zeka ile üretilen veriyi gerçek dünyaya aktarmayı başarabilecek olması, bu durumu açıklıyor. Bunun örneklerinden biri, bir tren işletmecisinin tren katarının hangi parçasının ne zamana kadar değiştirilmesi gerektiği ve bunula ilgili olarak harekete geçmesi gerektiği konusundaki açıklamayı doğrudan almasıdır. Bu açıklama, öngörüsel bakım, risk analizi, değiştirilecek parçanın bulunup bulunmadığı bilgisi ile trenin bulunduğu ülkedeki yasal mevzuata kadar uzanan büyük bir birikimin sonucunda yapılabiliyor. Sadece insanların dijital dünyada ortaya çıkan içgörüyü gerçek dünyaya aktarabilme yeteneği bulunuyor. 
Bu nedenle şu anda olduğu 

gibi gelecekte de en üst düzey kalite ile gerçekleştirilen yetenekli el işçiliğine ihtiyaç olacak. Siemens'in Allach'taki 


zeka olacak. 


-büyük kurumlar, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve ticaret erbabı dahil olmak üzere- ticari işletmelerin yapay zekayı kapsamlı bir biçimde kullanması gerekiyor. 
Burada bahsedilen, yapay zekanın alan (domain) birikimi ile birlikte kullanıldığı endüstriyel yapay zeka. Siemens'in hedefi, insanların zekasını güçlendirme etkisi yaratacak şekilde hareket edecek 
“dijital kılavuz”a ulaşmaktır. Bu tür yapay zeka desteğinin yaygın olarak sunulması gerektiğini belirten Busch, bu yönde adım atılırken sadece araştırma ve geliştirmeye değil, eğitime de yatırım yapılması gerektiğini kaydediyor. Siemens AG CTO'su 
Busch, bu yeteneklerin okul öncesinde, ilk okullarda, orta öğretimde ve üniversitelerde teşvik edilmesi gerektiğini de ekliyor. 


YAPAY ZEKA İLE ENDÜSTRİ 
4.0'l İLERİ TAŞIMAK 

Sanayi devriminin Almanya'da olduğu gibi sanayileşmiş ülkelerin yararına ilerlemesi için 


& 


Siemens AG CTO'su Roland Busch, “Dijital dönüşüme başarıyla başladığımız nokta Endüstri 4.0 oldu; endüstriyel yapay zeka ile şimdi bunu tamamen yeni bir düzeye taşıyabiliriz” şeklinde konuşuyor. 


sınai işletmeler, hükümetlerin yetkili organları, bilim insanları 

ve toplumsal paydaşların 
Almanya'daki başarılı Endüstri 4.0 
inisiyatifine benzer inisiyatifleri birlikte oluşturmaları gerekiyor. 
Şimdiden dünya genelinde yerleşik bir terime dönüşmüş 

olan Endüstri 4.0, yapay zeka sayesinde daha üst düzeylere taşınacak. Bunu sağlayacak olan gelişme, gelecekte bu teknolojinin bilgi teknolojileri ve üretimden sınai tesislerin işletmesi ile ürünlerin ve servislerin kendilerine kadar her alanda bulunabilecek olmasıdır. Günümüzde ABD ve 

Çin şirketlerinin hakimiyetinde olan tüketici ürünleri sektöründeki yapay zekadan farklı olarak endüstriyel yapay zeka Endüstri 
4.0'ı bir sonraki seviyeye taşıyarak 
Almanya gibi ülkelerin endüstriyel gücünü koruyup sürdürmesini sağlayabilir. 


DAHA İLERİ KALKINMADA 
YAPAY ZEKANIN KRİTİK ROLÜ 
Siemens CTO'su Roland Busch, bütün bu noktalara değindikten sonra “Yapay zeka konusunda küçük düşünmeye ve korkunun etkisine dayanan tartışmada, özellikle bir noktanın ilgiden uzak kaldığını düşünüyorum. Yapay zeka, gayrisafi yurtiçi hasılanın 
(GSYİH) daha ileri büyümesinde kritik bir rol oynayacak. Dünya genelindeki ortalama yüzde 
3,5'lik yıllık büyüme demografik trendlere bağlı olarak yakın gelecekte sona erme noktasına ilerliyor. Ekonomilerimizin dönüşüm geçirmesi gerekiyor” 
şeklinde konuşuyor. 

Yapay zeka teknolojilerinin yardımıyla bunu başarıyla gerçekleştirebileceklerini belirten 
Busch, “Bunu yapmak için yapay zekanın yanında faaliyetleri emek yoğun değil; nitelikler ve 


üretkenlik temelinde değer yaratacak şekilde yetenek yoğun bir çalışan kitleye gerek var" diyor. 

Busch, günümüzün dünyasında başarılı olmak isteyen ülkelerin ve şirketlerin geleceğe uygun hale getirmeleri gerektiğine dikkat çekiyor. Önde gelen piyasa araştırmacıları, doğru ve istikrarlı bir biçimde uyarlanması durumunda yapay zeka teknolojisinin 
Almanya gibi ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarını artırma potansiyeline sahip olduğu konusunda fikir birliğine sahiptir. Busch, bu zemin üzerinde yapılabileceklere işaret ederek “Dijital dönüşüme başarıyla başladığımız nokta 
Endüstri 4.0 oldu; endüstriyel yapay zeka ile şimdi bunu tamamen yeni bir düzeye taşıyabiliriz” mesajını veriyor. 
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Beni Suef, Burullus ve New Capital enerji santralleriyle 


birbirine bağlanan 


Üretilen enerjinin verimli dağıtımı için 


Etay El-Baroud, Maghagha ve Kafr El-Zayat trafo merkezleri 


sadece devreye alındı 
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İnsaat sahaları için 
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MEGA PROJE REKOR SÜREDE TAMAMLANDI 


SİEMENS, MISIR'IN ULUSAL ŞEBEKESİNE TOPLAM 14,4 GİGAVAT (GW) EK ENERJİ ÜRETİM 


KAPASİTESİ KAZANDIRACAK OLAN KOMBİNE Ç 


SADECE 27,5 AYDA TAMAMLAYARAK, MODER UYGULANMASINDA DUNYA REKORU KIRDI. 


Siemens, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "Mısır Mega Projesi'ni tamamladı. Proje kapsamında birtanesinin yapımı 30 ay süren 1200 MW kapasiteli kombine çevrim enerji santrali bloklarından 12 tanesi eş zamanlı olarak şebekeye bağlandı. Toplam 27,5 ayda bitirilerek uygulamaya sokulan proje ile modern ve hızlı enerji santrali projelerinin uygulanmasında dünya rekoru kırıldı. 


1 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLAYACAK 
Mısır'ın ulusal şebekesine toplam 14,4 gigavat (GW) ek enerji üretim kapasitesi kazandıracak olan projede, yüksek verimliliğe sahip H-sınıfı gaz türbini teknolojisi kullanıldı. Bu sayede yakıt kullanımı yüzde 61 oranında daha verimli hale gelecek ve Mısır'ın yıllık yakıt maliyetlerinde 1 milyar ABD doları tasarruf sağlanacak. Beni Suef, Brullus ve New Capital enerji santrallerinde kombine çevrimin devreye alınması ve sistemin çalıştırılması ile 
40 milyon kişiye güvenilir elektrik teminine 


EVRİM ENERJİ 


İ SANTRALİ PROJESİNİ 
VE HIZLI ENERJİ SANTRALİ PROJELERİNİN 


yetecek miktarda enerji sağlanacak. 


"ENERJİ ALTYAPISINDA MODEL 
OLUŞTURUYOR" 

Projenin rekor sürede tamamlanmasına vurgu yapan Siemens AG Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Joe Kaeser, “Proje, ülkenin enerji tablosunu dönüştürmekle kalmayacak aynı zamanda Orta Doğu'da ve tüm dünyada enerji altyapılarına da model oluşturacak. 

Bu mega proje aynı zamanda müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı, güçlü iş birlikleri açısından da 

çıtayı yükseltiyor. Bu benzersiz performans modelini daha güvenilir, uygun maliyetli ve sürdürülebilir enerji sistemleri kurmak isteyen diğer ülkelerde de hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz" dedi. 


40 MİLYON KİŞİYE ENERJİ 

Mısır'da kurulan üç enerji santralinin her birinde 8 adet 5GT5-8000 H-sınıfı gaz türbini, 
4 buhar türbini, 12 jeneratör, 8 Siemens 
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kayıt yaptıran 
600 kişi 
arasından, 


ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü, 12 
transformatör ve 500 kilovoltluk gaz izoleli 

şalt cihazı kullanıldı. Siemens, Mısır'daki enerji şebekesinin direncini artırmak üzere, yeni enerji santralleri tarafından üretilen elektriği iletecek 6 adet trafo merkezine de enerji sağladı. Şirket aynı zamanda, tesislerin 
işletilmesi ve bakımından sorumlu olacak 600 
Mısırlı mühendis ve teknisyene eğitim vererek yerel iş gücünün bilgi ve becerisini artırmasına yardımcı oldu. 


ÜRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İÇİN 
HIZLI İLETİŞİM ŞART 


SANAYİ 4.0 EVRESİ İLE birlikte gerek kişiselleştirilmiş üretim imkanı sunan dijital fabrikalarda gerekse akıllı binalar ve alt yapı projeleri gibi hayatın içindeki her türlü platformda robotlar, makineler, ürünler ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. Bu noktada devreye giren iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link, mevcut endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı şekilde saniyede bir gigabit hızla haberleşme imkanı sağlayan tek açık endüstriyel iletişim altyapısı olarak dikkat çekiyor. 

Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyonlarına bakıldığında, bilim ve teknoloji temelli üretim ve teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneğinin öne çıktığını belirten CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olan Türk sanayisinin de bu potansiyelini değerlendirerek global rekabet şartlarına uyum sağlayabilmesi için en kısa sürede dijital dönüşüm sürecini başlatması gerektiğini vurguladı. 

Dijital fabrikalarda pek çok verinin çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşıldığını anlatan Bizel, sözlerine şöyle devam etti; “Saha cihazlarından kontrolörlere haberleşme süresini milisaniyeler seviyesine indirerek Sanayi 4.O'ın gereklerini yerine getirmeyi çok daha kolay hale getiren CC-Link teknolojisi, üretim tesisinin 


tamamında maksimum verimlilik sağlıyor. 
Müşteriden tedarikçiye kadar tüm süreç boyunca yüksek hızlı haberleşme ve kontrol sağlayarak akıllı üretimin temelini oluşturan CC-Link altyapısı, farklı üreticilere ait cihazların genel bir ağ üzerinde serbestçe iletişim kurabilmesini sağlayacak kapasiteye de sahip.” 


DÜNYACA ÜNLÜ FABRİKALAR VE 
BİNALARIN İLETİŞİMİ CC-LİNK'E EMANET Otomotiv, beyaz eşya, gıda, ilaç, bina otomasyonu gibi pek çok farklı sektörde makine ve proses kontrolü için ideal çözüm sunan CC-Link altyapısının; Honda, Ford, Mazda, Kia, Hyundai gibi pek çok büyük markanın fabrikalarında sağladığı başarılarla 


dikkat çektiğini belirten Bizel, “Enerji tasarrufunu artırıp işletme maliyetlerini düşürürken konforlu bir çalışma ve yaşam ortamı da sağlayan CC-Link; dünya genelinde çok sayıda fabrika, akıllı ofis binası ve konutun bina otomasyonu projesinde de yüksek katma değer sunuyor” diye konuştu. 


CLPA TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 
SANAYİCİLERE DESTEĞE HAZIR 
CC-Link ağ teknolojisinin dünya genelinde yaygınlaşması için faaliyet gösteren CLPA (CC-Link Partner Association) hakkında da bilgi veren Bizel, “Merkezi Japonya'da bulunan CLPA, dünya çapında 10 bölgede faaliyet merkezine sahip global bir kuruluş. 2000 yılında kurulduğunda 163 kurumsal üyesi olan CLPA, bugün 3 bine yakın üyesiyle yola devam ediyor. 
Üye sayısındaki bu büyük artış, CC-Link'in gerçek bir küresel standart olduğunun dünya genelinde kabul gördüğünü kanıtlıyor” dedi. 
CLPA üyelerinin hiçbir ücret ödemeden CC-Link ile ilgili en güncel teknolojik bilgilere erişebildiğini vurgulayan Bizel, başta Asya'ya açılmak ya da bu pazardaki işlerini büyütmek isteyenler olmak üzere Sanayi 4.0'a uyumlu dünya standartlarında akıllı üretime adım atmayı hedefleyen şirketleri detaylı bilgi almak için CEPA Türkiye temsilciliği ile iletişime geçmeye davet etti. 


CLPA Üyelik Türleri ve Başvuru Formu İçin; https://eu.cc-link.org/tr/clpa/members 
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ABD EKONOMİSİNDE İNİŞ ZAMANI MI? 
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FOTOĞRAFLAR ART STREIBER 


İYİMSERLİK YAZ GÜNEŞİ gibi parlıyor. Amerika'nın büyük şirket CEO'ları güven dolu; Haziran ayında gelir ve buna paralel yatırım tahminlerini marttaki açıklamalarına göre yukarıya doğru revize ederken, Business Roundtable'ın onları gözlemlediği 15 yıllık sürede ilk defa her zamankinden daha fazla kendilerinden emin gözüküyorlar. CFO'lar da aynı derecede coşkulular. Deloitte'ın sekiz yıldır düzenlediği ankette, Kuzey Amerika ekonomisiyle ilgili pozitif algıları kısa süre önce en yüksek noktaya çıktı. Öte yandan, National Federation of Independent Business'in raporuna göre, küçük işletme sahipleri de son 30 yıldır ilk kez bu derece iyimserler. Ez cümle, Amerikan iş dünyası balo havasında; konfetiler uçuşuyor, disco topları dönüyor, şampanyalar patlıyor... 
Tabii ki partinin tam ortasında, insanlar çılgınca dans ederken birdenbire fişi çekip, müziği susturmak hoş olmaz; bizim bunu 


ABD'DEKI IŞSIZLIK 
Son 60 yıldır her resesyondan hemen önce işsizlik grafiğinde çukur oluşuyor. Tabii 


ki çukurlar yalnızca geriye dönük olarak tanımlanabilir ama tarih bize bugünkü düşük seviyelerden daha önemli düşüşlerinmümkün olmadığını gösteriyor. 
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KAYNAKLAR: BUREAU OF LABOR STATISTICS (MEVSİMSEL OLARAK DÜZENLENMİŞTİR): NBER 


yapmayacağımızdan emin olabilirsiniz. 
Analistler, temmuz ayı ortaları itibariyle ikinci mali çeyrek için göz kamaştırıcı bir GSYİH artışı bekliyorlardı ve ABD ekonomisinin de en az birkaç mali çeyrek daha çarpıcı bir şekilde büyümeyi sürdürmesi sürpriz olmayacaktır. İşsizlik tarihte benzeri görülmemiş derecede düşük ve daha iyi iş beklentileri de daha fazla çalışanı istihdam pazarına çekmekte. Endişe yok, iş dünyası liderleri kendilerinden emin. 
Ancak ekonominin gücüyle ilgili bütün bu göstergeler sönüp gitmeyecek ve göz ardı edilmemesi gereken temel gerçekleri maskeliyor. Mevcut ekonomik büyüme başlangıç noktasından çok, sona daha yakın; nitekim durgun borsa gibi biriken işaretler bu görüşü destekliyor. Kaygılar şimdiden uzun vadeli faizlerin yükselmesi için baskı oluştururken, varlık değerleri açısından bu iyi bir haber değil. Ticaret savaşının etkileriyle ilgili belirsizlik pek çok şirketin eyleme geçmesini ertelerken, potansiyel yatırımları da durduruyor. Nitekim disco toplarının geçişine bakın, ekonomik uyarı sinyallerini her yerde göreceksiniz. Ekonomide eninde sonunda ciddi bir yavaşlama ya da hatta resesyon görülecek ve belki de bu durum 


ABD YILLIK REEL 6SYİH BÜYÜME TAHMİNLERİ 


Öngörüde bulunanların çoğu vergi kesintileri ve harcama artışlarının etkisinin geçici olacağı görüşünde. 
(Beyaz Saray ekonomistleri çok daha iyimserler.) 


BEYAZ SARAY EKONOMİ 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düşündüğünüzden çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkacak. Her zaman olduğu gibi. 


MEVSİMSEL DEĞİŞİM GELİYOR 


Vv ÖNCE BARİZ OLANLA BAŞLAYALIM: Ekonomiler döngüleri izler. Mevsimlerden, aydan ya 

da okyanus gelgitlerinden farklı olarak, 

iş döngüsünün zamanlamasını kestirmek hiçbir zaman kolay değildir. Ancak bir noktada, ekonomik faaliyet geçici olarak 

pik noktaya ulaşıyor, ardından küçülmeye başlıyor, dibe vuruyor ve tekrar büyümeye başlıyor. Büyüme mevsiminin sonuna gelindiğine dair tanıdık bir işaret ise, ironik bir şekilde, ekonominin aşırı ısınması; bir tür pastırma yazı gibi düşünebiliriz: Şirketler fabrikaları uzun vadeli sürdürülebilir olanın ötesinde daha fazla üretime, işçileri ise daha fazla mesaiye zorluyor. Talep o kadar güçlü ki, enflasyon artmaya başlayarak belli başlı merkez bankalarını faiz oranlarını artırmaya zorluyor ve bu da hisse fiyatları dahil varlık değerlerinin daha düz bir çizgi izlemesine ya da değer kaybetmesine yol açıyor. 
Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgwater 


HAZİNE BONOLARI EĞRİSİ 


Bono getirilerinde “ters dönme” yani kısa vadeli Hazine bonolarının getirilerinin uzun vadeli bono getirilerinden fazla olması, genellikle resesyon öncesi 


rastlanan bir durumdur. 
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ABD EKONOMİSİNDE İNİŞ ZAMANI MI? 


Associates'in CEO'su Ray Dalio şöyle yazıyor: “Bundan dolayı güçlü ekonomilere hisse ve diğer varlık değerlerinde kaybın eşlik etmesi sıra dışı bir durum değil.” 

İşte tüm bunlar şimdi yaşanıyor: Kongre Bütçe Ofisi bu yıl, ekonominin aşırı ısınmaya başladığını, uzun vadeli sürdürülebilir potansiyelinden daha fazla üretmesinin buna yol açtığını kaydetti. Ofis mayıs ayındaki tahmininde ücretler arttıkça, istihdam pazarından ayrılanların tekrar işe döneceklerine dikkat çekti ve evet, haziran ayında gerçekten tam da bu oldu. 
İstihdam piyasası doruk noktasında; çalışanların güven duygusu o kadar yüksek ki, son 17 yıldır ilk kez bu kadar fazla sayıda çalışan kendi isteğiyle işinden ayrılıyor. Bu arada, işverenler de iyi elemanları çekmek ve işte kalmalarını sağlamak için muhtemelen ücretleri artıracaklar ve bu da, şirket kârlarını doğrudan etkileyecek. 

Kongre Bütçe Ofisi'nin tahminlerine göre, yukarıya doğru giden enflasyon ve faiz oranları daha da artmaya devam edecek. 
Dalio, bütün bu faktörlerin birleşmesiyle iş döngüsünün “son evresinde olduğumuzun bilincindeyiz” diyor. 

Tarihsel olarak ifade etmek gerekirse, bu noktaya varmanın bu kadar uzun sürmesi bir anlamda ilginç. Amerika'nın halihazırdaki 


FEDERALBORÇTAKİ ARTIŞ 


Kamu borçlarının GSYİH'ye oranı İkinci Dünya Savaşı 
sonrası döneminin en yüksek seviyesinde. 2027 
yılında yüzde 96'ya ulaşması bekleniyor. 
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ŞİRKET BORÇLARINDAKİ ARTIŞ 


Şirketler faiz oranlarının düşük olduğu zamanlarda borçlandılar; borçlanmanın GSYİH'ye oranıtüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Son 35 yılın düşük faiz oranlarıtersine dönerken, şirketler kârlarında düşüşle karşı karşıya kalabilirler. 
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büyümesi tam tamına 110 aylık (son resesyonun ardından toparlanma dönemi dahil) ve bu da uzun sürelilik bakımından mucize anlamına geliyor; 110 yaşını aşmış bir kişinin ömrüyle karşılaştırılabilir bir durum. Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun analiz yapmaya başladığı 164 yıldır ikinci en uzun büyüme döngüsüne tanık oluyoruz; ortalama büyüme en çok 39 aydır. Bundan önceki, süre olarak rekor kıran büyüme 120 ay sürmüştü (1991-2001). 

Uzun süreli olma, genişlemeye mutlaka bıçak saplama anlamına gelmiyor; ancak bu sürece eşlik eden bir şey var: Bazı şeyler parçalanmaya başlarsa bir bütün halinde parçalanır. 
Gerontologlar bu eş zamanlı ve sıklıkla iç içe geçmiş patolojileri “ek hastalıklar” olarak tanımlar. Ve bu ekonomide de, tam da deri altında, bunlardan çok varmış gibi gözüküyor. 


YETERİNCE ÇALIŞANIMIZ YOK 


; EKONOMİKÜRETİM konsept olarak hemen hemen dümdüz ilerleyen bir süreçtir: Emek, sermaye ve üretkenliğin işlemesidir. 


Basit olan şu ki, ABD istihdamında olduğu gibi eğer iş gücü çok yavaş büyüyorsa, ekonominin çok hızlı büyümesi zordur. 
1970'lerde iş gücündeki ortalama yıllık büyüme yüzde 2,6'yken şimdi bu oran yüzde 0,2. Bunun nedenlerinde biri Amerikalıların geçen yıllar içinde daha az çocuk sahibi olmaları (ABD'deki doğurganlık oranı geçen yıl tüm zamanların en düşük düzeyine geriledi.) Baby-boom kuşağı yaşlanıp, iş gücünden çekildikçe, Amerika doğumlu çalışan sayısı da keskin bir şekilde azalacak. 
Geçen yıl ekim ayında İstihdam İstatistikler Bürosu, 2016 ila 2022 yılları arasında 11,5 milyon iş sağlanacağı ama bu iş pozisyonlarını dolduracak insan sayısının bir milyon azalacağı tahmininde bulundu. 

Bu demografik gerilemeyi dengelemek için Amerikalı şirketler ülke dışından gelenlere güvendiler. Göçmenler 2017 yılında ABD'li iş gücünün yüzde 17,1'ini oluşturuyordu; bu oran yıllardır yükselişte. İstihdam pazarına bu önemli düzeydeki göçmen katılımı, FED Minneapolis başkanı Neel Kashkari'nin bu yılın başında Wall Street Journal'da kaleme aldığı yazıda belirttiği gibi, “Amerika için bedava öğle yemeğine eşdeğer bir durum”du. 

Bu konuda pek fazla anlaşılamamış olan şu ki, bu ilave iş gücü için tüm dünyada ciddi bir rekabet var. Evet: Doğurganlık oranı gerileyen diğer gelişmiş ülkeler emeklilere kaynak yaratacak yeni çalışanlara gerek duyarken, Amerika yalnızca ülkede doğmuş olan Amerikan yurttaşlarının tenezzül etmediği işlerde çalışmak üzere kalifiye olmayan, düşük ücretli işçileri çekmekle kalmayıp aynı zamanda girişimciler ve bilim insanları için de bir çekim merkezi oluşturuyordu. Bundan dolayı da Başkan Trump'ın göçmen karşıtı politikası yalnızca siyaseti değil aynı zamanda ekonomiyi de ilgilendiren bir durum; ve bu da şüphesiz ki ABD'li şirketlerin büyüme kapasitesini sınırlayacak. 

Amerika'nın hasmane göçmen politikası şimdiye kadar mülteci alımını önemli ölçüde aşağıya çekmedi ancak bu durum hem küçük hem de büyük ölçekli Amerikan şirketleri açısından devasa boyutlu sonuçlar doğurabilecek bir risk taşıyor. 
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PETROL FİYATLARINDA SIÇRAMA 


Petrol fiyatlarındaki artış önemli bir petrol üreticisi olan ABD için iyi haber ama aynı zamanda bunun küresel ekonomik büyümeyi tırpanlayacağını da unutmamak gerekiyor; bu durum ülke dışında büyük çaplı faaliyetleri olan ABD'li şirketleri olumsuz etkileyecektir. 
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ge göçmen politikaları 

tek başına büyümeyi sekteye uğratacak 

güçte değil. Ancak bir başka federal politika sınırlarda çok daha fazla sıkıntıya yol açıyor; Çin, Avrupa, Kanada ve Meksika'yla vahim ticaret savaşları çok uzun sürmese bile, yıllardır süregelen ekonomik büyümemiz açısından eş zamanlı sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. FactSet raporuna göre, faaliyetlerinin büyük bir bölümünü yurtdışında sürdürenler çok daha hızlı büyüdüler ve daha önceki yıllarda olduğu gibi , geçen yıl diğerlerine göre daha fazla kâr elde ettiler. Bundan dolayı da, ticaret savaşı Amerika'nın en güçlü ekonomik büyüme makinelerine orantısız bir biçimde zarar veriyor. 

Rakamsal olarak ifade etmek gerekirse, ticaretle ilgili sürtüşmeler Amerika'nın yıllık 
20 trilyon dolarlık ekonomisinde pek bir şey 
ifade etmiyor. Hatta temmuz ayı başında 
ABD ve Çin'in 34 milyar dolarlık ticarete 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gümrük vergisi uygulaması da kendi başına GSYİH'yi ciddi şekilde aşağıya çekmeyecek. 
Bununla birlikte etkileri, iç içe geçmiş iki yoldan kolayca mantar gibi çoğalabilir. 

Birincisi, en büyük savaşlar bile hiç durmayan bir tırmanma döngüsünün ateşini fitilleyen küçük çaplı çatışmalarla başlar. 
Nitekim şu anki ticaret savaşında da böyle bir durum gözleniyor. Çin'le sürtüşme mart ayında, Başkan Trump'ın Çinli üreticilerden 2,7 milyar dolarlık alüminyum ve çelik ithalatına gümrük vergisi uygulamasıyla başladı. Çin buna ABD'den eşdeğer miktardaki ihracata gümrük vergisi uygulayarak yanıt verdi. Bunun üzerine ertesi gün, Çin eşdeğer miktardaki ABD ihracatına yeni gümrük vergilerini gündeme getirerek yanıt verdi. 
Bunun hemen arkasından Trump 50 milyar dolarlık Çin ithalatına vergi uygulamasını gündeme getirdi; Çin de bir gün sonra misilleme yaptı. Bu böyle, ABD'nin Çin'den 
500 milyar dolarlık ithalatının neredeyse 
tümüne vergi uygulama tehdidine kadar vardı ve Çin de buna “her ne pahasına olursa olsun” karşılık vereceğini duyurdu. 

Bahsedilen rakamlar arttıkça, söylem daha da sertleşiyor. Trump haziran ayında yaptığı açıklamada Çin'in “hiçbir suçu olmayan ABD'li şirketleri, işçileri ve çiftçileri tehdit ettiğini” söyledi. Çin Ticaret Bakanlığı bu açıklamayı “şantaj” olarak tanımladı. En son gümrük vergileri temmuz ayında yürürlüğe girdiğinde, Çin Komünist Partisi'nin gazetesi 


ABD DIŞINDAN GELEN BÜYÜME 


Ticaret savaşı özellikle Amerika'nın en başarılı şirketlerini tehdit ediyor yani satışlarını büyük ölçüde yurtdışında gerçekleştiren kuruluşları... 
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“Belli oluyor ki, Washington dünyadaki karşıt cephenin ve Çin'in misillemesinin ortaya koyabileceği devasa gücü görmezden geliyor” diye yazdı. 

Bu tehditler kamuoyunda daha açık bir hale geldikçe, geri adım atma olasılığı da azalıyor. İşte, beraber küresel ekonomik büyümenin temellerini oluşturan dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki küçük bir çekişmenin nasıl tarihi bir ticaret savaşına dönüşebileceğini görüyoruz. 

Ancak mevcut kavganın ABD ekonomisine zarar verecek ikinci yol, düşmanlığın daha da körüklenmesine gerek bile gerek duymuyor. İnsanların yalnızca tüm bunların nereye varacağı konusunda daha az emin olması yeterli. Bank of America Merrill Lynch ekonomisti Michelle Meyer'in kısa süre önceki bir yazısında “belirsizlik şoku” olarak tanımladığı bu etki çoktan ortaya çıkmaya başladı ve bu durum FED'i endişelendiriyor. 
Nitekim Federal Open Market Committee'nin haziran ayındaki raporunda şu ifadelere yer verildi: “Bazı bölgelerden, ticaret politikasındaki belirsizlikler nedeniyle yatırımların azaldığı ya da ertelendiği haberleri geliyor.” Raporda ayrıca “katılımcıların çoğunun bu tür bir belirsizliğin “iş yapma duygusu”nu -yani güveni- ve “yatırım harcamalarını” sarsabileceği belirtildi. 

Bu konuda hemen bir netleşme beklemeyin. Geniş çaplı bir ticaret savaşının nereye varacağını kimse kestiremez. Sonuncusu 1930'larda 


patlak vermişti ve o yıllarda üstelik bugünkü iç içe geçmiş, ışık hızındaki küresel tedarik zincirleri de yoktu. Böyle bir ortamda da iş dünyasının karar vericileri mevcut durumun yaratacağı topyekün sarsıntıdan kaygılılar. 

Belirsizlik paralize ediyor ve bu da büyüme için iyi bir haber değil. 


ARTAN PETROL FİYATLARI 
KÜRESEL VİTESİ DÜŞÜRECEK 


BİR DİĞER TEHDİTİSE-bu haber pek manşetlere çıkmıyor-petrol fiyatlarındaki artış. Amerika halen önemli bir fosil yakıt üreticisi olduğu için 73 dolarlık varil fiyatı ABD açısından avantaj ama pahalı petrol aynı zamanda global büyümeyi de tırpanlayacak; özellikle de doların güçlenmesinin petrolü (nerede üretilirse üretilsin) diğer ülkeler için daha pahalı hale getirdiği göz önüne alındığında. 
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Nitekim OECD yüksek petrol fiyatlarını “çok önemli bir risk “olarak tanımlıyor. Her ne kadar bazıları geniş çaplı küresel bir yavaşlamanın ABD'nin çıkarlarına zarar vermeyeceğini düşünse de, bu durum Amerika'nın en büyük şirketlerini ve aynı zamanda küçüklerden pek çoğunu olumsuz etkileyebilir. 


TEŞVİK BÜYÜMEYİ 
DESTEKLEYEBİLİR AMA 
BELLİ BİR SÜRELİĞİNE... 


V DAHA ÖNCE NOTETTİĞİMİZ gibi ekonomik açıdan yaşlanma ve stres geçmişteki iş döngülerinin sonuna ayna tutuyor. Ancak önemli bir karşı sürüm söz konusu; bu da, sıklıkla duyduğumuz gibi, kısa süre önceki federal vergi kesintileri ve harcamalardaki artışlarla ilgili. Bazı ekonomistler bu teşvik unsurunun resesyonu öteleyeceğini ve bununla kalmayıp, gelecek yıllarda büyümede ciddi bir sıçrama yaratacağını ileri sürüyorlar. 

Gerçekten de ekonomi geleneksel ölçülerde, akıllıca büyüyor gözüküyor. Yıllarca süren düşük ivmeli büyümenin ardından 2018 yılı en az on yıl boyunca GSYİH artışı açısından en iyi yıl olabilir. Ancak ekonomiyi teşvik etmek için teşvik paketlerine güvenmeyin. 

Son kitabı “The Rise and Fall of American Growth”un yazarı ve aynı zamanda Northwestern Üniversitesi'nde ekonomist Robert J. Gordon Amerika'nın “özel yüzyılı” olarak tanımladığı 1870 ila 19'70 arasının “bir daha tekrarlanmayacak, tek bir hızlı büyüme dönemi”ne tanık olduğunu ısrarla vurguluyor. Bir zamanlar normal sayılan yıllık düzenli yüzde 3'lük GSYİH büyümesinin artık sürdürülebilir olmadığını söylüyor. Bununla birlikte, vergi kesintilerinden “eski usul mali teşvik” ve harcama desteği kısa süreli ama güçlü bir büyüme patlamasına yol açacak; “en azından bir süreliğine yüzde 3 ve üzeri bir büyüme ve “gelecek dört —altı mali çeyrekte muhtemelen ortalama yüzde 3'lük büyüme” Ardından, “teşviğin etkisi geçecek.” Ve tekrar yavaş büyüme normal büyüme olacak. 

Bu durumda, kısa süreli bir desteğe sahip olacağımızı varsayabiliriz. Ama pek öyle 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sanıldığı gibi değil. Birincisi, vergi kesintisi ve harcama artışı gibi mali açıdan tetikleyiciler genellikle iş döngüsünün tepesinde değil altında yer alırlar. San Francisco FED'den araştırmacılar, yeni bir araştırmada bunun zaten büyüyen bir ekonomiye fazla bir katkıda bulunmayacağını belirtiyorlar. Eldeki kanıtlar, tahminlerin aksine “gerçek anlamdaki desteğin çok daha altlarda kalacağını” ve “neredeyse sıfır” olacağını gösteriyor. 

FED Eski Başkanı Ben Bernanke çok daha dramatik bir yakın gelecek öngörüyor. Kısa süre önce Washington'daki bir söyleşide, teşviğin “çok kötü bir zamanda geldiğini” söyledi. (Görüşme talebimizi geri çevirdi). “Ekonomi şu an tam istihdam yaratıyor.” Teşvik “bu yıl ve gelecek yıl ekonomiyi devasa şekilde etkileyecek ve daha sonra 2020 yılında güm diye yuvarlanacağız” 

Dahası pek çok şirket vergi kesintilerinden elde ettiği avantajı yatırıma kanalize etmek yerine hisse geri alımında değerlendiriyor. Bu da hissedarları bir süreliğine memnun edebilir ama uzun vadede ekonomik büyümeyi teşvik etmez. Bizim görüşümüz şu ki, her ne kadar teşvik bu büyümenin süresini uzatacak olsa da, bu durum arabanın vitesini yükseltmeye benziyor. Bir süreliğine hızlı gidebilirsiniz ve bu da heyecan verici olabilir ama çok geçmeden benzininiz bitecek ve ... toslayacaksınız. 


... VE İŞLER DAHA DA 
SARPA SARABİLİR 


Vv ÖTE YANDAN, teşviğin bir başka etkisi olduğunu da not etmek gerekiyor. Kongre Bütçe Ofisi'ne göre, gelecek on yılda birikmiş federal bütçe açığı son vergi kesintileri ve harcama artışları olmadığı halde ortaya çıkacak rakamdan 1,6 trilyon dolar daha 

fazla olacak ve süresi biten çeşitli vergi ve harcama düzenlemelerinin Kongre tarafından yenilenmesi halinde-ki muhtemelen yenilenecek- bu teşvik daha da büyüyecek. Bu durum, çok çeşitli nedenlerden dolayı kaygı verici. Bir sonraki resesyon kaçınılmaz olarak ortaya çıktığında, Washington mevcut düşük vergi ve daha fazla harcama reçetelerini uygulamakta zorlanacak. Kabaran borç nihayetinde yabancı 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yatırımcıların daha az Hazine bonosu satın almasına yol açtığında, faiz oranları yükselecek ve federal faiz ödemeleri artacak; bu da borcu daha da hızlı şişirecek. 


PEK ÇOK ŞİRKET ŞİMDİDEN 
KALDIRAÇLANMIŞ DURUMDA 


Vv FEDERAL BORÇTAN kaynaklı büyüyen tehdit hakkında çok şey söylenirken, farklı ve büyük ölçüde gözden kaçan kredi riskinde de sıkıntı büyüyor. Alarm zilleri henüz çok yüksek perdeden çalmasa da, finans dışı şirketlerin borç oranı GSYİH'nin yüzde 73,5'ine ulaştı; bu tüm zamanların en yüksek oranı. 

Bu durum şimdiye kadar sorun yaratmadı çünkü faiz oranları çok düşüktü; şirketlerin ilk aşamada bu kadar yüksek oranda borçlanmalarının başlıca nedeni buydu. 

Ancak faiz oranları yükseldikçe, ne tam 

sıcak ne tam soğuk ortam kararıyor. S&P Global kredi analisti Andrew Chang bugünkü rekor şirket borcunun “ekonomi yavaşlarken faiz oranlarının yükselmesi halinde sorun olacağını” belirtiyor. Tam da bu senaryo daha olası gözüküyor. Chang Fortune'a yaptığı açıklamada, “insanlar riskin farkında ama bilinçli bir yurttaş gibi davranmıyorlar” diyor. 
Şirket tahvillerine sahip olan yatırımcılar gittikçe daha endişeli hale geliyorlar. Yatırım yapılabilir kurumsal borçlar bu yılın ilk yarısında en kötü performansı sergileyen borç yatırım kategorisiydi. 

Bazı bono sahipleri ABD şirketlerinin yaklaşık 2 trilyon dolarlık nakde sahip olduklarına dikkat çekerek kendilerini rahatlatmaya çalışıyorlar. Ancak bu mantık yürütmenin iki büyük deliği var. Birincisi, bu devasa nakdin yaklaşık yarısı 24 şirketin elinde (267 milyar dolarla Apple başı çekiyor) ancak Amerikan kurumsal borçlarının yaklaşık yarısından sorumlu değiller. 

İkincisi, Amerika'nın net şirket borçları yani borç eksi nakit, hâlâ FAVÖK'ün yaklaşık 1,5 katı. Bu da son 15 yılın en yüksek borç/ kazanç oranını oluşturuyor. S&P Global'den Chang, “tüm zamanların en yüksek nakdine 


sahip olabiliriz ama borç da aynı derecede yüksek” diyor. “Ne yazık ki insanlar madalyonun bu yüzünü görmüyor.” 

Durum FED'in dikkatini çekecek kadar ciddi. FED Guvernörü Lael Brainard nisan ayındaki konuşmasında şöyle demişti:”Mali kırılganlıkları taradığımızda, iki alanda yüksek risk görülüyor: 

Varlık değerlemesi ve iş kaldıracı.” Her iki risk de kurumsal borçları içeriyor. Brainard kurumsal tahvillerin getirilerinin “geçmişle kıyaslandığında düşük” olduğuna dikkat çekti; bu da bonoların kaygı verici boyutta pahalı olması anlamına geliyor. Ayrıca iş kaldıracı da borç/kazanç oranı gibi “geçmişteki trendlere kıyasla yüksek.” 


GÜVENİLİR GÖSTERGELER 
İNİŞİ İŞARET EDİYOR 


V BORCA VE MALİYETİNE odaklanmak akıllıcadır çünkü bono faiz oranları resesyon tahmininde olağanüstü bir karneye sahiptir ve nitekim, şimdi de birisini tahmin etmek üzereler. Uzun vadeli Hazine bonolarının (10 yıllık) getirisi kısa vadeli olanların (3 aylık) getirisinin altına düştüğünde-getiri eğrisinin tersi- resesyon yolda demektir. Son 50 yılda, bu test yanlış pozitif işaret vermedi ya da yaklaşan inişi göstermekte başarısız olmadı. Getiri eğrisinin tersine dönmesi her zaman için resesyona eşdeğerdir ve burada sorulması gereken tek soru, resesyona girmeden önce mevcut dönemin ne kadar süreceği; 2008-09 resesyonundan önce bu dönem 16 ay sürmüştü ama normal ortalama 10 aydır. 

Temmuz ortası itibariyle, getiri eğrisi henüz ters dönmüş değildi ancak ters dönmeye doğru gidiyordu; nitekim, Haver Analytics'e göre, 2008 yılı mali krizi ve resesyonundan tam öncesine göre çok daha yakın bir noktada. 

Aşağıya doğru gidişin bir başka oldukça güvenilir işareti ise şaşırtıcı: İşsizlik oranı grafiğindeki çukur. Bu absürd gelebilir çünkü düşük işsizlik oranı ekonominin güçlü bir şekilde büyüdüğünün göstergesidir. Ancak son derece düşük işsizlik aynı 
zamanda genişlemenin sınırlara dayandığını gösteriyor. Son 65 
yıldır, bu gösterge hiçbir zaman bu durumu göz ardı etmedi ve asla yanılmadı. 

Bu tabloyu daha da komplike hale getiren ise, çukur somut bir şekilde ortaya çıkıncaya kadar emin olamamamız. İşsizlik mayıs ayında yüzde 3,8le son 17 yılın en düşük seviyesine geriledi ve daha sonra iş arayan daha fazla sayıda insanın iş gücüne katılmasıyla haziran ayında yüzde 4'e çıktı. Bunun dip olup olmayacağı en az birkaç ay daha bilinmeyecek. Yine de şimdilik, en azından böyle bir döngüye yakın olmadığımızın kulağa pek inandırıcı gelmediğini söyleyebiliriz. 

Hangi göstergelerin resesyon tahmininde en iyi sonucu vereceğini bilmeye ek olarak, aynı zamanda bununla ilgili kime sormamamız gerektiğini de biliyoruz: Ekonomistler. Korkunç 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ABD EKONOMİSİNDE İNİŞ ZAMANI MI? 


oldukları konulardan biri de bu. Tüm dünyada, çok uzun süreler boyunca, ekonomistler resesyonları başlamadan birkaç ay önce bile tahmin edemediler. Ned Davis Research ABD'de ekonomistlerin tümünün 1970 yılından beri tam yedi resesyonu bilemediklerini ortaya koyuyor. Nitekim, ekonomistler ancak başladıktan sonra bile resesyonu “öngörmüyorlar” ve hatta başladıktan sonra da, erken dönemde anlasalar bile rakamlarını ancak, resesyonun bitimine yakın revize edebiliyorlar. Ekonomistler, ekonominin nasıl işlediğini anlamamız konusunda bize yardım etmede son derece önemli bir rol oynuyorlar ama inişleri tahmin etmede özellikle yavaşlar. 

Resesyon ortaya çıkıncaya kadar uzmanlar resesyonun geldiğini bize söylemeyecekleri için bunu hatırlamak önemli. Kısacası, buna hazır olmak size kalmış mesajı çıkıyor. 


ANALİSTLER FANTEZİ DÜNYASINDA YAŞIYOR 


V BU BAĞLAMDA WALL STREET analistlerine baktığımızda ise, iyimserliklerinin somut bir dayanağının olmadığını görüyoruz. Şunu unutmayalım ki son 70 yılda, ABD'nin şirket kârları yılda yüzde 5,6 gibi bir oranda büyüdü. 1982 yılından 2000 yılına kadar süren tarihin en büyük boğa piyasasında, yüzde 6,5lik bir oranda arttı. Ancak 

Wall Street analistleri S&P 500 şirketlerinin kârının yıllık yüzde 15 
gibi olağanüstü bir oranda şahlanacağına inanıyorlar; bunun birkaç çeyrekte gerçekleşmeyeceği gelecek beş yıla yayılacağı inancındalar. 

Tüm zamanların en büyük yatırımcılarından biri olan John Templeton şöyle demişti: “Boğa piyasaları kötümserlikle doğar, kuşkuculukla büyür, iyimserlikle olgunlaşır ve zafer coşkusuyla ölür”. Bu cümle ekstrem gelebilir ya da daha az kibar bir ifadeyle, çılgınlık olarak tanımlanabilir. 

Piyasalardaki durumu sapma olarak adlandırmaya çalışmak deliliktir ve hisselerin gelecek altı ay ya da 12 ayda nasıl bir performans sergileyebilecekleriyle ilgili olarak da kimse bir şey söyleyemiyor. Bugünkü fiyatlar çok yüksek olsa bile, bundan dolayı piyasanın dibe vurması gerekmiyor. Yalnızca kârlar fiyatlarla aynı noktaya geldiğinde stagnasyon olabilir. 

Yaşayan en iyi yatırımcılardan ikisi, hatta sağduyu yeniden hakim olana dek kısa bir piyasa sıçrayışı yaşanacağını da düşünüyor. 

Ray Dalio “varlık fiyatlarında bir son atak” da bekliyor; ona göre bu “klasik tepe”nin ana unsuru. Dotcom ve emlak balonlarındaki patlamayı çok önceden bilmeyi başaran fon yöneticisi Jeremy Grantham bunu “erime” olarak adlandırıyor; boğa piyasasının nihai sonunu işaret eden son bir satın alma furyası... 

Boğa piyasasının tam olarak nasıl ve ne zaman biteceği bilinmiyor ama halen 10'uncu yılında olan bu boğa piyasasının sona gelindiğine dair emareler artıyor. Dalio ve diğer sofistike yatırımcılar satın almaya değer hisse bulamadıklarını söylüyorlar. CNBC'nin en son Milyonerler Anketi zengin yatırımcıların borsadan çıkıp nakde ya da 


nakde benzer varlıklara yöneldiklerini ortaya koydu. Yale Üniversitesi'nden Nobel ödüllü Robert Shiller, hisselerin aşırı değerlenmediğine dair yatırımcıların güvenini düzenli olarak ölçüyor: en son anket 1999 yılından beri en düşük güven seviyesini ortaya koydu. 

Bununla birlikte, Wall Street analistlerinde böyle bir hava hissedilmiyor. Shiller, “şu anda 1928'lerdeki gibi bir ortam söz konusu” diyor. “Hâlâ bu iyimserliğe müdahale etmenin ülkeye ihanet olacağına dair bir his var.” 


O HALDE YALNIZCA 
HABERDAR OLMAYIN, 
HAZIR OLUN 


V KÖPÜKHİSSELER, aşağıya doğru gidişat göstergeleri, kırmızı yanıp sönen mali istikrar, ticaret savaşı ve dahası- endişe verici çok 

şey var. Bu mutlaka bir facianın gelmekte olduğunun işareti değil. Bildiğimiz tek şey, borsalar yeniden yükselişe geçebilir veya Grantham'ın dediği gibi, eriyebilir. Ancak daha da kaygılanmak için çok daha uzağa bakmak gerekmiyor. Ekonomi Danışmanları Konseyi haricinde hiç kimse GSYİH'nin uzun vadede yüzde 3 oranında büyüyebileceğine inanmıyor ve eğer yakın zamandaki teşvik büyümede doping etkisi yaratacaksa, bunu daha sona ödenmesi gerekecek bir bedelle yapacak. 
Ekonomik döngü henüz tamamlanmadı; 
ancak tüm kanıtlar son evrede olunduğunu gösteriyor. Ve bir sonraki resesyon geldiğinde de ekonomistler bunu tahmin edemeyecekleri için bizlerin şimdiden hazırlanması iyi olacak. 

Piyasalar ve ekonomi kaçınılmaz olarak yönünü aşağıya çevirdiğinde, tüm değişimler gibi burada da bir fırsat doğacak. Hisseler satışa çıkacak ve şirket yöneticileri de herhangi bir sektördeki rekabet düzeninin sakin sularda değil de her zaman sıkıntılı süreçlerde değiştiğini bilmeliler. 

Aklı selim yatırımcılar ve liderler gerçekleri erkenden öngörebildikleri için zorlukları aşmayı bilirler ve iyi zamanlarda da kötü günler için hazırlanmaları gerektiğinin bilincindeler. M 
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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın iştiraki Denizbank hisselerini 3.2 

milyar dolara Dubaili Emirates NBD'ye satışının yanı sıra U.N. Ro-Ro'nun 

satışı, Trendyol'un Alibaba'ya satışı gibi dikkat çeken birleşme ve satın alma işlemleri yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini artırmıştı. Ancak, ABD ile yaşanan 

siyasi gerilim birleşme ve satın alma işlemlerini de etkileyebilir. Sektör yöneticilerine göre, siyasi tansiyonun yatışmasıyla e-ticaretin yanı sıra özellikle ihracat yapan şirketlere ilgi sürecek. Yurtdışında fırsat kollayan Türk şirketleri de gelişmelere göre yatırım kararlarını verecek. 


AYFER YILDIZ 


Bu yıl birleşme ve satın alma işlemleri açısından geçen yıla göre daha hareketli başladı. Hatırlanacağı gibi geçen yıl 7.4 
milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşmişti. 
Değeri açıklanmayanlarla birlikte bu rakam 10 milyar doları buluyor. Bu yılın ilk yarısında ise 7.6 milyar dolarlık bir işlem gerçekleşti. Bu yılsonunda 11-12 milyar dolarlık bir işlem olması öngörülüyor. Ancak, ABD ile siyasi gerilim yatırımcıları da beklemeye yöneltiyor. Sektör yöneticilerine göre, yatırımcıların iştahının arttığı bir dönemde ABD ile yaşanan gelişmeler şirketlerin de satın alma ve birleşme kararlarını etkileyebilir. Ancak, tansiyon düştüğünde yatırım kararları tekrar devreye alınacaktır. 

2002 yılında kurulan ve 2005 yılından bu yana tamamlanmış 
83 adet işlem ve 6 milyar dolardan fazla toplam işlem 
büyüklüğüne sahip Pragma Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Kerim Kotan, yabancı yatırımcının ilgisi açısından kötü bir noktada olmadığımızı belirtiyor. Kotan, “Türkiye halen stratejik ve finansal yatırımcılar için cazipliğini koruyor ve hedef yatırım ülkesi olmaya devam ediyor. Niye? Türkiye'nin hub olarak jeostratejik lokasyonu, yerel pazarın büyüklüğü, yüksek büyüme rakamları ve genç nüfusu yatırımcıları çekmeye devam 


ediyor” diyor. “Aslında Türkiye herkesi şaşırtmaya devam etti bile diyebiliriz” diyen Kotan şöyle devam ediyor: 

“Volatilitesi yüksek kur hareketleri, siyasi belirsizlik ve jeopolitik riskler birleşme ve satın alma işlemlerine genel olarak olumlu yansımaz ama Türkiye'deki durum farklı gelişti. 2016 yılında 7 milyar dolar, 2017'de 
10 milyar dolar, bu yılın ilk yarısında 8 
milyar dolara yakın işlem oldu.” Bu yıl dikkat çeken işlemler arasında 728 milyon dolarlık Alibaba- Trendyol, 1.2 milyar dolarlık Actera-U.N. Ro-Ro, 3.2 milyar dolarlık 
Emirates NBD- Sberbank-Denizbank, 900 
milyon dolarlık Doğan-Demirören, 445 
milyon dolarlık TAV-IC Holding arasında gerçekleşen işlemler sayılabilir. 

Türkiye'nin 25-30 milyar dolarlık yatırım çekebilecek potansiyele sahip bir ülke olduğunu ifade eden Kotan, ABD ile siyasi gerilimin olduğu bu dönemde iki satışa dikkat çekiyor: “Türkiye'nin önde gelen kimyasal ürün dağıtım şirketlerinden Veser Kimya'nın çoğunluk hissesini 5 milyar doları aşan yıllık cirosu ile dünyanın önde gelen petrokimya ve kimyasal ürün dağıtıcılarından olan ABD'li Vinmar'a sattık. Seçimlerden hemen önce Türkiye'nin lider alçak basınçlı otomotiv kauçuk hortum üreticisi olan Rapro'nun yüzde 100'ünü endüstriyel ve otomotiv sektörlerindeki liderlerden biri olan ABD'li Gates International'a sattık.” 

“Bu dönem şirket satmak için doğru bir zaman mı?” sorusunu Kotan şöyle yanıtlıyor: 

“Genel olarak kur ve faizlerin geldiği nokta olsun, enflasyon rakamları olsun bazı sektörlerdeki likidite sıkışıklıkları olsun önümüzdeki bir-iki yılın Türkiye'de kolay geçeceği söylenemez. Kaldı ki FED faiz artışları nedeniyle zaten gelişmekte olan pazarların tümünden kaçan bir para ve 70 doların üzerinde seyreden petrol fiyatları sözkonusu. Halen dünyanın dört bir tarafından yatırımcılar burada satın alma ve ortaklık için dolanıyorsa bundan faydalanmak lazım. Zira bu pencere sonsuza kadar açık kalmayacaktır. Bundan bir sene sonranın ekonominin veya 
Türkiye'ye yabancı ilgisinin bugünden daha iyi olacağının garantisi yok. Dolayısıyla, anı yakalamak ve hareket etmek lazım.” 
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>> Diğer yandan, son yıllarda Türk şirketlerinin de yurtdışında satın almalar ve ortaklıklar yaptığı görülüyor. Bu konuda Kotan, “Geçtiğimiz son birkaç yılda Türk şirketlerinin yurtdışında farklı pazarlara ve kanallara gerek sıfırdan yatırım gerekse şirket satın alma yoluyla girdiğini gördük. Bunlardan en çok ses getirenler Ülker, Arçelik, Yıldırım Holding, Kordsa, Global Yatırım Holding ve Doğuş'un yaptığı satın almalar oldu” diyor. Yurtdışında alım yapmak isteyen şirketlere danışmanlık verdiklerini de kaydeden Kotan, “Şu anda bazı Türk holding gruplarında ABD ve Avrupa'da yapay zeka, fintech, AR/VR, bioteknoloji ve gayrimenkul tarafında şirket satın alımlarıyla ve ortaklıklarıyla ilgili danışmanlık veriyoruz” diyor. 

Kotan ilgi çeken sektörlerle ilgili olarak da şu değerlendirmede bulunuyor: “Hizmet/ürün tarafında B2C dediğimiz tüketiciye dokunan, operasyonel olarak kârlı, çok hızlı büyüyen, uluslararası pazarlara da hitap eden e-ticaret ilgi çekiyor. Diğer yandan, özellikle otomotiv ve beyaz eşya üreticilerine katma değerli üretim yapan, ihracat ağırlıklı çalışan sanayi şirketleri ve B2B dediğimiz şirketlere hizmet ve teknoloji sağlayan şirketler, ihracatını ve uluslararası büyümesini gösterebilmiş giyim perakende firmalarını da sayabiliriz. Ama bu diğer sektörlere ilgi yok anlamına gelmiyor. Bizim elimizde herhangi bir anda yabancı yatırımcılarla konuştuğumuz enerjiden inşaata, 
otomotivden lojistiğe, oyun parklarından yazılıma kadar 30 


Pragma Kurumsal 
Finansman Yönetici 
Direktörü Kerim Kotan 


106 


FORTUNETURKEY.COM // EYLÜL 2018 


farklı sektörde yürüyen birleşme ve satın alma projesi oluyor.” 


“TİCARET SAVAŞLARI SATIN ALMALARI ARTIRACAK” Odin Yöneticisi Berk Şener, dünyada son 20-30 yıldır satın alma ve birleşme trendi olduğunu, Türkiye'de AB ile müzakerelerin başladığı dönemde 70 milyar dolarlık işlemler olduğunu hatırlatıyor. Türkiye'nin o dönem kuvvetli bir hikâyesi olduğunu hatırlatan Şener şöyle devam ediyor: “Yapısal reformlara hız verilmişti, şirketlerin performansı iyiydi. 
Global trend de fazla paranın olduğu bir dönemdi. Türkiye'nin yanı sıra birçok gelişmekte olan ülkeye ilgi yüksekti. Bizim gibi kurumların Türkiye'nin hikâyesini anlatması kolaydı. Şimdi ise hem para arzı azaldı hem de rekabet ettiğimiz ülkelerin sayısı arttı. Bir de dünya genelinde farklı politikalar izleniyor.” 

Şirket olarak sektörlere baktıklarında, bir sonraki adımı öngörmeleri gerektiğini belirten Şener, örnek olarak Alman endüstri devlerinden ThyssenKrupp'un, çelik işini Hindistanlı Tata ile birleştirme kararı almasını veriyor. “Bu birleşme Türk demir-çelik sektöründeki şirketleri nasıl etkileyecek? Onlar da arayışlara girer mi? Bunlara bakmamız gerekiyor” diyor. 

Şener'e göre, ABD ve Çin arasında başlayan ticaret savaşları önümüzdeki dönemde şirket birleşme ve satın almalarını yakından ilgilendirecek. Örneğin, ABD'nin uyguladığı kotanın etkilerini azaltmak isteyen Çinli şirketler farklı ülkelerde yatırımlar yapabilecek. 

Diğer yandan, hem Türk şirketleri için hem de diğer ülkelerdeki şirketler için dünyanın farklı yerlerinde üretim tesislerinin olması önemli bir hale gelmiş durumda. Bu hem şirketlerin globalleşme vizyonlarıyla hem de korumacı politikalara karşı bir önlem olarak firmaların gündeminde. 

Berk Şener, Türkiye'de bir birleşme ve satın alma işleminin ortalamasının 50 milyon dolar olduğu bilgisini veriyor. U.N. Ro-Ro ve Denizbank gibi işlemler bu yılki rakamları yukarı çıkarmış durumda. 


TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN AVRUPA'DA FIRSATLAR VAR Türk şirketlerinin yurtdışında çok ucuz şirketler bulabildiklerini belirten Şener, “Neden daha ucuzlar?” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor: “Avrupa'da sektörlerdeki büyümeler yüzde 2.5'lar seviyesinde. Türkiye'de ise yüzde 10'larda. Bir de dünyada büyük şirketlerde 
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TRANSMED, DEMAK GIDA'NIN YÜZDE 80 
ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ SATIN ALARAK 
TÜRKİYE PAZARINA GİRDİ 


ORTADOĞU VE AFRİKA'NIN LİDER 
DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN BİRİ 
OLAN TRANSMED, YİNE BENZER 
ALANDA HİZMET VEREN, 
KALİTELİ GIDA MARKALARININ 
İTHALAT VE DAĞITIMINDA 
SEKTÖR LİDERİ OLAN TÜRK 
SİRKETİ DEMAK GIDA'NIN 
ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ 

SATIN ALARAK ORTAK OLDU. 
BU ORTAKLIK TRANSMED'İN 
DÜNYA ÇAPINDA GENİŞLEME 
VİZYONUNA UYGUN OLUP, 
ÇEŞİTLİ PAZARLARDAKİ İŞ 
NETWORK'ÜNÜ GENİŞLETME 
STARTEJİSİNİ DESTEKLİYOR. 


Transmed ortaklık sürecinde Earnst & Young, Bank Audi ve Bank Med'den danışmanlık hizmeti ve finansman sağladı. İlerleyen süreçte Demak ın ismi Transmed Türkiye olarak değişecek. 
Transmed CEO'su ve Başkanı Fouad Es-Said konuşmasında ; “Demak Gıda ortaklığı, geçmiş 


on yıllık dönem boyunca Orta Doğu ve Afrika'da m yaptığımız başarılı operasyon ve büyümelere ek olarak Transmed tarafından gerçekleştirilmiş yapıyor. Transmed uzun yıllar boyunca her başarılı büyümeyi takiben bugün Transmed büyük bir başarıyı temsil ediyor. Şirketimizin geçen gün başarılı bir şekilde büyüyerek Orta gibi güçlü bir şirket ile ortak olmaktan gurur Demak Gıda ortaklığı ile daha güçlü bir şekilde ve Yakın Doğu, Doğu Ve Batı Afrika pazarlarına (| duyuyoruz. Bu ortaklığın, Demak Gıda'yı büyümeye devam etmesinden dolayı büyük onur (| girmeyi başardı. gelecek yıllarda daha da güçlendirerek duyuyoruz” diyor. Demak Gıda'nın kurucusu Nikola Marinçiç, büyüteceğine inancımız tamdır” diyor. 

1946 yılında Lübnan'da kurulan Transmed, Transmed Türkiye şirketini, Genel Müdür Demak Gıda , 2001 yılında İstanbul'da kuruldu 
Procter&Gamble, Clorox, Mars, Sysco, Fontera, (olarak yönetmeye devam edecek. Genel ve bugün dünyanın önde gelen gıda üreticilerinin Danone, Kelloggs ve benzer birçok ünlü markayı o Müdür Nikola Marinçiç ; “ Dünya çapındaki en O Türkiye'deki yetkili tek ithalatçısı ve distribütörü 


içeren geniş bir ürün gurubunun dağıtımını iyi markaları temsil ederek Türkiye'deki 17 yılık (o olarak faaliyetlerine devam ediyor. 
Transmed) 
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BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR 


>> portföyünü sadeleştirme trendi var. Yani, ana işlerine odaklanmak istiyorlar. Diğerlerini satıyorlar. Bu nedenle Türk şirketleri için özellikle Avrupa'da güzel fırsatlar var.” 

Şener sektörlere bakıldığında ise sanayinin ilgi gördüğünü söylüyor. Bir dönem popüler olan perakende sektörünün ise e-ticaretin gölgesinde kaldığını söylüyor. 
E-ticaretin yükselmesiyle mağazaların geleceği sorgulanıyor. Örneğin, Amazon giysileri sanal ortamda denemeyi sağlayacak bir ayna geliştiriyor. Bu da kişilerin artık mağazaya giderek kıyafet denemelerini ortadan kaldırabilir. Diğer yandan, özellikle beyaz eşyada büyük mağazalar açmak yerine deneyim mağazaları yaygınlaşmaya başladı. 
Şener, özellikle döviz gelirleri olan ambalaj, liman, marina, raylı sistemler gibi sektörlerin de ilgi gördüğünü kaydediyor. 


SİGORTADAİKİNCİ BİR DALGA GELEBİLİR Hatırlanacağı gibi 2001 krizinin ardından yapılan düzenlemeler sonrasında bankacılık sektörü yabancıların ilgi odağı olmuştu. 


Odin Yöneticisi 


M BA Berk Şener 
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Daha sonra ise sigorta sektörü gözde bir sektör olmuştu. Berk Şener, sigorta sektöründe önümüzdeki dönemde bir hareket beklediğine dikkat çekiyor. Hatırlanacağı gibi İngiliz Howden, ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği'ni bünyesine katmıştı. 
Sigorta sektörünün büyümesine yönelik beklentiler sürüyor. 

Geçen yıl Türkiye'de gerçekleşen 10 milyar dolarlık birleşme ve satın almalarda finansal hizmetler sektörünün payı 1 milyar doları geçmiyor. Ancak, bu yıl Denizbank'ın 3.2 milyar dolara satılması ve sigorta sektöründe gerçekleşen satın almalar 2018'e daha umutla bakılmasını sağlıyor. KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk de, “2018'de Türkiye'de birleşme ve satın alma piyasalarında sigorta sektöründeki canlılık dikkat çekiyor” diyor. Cantürk, 2017 yılının sonuna doğru hayat dışı sigorta şirketi Liberty Sigorta'nın satışa çıkarılmasının özellikle Türkiye'de varlığını sürdüren ve büyümek isteyen sigorta şirketlerinin ilgisini çektiğini söylüyor. Cantürk şöyle devam ediyor: “Bu şirketler arasından, işlemi tamamlayan ve Liberty Sigorta'yı satın alan Talanx (HDI Sigorta) oldu. Liberty Seguros ve Talanx International arasında Ocak 2018 tarihinde imzalanan hisse alım satım sözleşmesine istinaden Liberty Sigorta'nın sermayesinin yüzde 99.44üne tekabül eden hisselerinin Talanx'a devredilmesi üzerinde anlaşma sağlandı. Uzun zamandır hayat dışı sigorta sektöründe kârlılıkla ilgili istediğini bulamayan şirketler gözönüne alındığında, sektörde ileride de bunun gibi bazı konsolidasyonların görülmesi mümkün. Piyasada da şu an satış görüşmeleri devam eden sigorta şirketleri bulunuyor.” 


PTT, BES SATMAYA HAZIRLANIYOR 
Sigorta sektöründe, gözlemlenen bir diğer gelişmenin de PTT ve Generali arasındaki işbirliğinin olduğunu hatırlatan Cantürk şöyle diyor: “PTT ve Generali'nin birlikte hem hayat dışı hem de bireysel emeklilik sistemi alanlarında faaliyet göstermek üzere sigorta şirketleri kuracakları ve 4 bin 500 şubeli PTT'nin dağıtım ağının bu şirketler için önemli bir dağıtım kanalı olarak kullanılacağı haberleri sektörde ilgiyle takip ediliyor.” 

Türkiye'de 2012 yılında 23.2 milyar dolarlık, 2013 yılında 13.7 milyar dolarlık, 2014 17.7 milyar dolarlık, 2015'te 10.7 
milyar dolarlık, 2016'da 4.6 milyar dolarlık, 2017'de 7.4 milyar dolarlık değeri açıklanmış birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşti. Bu yılın ilk yarısında ise 7.6 milyar dolarlık işlem yapıldı. Önümüzdeki dönemde kurlardaki hareketler ve siyasi ilişkiler bu ilginin devam edip etmeyeceğini gösterecek. 

Bu arada, yurtdışında şirket değerlemelerinin düşme fırsatını kollayan şirketlerin yanı sıra globalleşmek adına da yurtdışına yatırımlar yapıldığı görülüyor. Örneğin, yurtiçinde alüminyumda 900 milyon dolarlık önemli bir yatırıma hazırlanan Kibar Holding, Avrupa'da fabrika yatırımları planlıyor. Kkompozitte dünyada da söz sahibi olmayı hedefleyen Kordsa, satın almalar yapıyor. Farplas'ın da global bir şirket vizyonuyla yurtdışında yatırım planları bulunuyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Sonuç olarak, gerek yabancıların Türkiye'de gerekse Türk şirketlerinin yurtdışındaki yatırım kararı almaları bu dönemde daha ilgi çekici olacak. 


Tek bir damla bile sizin için önemliyse... 


YAKLAŞIK BEŞ YIL ÖNCE İSVİÇRELİ 
GEORG FISCHER TARAFINDAN SATIN 
ALINAN HAKAN PLASTİK, ARTIK GF HAKAN 
PLASTİK ADIYLA FAALİYET GÖSTERİYOR. 
TÜRKİYE'DE İLK KEZ SESSİZ BORU 
ÜRETİMİYLE BİLİNEN ŞİRKET, 
ÇERKEZKÖY'DEKİ ÜRETİM HATTINI DA 

3 MİLYON EURO'LUK BİR YATIRIMLA 
YENİLEDİ. ŞİRKET, GEORG FISCHER'İN 
DÜNYADAKİ SATIŞ AĞINDAN DA 
FAYDALANARAK İHRACAT PAZARLARINI GENİŞLETİYOR. GF HAKAN PLASTİK 
TÜRKİYE VE ORTADOĞU BÖLGE BAŞKANI 
BATUHAN BESLER, “DÜNYADAKİ 

LİDER SESSİZ BORU ÜRETİCİSİ OLMAK 
İSTİYORUZ “DİYOR. 


pi M GF Hakan Plastik 


ürkiye ve Ortadoğu m ig Bölge Başkanı 
Batuhan Besler 


“SESSİZ'CE BÜYÜYOR 


yatırımıyla bu üründeki büj ümesini sürdürmeyi planlıyor. 1965 
yılında kurulan Hakan Plastik, plastik boru sektöründe üst yapı, altyapı plastik boru ve ek parçalarının yanı sıra tarımsal sulama ürünleri de üretiyor. Şirket, Türkiye'de sessiz boruyu ilk üreten firma olarak anılıyor. Şirketin çoğunluk hissesi 2013 İsviçreli Georg Fischer tarafından satın alındı. 2016 yılında ise tüm hisseler Georg Fischer'e devroldu. Şirketin ismi de GF Hakan Plastik olarak değiştirildi. 1802 yılında 'kurulan Georg Fischer, üç ana iş kolunda faaliyet g österiyor: Boru sistemleri, otomotiv ve makine çözümleri. 32 ülkede 45 üretim tesisi bulunan 

şirket, plastik ve metalden yapılmış boru sistemleri konusunda dünyadaki lider kuruluşla; d an biri. Georg Fischer'in satın alması GF Hakan Plastik'in yurtdışında hızlı büyümesinin kapılarını açmış durumda. Çünkü, Georg Fisher'in dünyanın birçok yerindeki şirketleri üzerinden satış yapmak mümkün hale gelmiş. 

Bugün şirketin Çerkezköy ve Şanlıurfa'da kurulu iki üretim tesisi 200 bin ton üretim kapasitesine sahip bulunuyor. 
Şirketin toplam 700 çalışanı bulunuyor. 

GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, Çerkezköy'deki fabrikaya sessiz boru Silenta ürünleri için 3 milyon euro'luk bir ek bir yatırım yaptıklarını belirterek, hem Türkiye'deki pazar güçlerini, hem de global bir ürün olan sessiz borunun yurtdışındaki pazar payını artırmayı hedeflediklerini söylüyor. Tabi bu yatırımın şirkete ciro artışı da getirmesi bekleniyor. Şirketin 2017 sonunda cirosu 457,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu arada, şirketin otomasyon projesi konusundaki yatırımları ise devam ediyor. 

GF Hakan Plastik'in pazar payı konusunda Besler, net bir rakam vermenin zor olduğunu belirterek şunları söylüyor: “Türkiye'deki büyük boru üreticilerinin sayısı çok fazla değil. 
Hem ihracat yapan, hem iç pazarda altyapı ve üstyapıda faaliyet gösteren belli bir cironun üzerindeki köklü şirketlere 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baktığımızda, her zaman ilk üç içindeyiz. Ama sessiz boru ürününde pazar lideriyiz” diyor. GF Hakan Plastik'in toplam satışlarının üçte birini altyapı ürünleri oluşturuyor. 

Besler'e göre, 200 yılı aşan bir tecrübesi bulunan Georg Fischer ile 65 yıllık Hakan Plastik'in biraraya gelmesi bir sinerji yaratmış. İki kurumun da iyi bir dağıtım ağı, marka bilinirliği gibi özellikler kurum kültürünün de birleşmesini kolaylaştırmış. 
Şimdi bunu müşterilerine ve paydaşlarına da yansıttıklarını belirten Besler, “Paydaşlarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza daha fazla değer katmak istiyoruz. Global bir inovasyon yapımız var. Eskiden sadece Hakan Plastik bünyesinde üretim-geliştirme çalışmaları yapılırken şimdi Georg Fischer'in Ar-Ge departmanının gücüyle İsviçre'de çok daha fazla ürün üzerinde çalışabiliyoruz. 
Ayrıca, Georg Fischer'in satış kanalları üzerinden Almanya'ya sessiz boru ihraç etmeye başladık. 
İhracat kanallarımızın sayısı arttı” diyor. 

Bu arada GF Hakan Plastik, Georg Fischer'ın stratejilerini de uygulamaya başlamış. Bu stratejilerin en önemli ayağını inovasyonun oluşturduğuna dikkati çeken Batuhan Besler şöyle devam ediyor: “İnovasyon en önemli stratejilerimizden biri. Krizde de olsanız, katma değerli servis ve ürünler konusundaki inovatif faaliyetleri sürdürmek gerektiğini düşünüyoruz. 
Bizim şirket olarak en önemli ürünümüz sessiz boru. Hem inovotif hem de katma değerli projelerde bu ürünümüzle öne çıkabiliyoruz. 
Bu nedenle, bu konudaki yatırımlarımızı devam ettirdik. Bu yıl devreye aldığımız sessiz boru yatırımımızda yeni hatta kalıplarımızı, 


Batuhan Besler, inovasyonun en önemli stratejilerinden biri olduğunu söylüyor. 


sistemlerimizi yeniledik. Amacımız, dünyadaki lider sessiz boru üreticisi olmak. Sessiz boru ürünümüz Georg Fischer'in içinde de global bir ürün olarak yerini almış durumda. Bu en önemli stratejik hamlelerimizden bir tanesi.” 


“COĞRAFİ OLARAK DA GENİŞLEMEK İSTİYORUZ” “Tabi coğrafi olarak da genişlemek istiyoruz” diyen Besler, ihracatlarını artırmak istediklerini söylüyor. Şu anda Georg Fischer üzerinden ağırlıklı olarak Avrupa pazarına ihracat yapılıyor. 
Diğer yandan Orta Afrika, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya da ihracat yapılıyor. Yeni yeni Asya pazarına da açılım başlamış. 

Bir diğer stratejilerinin de segmentasyon olduğunu ifade eden Besler, “Tabi bu bütün şirketler de var. Ama biz daha iyi, daha güçlü olduğumuz yanlarımızı kullanmak istiyoruz. 
Bu bizim en önemli faktörlerimizden bir tanesi ve özellikle üst yapıda çok büyük hamleler yapıyoruz. Biz üst yapı alanında uzman, bu işi bilen paydaşlarının teknik bir çözüm ortağı olarak kendimizi yapılandırmış vaziyetteyiz. 
Aynı zamanda altyapı ürünlerimizi de şu anda pazarda kullanılıyor. Satışlarımızın üçte birini altlapı ürünleri oluşturuyor” diyor. 

Değer yandan, Georg Fischer'in endüstriyel ürünleri de olduğunu belirten Besler, “Bu stratejik konumlandırmada kendimize bugüne kadar nitelikli projelerde çok iyi bir pazar payı yakaladık. Bu konuda önümüzdeki dönemdeki gelişmelere göre stratejimizi belirleyeceğiz. Çünkü boru pazarının en önemli handikaplarından bir tanesi ürünün aslında emtia olarak sadece boru 


MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAYI HEDEFLİYOR 


SANAYİ 4.0 tüm şirketlerin gündeminde. GF Hakan Plastik bu konuda neler yapıyor? Batuhan Besler şu bilgileri veriyor: “Biz temel bir dönüşüm içinde olduğumuz için Sanayi 4.0 olmasa da dijitalleşme ve otomasyon alanında yatırımlar yapıyor olacaktık. 
Son olarak stok yönetimi üzerine bir projemizi hayata geçirdik. 
Bunutamamen dijital hale getirdik. Sanayi şirketlerinde stok yönetimi ve lojistik en zor alanlardır. Çünkü, eski usul yapılır. 
Bizim yaptığımız değişim doğrudan dijitalleşmeyi, otomasyonu getiriyor. Örneğin, stok yönetiminde depomuzun içindeki bütün raf sistemlerini değiştirdik. Dört boyutlu yani çok yönlü Türkiye'de tek olan forkliftler getirdik. Bunlar daha dar alanlara girebiliyorlar. 
Elterminallerinden bütün veri akışını takip edebiliyoruz. Bunun gibi Avrupa'da uzun süredir kullanılan ama Türkiye'detam oturmamış sistemleri devreye alıyoruz.” 

Uzun vadede otomasyaonla sayesinde işlerinin daha verimli hale geleceğini kaydeden Besler, müşteriye de daha hızlı sevkıyat yapabildiklerini söylüyor. Diğer yandan, çalışan profilinin de daha nitelikli olmaya başladığını belirtiyor. Bu arada şirket, geleneksel bir sektörde faaliyet göstermesine rağmen müşteriye daha yakın olmak adına design thinking yani tasarım odaklı düşünebilme stratejisi uyguluyor. Bu anlamda yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade eden Besler, “Nitelikli işgücüne sahip, müşteriyi anlayan firmalar öne çıkacak. Müşterilerimize hem doğru satış yapmak, hem de uzun vadeli bir ilişki kurmak istiyoruz” diyor. 
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“SESSİZ'CE BÜYÜYOR 


>> olarak algılanması. Eğer buraya düşerse hem üreticiler, hem de tüketiciler açısından son derece sağlıksız bir gelişme olur. Biz daha nitelikli borular ve çözümler haline gelsin diye uğraşıyoruz” diyor. 

Kurlardan kaynaklı dalgalanmalardan bağımsız bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceklerini anlatan Besler, “Tabi daha maliyetli oluyor bu yatırımlar. Eskisine göre biraz daha uzun sürebilir. Eskiden daha hızlı yatırım kararı alıp uygulayabiliyorduk. Şimdi bu süreçler biraz uzuyor. Şirket olarak son beş senedir iyi bir yer yakaladık. Şimdi önümüzdeki dönemde bu pozisyonumuzu koruyup, pazara biraz daha ne katabilirizin üzerinde çalışacağız” değerlendirmesinde bulunuyor. 

Boru sektörünün inşaat piyasasının büyümesinden etkilendiğini hatırlatan Besler şunları söylüyor: “Geçmişte inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin üzerinde büyürdü. 
Ancak, sektörde biraz yavaşlama olduğunu görüyoruz. Sektörü canlandırmak için adımlar atılıyor. Ama esas sorun önümüzdeki dönemde yeni projeler olacak mı? Olacaksa da bunlar hangi alanda olacak. Biz pazarı genelde yeni projeler, kentsel dönüşüm ve restorasyon 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projeleri olarak böleriz. Bunlar da kendi içinde konut ve konut dışı olarak ayrılıyor. Birinde büyüme düşerse, diğerinde büyürdü. 
Ancak, şu anda hepsinde bir düşüş öngörüyoruz. Projelerde bir arz fazlası var. Dolayısıyla 2019 yılı kolay olmayacak.” 

Boru sektöre her ne kadar inşaat sektöründeki gelişmelerden etkilense de temiz su, atık su, drenaj, doğal gaz dağıtım şebekelerinin artışı, tarımda akıllı sulama gibi farklı nedenlerle plastik boru kullanımının ağırlık kazandığı görülüyor. Besler, araştırmaların dünyada plastik boru kullanım oranının her yıl yüzde 6-7 oranında arttığını gösterdiğini kaydediyor. Bu arada, Georg Fischer'in bir İsviçre şirketine hazırlatmış olduğu araştırmaya göre, boru üretiminde daha yaygın olarak kullanılan malzemeler karşılaştırıldığında, plastik boru kullanımında karbondioksit emisyonlarında tasarruf sağlanabileceğini ortaya koyuyor. Plastik boruların esneklik ve dayanıklılık özellikleri deprem bölgesindeki ülkeler için önem kazanıyor. Bugün 2.1 milyar insanın evinde güvenilir içme suyuna ulaşamadığı belirtiliyor. Bu veriler, plastik boru sektörünün büyüme potansiyeli taşıdığını gösteriyor. 


KURLAR NASILETKİLİYOR? 

Kurların plastik sektörünü malzemelerin ithal olması nedeniyle doğrudan etkilediğini vurgulayan Batuhan Besler şunları söylüyor: “Malzemeler hem dolar hem de euro bazında. Biz mümkün olduğu kadar paçal yapmaya çalışıyoruz ama bu tamamen tedarikçilerin, ürün gamının, piyasa koşullarına 

göre değişiyor. Malzemeyi Uzakdoğu'dan da, Avrupa'dan da, Ortadoğu'dan da getirebiliyoruz. Onu dengelemeye çalışıyoruz. 
Hem günlük alımlarla portföyümüzü yönetiyoruz, hem de uzun vadeli hedge ettiğimiz alımlarla ama bu sene yaşananlar bunların dengesini bozdu. Çünkü, neyi ne kadardan hedge edeceğimizi bilemiyoruz. Eskiden daha stabil olduğu için hedge yapıyorduk. 
Bu sene orada biz de bekle ve gör stratejisini uyguladık. Türkiye bu tür dalgalanmaları çok yaşadı. Bu bir yerde duracak. O zaman biz de 2019 stratejimizi gözden geçireceğiz.” 

Bu yılın ilk altı ayında cirolarının yüzde 10'un üzerinde büyüdüğünü ve yılsonunda da bu oranı korumayı planladıklarını kaydeden Besler, “Bizim en büyük pazarımız iç pazar. İç pazarda da bir daralma bekliyoruz. Dış pazarın ise kurların artmasıyla beraber bize hem nakit girdisi hem de toplam ciro anlamında etkisi var” diyor. Besler, 70'e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını kaydediyor. 

Kurlarda yaşanan dalgalanmaların Georg Fischer'in Türkiye'ye bakışını değiştirip değiştirmediği konusundaki soruyu Besler şöyle yanıtlıyor: “Georg Fischer 2013 yılında Hakan Plastik'ten hisse alımı yaptı. Yani, beş senedir Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Son beş yıl geçtiğimiz 50 yılın kısa bir hali oldu diyebiliriz. Birçok şey yaşandı. İlk başta endişe duyuyorlardı. 
Çünkü, İsviçre hem ekonomik hem de politik olarak çok stabil bir ülke. Ayrıca, globalleşmelerinin de en önemli nedenlerinden biri yavaş büyümeleri. 200 yıldan bu yana faaliyette olan bir şirket. 
Dolayısıyla, hem globalde hem de kurum olarak risklerini çok iyi dağıtmışlar. Biz de bu yıla kadar Türkiye'de risklerimizi iyi yönettik. Tabi her Avrupalı şirket gibi onlar da Türkiye'yi anlamaya çalışıyor. Biz elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz.” 


İ 
: 


İk vam Göl ya ii kramGöktaş 


'KOBİ'LERE DESTEK OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ” 


Sektörün genç bankalarından Vakıf Katılım, 2.5 yıllık sürede hızlı büyüyor. 
Banka, şu anda 77 olan şube sayısını yılsonunda 100'e çıkarmayı planlıyor. 
Son 13 aylık dönemde 27 adetihraçla yaklaşık 4.8 milyar TL'lik kira sertifikası satışhacmine ulaşan Vakıf Katılım, yeni ihraçlar planlıyor. Diğer yandan, KGF, Nefes kredilerinin yanı sıra Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliğiyle gerçekleştirdiği kâr/zarar projelerinin sayısını artırarak ekonomiye desteğini artırmayı hedefliyor. 


AYFER YILDIZ 
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UBAT 2016'DA FAALİYETE BAŞLAYAN VAKIF KATILIM BANKASI, hızlı büyümesini sürdürüyor. Sektörün genç 
bankalarından olan Vakıf Katılım, kısa sürede 77 
şubeye ulaştı. Bu yılsonunda 100 şubeye ulaşmayı planlayan banka, dijital yatırımlara da ağırlık veriyor. “Vakıf Katılım olarak, öncelikli amacımız sektörü büyütmek; hem yurtiçi hem de yurtdışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak” diyen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, çok genç bir banka olmalarına rağmen kısa sürede önemli bir büyüme ivmesi yakaladıklarını söylüyor. 

Vakıf Katılım'ın yüzde 99 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, yüzde Vlik hissesi ise eşit olarak Bayezid Han-ı Sani (1I.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı'na ait bulunuyor. Bilindiği gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıl Vakıfbank'taki yüzde 58.5 hissesini Hazine'ye devredeceğini açıklamıştı. Buradan gelecek kaynağın ise Vakıf Katılım Bankası'na aktarılması bekleniyor. Bu işlemin gerçekleştirilmesi bankanın sermayesini güçlendirecek. Vakıf Katılım da bu kaynağı ekonomiye aktarmayı planlıyor. 

Yoğun bir çalışma ve odaklanma ile katılım bankacılığı sektöründeki pazar paylarının 2018 yılı sonunda yüzde 10 seviyesinin üzerine çıkmasını ve 2023'te sektör lideri olmayı planladıklarını dile getiren İkram Göktaş sorularımızı yanıtladı. 


2018yılı Vakıf Katılım için nasıl geçiyor? 

Hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Aktif büyüklüğümüz yılbaşından temmuz sonuna kadar yüzde 34.5 oranında artarak 17.8 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde kullandırılan fon büyüklüğümüzde yüzde 28.4 
oranında artışla 16.8 milyar TL oldu. Toplanan fon tutarımız da yüzde 29.5 artışla 13.1 milyar TL'ye yükseldi. Bu yılın ilk yarısı itibariyle net kârımız 123.7 milyon TL oldu. Son dönemde KGF kredileri, nefes kredileri ve konut kredilerine rağmen kârlılığımız sürdü. İlk yarıdaki özkaynak büyüklüğümüz de 1.3 milyar TL oldu. Temmuz ayında ise 
65 milyon TLlik bir sermaye artışımız gerçekleşti. Sermaye yeterlilik 
oranımız ise yüzde 12.17 seviyesinde bulunuyor. 


Ne kadarlık bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiniz? Bu ihraçları geçen yıl ile karşılaştırır mısınız? 
Kira sertifikaları katılım bankaları açısından yeni ve çok kıymetli bir ürün. Kira sertifikası ihraçları için kurulan iki adet varlık kiralama şirketi iştirakimiz aracılığıyla 2017 yılını toplamda yaklaşık 1.8 
milyar TLlik 9 adet kira sertifikası ihracıyla kapattık. Bu yılın 7 
aylık döneminde ise gerçekleştirdiğimiz 18 ihraçta toplamda yaklaşık 
3 milyar TLlik bir hacme ulaşarak, bu alanda sektörde en önemli 
oyunculardan biri olduğumuzu ortaya koyduk. 

Son 13 aylık dönemde ise (kira sertifikası ihraçlarına başlanan 2017 
Haziran sonundan başlayarak) iki varlık kiralama şirketi iştirakimiz aracılığıyla toplam 27 adet ihraçla yaklaşık 4.8 milyar TLlik kira 


sertifikası satışı hacmine ulaşıldı. 

İki varlık kiralama şirketimizi gerçekleştirdiği ihraçları ayrı olarak değerlendirecek olursak; bankamızın fon kullanıcısı/kaynak kuruluş 
olduğu ihraçlar için kurulan yüzde 100 
iştirakimiz Vakıf Varlık Kiralama şirketi aracılığıyla, 2017 yılında 7 adet ihraç ile toplamda yaklaşık 1.6 milyar TLlik kira sertifikası /sukuk ihracı gerçekleştirilmiş iken 2018 yılı Temmuz sonu itibariyle satışı yapılan 13 adet ihraç ile toplamda yaklaşık 2.3 milyar TLlik bir rakama ulaşıldı. 13 aylık süre içerisinde 20 tertip ihraç ile toplamda yaklaşık 3.9 milyar TL'lik sukuk ihracı hacmine erişildi. 31 Temmuz itibariyle, tedavülde yaklaşık 1.3 milyar TLlik Vakıf Varlık Kiralama kira sertifikamız bulunuyor. 

Bankamızın kurumsal veya bireysel profesyonel yatırımcılarının /müşterilerinin fon kullanıcısı/ kaynak kuruluş olduğu ihraçlar için kurulan yüzde 100 iştirakimiz Katılım Varlık Kiralama şirketi aracılığıyla, 2017 Ekim ayında Zorlu Enerji'nin fon kullanıcısı olduğu 200 milyon TL'lik ihraç gerçekleştirdik. 100'er milyon TLJik 
2 ihraç aynı anda gerçekleştirildi. Bu o zamana 
kadar gerçekleştirilen en yüksek tutarlı özel sektör kira sertifikası ihracı olarak rekor kırdı. 
2018 yılı Temmuz ayı sonuna kadar ise 5 adet 
kira sertifikası ihracı ile toplamda 702 milyon 
810 bin TL'lik bir rakama erişildi. 13 aylık 
sürede ise 7 tertip ihraç ile toplamda 902 milyon 
810 bin TL'lik sukuk ihracı hacmine ulaşıldı. 

31 Temmuz itibariyle, tedavülde 902.8 milyon 
TL'lik Katılım Varlık Kiralama kira sertifikamız bulunuyor. Kira sertifikası ihraçlarına devam edeceğiz. Yanına yeni ürünler de koymayı planlıyoruz. 


Netür ürünler olacak bunlar? 

Biliyorsunuz dünyada ilk defa altın EFT'sini yapan ülke olduk. Altın döviz gibi kullanılabilir hale geldi. Vakıf Katılım da altın EFT sistemine giren ilk katılım bankası oldu. Biz aynı zamanda altın tarafında piyasa yapıcı bankayız. Altın EFT'sini bireyler de şirketler de yapabiliyor. Bir banka nezdinle altın cinsinden hesabı bulunan bir müşteri, Altın Transfer Sistemi'yle para transferi gibi altınını başka bir bankadaki hesaba gönderebiliyor. Saklama işi Takasbank'ta yapılıyor. Bu sistem uzun vadede birçok şeyi değiştirebilir. Ülkeler bu sisteme dahil edilebilir. Dolar yerine altın kullanılabilir. 
Bu yapılabilir. Ticarette kullanım için mevzuat 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değişikliği gerekiyor. Faizsiz bankacılıkta yeni ürün geliştirmek için bir çalışma grubu oluşturulmasını BDDK ile konuştuk. 


Şu anda kaç şubeniz ve çalışan sayınız bulunuyor? 
Bunu artırmayı düşünüyor musunuz? 

Şu an mevcutta 77 şube ve toplam yaklaşık 1.000 kişiyle müşterilerimize hizmet veriyoruz. 
Coğrafi yaygınlık anlamında da büyümeye devam ediyoruz. Sene sonuna kadar 100 şubeye ulaşıp, toplamda 150-200 kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 


KOBİ"lere odaklanan bir bankasınız. KOBİ'lerene kadarlık bir kaynak sağladınız? KOBİ müşteri sayınız nedir? 

2018 yılında bugüne kadar KOBİ müşterilerimize 
toplamda 3.7 milyar TL fon kullandırdık. 
Toplam KOBİ müşteri sayımız ise 16 bin 862'ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de KGF, Nefes ve benzeri kamu projelerinde olduğu gibi üzerimize düşen sorumluluğu alarak, ülke ekonomimize 

ve KOBİ'lere destek olmaya devam edeceğiz. 
Aynı zamanda KOBİ bankacılığı alanında, gerek 


ödeme sistemleri gerekse finansman ve tasarruf araçlarında yeni ürünler üzerinde çalışıyoruz. Ürünlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirmek ve dijitalleştirmek temel amacımız. Bu yıl içerisinde özellikle yatırım araçlarımızı geliştirerek, müşterilerimizin temel faaliyet dışı kazançlarına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda farklı sektörlere özel kart sistemleri, paket finansmanlar ve KOBİ danışmanlık hizmetleri ile iletişimimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. 


Kâr/zarar projelerinde de yer alıyorsunuz. 
Bunlardan bahseder misiniz? 

Katılım bankacılığının ruhuna uygun “ortaklık” anlayışı ekseninde ilk kâr/ zarar projemizi çok kısa bir süre 

önce hayata geçirdik. Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri'nin çiftçilerimizin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı korumak amacıyla kurduğu 
Tarım Kredi Birlik A.Ş. işbirliği ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında, Adıyaman'ın Kahta İlçesi Organize 
Sanayi Bölgesi içinde var olan badem ve fıstık işleme fabrikasının ürünlerinin ihracat kriterlerine uygun olmasını sağlayacağız. 50 milyon TL işletme sermayesi ile kâr/zarar ortaklığı yatırımı modeline dayanan projemiz ile bölge ekonomisinin gelişimine yıllık 100 milyon liralık önemli bir katkı sağlayacağımız için oldukça mutluyuz. 

Otomotiv kiralama sektöründe de benzer bir çalışma yaptık. Enerji sektöründe de bir çalışmamız devam ediyor. Vakıf Katılım olarak bir taraftan reel üretimle birlikte ülke ekonomisine destek olurken, diğer taraftan katılım bankacılığının bilinirliğinin artırılması ve özüne uygun çalışmalar yapılmasına katkı sağlayacak benzer çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. 

Kâr/zarar ortaklıklarının ülke genelinde farklı kurumlarla yaygınlaştırılması enflasyonla mücadelede de önemli bir enstrüman olarak kullanılabilir. Katılım bankalarının yanı sıra diğer bankaların da yapmasına engel yok. 


Finansal sıkıntı içindeki şirketler de başvurabilir aslında 

kâr/zarar ortaklığına? 

Bir şirketin finansal sıkıntıda olması önemli değil. Neden o durumda olduğu önemli. Yönetim zaafiyeti nedeniyle mi yoksa sermaye yeterliliğinden mi kaynaklandığı önemli. Kurların dalgalandığı dönemde hedge ürünleri kullanmayan şirketler finansman sıkıntısı içine girebilirler. Sermaye sorununu çözeriz. Biz onlara ortak olmayız demiyoruz. Banka içinde kâr/zarar ortaklığı ile ilgili bir birim kurduk. 
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Bu birim firmaları hem normal kredi sürecinden geçirecekler hem de proje finansman sürecinden. Yapılan değerlendirme sonucunda firmalar, yönetim kurulunun kararıyla seçilecek. 


Siz yeni bir bankasınız ama yeniden yapılandırmalar sektörün gündeminde. 
Tahsili gecikmiş alacaklarda artış yaşanıyor mu? 

Bize de yeniden yapılandırma talepleri geliyor. Firmaları inceliyoruz. 
Kayda değer sıkıntı görmediklerimize yapılandırma yapıyoruz. Kurdan dolayı firmaların ödeme gücü değişti. Vadeleri uzatıyoruz. Çünkü, firmada problem yok, problem konjonktürden kaynaklı. Yeniden yapılandırmayla ilgili bazen negatif bir hava estiriliyor. Eğer firmanın ödeyebilecek gücü varsa yapılandırma bankacılığın her zaman içinde var. Olmaya da devam edecek. 

Bu durum tahsili gecikmiş alacaklar oranını artırabilir tabi. Ancak, Türkiye'deki sorunlu kredi oranı Avrupa'ya göre çok daha düşük. 
Avrupa'da bu oranlar bizim iki katımızken hiç kimse sıkıntıdan bahsetmiyor. 


Teknolojiye yatırım yapıyor musunuz? Fintech'lerle iş birlikleri düşünüyor musunuz? 

Finans dünyasının en genç katılım bankası olarak kuruluş aşamasında “Teknoloji ile büyüme” vizyonu doğrultusunda stratejilerimizi oluşturmuştuk. Dünyanın dijital alanda devrimler ve yepyeni teknolojik dönüşümler yaşadığı bir dönemde yeni nesil altyapılar kullanan dijital bir kurum olarak sektöre giriş yaptık. Tüm alt yapımızı oluşturduktan sonra hızlı büyüme ile beraber ikinci yılımız doldurduğumuzda yeni ve daha büyük bir veri merkezi kurup, tüm sistemlerimizi bu merkeze sıfır kesintiyle başarılı bir şekilde taşıdık. 
Tüm bu çalışmalar kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 18 milyon dolara yakın bir teknolojik yatırım yapmış olduk. 

Kurulduğumuz günden itibaren fintech'erle işbirliği imkânlarını değerlendirmekteyiz. Yeni kurulan şirketlere özellikle de fintechlere uygun büyüme ortamı sağlayacağımız, tecrübe ve bilgilerimizi birbirimizle paylaşmamıza olanak sağlayacak bir Kuluçka Merkezi kurma konusunda çalışmalarımız var. Çok uzak olmayan bir gelecekte Vakıf Katılım'ın kuluçka merkezinin kapılarını ülkemizin içinden çıkarak, gelecek vadeden start-up'lara açmayı hedefliyoruz. 


Vakıf Katılım'ın katılım bankaları içindeki yeri nedir? Beş yıl sonra bankayı nerede görüyorsunuz? 

Vakıf Katılım olarak, öncelikli amacımız sektörü büyütmek; hem yurtiçi hem de yurtdışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak. Henüz çok genç bir banka 


olmamıza rağmen kısa sürede önemli bir büyüme ivmesi yakaladık. 


Şubeleşme stratejisi kapsamında ülkemizin nerdeyse tamamını kapsar hale geldik. Yoğun bir çalışma ve odaklanma ile katılım bankacılığı sektöründeki pazar payımızın 2018 yılı sonunda yüzde 
10 seviyesinin üzerine çıkmasını ve 2023'te sektör liderliğini bize 
getirecek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Bankacılık sektörünün büyümesine yaptığımız katkıların doğrudan ülkemizin ekonomik gelişmesine de katkı sağladığının bilinciyle, çıktığımız yolda kararlı adımlarla yürüyoruz. 


Türkiye'deki katılım bankacılığının geleceğini nasıl görüyorsunuz? 

Katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payı şu an yüzde 9ler düzeyinde. Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 2025 yılında katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payının 
yüzde 15'e ulaşmasını hedefliyor. Bu da 300 
milyar dolara ulaşan aktif büyüklük ve 181 
milyar dolar seviyesinde katılım fonu büyüklüğü anlamına geliyor. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için ülkemizdeki potansiyelin harekete geçirilmesi kadar yurt dışı fonların Türkiye'ye getirilmesi de önem taşıyor. 

Katılım bankalarının büyümesi, ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarla ve sisteme yeni oyuncuların eklenmesiyle geometrik olarak artacaktır. Önümüzdeki dönemlerde kamu katılım bankalarının sayısının artması beklendiği gibi, özel konvansiyonel bankaların da katılım bankacılığı sektörüne ilgi duyabileceği öngörülüyor. Bu durumun katılım bankalarının şube ağının genişlemesine önemli oranda katkı sağlayacağını ve pazar payının artmasına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. 


Katılım bankacılığının ilke ve standartları için “merkezi danışma kurulu” kuruldu. Bu kurulun çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz? 

Merkezi danışma kurulu, katılım bankacılığının dayandığı ilkelerin ve standartların oluşturulması amacıyla hayata geçirildi. Katılım bankacılığı faaliyetlerinin meslek ilke ve standartlarını belirleyecek Tebliğe göre; katılım bankacılığı alanında uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları da takip etmek suretiyle, katılım bankalarının uymaları gereken meslek ilke ve standartlarını belirleyecek. Gerekli gördüğü durumlarda da katılım bankaları arasındaki uygulama farklılıklarını gidermek üzere genel nitelikli kararlar alarak, başvurulması hâlinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarına 

ve diğer kuruluşlara faizsiz finans faaliyetleri kapsamında görüş bildirecek. Meslek ilke ve standartlarının kapsamına giren hususlarda katılım bankaları ile müşterileri arasındaki uyuşmazlıkları, ilgili katılım bankası tarafından çözüme kavuşturmak kurulun başlıca görevleri arasında yer alıyor. Aslında Merkezi Danışma Kurulu algıyı düzeltecek. Bildiğiniz gibi tüm katılım bankalarının birer danışma kurulu var. 
Bu üst kurul gibi görev alacak. 
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KURUMSAL FİNANS DÜNYASINDAN BTC TURK'ÜN CEO'SU OLARAK BITCOIN DÜNYASINA TRANSFER OLAN ÖZGÜR GÜNERİ, BITCOIN'İN GELECEĞİ HAKKINDA BÜYÜK BEKLENTİLERE SAHİP. KENDİSİNİN BİR BİTCOİN YANDAŞI OLDUĞUNU GİZLEMEYEN GÜNERİ'NİN TESPİTLERİNİN KURUMSAL FİNANS DENEYİMİNE DAYANDIĞINI UNUTMAMAKTA YARAR VAR. 


KEREM ÖZDEMİR 


o 


BTCTURK CEO'SU ÖZGÜR GÜNERİ, temmuz ayındaki görüşmemizde artık Tether'in (USDT) de tahtasını takip ediyor olmaktan heyecan duyduklarını söylüyordu. Türkiye'nin ilk, dünyanın ise dördüncü kripto para işlem platformu BtecTurk'ün, altcoin alım satım seçenekleri arasına eklediği Tether'in o günlerde Güneri'de yarattığı heyecan, bu kripto paranın 2,6 milyar dolarlık piyasa değeri ile dünyada ilk 10'da bulunmasından kaynaklanıyordu. 

Global piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek kripto paraları Btc Turk platformuna ekleme stratejilerinin bir parçası olarak platforma katılan Tether için Güneri'nin yaptığı, “Kullanıcılarımız USDT ile yepyeni yatırım stratejileri geliştirme imkânı bulacak ve kripto para pozisyonlarını daha rahat yönetebilecekler. Tether'i hızlı çözüm bekleyen tüm kripto para alım satımı yapan müşterilerimizin kullanımına açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” yorumu, piyasaların sağlığı için gereken derinlik ve çeşitliliğe yönelik vurgusu ile dikkat çekiyordu. Tabii işin içinde hız da önemli yer tutuyor. 

İşin bir tarafi roket bilimi gibi... “Omni protokolü aracılığıyla Bitcoin Blockchain'inde ve ERC20 akıllı kontratı olarak 


Ethereum ağında üretilip dağıtılan Tether (USDT), üreticisi Tether Limited tarafından ABD Doları'na endeksli bir kripto para olarak tanımlanmıştır” ifadesi Uzay Yolu'nda “Kaptanın seyir defteri...” diye başlayan bölüme yakışan bir ifade. Daha anlaşılırı ise, “BtcTurk'te Türk Lirası cinsinden işlem görecek olan Tether'in uluslararası dolar fiyatının TL karşılığı civarı bir fiyattan işlem görmesi beklenmektedir” şeklinde. Bugünlerde finans piyasalarında neyin nereye gideceğini tahmin etmenin ne kadar zor olduğu düşünülürse, ikinci cümle sağlam bir belirlilik içeriyor. 
Güneri'nin finans piyasalarında olduğu kadar finansın teknolojisi konusunda da sahip olduğu köklü birikim, kripto para dünyasına yelken açma cesaretini bulmasını sağlayan önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. 2000'lerin başlarında finans dünyasının iki yakasında teknolojinin yarattığı değişim, Güneri'nin bugün konusunda yorum yapmasını da kolaylaştırıyor. “Finans 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>> dünyasının ve müşterilerin teknolojiyi daha çok kullanmaya başlaması, 2000 yılından sonra işi ciddi biçimde değiştirdi. Blockchain ve Bitcoin'den bahsetmiyorum; bugün New York Borsası'nda işlem hacminin yarıdan fazlasını yapanlar makineler. Marjların giderek daraldığı ve hacimlerin artmaya başladığı bu yeni dünyada makinelerden geliyor” diyor. 

Bunun Bitcoin'in fiyatı ne olur ya da alalım mı/satalım mı tarzı tartışmalardan çok daha derinlikli bir bakış açısı ancak sonunda oraya da bağlanacağını şimdiden söyleyeyim. Güneri, “Bir algoritma yazılıp işin makinelere bırakıldığı bu High Freguency Trading (Yüksek Hızlı Ticaret-HFT) dünyasında makinelerin çok küçük marjlarla ve tutarlarla alım satım yapıyor ancak bu toplamda çok büyük hacme ulaşıyor” diyor. 
Bu dünyayı tanımlarken “Makinelerin en çok sevdiği şey, piyasanın likit ve volatil 


Güneri, 
“Volatilite geçmeyecek 

ve stres dönemlerinde boyutu ciddi biçimde artacak. 
Finans dünyası artık böyle...” 
diyor. 


A, 


— 


olması; bunlar volatiliteyi besliyor” ifadesini kullanan Güneri, kurumsal yatırımcı tarafında bu gelişmeler yaşanırken bireysel yatırımcıların da değişimden uzak kalmadığının altını çiziyor. 
Kurumsal yatırımcı tarafında bu gelişme yaşanırken bireysel yatırımcı tarafında teknolojinin etkisi, akıllı telefonlarla alıp satma, emir verme, piyasayı takip etme şeklinde ortaya çıkıyor. Bunun karar mekanizmalarını etkilemesi, yatırımcı profillerini ciddi biçimde değiştiriyor. Türkiye örneğinde çok bilindik olan yatırımcı profili, parasını her gün işletirken gayrimenkul aldığında yıllarca bekleyebilme özelliği ile tanımlanıyor. Yatırımcıların davranışları ile karar mekanizmaları birbirine yansıyor ve birbirini yeniden şekillendiriyor. Güneri, “Ben para/gayrimenkul yatırımcılarının davranış farkını, fiyatını her gün görebildiğin bir şeyle göremediğin ve hayal kurduğun bir şey arasındaki fark olarak yorumluyorum. 
Arsaların ve evlerin fiyatı da her gün belli olsa, alıcı ve satıcı tarafında çok daha büyük aktivite olur” yorumunu yapıyor. 


artmasının da volatiliteyi besleyen bir diğer etken. 

Teknolojik gelişmeler bu şekilde volatiliteyi beslerken 

merkez bankalarının piyasaya parayı basması işleri daha da karışık bir hale getiriyor. Güneri, “Bundan dört beş ay önce 10 trilyon dolar eksi faizde duruyordu. Şirket satışlarında Avrupa bankalarının takası yapan şirketlerden parayı tutmak için para istenmesi gibi garip uygulamalar ortaya çıktı” diyor. 

Bütün bu etkenler üst üste gelince, dünyadaki kalıcı düzen volatiliteye dönüşüyor. Veriye ve bilgiye erişimin ve karar süreçlerinin bu ölçüde hızlanması bu volatilitenin altında yatan asıl neden. Güneri, “Bence volatilite geçmeyecek ve stres dönemlerinde boyutları ciddi biçimde artacak. Finans dünyası artık böyle... Bu yeni düzene alışmak gerekiyor. Bunu yaparken de doğru yatırım enstrümanını seçmek, doğru portföyü oluşturmak önem taşıyor” diyor. 

Ancak burada, Nasreddin Hoca'nın sazın sürekli aynı notasını çalıp karısı neden böyle yaptığını sorduğunda, “Bütün dünya bu notayı arıyor” demesi gibi bir çözüme sahip değil. “Böyle bir portföy yok. Risk iştahınız ve o parayı ileride ne amaçla kullanacağınız gibi çok sayıda etkeni dikkate alarak farklı portföyler oluşturmak gerekiyor” diyor. 

Güneri'nin kendisinin de kabul ettiği Bitcoin maksimalisti kimliği bu noktada ortaya çıkıyor. Bunun samimi bir kimlik olduğunun altını çizmek gerekiyor. Güneri, “Ben zaten buna inandığım için -annemin deyimiyle- gül gibi işimi bırakıp buraya geldim. Hâlâ da inanıyorum. Bu volatilite ve kargaşa noktasında Bitcoin'in bir faydası daha ortaya çıkıyor” diyor. 

Bundan sonraki açıklamalar biraz teknik. “Bitcoin'i şimdi global yatırım aracı olarak sayabileceğimiz hisse senedi, sabit getirili yatırım fonu, türevler veya emtialar ve bunların alt gruplarının 


V OLATİLİTE TARAFINA GERİ DÖNERSEK, ürün çeşitliliğinin 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Havalimanındaki özel güvenlik noktalarından vakit kaybetmeden geçecek, 30 gün boyunca otopark ve vale hizmetleri için ücret ödemeyecek, transfer hizmetinden yararlanabilecek, 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havalimanında benzersiz ayrıcalıklara sahip olacaksınız. 
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VARLIKLAR KRİPTO PARAYA AÇILACAK 


“Biz Tether'in tahtasını açtığımız için son günlerde o tahtaya da çok fazla bakmaya başladım. Takip edince volatilite yanlış kararlar da aldırabiliyor. Çok düştü, daha da düşer alttan alayım diye kaptırabiliyorsun. 
Kendine stratejik bir hedef koyacaksın ve o hedefe doğru ilerleyeceksin. Bu, özel hayat için de geçerli; insan kariyerinde, şurada burada uygulayabilir. Üç yıl sonra şurada olayım; beş yıl sonra bunu yapayım gibi değil. Bunlara çok inanan biri değilim; hayat o arada kendi planını yapıyor. Sen bunun içinde yaşıyorsun ama o süreci yönetirken bir plan program içinde gitmek bence doğru bir yaklaşım. Finansta da aynen böyle... 
Global olarak da ben her varlık sınıfından kripto paraya kayma olacağını düşünüyorum.” 


>> hiçbiriyle korelasyonu yok. Sen portföyüne almak istediğin Bitcoin riskini eklediğinde aslında toplam portföy riskini düşürüyorsun. Bu matematiksel bir olgu” diyen Güneri, konuyu, “Biz bunu zamanında emeklilik fonlarında ABDliler başta olmak üzere çok sayıda yatırımcıya pazarladık. Volatilite ve risk altındaki değer bazlı bir eğri şu durumu gösteriyor. 
Yüzde 100 Amerikan hisse senetlerinde kalarak aldığın risk X ise, bunun yüzde 15'i Türk hisse senetlerine yatırıldığında aslında daha riskli bir varlığı içeri sokulurken bunların korelasyonu 

o kadar ayrışabiliyor ki risk düşüyor ve getir artıyor” diye açıklama yapıyor. 


Bitcoin maksimalisti olan Güneri'nin 

Bitcoin'e duyduğu güven çok ağırlıklı 

olarak bu ilişkiye dayanıyor. Güneri, “Bitcoin bence bu işe yarayacak. Kurumsal yatırımcıların bu tarafa ilgi göstermesinin nedenlerinden bir tanesi bu... İşler kötüleşmeye başladığında -buna yabancılar when things go south der- Bitcoin daha değerli hale gelecek. 
2008 krizi bugün bir daha olsa ben Bitcoin 
fiyatının iki üç ay boyunca beş katına falan çıkacağını düşünüyorum” diyor. 

Bu düşüncesinin nedenini de kripto paranın biraz önce açıkladığı özelliğine bağlıyor. 
“Korelasyonu olmayan, kendi başına hareket eden, dinamikleri başka olan ve işin özünde arzı sınırlı olan, tamamıyla desentralize, hiçbir sahipliği olmayan yapısı ile bitcoin bu portföylere değer katabilir diye düşünüyorum O yüzden eğer 


K URUMSAL FİNANS DÜNYASINDAN GELİP 


takip ettiyseniz son dönemde Coinbase de bu işe girdi ve kurumsal yatırımcıların varlıklarını saklamak için hizmet sunmaya başladı” diyen Güneri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki eşitsiz gelişim nedeniyle geçiş süreçlerinin farklı olacağını düşünüyor. 

Gelişmiş ülkelerde şöyle bir denge söz konusu: Gelişmiş ülkelerde emeklilik fonlarının asıl bileşeni hisse senedidir. 
Singapur'un bir emeklilik fonu olarak düşünebileceğimiz ve çok uzun vadeli bakış açısına sahip Temaset fonunun, Norveç'in petrol gelirlerinden oluşturduğu devlet fonunun; atar Investment Fund'ın yatırımlarının büyük bölümü hisse senetlerindedir. Çünkü aslında uzun vadeli bakıp doğru sektörleri ve şirketleri belirlediğinde değer hisse senedindedir; hisse senedinden para kazanırsın. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise ağırlık sabit getiriye odaklanıyor. 
Türkiye gibi ülkelerde ağırlık sabit getiridir çünkü bizim piyasamız 2002 krizine rağmen ve regülasyon da bunu teşvik ettiği için sabit getiriye yatırım yapıyor. Güneri, “Ben en son baktığımda hisse senedi oranı yüzde 15'ler seviyesindeydi; toplam emeklilik büyüklüğü içinde, çok büyük bir kısmı da sabit getiride duruyor. Bunun nedeni de gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik dengelerin politikaları çok etkiliyor olması” diyor. 

Faiz, bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Faizlerin hareketi örneğin ABD'de iki yılda sıfırdan ikiye çıktıktan sonra bire inmek gibi bir seyir izlerken Türkiye gibi ülkelerde aynı dönemde yüzde 10'dan 20'ye çıkabiliyor. Bu yüzden sabit getirili menkul kıymetler insanlara daha güvenli geliyor. 

Güneri'nin dikkat çektiği bir ayrıntı daha var: Finansal okuryazarlık... Güneri, “Bir kişiye sen şu hisse senedini al çok güzel olacak paranı iki katına katlayabilirsin dediğinde bu bir belirsizlik 
içerdiği içerirken diğer tarafta 'bu bonoyu al, kesin yüzde 20 
kazanacaksın” demek yatırımcı algısında çok fark ediyor ama global olarak bakıldığında ben genel olarak bono ve hisse senedi gibi her türlü portföyün içine bir miktar bu kripto paranın alınabileceğini düşünüyorum. Ama tabii işin bir de regülasyon tarafı var. 
Alabileceğiniz varlıklar sizin içtüzüğünüzde veya düzenlemelerinizde yazıyor. Türkiye'de bu tür fonlara mesela kripto parayı alıp koymak mümkün değil şu anda” şeklinde konuşuyor. 

Bu dengelerin tümü, BtcTurk'un yerel ve global olan arasında dengeli bir duruş ortaya koymasını sağlıyor. Vizyon tamamen global olmakla birlikte ürünler ve platformlar ihtiyaca göre lokal ya da global olarak geliştiriliyor. Güneri'nin bahsettiği strateji ise, işin ruhuna işaret ediyor: “Ben uzun mesafe sporu yapıyorum. Orada çok güzel bir şey vardır: hedefini bileceksin ama odaklanman gereken şey bir sonraki adımın. Hep şuna bakacaksın: Attığın bu adım seni o hedefe doğru mu götürüyor yoksa o hedeften uzaklaştırıyor mu?” 

Güneri, bütün bunların sonucunda her portföyün içinde kripto paranın olacağı bir dünyaya gidileceğine kesin olarak inanırken şu anda bir sonraki adımına odaklanmış durumda. 
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Tüm yatırım hareketlerinizle ilgili gerçek zamanlı bilgilendirme yaparak kar — zarar istatistikleri, varlık değerlendirmeleri ve potansiyel kazanımınıza dair raporlar üreten dünyadaki tek dijital para platformu Bitci.com ile yatırımınızın yarınını bugünden şekillendirin. 
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© YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABRURRAHMAN UZUN, AZERBAYCAN'DA GEÇİRDİĞİ ALTI SENEDE PİŞTİKTEN SONRA AVRUPA OFİS MOBİLYASI PAZARINA GOL ATMAK ÜZERE CEZA SAHASINA İLERLİYOR. 
ÜRÜNLERİ NİN YANINDA EN GÜÇLÜ SİLAHLARI TASARIMCILARI VE PORTFÖYÜN YÜZDE 20'SİNİ SÜREKLİ YENİLEMEYE DAYANAN İŞ MODELİ, 


DOĞUDA 

DERİNİP, 

BATI YAŞUI 
ÇEKİYOR — 


KEREM ÖZDEMİR bugünlerde Almanya'nın üzenlene 


öln üz ofis mobilyaları fuarı Orgatec't y göstermenin heyecanlı hazırlıkl yapıyor. Iki senede bir yapılan fu fer gittiğinde zemini test etmek ve h koklamak gibi niyetleri bulunan Uzun, bu kez çok dah ei Azerbaycan'da iş yapmayı öğrendikten Istanbu inden Avrupa'ya vi ak 1999'da kurdukları Zivella ile ilgili ha Si NE. ete kemiğe bürünmesi e önemli bir adım Uzu ii 20 yaşında başlayan bu mac hedefi, hes a Kitaba doğru yaparak önce Rize'ye, ında Karaden iz bölgesi e, Türkiye'ye ve dünyaya 


mal s e e ei TE atan » iki ka e ilk portföyü, 


Uzun, yeni koleksiyonların da bekleme alanlarına da odaklanan Zivella'nın verimliliğe verdiği önemin de sürdüğünü ifade ediyor. 


masa, sandalye, sehpa, “ 
portmanto ve çekyat. « ji gibi ürünlerden ve mobilya aksesuarlarından oluşuyordu. 

1984'te mağaza açan ve 1985'te trafik kazası geçirerek vefat eden babalarının ortağı olan halasının kocasının yanında bir iki sene çalıştıktan sonra baba mesleğine girişin miladını 1999'a koyan Uzun, başlangıçta sadece hedef ve hayallerinin olduğunu söylüyor. 

Şu anda sahip oldukları iş modeli, iyibir koleksiyon ve iyi tasarımcılar, o gün ile karşılaştırmak çok kısa olmayan bir mesafeye işaret ediyor. Bu arada kat edilen mesafe de çok kısa değil. > 
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>> “Kendimize böyle bir hedef belirledik. Altını doldurmadık ama hedefimiz böyleydi” diye başlayan hikayeye damgasını vuran bu olgu, fırsatların kovalandığı bir yolculuğun kapısını açıyor. Böyle büyük bir hedef koymakla, fırsatlara gözü açık olmayı ve karşılaşılan fırsatları hemen değerlendirmek arasında çok doğrudan bir ilişki oluşuyor. 

Bunu açıklayan sonuç, 1999'da kurulan şirketin 2000'de Gürcistan'a ihracat yapmaya başlaması. Mobilyacı bir “ağabeyin” getirdiği sehpa ihtiyacı olan Gürcü müşteri, dört sehpa alarak o zamanın parasıyla 80 dolar para veriyor. 
Uzun, “Biz sehpalarla beraber adamın ilgilenebileceği bütün ürünlerin kataloglarını da koli yapıp gönderdik. Bakar, belki bir şey gözüne takılır, bir şey beğenir diye...” diyor. 

Bu hareket işe yarıyor. Aradan yirmibeş gün geçmişken faks makinesi çalmaya başlıyor. O zaman e-posta gibi araçların olmaması bir yana faks makinesi bile yeni kurulan bir işletme için lüks sayılıyor. Fakstan çıkan kağıttaki karınca duasına benzeyen yazılar ise, tam anlamıyla Indiana Jones macerası. Uzun, “Düz bakıyoruz, çevirip bakıyoruz; bir şey anlamıyoruz. Sonra mevzuyu sehpanın birinin kodunu görünce çözdüm. Bu bizim Gürcü müdür diye telefon numarasına baktık; Tiflis numarası çıktı” diyor. Bu seferki siparişler 10 ila 30 arasında değişen adetlerde veriliyor. İki dakika sonra telefon çalıyor ve yanında Türkçe bilen bir tecümanla beraber konuşan Gürcü, toplamda “Sen o siparişleri hazırlamaya başla; fiyatı ne kadarsa bana söyle. Ben sana para gönderiyorum. Ne zaman hazır olacağını söyle ben gelip alacağım” diyor. Bu iş ilişkisi uzun süre devam ediyor. Uzun haklı olarak Gürcistan'da o dönemde iş yapıp para batırmadan çıkan ender şirketlerden biri olduklarını ifade ediyor. 

O dönemde ticarete çok radikal bakan Uzun, “O zaman yaptığımız ihracatlarda KDV iadesini almıyordum. Bunların toplamı bir Şahin parasını bulmuştur. Bunda o dönem çok fazla hayali ihracat yapılıyordu; bunu almanın hak olup olmadığına karar veremedim. Kendimce ben de ihracat yapar görünürsem bana da o damgayı vururlar korkusu vardı” şeklinde konuşuyor. 

Ancak Uzun rakamlar yükselmeye başlayınca ve Gürcü işadamı daha sıkı pazarlık etmeye başlayınca düşen kâr marjlarının etkisiyle bu tavrından geri dönüyor. 

Daha sonra yurtdışı açılım söz konusu olduğunda Gürcistan'da oluşan müşteri portföyüne doğrudan ulaşmak gündeme gelmiyor çünkü Uzun, “Müşterinin olduğu yerde onun müşterisinin peşine düşmek esnaflığa yakışmaz” diyor. 
Bu da Azerbaycan'daki işin başlangıcı oluyor. 


2003'TE AZERBAYCAN'A GİDİP rakipleri analiz eden Uzun, “Buraya mağaza açmamız lazım” kararını veriyor. Rize'ye dönüp yaklaşık sekiz ayda işleri yeniden organize eden Uzun, kendisinden üç yaş küçük kardeşi Ali ile ortak olduktan sonra 


Uzun'un hayali, 
Zivella'yı 
Istanbul'dan dunyanın ner yanınamobılya 
S b t 


aline getirmek. 
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Rus sistemi vitrinlerin arasında 10 numara bir vitrin tasarımı ile yerini alıyor. Mağazanın bu kadar havalı olmasını sağlayacak para olsa da içine konulacak mallar için üreticilerle mutabakat yaparak ilerliyor. 

Yöntemi fiyatın yarısını peşin ödeyip kalan bölümü paranın değerini koruyacak şekilde uzun vadeli borçlanmak olarak belirleyen Uzun, “Oraya gidip batmak da var; iflas edip dönersem hemen boğazıma sarılmasınlar diye önlemimi aldım. TIR'ı doldurup gittiğim Azerbaycan'da malı kapının önüne indirirken cebimde kuruş kalmamıştı. Açıldığımız gün bir kadın gelip dört sandalye bir masa aldı. 
Cebime 400 dolar girdi. “Bu iş olacak” dedim” şeklinde konuşuyor. 

Ama B Planı da hazır. Bu iş birkaç ay yürümezse malı yükleyip Gürcistan'daki müşterisine götürecek ve sattıkça ödersin diyecek. 

Bu iş olmakla kalmıyor, Uzun'a Avrupa'ya giderken cebinde olan çok önemli bir deneyimi de kazandırıyor. Uzun bunu, “Azerbaycan benim için muhteşem bir okul oldu. Esnaflık kültürünü Rize'de aldım. Ama orada amca yeğen muhabbeti vardır. Amca “bu 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>> kaç lira diye sorar; “beş lira dersen, 'ha ben aldım bunu 
4 liraya. Çay parasından alınca gelip vereceğim onu” der, 
gider” sözleriyle anlatıyor. 

Bu esnaflık sisteminde ticaret hep güven üzerine kurulu bir düzen ve herkes de birbirini tanıyor. Azerbaycan'a gidince dünyanın çok farklı olduğunu gören Uzun, “Orada kaldığım altı yıl boyunca hem birine çok güvenmeyi hem de güvenmemeyi ve bu ikisini de aynı anda yapabilmeyi öğrendim” diyor. Ancak operasyonun bütünü, Türkiye'de oluşan birikimin ve know-how'ın yeniden uygulanması şeklinde ortaya çıkıyor. Reklam maliyetlerinin düşük olması, reklama oynayarak yerel bir markayı oluşturmayı ve başkalarının bayisi olmak yerine kendi markası olarak öne çıkmayı mümkün kılıyor. Zivella markası burada oluşuyor. Bir arkadaşının yaptığı marka çalışması sonucu oluşan 40 isimlik listeden farklı olsun ve akılda kalsın diye seçtiği Zivella markası şu andaki çalışmaların da kimlik kartını oluşturuyor. 

Beş yıl kalıp geri dönme stratejisi ile gittiği Azerbaycan'da şirketi kurup, 2008 krizi olunca süreci bir sene uzatıp bu ülkede altı sene yaşadıktan sonra İstanbul'a dönen Uzun, ortağının İstanbul'a gelerek kurduğu depo/lojistik sistemini daha sonra mağazaya çevirerek Zivella'nın hedeflerine doğru adımları atmaya başlıyor. 2010'da önemli bir tedarikçileri üretimden çıkma noktasına geldiğinde onun tesisini ve stoğunu alan Zivella, bu şekilde üretime de giriyor. 

Uzun, “Aslında üretim o günkü şartlarda planlarımızda çok fazla yer almıyordu. Belki bir iki yıl öteleyerek olacaktı ama bu fırsat erken olmasını sağladı. İyi de oldu. Bu şekilde üretime de başladık” diyor. Üretimin ardından Masko'daki mağazaya Modoco'daki mağaza ekleniyor. Üretimi öğrenmeye başlarken ilk aşamada kafe, restoran ve otel grubu için üretim yapan Zivella, o dönem al-sat yapar ve fason üretim de gerçekleştirirken bayilik faaliyeti de gerçekleştiriyor. Uzun, bu süreçte bayilik işinin tutmayacağını gördüklerini söylüyor. 
Daralan kâr marjları, tüketici ile alıcı arasına bir katman daha koymayı imkansız hale getiriyor. “Hele hele bugün e-ticaret devreye girdikten sonra üretici artık neredeyse kendi mağazasını bile açmayıp, oradan tüketiciye ulaştırabilir hale geldi. Bu da rekabette kâr marjlarının düşmeyi sürdüreceğini gösteriyor. Tüketici ile kendi bağını kuramayan firmaların da işi zor çünkü bugünkü rekabette markaya sadakatin çok düşük düzeylere düştüğü bir dönemdeyiz. Bu sadakati sürdürmek zor ve bayilik yaparak hiç mümkün değil” diyen Uzun, “Bayilik iyi bir devlet memuru maaşı ile yaşamak demek ama 30'lu yaşlardaki bir işadamının hızını ve heyecanını kesecek bir şey değil” diye ekliyor. 


BUGÜN GELİNEN NOKTADA üretimin bir adım ötesine geçip yalın ve insan odaklı tasarım temasına odaklanan şirket, yakın 


zamanda 76 parçadan oluşan yeni koleksiyonu, ofis ve yaşam alanlarını iletişimi kolaylaştıran mekanlara dönüştürmeye odaklanan bir seri açıkladı. Günümüzde hitap ettikleri mekanları, yeni nesil çalışma alanları ve ofislerin yanı sıra restoran, hastane ve okul olarak ifade eden Uzun, bu mekanların değişen ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklanıyor. İnsan odaklı tasarım yaklaşımıyla dikkat çeken Zivella'nın bu yıla özel hazırlanan koleksiyonunda, yönetici ofislerinden ortak çalışma alanlarına, bekleme alanlarından toplantı salonlarına kadar iletişime ihtiyaç duyulan her mekâna özel çözüm yer alıyor. 

Koleksiyonda dünyaca ünlü altı tasarımcının imzasına yer veren Zivella'nın yeni koleksiyonu dünyaca ünlü tasarımcılar Alp Nuhoğlu, Burak Koçak, Burak Yeşilyurt, Oğuzhan Abdik, Setsu Ito ve Shinobu Ito tarafından tasarlanmış. 

İstanbul'da yer alan fabrikasında üretim yapan Zivella'nın, Ankara, Antalya, İstanbul, Rize ve Bakü'de toplam altı mağazası bulunuyor. İletişimi kolaylaştıran ürünleriyle verimliliğe destek olduklarının altını çizen Uzun, Zivella'nın kimliğinde tasarım, Ar-Ge ve üretimde uzman kadrosu ile esnek ve modern hizmet yapısının altını çiziyor. 

Bu yeni koleksiyonda bekleme alanlarına özel çözümler ön plana çıkıyor. Uzun, mekanlarda ortak kullanıma açık alanların ihtiyacı olan bekleme ürünlerine odaklandıklarını ve müşterilerinin bu ürünlere gösterdiği ilgiden de çok memnun olduklarını söylüyor. Bekleme alanlarına yönelik otuzdan fazla ürünü bulunan Zivella'nın bu ürünleri arasında Beam, Bük, Kuka Bench, Salt ve Zen gibi tasarımlar yer alıyor. 

Kullanıcısına göre değişmekle birlikte üç ile yedi yıl arasında bir ömrü olan bu mobilyaların ömrü inşaat sektöründe 10 yıla kadar çıkabiliyor. Ancak Uzun'un gözünü diktiği alan, dört ile yedi yıl arası. 

Uzun, “Biz bayilik yaparken de müşteri odağımız o kadar güçlüydü ki, bayisi olduğumuz firmadan daha iyi müşteri anketleri yapıyorduk. Zivella ile ilişki kuran müşterinin koşulsuz memnuniyetini sağlamaya odaklanmıştık” diyor. Bayilik gibi düşük marjlı bir operasyonda bunu yapan Zivella'nın İstanbul'u dünyaya mobilya satan bir üs haline getirecek bir firma hedefiyle yapacaklarını varın siz düşünün. (Ml 
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KENİTEN 
ELEKİRİKALMAK 


BU SAYIDA DEĞİŞEN PARADİGMAYA ODAKLANIRKEN Contemporary Istanbul ve Fibabanka'dan siber güvenliğe ve dijital dünyada müşterileri daha iyi tanıyarak daha başarılı müşteri ilişkileri yürütmeye kadar çeşitli konulara odaklandık. Ancak bütün bu değişen paradigmalar arasında en ilgi çekicisi, CK Enerji'nin elektrik şebekesini bir bilgi sistemi haline getirmesi. Bizim çocukluğumuzdaki yokluk yıllarında her şeyi eldekiler ile yapma alışkanlığından farklı olarak CK Enerji'nin yaptığı, elde 


olanı daha değerli bir şeye çevirme işine bir örnek oluşturuyor. 


CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, bir analist ciddiyetiyle Gayrimenkulün Enerjisi raporunu önüne açıp, İstanbul Avrupa Yakası'nın haritasını çıkarıyor. 
Bu çalışmanın ilgi çekici yanı, elektriğini sağladığı bölgenin elektriğini almak olarak ifade edildiğinde Contemporary'de yer bulabilecek bir tema gibi bile görünüyor. Bakal'ın büyük ciddiyetinin yanında bu çalışma açısından dikkat çekici bir yanı da, raporu düzenli aralıklarla açıklıyor olması. Böylece, işin sanatsal boyutunun yanında bir bilgi sistemi yaratma boyutu da bulunuyor. 

Karşılaştırma yapmaya olanak tanıyan raporun diğer ilgi çekici yanı kentteki değişimi ve hareketi de takip etmeye 
olanak tanıması. Bakal, bu yılın ilk altı ayında toplam 272 
bin 74 taşınma hareketinin gözlendiğini belirtiyor. İkinci el gayrimenkulde taşınma hareketi 201 bin 554 olurken yeni gayrimenkullere taşınma sayısı 70 bin 520 olarak tespit ediliyor. 

Bu, elektrik faturası ilişkisi üzerinden sağlanan bir etkileşim ve ölçüm... Aynı Iregui'nin küpününün insanları etkilemesi gibi burada da etkinin ölçülmesi ile ilgili bir inovatif yaklaşım söz konusu. Bu yaklaşım kentsel dönüşümün takibine de olanak tanıyor ancak raporun sürekli genişleyen kapsamı ile çok daha ilgi çekici boyutlara doğru sürekli bir yolculuğu var. 

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği abonelerinin başvuru ve 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ikamet bilgilerini baz alarak hazırladığı rapor, bu yılın ilk altı ayını konu alan yeni sürümünde toplam taşınma hareketi, kentsel dönüşüm ve yabancıların 

talebinin yanı sıra bu kez İstanbul Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde ev sahipliği durumu ve ilçe sakinlerinin “memleketlerini” de ortaya koyuyor. 

Perakende elektrik sektöründe 4,5 milyon müşteriye hizmet veren şirketin genel müdürü Bakal, “Şirketimiz aslında büyük bir veriyi de elinde tutuyor. 
Dünyada artık bilgi en değerli şey. Elektrik abonelerimizin taşınma hareketleri bize İstanbul Avrupa Yakası'ndaki gayrimenkulün yönünü de gösteriyor” sözleriyle raporun büyük veri dünyasındaki yerine işaret ediyor. 

İstanbul Avrupa Yakası'ndaki abonelerin yaklaşık yüzde 53”ünün ev sahibi olduğunu tespit eden Bakal, bu büyük veri sistemine 
dayanarak her gün ortalama bin 512 
taşınmanın gerçekleştiğini de ifade ediyor. 
2016'dan beri düzenli olarak açıklanan rapor, yılın ilk yarısında en hareketli bölgenin 43 bin 381 taşınma ile Esenyurt olduğuna işaret ediyor. Esenyurt'u Küçükçekmece ve Fatih izlerken Çatalca en son sırada yer alıyor. İsteyenler önceki raporları açıp bu hareketin yıllar içinde nasıl değiştiğini analiz edebilir. 

Rapor kentsel dönüşümün dinamiklerini görmeyi de sağlıyor. 2018'in ilk altı ayında 
kentsel dönüşüm nedeniyle 11 bin 217 


abone, tahliye talebinde bulunurken kentsel dönüşümde Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Küçükçekmece'nin öne çıktığı görülüyor. 
Kentsel dönüşüm çerçevesinde 2018'in 

ilk yarısında iptal edilen 11 bin 217 
aboneliğin 6 bin 799'u mesken, 4 bin 393'ü ticarethane, 25'i ise sanayi tesisi olarak tespit ediliyor. Burada da Şubat 2016'ya kadar uzanan bir veri bankası söz konusu; şirket kentsel yıkım istatistiklerini takip ediyor. 

Nüfus özellikleri ile ilgili veri sağlayan rapora göre İstanbul'un Avrupa 
yakasındaki mesken abonelerinin 405 
bin 419'u İstanbul nüfusuna kayıtlıyken ikinci sırada 110 bin 793 abone ile Sivaslılar, üçüncü sırada 85 bin 980 ile Kastamonulular yer alıyor. İlçe bazında bakıldığında İstanbullulardan sonra Sivaslıların yoğunluğu dikkat çekiyor. 
Nüfus yoğunluğu olarak Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Çatalca, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli'de Sivaslılar ikinci sırada. Sultangazi'de ise Sivaslılar yüzde 10,48 ile İstanbulluların da önünde yer alıyor. 

152 ülke vatandaşının gayrimenkul 
aboneliği bulunan İstanbul'da, 2018'in ilk altı ayında gerçekleşen 23 bin 359 yabancı abone başvurusu İstanbul'un uluslararası şehir kimliğine işaret ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasında 2016'da 34 bin civarında olan, 2017'de hız kesmeyen artışla 46 binin 
üzerine çıkan ve 2018'in ilk altı ayında 65 
bini aşan yabancı elektrik abonesi sayısı ilgi çekici bir gösterge. 

Bakal bu hareketleri periyodik olarak görselleştiren bir sanat eseri yapsa en azından Iregui'ninki kadar ilgi çekici bir sanat eseri yaratabilir. Sonra o sanat eserinin karşısına oturup kentten aldığımız elektrikle bir dönüşüm süreci başlatabiliriz. 
Iregui burada bize, “İzleyicilerden herhangi biri, işin yanından geçen herhangi biri, işe yaklaşıp eliyle, ayağıyla, kafasıyla, hatta belki tüm vücuduyla dokunabilir ve yaptığı her şey enstalasyonda ses ve görüntü olarak karşılık bulur. Control No Control işinin genel görüntüsüne bu şekilde etki etmenin ve katkı sağlamanın yanı sıra 


işle etkileşiminiz sayesinde başkalarının işle etkileşiminin sonuçlarını da etkilersiniz ve bu sizi diğer insanlara da bağlar. 
Ve böylece iş aracılığıyla başka insanlarla da etkileşime geçebilirsiniz” diyor. Bu belki daha mutlu bir kent yaratabilir. 

O zaman Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert ile dijital bankayı yaratacak insan kaynağını konuşmaya geçebiliriz. 
Mert, bize FibaX projesiyle gerçekleştirilmeye çalışılan dijital dönüşüm, bankada çevik çalışma sistemine geçiş ve sguad ekipleri oluşturulması ile ete kemiğe bürünen dijital dönüşüm hakkında deneyimlerini aktarır ve benzer biçimde İstanbul'u yeniden şekillendirecek çalışmaları konuşabiliriz. 

McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun'un vurguladığı ekosistem ve platform yönetimi sisteminden yola çıkarak daha güvenli ve şeffaf bir kent yönetiminin nasıl sağlanabileceğini ele alabiliriz. Uzun'un sınırsız insan ve bütçe gücü olmaması nedeniyle sarf ettiği “Bizim bir ekosistem yaratmamız gerekiyor. Biz bu çözümleri bu ekosistemin içinde sunarsak, günün sonunda bu saldırılara karşı bir önlem oluşturabileceğimizi görüyoruz” sözleri daha etkili bir kalkınma programı için zemin olabilir. 

Related Digital'ın Customer Data Platform'u ile genel bir veriye göre değil kişiye özel olarak sunduğu servisler, herkesin kendisi için daha uygun koşullarda yaşamasını getirebilir. Müşteriyi elde tutma maliyetinin de yükseldiği günümüzde daha memnun müşteri yaratma deneyiminden öğrendiklerimizi neden daha memnun vatandaş projelerine yansıtmayalım. Related Digital CEO'su Sedat Kılıçtan bu konuda öğreneceklerimiz mutlaka vardır. 

Ve tabii ki nihai hedefimiz The Bodrum Edition'daki gibi bir sistem kurup değer yaratmak olmalı. Oraya gelince ayrıca konuşuruz. 


Halit Bakal 
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ONNINNI 


lol 


DÜNYASININ 
SANATI 


Danile Iregui, “Control 

No Control gibi bir iş yaratırken amacım sanat eseri aracılığıyla izleyici 

ile benim aramda ve daha önemlisi izleyicilerin 

kendi aralarında, mesela yanınızdaki tanıdık insanlarla ya dahiçtanımadığınız insanlar arasında bağlantılar yaratmaktı” diyor. Bu, nesnelerin interneti(loT) 
dünyası kurgulanırken teknoloji insanlarına ilham verecek bir yaklaşım olabilir, 
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Buna Sanat 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eski. Belirsizliğin yuksek ve da 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mine inanmakla birlikte ça nasıl yaratacakları ile ilgili soru 


insanları yaratma formülü olarak STEM: 
a 


ün (Arts) Asının ekle 


g olduğu büyük değişim denizinde çıkış yolu makiçin ilhamın önemini yansıtan bu tercih. Açık söylemek gerekirse, bu tercihlerin 


illendirecek 


athematics- Bilim, Teknoloji, Mühendisli 


man oluyor, mesi ile erecede ların şidd 
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Sanatçı Danile Iregui, küratörler Ceren Arkman ve Irmak Arkman ile sponsorluk tarafında Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Özkaya toplamda bir STEM-A insanının nasıl olacağı konusunda iyi bir fikir veriyor. Olay ise şöyle açıklanıyor: Contemporary Istanbul çağdaş sanat fuarında Siemens Ev Aletleri'nin ikinci defa sponsorluğunu üslendiği Plugin Yeni Medya Bölümü, bu yıl extra/ordinary (olağan / dışı) teması altında ziyaretçileriyle buluşacak. 
Teknolojinin sanatta yarattığı sıra dışı etkiye ayna tutan Plugin bölümü, Ceren ve Irmak Arkman küratörlüğünde dünya çapında eserlere ev sahipliği yapacak. Siemens Ev Aletleri'nin özel olarak sergileyeceği Daniel Iregui'nin “Control, No Control” eseri ise interaktif özelliği sayesinde günümüz teknolojisinin tek bir dokunuşla sonsuz olasılıkların kapısını araladığına vurgu yapacak. 
Benim için en zihin açıcı olan, bir sanatçının teknoloji dünyasında olanları nasıl daha iyi görmemizi sağlayabileceğinin aklıma kazınması oldu. Bu nedenle Iregui ile yazılı olarak yaptığımız röportaja öncelik veriyorum. 


Enstalasyonun özünde ne yatıyor: Göstermek mi etkileşim sağlamak mı? 

Control No Control gibi bir iş yaratırken amacım sanat eseri aracılığıyla izleyici ile benim aramda 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Şans eseri önüme başarılı bir örnek çıktı. 


A 


IREGUL, İŞLE, 
ETKİLEŞİMİNİZ 
BAŞKALARININ 
İŞLE ETKİLEŞİM 
SONUÇLARINI 
DA ETKİLER VE 
BU SİZİ DİĞER 
İNSANLARA DA 
BAĞLAR” 


ve daha önemlisi izleyicilerin kendi aralarında, mesela yanınızdaki tanıdık insanlarla ya da 

hiç tanımadığınız insanlar arasında bağlantılar yaratmaktı. Bir diğer amacım da güzel bir 

şey yaratmaktı ancak bu benim bakış açım 

ve zevklerimle bağlantılı çok subjektif bir durum. Ama bu sistemi, bu heykeli etkileşimli yaparak, eserin alacağı son hali izleyiciye delege edebiliyorum ve bu da kendimi az da olsa eserin son halinden dışarıda tutmama imkan veriyor ki, bu özellikle yapmak istediğim bir şey. 


Buetkileşimi kontrol etme yadaetmeme noktasındaki duruşunuzne? 

Control No Control, yüzeyine dokunan her şeye tepki veren bir LED küp. İzleyicilerden herhangi biri, işin yanından geçen herhangi biri, işe yaklaşıp eliyle, ayağıyla, kafasıyla, hatta belki tüm vücuduyla dokunabilir ve yaptığı 

her şey enstalasyonda ses ve görüntü olarak karşılık bulur. Control No Control işinin genel görüntüsüne bu şekilde etki etmenin ve katkı sağlamanın yanı sıra işle etkileşiminiz sayesinde başkalarının işle etkileşiminin sonuçlarını da etkilersiniz ve bu sizi diğer insanlara da bağlar. 
Ve böylece iş aracılığıyla başka insanlarla da etkileşime geçebilirsiniz. 


Microsoft'undokunmatik yüzeyinden farkıne? 
Control No Control, bir ürün değil; Microsoftun insanların ve diğer şirketlerin satın alması 

için ürettiği ürünlerden farklı bir yerde. 

Control No Control, bir sanat eseri. Ticari amaçlarla üretilmedi. Hiçbir zaman seri üretimi yapılmayacak. Sadece gördüğünüz ve etkileşime geçtiğiniz heykelden ibaret. Sanat eseri olarak görülmesi ve kontrol edebileceğiniz bir sanat eseri olarak deneyimlenmesi gerekiyor. Mekana yerleşiminde farklılıklara gelince, Control 

No Control küp şeklinde olduğu için dört 

bir tarafında içerik var. Bu nedenle, heykeli bütünlüğüyle görüp izleyebileceğiniz merkezi bir lokasyonda konumlanması çok önemli. 


YapıtınızıloT dünyasında nasıl konumluyorsunuz? 
Fuarda sergileyeceğimiz bu eser sanat eserine dönüşmüş teknolojik bir iş aslında. Artık gelişme halinde değil, son halini almış durumda; yani gördüğünüz şey tamamlanmış bir eser. Bunun başka versiyonları ve gelişmiş halleri başka 


sanat eserleri olacak ve ben farklı araçlar, farklı medyalar ve farklı konseptler araştırarak bu tarz çok sayıda iş ürettim. Control No Control işini sergilediğimde insanların dikkatini çekmek ve onları küpe doğru çekmek istiyorum; böylece sonunda ona dokunabilecekler ve asıl deneyim 

o zaman başlayacak. Yani ben insanların ilgisini çekmeye çok önem veriyorum ve bu nedenle, sessiz kalmak Control No Control işinin yapmak istediği bir şey değil. 


Sanatının hedefine? 

Bence etkileşimli enstalasyonlar ve belki genel anlamda sanat değil ama özellikle benim sanatım, gelip dokunmaya ve etkileşime girmeye yetecek derecede meraklı olan herkes için bu 

tarz sanatı erişilebilir kılıyor. Ben bu işi herkesi düşünerek yarattım. Aklımda belirli bir yaş grubu ya da belirli tipte bir insan yoktu. Bu iş biraz hayal gücü olan; bir şehirde, kamusal alanda 

ya da Contemporary Istanbul'da dolaşırken bu 


Özkaya, teknolojinin yarattığı hayatı farklıyaşama fırsatlarının peşinde olduklarını söylüyor. 


heykeli, bu ışık küpünü gören ve ona yaklaşıp dokunmak ve deneyimlemek isteyen herkes 

için. Bunu yaptıklarında biliyorum ki birkaç dakikalığına da olsa onların dikkatine sahip olabilirim. Genel anlamda tüm sanatçılar ve sanat eserleri için konuşamam ama sanatım tam da böyle bir şey. 


Sanattanteknoloji tarafına geçersek bağlantılı ev aletlerine bakışınız nasıl? 

Benim için bağlantılı ev aletleri ve teknolojideki her yenilik, tek bir amaca hizmet etmeli: daha fazla zamanım olmasını sağladıkları için sevdiğim şeyleri daha fazla yapabilmeliyim. Mesela daha fazla spor yapabilmeli, film seyredebilmeli ya 

da müze gezip sanat eserlerine bakabilmeliyim. 
Ve eğer bu gerçekleşirse ve daha fazla boş zamanınız kalır ve bu zamanınızda bir müzeye ya da sergiye giderseniz, orada Control No Control ya da başka bir işimle karşılaşabilirsiniz. Bence bir insanın hayatını daha verimli hale getirerek dışarı çıkıp daha çok sanat görmesini sağlayacak bir teknolojik ev ile benim işim bu noktada çakışıyor ve bu Control No Control ile Siemens'in Ev Aletleri ile yapmaya çalıştığı şeyin de kesişme noktası. 

Bu kesişme noktasının diğer tarafında yer alan Siemens, teknoloji tarafından sanata baktığında benzer bir tablo görüyor. Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Özkaya, “Teknoloji artık tüm yaşamımıza yön veriyor. Sabah uyandığımız andan gece yastığa başımızı koyduğumuz ana kadar geçen süre içinde teknolojiyle sürekli temas halindeyiz. İkili ilişkilerimizden ev yaşamına, estetik kaygılarımızdan sanata kadar pek çok eylemi ve olguyu şekillendiriyor teknoloji” diyor. 

Iregui'nin sanatı ile insanların dikkatini çekip deneyim yaşatma çabasının bir benzeri farklı bir boyutta, Siemens Ev Aletleri'nde gözleniyor. Özkaya, “Evimizde teknolojinin sağladığı değişiklikler ise bize hayatı daha farklı yaşamak için fırsatlar sunuyor. Siemens Ev Aletleri olarak biz de bu fırsatları yaratabilmek için çalışıyoruz. Çünkü hayatı farklı yaşamak için gerekli olan heyecan verici olasılıkların evde başladığına inanıyoruz. Teknolojisiyle hayatı kolaylaştıran ürünlerimiz, hayatı farklı yaşayanların tercihi olurken, sağladıkları fonksiyonellik ve avantajlar, kullanıcılarımızın ev yaşamları dışında kendi ilgi alanlarına 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yönelik, hayat kalitelerini artıracak farklı deneyimlerle uğraşmaları için fırsatlar yaratıyor” şeklinde konuşuyor. 

Özkaya, Iregui'nin çalışması ile kendi yaptıkları iş arasında daha fazla ortak nokta olduğunu da düşünüyor ve bunları; “Bu yıl Siemens 
Ev Aletleri alanında sergileyeceğimiz Daniel Iregui'ye ait “Control, No Control eseri aynı hayat gibi sayısız etkileşim sonucunda şekillenen süreğen değişim ve dönüşümü konu alıyor. Eser, insan dokunuşuyla, ses ve görsel özelliklerini yeniden yapılandırıyor. Yeni bir yaşam tarzı için de ilham veren Siemens'in Home Connect teknolojisi de sağladığı esneklik ile yepyeni bir yaşam tarzı yaratıyor. Siemens Ev Aletleri, Home Connect sistemi ile kullanıcılarına, iOS ve Android cihazlarla uyumlu, ücretsiz tek bir ortak uygulama üzerinden ev aletlerini kontrol etme olanağı tanıyor Home Connect ile bulaşık makinesinden, çamaşır makinesine, fırından kahve makinesine ve hatta elektrikli süpürgeye kadar ev aletleri kolayca kontrol edilebiliyor. 
Home Connect'in tek bir dokunuşla, kontrolü eline alarak evde sonsuz olasılıkların kapısını aralıyor” şeklinde ifade ediyor. 

Küratörler Ceren Arkman ve Irmak Arkman'ın görüşleri her iki taraf arasındaki köprü oluyor: 


Teknolojik gelişme sanatı nasıl dönüştürüyor? 
Sanatın aslında tarih boyunca teknolojiyle yakın ilişkide olduğu söylenebilir. Yani aslında her dönemin sanatı büyük ölçüde o 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KÜRATÖRLER 
CEREN ARKMAN 
VE IRMAK 
ARKMAN, 
“DİJİTAL SANAT 
ESKİ SANAT 
ALANLARINA 
GÖRE DAHA 
KAPSAYICI VE 
KUCAKLAYICI” 
DİYOR. 
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dönemin teknolojisinin mümkün kıldığı sanat. 
Günümüzde bu ilişki çok daha belirgin ve 

göz önünde... Çünkü teknoloji, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir değişim içinde. Dahası teknoloji hiçbir dönem olmadığı kadar tabana yayılmış ve günlük hayatımıza nüfuz etmiş durumda. Bütün bu değişimler ister istemez sanat ve estetik anlayışımız üzerinde de etkili oluyor. Bilgisayar ortamında üretilen sanat eserleri giderek daha fazla ilgili görmeye başlıyor; dijital ortamda transfer edilebilen sanat eserleri daha önce hiçbir dönemde hiçbir sanat dalının görmediği ölçüde dolaşım kapasitesine sahip oluyor; yeni koleksiyoner alılarının büyük kısmını internet ortamında yapıyor. Teknoloji günlük hayatı dönüştürdüğü gibi sanat üretme, izleme ve satın alma pratiklerimizi de dönüştürüyor. 


Sanatdiğer ikisini nasıl değiştiriyor? 

Büyük teknoloji şirketleri sanatçılarla Ar-Ge konusunda yakın işbirliği içinde. Teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerlediği ve teknolojik Ar-Ge'nin inanılmaz rekabetçi olduğu bir ortamda sanatçıların teknolojiye getirdiği yenilikçi bakış açısı büyük teknoloji firmalarına rakiplerinin bir adım önüne geçmelerini sağlayacak avantajı sağlayabiliyor. Dijital sanatçılar hem bu şirketlerle yaptıkları ortaklıklarla hem de kendi pratiklerinde ortaya çıkardıkları yeniliklerle geleceğe yön veriyor diyebiliriz. 


Dijital sanatve insanilişkisi ne şekilde değişiyor. 
Dijital sanatla insanlar arasındaki ilişkide en baskın temalardan biri etkileşim. Bu daha önceki dönemlerde sanatta çok karşılaşmadığımız bir olgu. Teknolojiyle günlük hayatta sürekli etkileşim içinde olduğumuz için teknolojiyle kurduğumuz bu bağ dijital sanatlar alanına da taşıyor. Sanat eserleri ilk defa insanlara korkutucu değil, tanıdık ve gündelik gelmeye başlıyor. Sanat konusunda fazla birikimi olmayan bir kişi bir resmi ya da heykeli ya 

da enstalasyonu yanlış anlamaktan ya da anlamamaktan çekinebilir; ama konu dijital sanat olduğunda insanlar eserlere korkmadan yaklaşıyor. Özellike teşvik etmeye gerek kalmadan insanlar bu eserlerle etkileşime geçiyor. Bu açıdan dijital sanat daha eski sanat alanlarının hepsinden daha kapsayıcı ve kucaklayıcı. 


McAfee Türkiye 
Ülke Müdürü 
Hakan Uzun 


YENİ NESİLTEHDİTLERE, 
YENİ NESİLGÜVENLİK 


McAfee'nin farklı firmaların güvenlik çözümlerini gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı yapan bir platformda buluşturarak oluşturduğu ekosistem, güvenlik yatırımlarının büyük bölümünü yapan büyük şirketlerin iş ortaklarının da siber güvenlik kapsamına alınmasını istemesiyle daha büyük potansiyel oluşturuyor. KEREM ÖZDEMİR 


nn İİİ ear 


HACKERLARIN ESKİDEN DÜZENLEDİĞİ kitlesel (mass) saldırlar hacimleri nedeniyle kolay fark ediliyordu. 
Ortalığı yıkıp geçen bu saldırıların fark edilebilme özelliği sayesinde her türlü önlemin alınmasının kolay olduğunu ifade eden McAfee Türkiye Ülke 
Müdürü Hakan Uzun, “Teknolojiler geliştikçe hackerlar da kendini geliştirdi. Bu yüzen şu anda saldırılar volumetrik, hacimsel olarak düşmüş ancak sofistikasyon, karmaşıklık olarak artmış durumda. Saldırı çeşitliliği çok artmış durumda. Şu anki saldırıyı 

fark edebiliyor olmak çok kolay değil” şekline konuşuyor. 

Çok düşük hacimle giden bu saldırılarda hackerların temel hedefini, sistemlerden içeri fark edilmeden girmek oluştururken hackerların sisteme sızdıktan belki bir ay sonra uygulamaya koyacakları kendi senaryoları bulunuyor. Bu senaryoların amaçları ile birbirinden çok farklı olabiliyor. Bilgi sızdırmak, fidye istemek ya da bir sistemi çökertmek ile ilgili olabiliyor. 

Uzun, “Bu nedenle şu anda kim ne derse desin... İster ben network'ü izlerim, oradan ana damarı bulurum desinler, ister uç noktadan başlar orada keser ve sıkıntıyı engellerim desinler; 
biz McAfee olarak bunların hiçbirini yüzde 100 geçerli bulmuyoruz” şeklinde konuşuyor. 

Uzun bunun nedenini; “İçeri girmeyi sağlayacak o kadar farklı parametre ve yöntem var ki, çok farklı yerleri kontrol ederek güvenliği sağlamak kaçınılmaz 
bir zorunluluk. Zaten dünyada bin 400 
bulunması da bu yüzden” diyor. 

Kullanıcı tarafında ise, kullanılan farklı güvenlik çözümlerinin sayısı 30- 
40'a kadar çıkabiliyor. Bunun nedeni her kanaldan gelebilecek saldırıları tespit edip önleme gayreti. Bunun doğru bir yöntem olabileceğini söyleyen Uzun, burada önemli bir noktanın altını “doğru çözüm her zaman en iyi çözüm olmayabilir çünkü bunu 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sürdürmek çok kolay olmayabilir” sözleriyle çiziyor. Güvenlik çözümlerinin sürdürülebilirlik ya da idame sorunu, özellikle sınırsız bütçe ve insan kaynağı olmamasından kaynaklanıyor. 
Eldeki bütçe ve insan kaynakları ile en sürdürülebilir güvenlik altyapısını oluşturmak, hackerların saldırılarının çeşitlenmesi ve derinleşmesi kadar önemli bir konu. 

McAfee'nin bu konuda geliştirdiği yaklaşımı Uzun, “Dünyanın en geniş portföyüne sahip olmakla ve bunları entegre bir çözüm oluşturacak şekilde kurabilmekle birlikte bunun yeterli olmadığını görüyoruz. Bizim bir ekosistem yaratmamız gerekiyor. 
Biz bu çözümleri bu ekosistemin içinde sunarsak, günün sonunda bu saldırılara karşı bir önlem oluşturabileceğimizi görüyoruz” sözleriyle özetliyor. 

McAfee'nin bu yaklaşımı uygulamaya geçirilirken DXL (Data Exchange Layer) adı altında oluşturulan platform temel bir rol oynuyor. Bu sayede bütün saldırılar gerçek zamanlı olarak takip ediliyor ve sonuçlar bütün ilgili noktalarla paylaşılıyor. Bu platformda McAfee dışındaki ürünlerin de yer alması mümkün oluyor. McAfee, bu platforma dahil olup basit entegrasyon geliştirme işlemini gerçekleştiren bütün firmalarla entegre çalışacağını kaydediyor. 

Bu şirketlerin kurulu güvenlik altyapısının çoklu ürün ve marka ile geliştirilebilmesi anlamına geliyor ki bu olanak çeşitlenen ve derinleşen tehditlerle mücadelede önemli bir güç sağlıyor. Bunu kuran şirketlerin tek bir ekrandan McAfee'nin ve diğer firmaların ürünlerini yönetebilme becerisini kazanması ise, güvenlik yönetimi anlamında önemli bir koz. Çözümün en dikkat çekici yanını ise, güvenlik çözümlerinden herhangi birinin bulduğu tehditle ilgili bilginin bütün çözümlere dağıtılması. 
Tehdit istihbaratının bu şekilde paylaşılması, her çözümün tek tek bu saldırıyı tespit edip uygun hareketi gerçekleştirmesi zorunluluğunu ortadan kaldırırken bütün çözümlerin orkestrasyonunu sağlıyor. 

Uzun, “Bu, bir stadyuma giren teröristi fark eden güvenlik görevlisinin bunu diğer güvenlik görevlilerine bildirmesine benziyor. Bunu cep telefonu ile yapmaya kalktığınızda bir kerede bir kişiyi arayabilirsiniz. Böyle birbirini arayarak haber vermek çok ciddi zaman kaybına neden olabilir. Bunun yerine bu tehdidi telsizle anons ettiğinizde bütün güvenlik görevlileri aynı anda haberdar olup harekete geçebilir” diyor. 

İksinin arasındaki farkı anlamak zor değil. Böylece tehdidin farkına varıldığı anda, bilgi, uç nokta ve veri tabanı gibi alanların her birinde güvenlik milisaniyenin altında sürede yapılan bildirimle harekete geçiyor. McAfee'nin kendisini farklılaştırmasını sağlayan bu teknoloji, silolar halinde çalışan çok sayıda çözümün birbiriyle konuşmadan çalışmasına oranla çok daha yüksek güvenlik performansı sağlıyor. 

Bunun APIerle entegrasyon yapmaya oranla zaman ve insan kaynağı anlamında yarattığı tasarruf da ciddi boyutlarda. API entegrasyonunda versiyon değişimlerinde her şeyin yeniden yapılmasının gerekmesi ise sürdürülebilirlik anlamında önemli 


14d 


FORTUNETURKEY.COM // EYLÜL 2018 


İli A a 


bir yük oluşturuyor. 

McAfee'nin bu platformuna geçiş için en az bir McAfee ürününün bulunması gerekiyor. Uzun, “Tehditler çok farklı yerlerden gelebiliyor. Üçüncü partilerle iletişimde kullanılan intranet, kapalı bir sistem olmasına karşın saldırının geldiği bir mecra olabiliyor. Bu tehditlerin hepsinin yakalanması için farklı ürün ve çözümlere ihtiyaç var ama bunların kendi arasında konuşması gerekiyor. Bizim yaklaşımımız bu” şeklinde konuşuyor. 

McAfee'nin açık kaynaklı platformu, isteyen firmaların kodları alarak kolayca uyumlu hale gelebildiği bir ortak çalışma zemini yaratıyor. Firmalar, bir McAfee ürünü aldıklarında bu platforma ücretsiz olarak sahip olabiliyor ve istemesi durumunda bunun üzerinde geliştirme yapabiliyor. 
Böylece şirketler kendi içlerinde geliştirdikleri çözümleri de kolayca bu platforma ekleyebiliyor. Bunun alternatifi her şeyin en iyisinin bulunduğu ancak toplam sistemin yönetilmesinin çok da kolay olmadığı bir güvenlik çözümleri manzumesi oluyor. Real Madrid'in bütün maçlarını kazanamaması bu durumu açıklıyor. Yönetimi karmaşıklaşan böyle bir güvenlik kurgusunda bir açık bulmak çok daha kolay olabiliyor. Bunun nedeni şu anda en kritik unsurun istihbarat paylaşımı haline gelmiş olması. Uzun, 
McAfee olarak geçmişte oluşturdukları ancak daha sonra fazla vurgulamadıkları bu yaklaşımı önümüzdeki dönemde çok fazla dile getireceklerini ifade ediyor. 

Bunu yaparken Türkiye'deki güvenlik yatırımlarının önemli bir bölümünü büyük şirketlerin yaptığını ve bu firmaların çalıştığı iş ortaklarının da tehdit kanalı olmaması için siber güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyduğu gerçeğini akıllarında tutacaklarını söyleyen Uzun, büyük şirketlerin kendi iş ortaklarının da korunmasını istemesinin buradaki gelişimi hızlandıracağını ifade ediyor. Bu tablo McAfee için önemli bir gelişme potansiyeline işaret ediyor çünkü bu dinamik var olan çözümleri üst seviyeden alt seviyeye indirerek daha kompakt, daha yönetilebilir bir biçime sokmayı gerektiriyor. McAfee'nin ekosistem ve platform yaklaşımı, burada gelişen dinamik için biçilmiş kaftan durumunda. 


DİJİTAL HA 


MÜŞTERİYE DOKUNMANIN YENİ HALI 


Müşteri davranışlarının trend analizini yapmak ve buna dayanarak omni channel yönetimini geliştirmek önemini koruyor ama müşteriyi elde tutmanın artan maliyeti ve önceliği, tekil müşteriyi tanıyarak hareket etmeyi kritik hale getiriyor. 


Related Digital bunun farkında. KEREM ÖZDEMİR 


RELATED DIGITAL CEO'SU SEDAT KILIÇ, “Daha önce sürekli omni channel'dan bahsediyorduk. Müşterilerin farklı kanallarda bıraktıkları ayak izlerini birleştirerek hareket etmeye dayanan ve bütün kanallarda müşteriyi tanımak anlamına gelen bu yaklaşım hâlâ çok önemli. Ancak müşteriyi elde tutmak için müşteri verisini birleştirip yönetmek bunun bir adım ötesinde önem taşıyor” diyor. 

Buradaki önem sıralamasını iyi anlamak için, şirketin Customer Data Platform (CDP) ürününe bakmakta yarar var. Şirketin CDP ile ilgili tanımlamasında özellikle veri kaynaklarının artan çeşitliliği dikkat çekiyor. “CDP, başta web sitesi ve mobil uygulama olmak üzere, mağaza, çağrı merkezi gibi kaynaklardan da beslenebilen, müşterilerinizin demografik ve davranışsal verilerinin toplandığı ve kişi bazında tekilleştirilerek tutulduğu ilişkisel bir veri platformudur” tanımlaması mağaza ve çağrı merkezi gibi fiziksel dünyada bulunan 


kaynakları da işin içine katması ile dikkat çekiyor. 
Diğer önemli boyut ise tekilleştirme. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 
ve ardından etkisini göstermeye başlayacak olan GDPR nedeniyle müşteri verilerini saklama konusunda yepyeni düzenlemeler yapmak zorunda kalacak olan şirketler, izinli müşteri verisinin kıymetini daha iyi anlayacağa benziyor. 
Rekabetin giderek şiddetlendiği ve marka sadakatinin giderek azaldığı bu dönemde müşteri ile ilgili birinci elden veriye dayanarak müşteriyi elde tutma adımlarını atmak, daha maliyetli olan yeni müşteri edinmeye oranla daha anlamlı görünüyor. 
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Veri miktarı kadar verinin akış hızının da muazzam bir biçimde kural bazlı segmentasyon yapmak da mümkün artması, çok farklı kaynaktan veriyi çekip bunu entegre etmeyi giderek oluyor. 
daha da zorlaşan bir iş haline getirirken günümüzde bunun üzerine CDP'nin bir diğer önemli özelliği olan Persona bir de müşterinin bir sonraki adımını öngörerek aksiyon alma ihtiyacı ise, ürün görüntüleme veya sepete atma gibi ekleniyor. Özellikle perakende sektöründe kullanılan CDP, sadece hareketlerin her biri için bir puan tanımlayarak raporlamanın yeterli olmadığı bu dünyada demografik ve davranışsal persona sporseverler ya da indirim meraklıları müşteri verisini toplayarak birleştirdikten sonra veriyi raporlamanın gibi ek segmantasyonlar yapmayı sağlıyor. 
yanında segmente etmek ve üçüncü parti yazılımlarda kullanmak üzere Müşterilerin en son ne zaman, ne sıklıkta ve hazır hale getirmek şeklindeki kritik bir işlemi de gerçekleştiriyor. ne miktarda alışveriş yaptıklarını analiz edip 

Müşteriyi elde tutmanın maliyetinin de arttığı günümüzde Related puanlayarak gruplamaları derinleştirmeyi 


Digitalin sunduğu Retention Analytics, müşteriyi elde tutmaya yönelik sağlayan RFM (recency, freguency, monetary) faaliyetlerde kullanılan araçların etkilerini daha iyi anlamayı sağlayarak modülü, bu segmentasyona daha yüksek derinlik 


pazarlama faaliyetlerine önemli bir katkı sağlıyor. katıyor. 

Bunu yaparken ihtiyaca özel dinamik filtreleme ile müşterileri belirli Müşteri segmentasyonunu bu şekilde kurallar doğrultusunda gruplamak mümkün olurken bu kuralları derinleştirirken, bir diğer önemli faktör olan birbirine bağlamak için lojik operatörler (AND/OR) de kullanılabiliyor. müşteri yaşam döngüsünü de takip etmek Böylece tarih aralığı ile demografik ve davranışsal özellikler üzerinden gerekiyor. Bu, iletişimin başlangıcından bağın 


kopmasına kadar yaratılan Yaşam Boyu Müşteri Değeri'nin ölçülmesinden yüksek tutulmasına kadar birçok önemli etki yaratıyor. 


CDP'NİN FAYDALARI “Her müşterinin hem dijital hem de analog 


Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, CDP'nin faydalarını şu şekilde sıralıyor: ekosistemde kendine has bir yolculuğu bulunuyor, 


» CDPiletoplanan tüm veriler sayesinde tam bir müşteri ya da ziyaretçi profili | bu yolculuk ardında belirli izler bırakır ve bu izler oluşturabilirsiniz. Her bir müşterinin/ziyaretçinin kendine has bilgilerinden sayesinde müşterinin tercihleri, demografik ve oluşturulan bir tanımı olur. kişisel özellikleri, davranış biçimleri kestirilebilir. 


* Farklı türdeki ve formattaki veriler birleştirilebilir. Web sitelerinden, sipariş CDP ile bu verileri entegre etme imkanı elde 


eçmişlerinden, sosyal medya etkileşimlerinden alınan veriler diğer verilerler le ie birleştiriidiğ inde GE ebulle mi a ver daha net bir şekilde çizilebilir edilir ve bu da pazarlama stratejisi belirleme » Segmentler oluşturabilir ve hedef kitlenizi belirleyebilirsiniz. Tek bir müşteri aşamasında altın değerinde. Çünkü artık anonim profili içerisinde farklı segmentler belirleyebilmek daha doğru hedefler internet kullanıcılarını değil, doğrudan müşterileri sunar. Örneğin bir web sitesi ziyaretçi Ürünü sepete atmasına rağmen ödeme hedeflemek mümkün hale geldi” diyen Kılıç, aşamasını tamamlamadı ve weh sitesinden çıktı. Bunun Üzerine kendisine “Oluşturduğunuz segmentleri, belirleyeceğiniz e-posta gönderebilir ve işlemi hatırlatabilirsiniz. Bu bir süre sonra yine bir aralıklar ile ister RMC platformu üzerindeki e-posta üzerinden de yapılabilir. 


e-posta, SMS ve bunun gibi kanal çözümlerine 


* Reklamlar ve kampanyalar daha müşteri odaklı hale gelir, Örneğin e-posta ister eme il yazı ila yuki yer k, hi bir 


gönderdiğiniz bir kişi bu e-postadaki ürünü incelemeye zaman ayırmışsa 


kendisine başka bir e-posta daha gönderebilirsiniz. Diğer yandan e-posta segment için otomatik e-posta gönderimleri veya gönderdiğiniz bir kişi e-postalarınızı açmıyorsa ona bir e-posta daha çağrı merkezi aramaları gerçekleştirebilirsiniz. 
göndermenin bir anlamı yoktur. Kendi kanallarınızdan ulaşamadığınız müşteriler » Müşterilerinizden topladığınız veriler ile daha müşteri odaklı bir deneyim için ise bu segmentleri Facebook ya da Google sunabilirsiniz. Bu web sitesinizi güncellemenizi ve daha müşteri odaklı bir reklamlarınızda kullanabilirsiniz” diyor. 


arayüz ve tasarım seçmenizi bile etkiler. 
» CDPile sosyal medya platformlarını da entegre edebileceğinizi belirtmiştik. 
Bu platformlar sayesinde Facebook Ads ve Google Adwordsüzerinden reklam 


Tüm verilerin birbirleriyle ilişkilendirilmesinin ve anlamlı bir veriye dönüştürülmesi 


yapmanız olası. CDP üzerindeki veriler ve segmentler ile hedef kitlenizi şeklindeki bu süreçle, bir müşterinin tüm yeniden belirler ve muhtemel müşterilere hızlıca ulaşırsınız. verisi ile farklı segmentler oluşturulabilir ve bu 

» CDPiletümverilerin tek bir platformda toplanması söz konusu. Buda segmentler e-posta pazarlamada, sosyal medya pazarlamacılar için inanılmaz bir hazine. Bu hazine sadece pazarlamacılar platformlarında ve reklamlarında kullanılabiliyor. 
tarafından değil ürün tasarımı gibi diğer iş kollarında da kullanılabilir. Büyük önem taşıyan gerçek zamanlı veri akışı 


» CDP'nin en önemli özelliklerinden biri de farklı kaynaklardan çekilentüm verilerin üçüncü partilerle paylaşılabilir olmasıdır. 
* Ayrıca bahsedilen tüm bu özelliklere ek olarak, CDP diğertüm pazarlama 


sağlandığında e-posta, mobil uygulama bildirileri ve SMS gibi müşterinin davranışlarına dayanan 


teknikleri ve araçlarına kıyasla neredeyse tüm kontrolü pazarlamacıya içerikleri göndermek mümkün oluyor. 
bırakır. Böylece veri düzenlenmesi ya da yönetilmesi için diğer kaynaklara Bu şekilde raporlamanın ötesinde bir fayda başvurmak gerekmez. yaratılıyor. il 
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BANKANIN YENİ LOKASYONU 


Fibabanka, şirketlerle yaptığı anlaşmaların ardından bankacılık işlemlerini ticari işlemlerin içine gömdüğü bir model uyguluyor. Bankacılık sektörünün dışından gelen Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert'in bu inovatif modelin geliştirilmesinde payı büyük. KEREM ÖZDEMİR 


Mert'e 

göre, satın alma yapan tüketiciye kredi teklif etmek televizyona reklam vermekten daha başarılı. 


GEÇMİŞTEKİ SORU, “Banka şubesini nereye koyarsınız” şeklindeydi ve yanıtı da basitti: “İnsanların bulunduğu yere.” Bu, dijitalleşmenin işleri değiştirmeye başlamasından önceydi. 
Dijitalleşmenin ardından Facebook'ta ilk banka şubesi açıldığında aynı soru yine aynı yanıtı almıştı ama ortaya çıkan model bütünüyle farklıydı. Banka yine insanların yoğun olarak bulunduğu yere açılmıştı ama 7/24 açıktı ve self servis işlem yapılıyordu. 

Bank of America şubesindeki para gönderme fonksiyonunun yanına eklenen küçük kısa mesaj kutusu, bankacılıkla sosyal medyayı birleştiren müthiş bir inovasyondu. ABD'deki bir IBM toplantısında bankanın üst düzey yöneticilerinden biri, oğullarına doğum gününde para gönderen bir anne babanın aldıkları tepkiyi duygusal bir biçimde anlatmıştı. Ailenin, “Doğum günün kutlu olsun oğlum. Paranı güle güle harca” şeklinde Türkçeleştirilebilecek mesajı, üniversite öğrencisi gencin daha önce yapmadığı biçimde ailesine telefon açarak teşekkür etmesine neden olmuştu. 

Günümüzün gelişen iletişim imkanları ve insanların tercihleri düşünüldüğünde bankaların böyle bir role sahip olmayı sürdüreceğini ummak biraz hayalperestlik oluyor. Bankalar artık sadece ihtiyaç olduğunda temas kurulmak istenen birer yapı ve banka ile ilişkiyi bu tür duygusallıktan ziyade müşterinin kontrol etmesi ile tanımlamak gerekiyor. O zaman banka şubesini nereye kurmak gerekiyor? 

Bankalar, genel giderlerini aşağı çekmek için cep telefonunun içine girip bina maliyetlerinden muaf hale gelmeyi geçerli bir yöntem olarak benimsiyor. Bu genel eğilimin içinde Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert'in yaklaşımı ezber bozmaya aday bir yaklaşım oluşturuyor. Mert, bankayı ilgili olduğu ticari işlemin içine kuruyor. 


143 


FORTUNETURKEY.COM // EYLÜL 2018 


200000 İl ll nn 


Bunun için firmalarla anlaşmalar yapan Fibabanka'nın özellikle Zen Pırlanta ile düğün sezonu öncesinde yaptığı ve akıllı telefon satışında dikkat çekici bir paya sahip Vatan Bilgisayar ile yaptığı anlaşmalar işin döndüğü yeri yakalama becerisinin göstergesi. 

Vatan Bilgisayar ile yapılan anlaşma kapsamında Fibabanka, Vatan Bilgisayar'dan yapılan alışverişlerde, tek bir SMS ile anında kredi sunarak peşin fiyatına taksit imkânı sağlıyor. Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabildiği bu uygulamada, mağaza alışverişi sırasında, VATAN yazıp boşluk bırakılarak T.C. kimlik numarasının 3422'ye kısa mesaj gönderilmesi yeterli oluyor. Teknoloji marketi pazarında ezber bozan bir değişime öncülük eden iş ortaklığı, Vatan Bilgisayar mağazalarında satışa sunulan teknolojik ürünlere ilgi artırıcı etki de yaratıyor. 

Vatan Bilgisayar'da anında kredi kullandırarak peşin fiyatına taksitle alışveriş imkânı sunan Fibabanka, benzer bir hizmeti de Zen Pırlanta'dan yapılan alışverişlerde sağlıyor. 

Zen Pırlanta alışverişlerinde tek 

bir SMS ile anında kredi imkanı sunarak peşin fiyatına 10 taksit sağlıyor. Buradaki uygulama da 

Vatan Bilgisayar'dakiyle aynı şekilde gerçekleşiyor. Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkesin faydalanabileceği bu uygulamada tek yapmak gereken, mağazadaki alışveriş sırasında 3429'ye “ZEN” yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numaranızı SMS olarak göndermek. 

Fibabanka bu işi o kadar standartlaştırmış ki, anlaşma yaptıkça gönderdiği basın bültenleri de şirket adı ve kısa mesajda kullanılan ad değiştirilerek servis ediliyor. Bu standartlaşmanın iyi yanı, uygulama tarafından bir kez bu tür bir krediyi kullanan alıcının bir sonraki kullanımda nasıl yapıldığını yeniden öğrenmek zorunda kalmaması. 

Prosedür standart olmasına karşın vizyon için ezber bozma nitelemesini yapmak daha doğru olacak. Bu yeni nesil bankacılık yaklaşımını da yansıtan biçimde “müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her yerde, her an yanlarında olacak şekilde hizmet sunan” ifadesinde anlamını buluyor. 

Bu ifadeyi tersten okuyarak ulaşılabilecek “müşterinin ihtiyaç duymadığı yerde rahatsız 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DIJTAL 
DÖNÜŞÜMÜ, 
ÇEVİK ÇALIŞMA 
SİSTEMİNE 
GEÇİŞ VE 


EKİPLERİ İLE 
UYGULUYORUZ” 


etmeme” formülü, günümüzde insanlar ile bankalar arasındaki ilişkiyi tanımlayan kilit ifadelerden biri. 

Bu modelin geliştirilmesinde ve uygulanmasında büyük pay sahibi olan Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, “Bireysel bankacılık, belki de bankamızın özellikle müşteri sayısında en fazla büyüyecek alanı. 
Büyümeyi şube kanalından ziyade tüketici finansmanı çözümlerimizle perakende sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklıklarımız üzerinden, dijital kanallarımızdan ve yerinde hizmet modeliyle sunarak yaratmayı planlıyoruz. 2017 yılında altyapısal ve organizasyonel olarak bu plana paralel yatırımlar yapmaya başladık ve 2018'de de buna devam ediyoruz. Son 6 aylık dönemde ciddi anlamda yeni müşteri kazanımı sağladık” diyor. 

Fibabanka'nın bu büyümesinde Vatan, Samsung, Zen Pırlanta, 

Blue Diamond ile yapılan iş ortaklıklar ve bayilik sistemleri içinde anında yerinde kredi vermen şeklinde tanımlanan şube dışı müşteri kredi sisteminin önemli katkısı bulunuyor. Tüketici finansmanının artık şubede değil de müşterinin olduğu yerde sağlandığı bu sistem için Mert, “Vatan mağazalarının tamamı ve Zen Pırlanta 

ile çalışıyoruz. Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkesin başvurabileceği bu ödeme yönteminden, müşteriler mağaza alışverişi sırasında kısa mesaj göndererek anında süreci başlatabiliyor ve dakikalar içerisinde süreç tamamlanıyor. 
Banka şubelerinde ortalama 20 dakikada kredi verilirken, biz mağazalarda 4-5 dakikada kredi verip müşterilerin diledikleri ürünü anında almasını sağlıyoruz. Tüketicinin ihtiyacını çözecek finansman çalışmalarımızı aynı yaklaşımla sürdüreceğiz. Türkiye genelinde şu anda 2 bine yakın noktada kredi verir duruma geldik. Böylece peşin fiyatına taksitli alışveriş yapabiliyor. Uygulamanın başladığı günden bu yana teknoloji marketlerden satılan telefonların pazar payı da artış gösterdi” diyor. Fibabanka, çağrı merkezi üzerinden müşterilerine sunduğu anında hesaba geçen kredi hizmetiyle bu modeli destekliyor. 

Fibabanka'nın 2018 dijital dönüşüm planları; büyüme hedefleri arasında yer alan “tabana yayılma” çerçevesinde şube dışı kanalların geliştirilmesi ve banka merkezinin dijitalleşmesi şeklinde iki boyut üzerinde ilerliyor. Dijitalleşmeyi ve dijital dönüşümü iki ana eksende ele alan Fibabanka'nın eylem planının bir yanında internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi şube dışı kanalların geliştirilmesi diğer yanında ise banka içi tüm operasyonel süreçlerin dijitalleştirilmesiyle 360 derece dönüşüm sağlanması yer alıyor. Bankanın bu anlayış doğrultusunda geçen yıl internet bankacılığı müşteri sayısını yüzde 82 ve mobil bankacılık müşteri sayısını ise yüzde 164 artırması dikkat çekici. 

Her iki yandaki adımların hedefinde, dijital bankaya dönüşerek daha iyi müşteri deneyimi sunmak yer alıyor. Accenture iş ortaklığı ile yürütülen FibaX projesiyle gerçekleştirilmeye çalışılan dijital dönüşüm, bankada çevik çalışma sistemine geçiş ve sguad ekipleri oluşturulması şeklinde ete kemiğe bürünüyor. Mert, “Bu sguad ekipleri odaklandıkları ürün ve hizmetlerle ilgili projeler geliştiriyor ve bunları en pratik ve hızlı şekilde hayata geçiriyor” diyor ve dergi piyasaya çıktığında sayısal verileri değişmiş olabilecek bazı örnekler veriyor: “Örneğin 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Türk lirasında brüt yüzde 17,50, Amerikan dolarında brüt yüzde 

4,50 faiz oranı sunduğumuz mevduat ürünümüz Kiraz Hesap için kurulan sguad ekibimiz var. Bu ekip, sadece bu ürün özelinde çalışıyor. 
“Branchformers” sguad ekibimiz ise; müşterilerimizin değişen dünya ile birlikte değişen taleplerini dikkate alan yeni bir hizmet modeli sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimizin çalışmaları sonucunda, en kısa sürede; şubelerimizde ekstra zaman alan operasyonları dijitalleştirerek süreçleri sadeleştirmeyi, operasyonel işleri minimize etmeyi hedefliyoruz. Amacımız bu ekipleri çoğaltarak hızlı ve verimli olmak.” 

Bankanın kurumsal girişimcilik uygulamaları ise, bu modele girişimciliğin gücünü eklemeyi hedefliyor. İş ortaklığı yapılan bir danışmanlık firmasıyla belli dönemlerde çalışanlarının girişimcilik fikirlerini değerlendiren Fibabanka, seçilenlere icra kurulunun da katıldığı bir organizasyonda sunum yaptırıyor. Mert ile görüştüğümüz dönemde seçilen dört fikir için yatırım analizleri gerçekleştiriliyordu. 

Fibabanka kendi dışındaki girişimci damarını değerlendirmek için de kolları sıvamış durumda. Mert, bu konudaki pozisyonlarını, “Fibabanka olarak Türkiye'de bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek bir girişim sermayesi şirketi kurduk. Finberg yapısını kurgulamamızdaki temel amacımız, Türk ekonomisinin belkemiği olan KOBİ'lerimizin rekabet avantajını artırıcı yenilikçi ve teknolojik ürünleri, startup'ar ile işbirliği yaratarak onlara ulaştırmak, böylece tüm Fintech ve perakende ekosisteminin büyümesine destek olmak. Finberg'in hedefleri, kapital gibi nakdi desteklerin yanı sıra, iş geliştirme, yeni iş ortaklıkları, networking, finans ve strateji danışmanlığı, insan kaynakları gibi alanlarda da destek olarak girişimleri hızlandırmak. Ayrıca Finberg ile yeni girişimlere Fibabanka ile iş ortaklıkları kurmalarında yardımcı olabileceğiz. Finberg'in kuracağı ekosistem üzerinden Fibabanka olarak KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu finansal ürünleri de sunarken; Finberg'i bulunduğumuz bölgenin en çok tercih edilen dijital bankası ve 


KOBİ'lerin başlıca iş ortağı yapmayı hedefliyoruz” sözleriyle açıklıyor. 

Yıllarca sigorta sektöründe çalışan Mert'in içinden gelmediği bankacılık sektöründe yarattığı değişim dikkat çekici. Mert'in büyüme odaklı, hıza ve verimliliğe dayanan yenilikçi yaklaşımı, Fibabanka'nın genel müdürlüğü görevine gelmesiyle yeni bir uygulama alanı bulmuşa benziyor. 

2012-2017 yılları arasında da Fiba Emeklilik ve Hayat'ta yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapan Mert'in yenilikçi vizyonu, burada ortaya çıkardığı sonuçla Fiba'ya katabileceklerini gösterdi. Kısa sürede elde edilen ticari başarı ile kendisini gösteren sürecin kısa özeti şu şekilde: 2014'te CIV Hayat Sigorta'nın portföyünü devralan Fiba Emeklilik, 2016'da Ergo Emeklilik ve Hayat'ı satın almasının ardından Kasım 2017'de Groupama Emeklilik'in portföyünü devraldı. Bu anlaşma ile Fiba Emeklilik'in fon büyüklüğü 1,4 milyar liraya çıkarken, sektörde sıralamasını dört sıra birden yukarı taşıdı. Başarı için önemli bir etken olan fon büyüklüğü konusunda elde edilen başarı dikkat çekici. 

2017 başından beri Fibabanka yönetim 
kurulu üyesi ve genel müdürü görevini sürdüren Mert, rekabetin yoğun yaşandığı bankacılık sektöründe pazara yeni giren veya küçük olan bankalar için büyük pastadan pay almanın her geçen sene zorlaştığını belirtirken bu zorluğu aşmanın en dikkat çekici aracının müşterinin ayağına gitmek olduğunu kaydediyor. Mert, 

“Bu anlamda hepimizin bildiği klasik bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, yeni faaliyet alanları bulmak, hem farklılaşmayı hem de yeni kaynak yaratmayı sağlıyor. Her zaman yenilikçi ürün ve hizmetlerin peşindeyiz. Özellikle son bir yıldır bankanın bilinirliliğini artırmak ve müşterilerinde de tabana yayılmaya yönelik hedeflere yoğunlaşıyoruz. Sektörde her geçen sene daha önemli hale gelen inovasyona yatırım yapmak şart. Yeni ürün geliştirmek ve ihtiyaca yönelik faaliyet alanları bulmak çok önemli... Temel çıkış noktamız müşterinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmet sunmak; bunun da en önemli bir adımı müşterinin ayağına gitmek” diyor. Bunun çok güçlü bir manifesto olduğunu belirtmek gerekiyor. Bunun sonuçları bankalar kadar Fintech'er için de ilgi çekici olabilir. 
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Hızlı sonuç alma yolları 


The Bodrum Edition, faaliyete geçmesi sadece iki ay olmasına karşın çok iyi bir ekip çalışması ile hizmet veriyor. 
Bunun nasıl yapıldığını anlamak, proje yönetimi konusunda yardıma olabilir. KEREM ÖZDEMİR 


ODA FİYATI 800 EURO OLAN The Bodrum Edition'ın faaliyete geçmesinin üzerinden sadece iki ay geçtiğini söyleyen görevliye şaşkınlıkla, “Pekiyi bu kadar iyi bir ekip olmayı bu kadar kısa sürede nasıl başardınız?” 
diye sormadan edemedim. “Edition Marriott Grubu 
içinde; biz de zaten grupta çalışıyorduk” dedi. 135 
liralık kahvaltıya gitmek için hangi kata inmem gerektiğini ve asansörün yerini gösterdikten sonra orada bekleyenleri güleryüzle karşılayıp “Lobiye mi” diye sordu. Kumsaldan tepeye kadar öğlen saatlerinde yürüyeni zorlayacak yükseklikte bir alana yerleşmiş otel misafirlerinin sevkıyatı bu fiyat skalasında önemli bir konu. Hele ki otelde konaklamayanlar için 6 bin liralık iddialı bir iskele/beach hizmeti söz konusu olunca daha geniş bir ölçekte bu hizmeti vermek gerektiği anlaşılıyor. Boogie'lerden birininin o sıcakta ısınması durumunda onu soğumaya bırakıp başka bir araçla servise devam etmek gibi kararların hızla ve sürtünmesiz bir biçimde alınması gerekiyor. Ancak bunun sonucunda sağlanan müşteri memnuniyetinin getirisi çok yüksek. Üstelik yabancı turistlere bakıldığında bunun ciddi bir kısmının ihracat boyutu altında değerlendirilmesi gerektiği anlaşılıyor. Dönüş yolunda temizlik yapan bir arkadaştan bize boogie çağırmasını istediğimizde, bu işi halletmesi ve bütün süreçlerin yaka ve el telsizleri ile insan merkezli olarak kontrol edilmesi etkileyiciydi. 

The Bodrum Edition deneyimi teknolojinin basit dokunuşları ve insanların ana rolü oynaması ile nesnelerin interneti çağında insanların yapacak işlerinin kalacağı konusunda umut veren bir örnek. 
En azından insanlar alışana kadar... Örneğin bize yardımcı olan temizlikçi arkadaş gittiğinde boogie çağırmak için kenarda bir düğme olduğunu fark ettim. Aynı düğmelerden sahilden yukarıya doğru çok sayıda olduğunu sıkı bir yürüyüş sırasında fark ettim. Ancak konaklama deneyimi düşünüldüğünde, -özellikle kısa süreli olması nedeniyle- bunun ev ya 


da mahalle gibi bir yerdekinin aksine bildik bir şey olmaması ve misafirlerin bunu en azından bir süre için bilmemesinin doğal olması, insani ilişkilere yer bırakıyor. 

Aynı zamanlarda insanların en işlevsel tasarımı yapmak gibi bir rolleri de dikkat çekici. Otelin ortasından aşağı inen yol manzaranın tadına vararak bir yerden bir yere gitmeye olanak tanırken otelin yanlarında o kadar görünür olmayan yollardan araçlı ulaşım sağlanıyor. Elektrikli araçlar gürültü ve çevre kirliliğini ortadan kaldırırken konfor için ödenen paranın karşılığını almaya yardımcı oluyor. Odalara kartla açılan bölmelerden gidilmesi ve asansörün gideceği yönü anons etmesi -bazen fazla kaçsa da- hızlı hareket etmeyi sağlıyor. 

Otelin merkezine lobi konup oradan her yere en kolay dağılıma dayanan bir sistem kurulmuş ancak bu, herşey dahil otellere göre çok daha pratik bir biçimde sağlanmış. Otelden ayrılırken açıkçası, aklımda değer ekonomisinin getirebileceklerini sonuna kadar kullanmayı sağlayacak çok net bir iş modeli oluşmuştu. 

Süreçlerin her birinin net bir biçimde tasarlanmasına ve başı ile sonu farklı olan alt süreçlerin de sürtünmesiz bir biçimde gerçekleşmesinin altyapısının oluşturulmasına dayanan bu modeli farklı bir modülerlik olarak tanımlamak yerinde olur. İlk gelişte başlangıç noktası lobi ve kalma süresince başlangıç noktası oda olan bu süreçlerin işletilmesinde teknoloji bazlı destek sağlanmakla beraber asıl kilit insan gücü olmalı. Bu insan gücü de, mekanik bir yanıtlama servisinden ziyade bütün araçları kullanma becerisine ve ihtiyaç duyulabilecek farklı uygulama senaryolarını gerçekleştirmeye muktedir olmalı. Bunu yaptığınızda ortaya çıkacak değeri hayal edebilmek için fiyatlara bakmak yeterli. Bunun ne kadar hızlı yapılabileceğini ise The Bodrum Edition gösteriyor. 
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FORTUNE 


TÜRKİYE 


Reklamcılar Derneği'nin açıklamalarına göre Türkiye'deki medya yatırımları 2017 
yılında yüzde 6,3 oranında büyüyerek 8 milyar TL'yi aştı. Ülkemiz, yıllık medya yatırım büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde olan ve dünyadaki medya yatırımlarının yaklaşık yüzde 95'ini temsil eden 42 ülke arasında 26'ıncı sırada. Medya yatırımlarının GSYH 

içindeki oranı açısından bakıldığında ise bu listenin sonunda yer alıyoruz. Diğer 

yandan, dünya genelindeki yatırım büyümesinin ortalamada yüzde 4 civarında 

olduğu düşünülecek olursa, hala gelişen ve büyük bir büyüme potansiyeli olan 

bir konumdayız. Medya yatırımlarının büyümesinde başı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital mecralar çekiyor. Dijital, geçen yıl yaklaşık yüzde 20'lik büyüme göstererek, toplam medya yatırımları içinde yüzde 26'lik paya sahip oldu. 

Türkiye'nin önemli Medya Planlama ve Satınalma ajanslarının üst düzey yöneticileri, Fortune'a gelecek dönemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 


ŞULE LALELİ 
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—RCJ JEL RİNE 


HAZIRIZ 


WPP TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI VE GROUP M CEO'SU DEMET İKİLER, “WPP NETWORKÜNDE BÖLGE VE DÜNYA YÖNETİCİLERİNİN MASALARINDA TÜRKİYE HER ZAMAN ÖRNEK BİR PAZAR OLARAK GÖSTERİLİYOR. SON İKİ SENEDE WPP TÜRKİYE OLARAK SEKİZ BÖLGE VE ÜLKE CEO'SUNA BİREBİR SEANSLAR İLE TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK BİR VAKA OLARAK ANLATMAM İÇİN DAVET ALDIM, BU TÜRKİYE'NİN AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE” DİYOR. 


2017 YILI BUGÜN DE olduğu gibi 
dünyanın içinden geçtiği dar boğaz sebebi ile reklamveren markalarımızın sıfır tabanlı bütçe stratejileri, maliyet optimizasyonu çözümleri gibi konular daha fazla gündemimizde yer alır hale geldi. Bu da haliyle reklam yatırımları üzerinde büyüme anlamında yavaşlamaya sebep oldu. 2016 yılındaki yüzde 11 büyüme sonrası 2017'de yüzde 6,3'e geriledi. 

Diğer yandan, dünya genelindeki yatırım büyümesinin ortalamada yüzde 4 civarında olduğu düşünülecek olursa, hala gelişen 

ve büyük bir büyüme potansiyeli olan bir konumdayız. 

Bununla birlikte iş hedefleri açısından yapılan her yatırımın etkisinin daha çok mercek altına alınan bir yıl oldu. Bu da bizi daha çok dijital, ROl konuşur, daha çok datadan faydalanır bir noktaya getirdi. Reklamveren markalarımız iş ortaklarından daha fazla iş sonucuna katkı bekler hale geldi. Buna paralel olarak biz ajanslar reklamverenlerimizin beklentileri doğrultusunda yeteneklerimizi daha çok sorgular ve daha hızlı gelişim dönüşüm planları yapar ve aksiyona geçer olduk. 
Büyümenin yavaşlaması negatif bir etki gibi gözükse de hem reklamveren hem de ajansların işe bakışı ve iş yapış şekillerini 


dönüştürmesi açısından itici güç oldu. Bunun pozitif yansımaları olarak da insan kaynağı, yeni uzmanlıklar ve teknoloji alanlarında yatırımlarımıza 2018 yılında da devam ettik ve edeceğiz. 

Türkiye dünyadaki istatistiklere bakıldığında büyüklük olarak ilk 10'da yer almasa da büyüme hızı ile listenin daha üst sıralarında yer almakta (Dünya genelinde büyüme yüzde 4 iken Türkiye yüzde 6,3 büyüme göstermiştir). GSYİH'dan reklam yatırımlarına düşen paya bakıldığında, veya kişi başına düşen reklam harcamaları kıyaslandığında Genç nüfusu, büyüyen ekonomisi, teknoloji ve yeniliklere hızlı adaptasyon yetenekleri ile potansiyeli çok yüksek olarak gözüken bir pazar. 

Global gelişmeler ve neredeyse her büyük reklam pazarı olan ülkede yaşanan siyasi, ekonomik, ticari gelişmeler her pazarı farklı derecede etkiliyor. Türkiye diğer olgunlaşmış pazarlardan farklı olarak çok daha metanetli bir şekilde bu iniş çıkışları yönetmeyi biliyor, bu sebeple de proaktif ve reaktif çözümler ile büyümemizi pozitif yönde kontrol edebiliyoruz sektör olarak. WPP networkünde bölge 

ve dünya yöneticilerinin masalarında 

Türkiye her zaman danışılan ve deneyimleri paylaşılması istenen örnek bir pazar olarak 


gösterilmektedir. Son iki senede WPP Türkiye olarak 8 bölge ve ülke CEO'suna birebir seanslar ile Türkiye'yi örnek bir vaka olarak anlatmam için davet aldım, bu hem çok gurur verici hem de Türkiye'nin konumu açısından önemli bir gösterge. 


2018 yılı mecralar tarafındaki yeni 
yapılanmalar, reklamverenlerimizin daha 

da ROİ ve sonuç odaklı olmaları sebebiyle çok sayıda konkur, blockchain teknolojisinin hayatımıza girmesi, KVKK GDPR gibi düzenlemeler, data ve çözümlerinin 

kolay kullanılabilir ürünleştirme çabaları derken oldukça hareketli geçiyor. Bu bir anlamda sektörümüzün de kendine dönüp bakması gelişim alanlarını belirlemesi için bir fırsat. Biz Mplatform gibi yeni teknoloji platformlarımızı, Gamechanger Base42 ve 
WPP New Commerce gibi yeni uzmanlıkları, İngage gibi yeni iş ortaklıklarımızı hayata geçirdik. Her zaman olduğu gibi bundan sonrasında ise reklamveren marakalarımız için onların ticaretine ve iş sonuçlarına katkıda bulunacak, ihtiyaç duydukları maliyet yönetimi, optimizasyon ve sonuç yaratan iletişim çözümlerini yaratmak bizim öncelikli 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görevimiz, bu doğrultuda insan, teknoloji, zaman ve yeni uzmanlıklara yatırım yapmaya devam edeceğiz. 

Yukarıda bahsettiğim gibi Türkiye reklam sektörünün potansiyelimiz çok yüksek o yüzden de halen oyuncuları, uzmanlıkları ile çeşitlenerek büyümeye devam ediyor. 
Bizim gibi global ve lokal yapılar, mecralar ve hatta dünyadaki trendin bir benzeri olarak 


Campaign Türkiye Ajans Ödülleri 2017 


Türkiye diğer ole imi il oazarlardan 

Tarklı olarak çok daha melanetli 


bir şekilde bu iniş çıkışları yönetmeyi 


buyuk reklamverenler de bu potansiyeli 

gördüğü içindir ki medya iletişim sektöründe satınalmalar, yeni yapılanmalar ve yeni oluşumlar ile yatırımlar hızla devam ediyor, neredeyse her gün sektöre dair yeni bir haber duyuyoruz. En son WPP'nin Koç Zer ile ortaklığından doğan Ingage veya Türk Telekom'un Admatic şirketi ile işbirliği gibi haberler önümüzdeki günlerde de devam 


lili 


edecektir. 

WPP global ve Türkiye yönetimi olarak hem reklamverenlerimize, hem de sektörümüze karşı duyduğumuz görev bilinci ile ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğimiz sektörde ilk olacak projelerimiz 2019 yılı için şimdiden hazır. Bunları hayata geçirmek için heyecanımız ve iştahımız her zamankinden daha yüksek. 
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DAZARIN 
ÜZERİNDE 
BÜYÜME 
HEDEFLİYOR 


MEDIACOM 2018'DE ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTMEK İÇİN YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR. PAZAR BÜYÜMESİNİN ÜZERİNDE BÜYÜME HEDEFLEYEN AJANS, BU SİSTEMLERDEN BİR TANESİNİ EYLÜL'DE TEST ETMEYE BAŞLAYACAK. TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAĞINI SÖYLEYEN MEDIACOM GENEL MÜDÜRÜ TOLGA ÜNER: “VERİ GÜDÜMLÜ İLETİŞİM MODELİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ” DİYOR. 


2017 MEDIACOM OLARAK bizim için partnerlerimizin yeni dönem iletişim etti. Hedeflerimiz çok net açıkçası yüksek, 
bir önceki yıl olduğu gibi pazarın organik ihtiyaçlarına uygun, veri güdümlü iletişim her gün kendimizi geliştirmeye devam büyümesi üzerinde bir oranla büyümeyi çözümleri üreten ve bunu sürdürülebilir ediyoruz. Şanslıyız çünkü gerek MediaCom sürdürdüğümüz, ödüllerimize birçok kılan bir yapı oluşturduk. Kısa sürede network'ü, gerekse Türkiye Group M yenisini eklediğimiz bir yıl oldu. Aslında bu olumlu sonuçlarını almaya başladık ve yöneticimiz Demet İkiler bize büyük destek yolculuğun başı 2016'ya uzanıyor. 2016'da 2017'de de başarımız aynı şekilde devam oluyor. Gerçekleştirdiğimiz kampanyaların 


Soldan sağa: Burç Döken 
Yönetici Ortak, İnci Tansu 
,, Yönetici Ortak, Tolga 
Üner CEO, Erman Çağlar 
İletişim Stratejileri Lideri 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iş sonuçları, hayata geçirdiğimiz yenilikler, mevcut müşterilerimizde yatay büyüme ve yeni iş kazanımlarımız ile de büyümeye devam ediyoruz, bu da bizi motive ediyor. 

Reklam pazarı bazında baktığımızda 
2017'de de büyüme görüyoruz, her yıl olduğu gibi raporlanan TV kanalları ile online büyümeyi tetikleyen mecralar olarak karşımıza çıkıyor. Tabi organik büyümeden bahsederken TL bazındaki rakamları dikkate alarak bu tabloyu görmekteyiz. Enflasyondan arındırılmış ve döviz bazında tablolara baktığımızda Türkiye'de reklam pazarının genel ekonomik büyüklüğe oranla daha çok büyümesi gerektiğini söyleyebiliriz. 
GSYİH'dan reklam yatırımlarına düşen paya bakıldığında, veya kişi başına düşen reklam harcamaları kıyaslandığında gelişmiş pazarlara göre gidecek yolumuz var. Genel ekonomik indikatörlerden bağımsız bir yorumda bulunamayız tabii ama genç nüfusu ile üretim gücü ile kriz dönemi etkilerini nispeten hızlı atlatabilen yapısı ile Türkiye'nin büyüyecek pazarlar içinde önemini koruduğunu ve büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. 

Tek yönlü iletişim ile sonuç almanın mümkün olmadığı değişen tüketici 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davranışları, özellikle online'da zenginleşen dikey uzmanlık alanları, teknoloji yardımıyla mümkün olan data füzyonu gibi konularla medya disiplini daha komplike bir hal 

aldı ama işin özü değişmiyor. Sonuçta 

bir “etki” yaratmak istiyoruz, karşımızda ise çok daha donanımlı, vakti az olan, ilgi düzeyi düşmüş, zor beğenen ve kendisiyle etkileşim bekleyen bir tüketici profili var. 
Bizim yaptığımız her işte bu istenen “etki”yi aklımızdan çıkarmadan hareket etmemiz lazım, yani yaptığımız yatırımın geri dönüşü her zamankinden daha da önemli. 


Hedeflenen sonuçlara ulaşabilmek için 

yetkin insan kaynağınız, teknolojik altyapınız ve veriyi kullanma kabiliyetiniz çok önemli. 
Biz bu vizyonla hareket ederek ve gereken kaynakları bünyemize katarak birçok başarıyı ekip olarak yakaladık. Son bir buçuk yıla 
baktığımızda Türkiye'de ve Avrupa'da 26 

ödül aldık. Ayrıca yine aynı dönemde iki adet “media first” dediğimiz daha önce yapılmamış projeyi hayata geçirdik. Network olarak da Cannes Lions, MMG, Festival of Media gibi birçok etkinlikte yılın network ajansı seçildik. 


TOLGA ÜNER 


2018'de MediaCom olarak çıtamızı daha da yükseltmek için yatırımlarımız devam edecek. Pazar büyümesinin üzerinde bir büyüme hedefliyoruz, birtakım yeni araç ve sistemleri hayatımıza sokarak veri güdümlü iletişim modelimizi daha da geliştireceğiz. Bu sistemlerden bir tanesini Eylül'de test etmeye başlıyoruz, şu anda detay vermek doğru olmaz ama bunun da Türkiye'de bir ilk olacağını söyleyebilirim. 
M BA (MediaCom Beyond Advertising) adı altında içerik konusunda partnerlerimize hizmet veren birimimizi kurmuştuk, bu sene birtakım projeleri hayata geçirdik, gelecek yıl bu çerçevede çok daha fazla proje gerçekleştireceğiz. İşin özü çok daha iyi olabilmek için kendimizle yarış halindeyiz. 
2018'de genel reklam pazarının nasıl olacağı, ne kadar büyüyeceği ile ilgili şimdi bir tahminde bulunmak zor, elbette genel ekonomik veriler temel değişken olacak. 
Pazar içindeki pay olarak TV'nin yerini koruyacağını, online'ın önceki dönemlerde yakaladığı artış ivmesini yakalamasa bile yine payını arttıracağını, yazılı basının pay kaybetmeye devam edeceğini ve diğer mecraların benzer oranlarda kalacağını düşünüyorum. Dileğim hepimiz için güzel bir yıl olsun. 
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VERİ ANALİTİĞ 
ALANINDA 
KAPASİTEMİZİ 
GELİŞTİRDİK 


PUBLICIS GROUPE TÜRKİYE CMO'SU KAĞAN YILDIZALEP, “2018 YILINDAKİ TEMEL GÖREVİMİZ HER YATIRILAN REKLAM BÜTÇESİNİN İŞE OLAN DÖNÜŞÜNÜ VE KATKISINI OLABİLDİĞİNCE ARTIRARAK REKLAMVERENLERİMİZE AKILLI MEDYA YATIRIMLARINA DEVAM ETMELERİNİ SAĞLAMAK” DİYOR. 


MEDYA YATIRIMLARI açısından değerlendirdiğimizde büyümenin bir önceki 
yıla göre daha yavaşladığını gördük. 2016 
yılında yüzde 11 büyüyen medya yatırımları, 
2017 yılında yüzde 6,3 olarak büyüme 
kaydetti. 2017 yılı stratejilerine, ekonomik duruma, gidişata baktığımız zaman reklamverenler açısından çok da kolay bir yıl olmaması, bu yavaşlamadaki sebeplerden birisi olduğunu bize gösteriyor. Diğer taraftan da reklamverenlerin pazarlama bütçelerindeki kalemlerin, veri, teknoloji 

ve veri analitiği şeklinde çeşitlenmesiyle pazarlama yatırımlarının geleneksel iletişim kanallarından alternatif kanallara da ciddi şekilde kaydığını biliyoruz. 

Bizim için yoğun ve güzel bir yıl oldu. 2017 
yılını, büyüme hedefimizi geçerek sektör ortalamasının üzerinde bir performansla kapattık. 2017 performansın yanında dönüşümün de yılı oldu. Veri analitiği, veri ve dijital alanlardaki yatırımlarımızı güçlendirdiğimiz, medya ajanslarımız içerisindeki yetenek profilini bu yatırımlar ekseninde farklılaştırdığımız bir yıl oldu. 


Bu dönüşüm halen devam ediyor ve bu Ayaktakiler soldan sağa: Kağan Yıldızalp, Publicis Groupe Türkiye-CMO, Erdem Günay, İiriirdeki verimi idönüsünü DataWise Ajans Lideri, Gökay Dede, Starcom P&G AOR Lideri AAA e AŞ Oturanlar soldan sağa: Aycan Gömeç Kabatepe, Starcom Ajans Lideri, Mehmet Onur hızlı bir şekilde alıyoruz. 
Güngör, Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Ceren Yücelen, Zenith ve Global ajanslarımızdan Zenith'in her Spark Foundry Ajans Lideri (iki ajansın lideri) 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A FOTOĞRAFLAR HAKAN AYDOĞAN 


çeyrekte çıkarttığı Global Intelligence raporuna göre 2018'e girerken, küresel reklamcılık 
piyasası sabit bir görüntü çiziyordu. 2011 
yılından bu yana küresel reklam harcamaları yılda yüzde 4 oranında büyümeye devam ediyor. Ancak bu oranın fazlasıyla konsantre olduğunu söyleyebiliriz. Yeni harcamalar 

ve büyümeler, daha çok büyük pazarlarda, büyük şehirlerde ve büyük dijital mecralarda gerçekleşiyor. 2016-2019 yılları arasındaki reklam harcamalarına bakacak olursak 

en fazla katkıda bulunan 10 büyük şehrin, büyümeye yüzde Tl oranında katkıda bulanacağı tahmin ediliyor. 

Mobil reklamcılığa baktığımızda ise yatırımların büyüdüğünü görmekteyiz. 2020'e kadar mobil reklamcılığın global reklam harcamalarının yüzde 30,3'ünü oluşturacağı tahmin ediliyor. 2020'de mobil harcamalarda toplamda 187 milyar dolarlık harcama öngörülüyor. Bu 192 milyar dolar harcanması planlanan televizyon reklamcılığından sadece 
5 milyar dolardan az. Mobil reklamcılık 2021 
yılında televizyonun yerine geçebilir. 

Türkiye'ye dönüp bakarsak, Reklamcılar 
Derneği'nin Deloitte işbirliğiyle hazırladığı 2017 
Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre; 
8 milyar TL (2,2 milyar $) olarak gerçekleşti. 
Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk 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ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25'ini oluşturan reklam yatırımları ise 2,7 milyar TL (734 milyon dolar) oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları 10,7 milyar TL (2,9 milyar dolar) olarak kaydedildi. Rapora göre; medya yatırımlarındaki büyümede itici güç olan sektörlerin başında inşaat ve dekorasyon ile kozmetik ve kişisel bakım geliyor. Perakendecilik ve finans ise medyada en çok yatırım yapan diğer sektörler olarak ön plana çıkıyor. 


İki seneye baktığımızda Starcom, Zenith ve Spark Foundry ve DataWise olmak üzere dört ajansımız da birbirinden güzel işlere imza atarak çalıştıkları markaların büyümesine önemli ölçüde katkı sağladılar. 
Öncelik verdiğimiz en önemli konulardan bir tanesi, müşterilerimizin hedef kitlesine bire bir ulaşarak geniş çapta etki yaratması. Bu yüzden o markanın, tüketicisini veriler ışığında iyi analiz etmeye, o kitleye uygun mesaj çalışmaya ve uygun mecra kullanımına dikkat ediyoruz. Bu çalışmaları da gerçekleştirirken veri analitiğini daha fazla ön plana aldık. Veri çıkışlı medya ve iletişim çözümlerinin, tüketici iç görülerinin odak noktasına alındığı bir dönem içerisindeyiz. 


Bu alandaki kapasitelerimiz DataWise çatısı altında son iki yılda çok hızlı gelişti. 

Veri analitiği alanındaki kapasitelerimizin gelişmesi, hizmet verdiğimiz reklamverenlerimizin iletişiminde kilit rol oynadı. Lokasyon bazlı ve kişiselleştirilmiş radyo kullanımları, dünyada ilk defa gerçek zamanlı yayındaki reklam kuşağı içinde izinli müşteri veri tabanı kullanılarak TV'de hedefli reklam gösterimleri, açıkhava iletişiminde programatik teknoloji kullanarak yeniden pazarlama reklamı gibi projelerimiz geleneksel medyaların teknoloji ile dönüştürülmesine olanak sağladı. Bu alanda reklamverenlerimiz ile beraber birçok projeyi hayata geçirdik. 

Bu ve buna benzer akılda kalıcı ve etki alanı geniş işlerle, MMA Smarties, Kristal Elma, Effie, Mixx Awards, Felis gibi ödüllerle birlikte toplam 52 ödül kazandık. 2018'inde sektör için kolay bir yıl olmadığını görüyoruz. 
2018 ilk yarıyıl verileri de bunu destekliyor. 
Tüm zorluklara rağmen medya yatırımlarında 
2018 yılı için yüzde 7 ile yüzde 10 arasında bir 
büyüme kaydedileceğini öngörüyoruz. 

2018 yılındaki temel görevimiz her 
yatırılan reklam bütçesinin işe olan dönüşünü ve katkısını olabildiğince artırarak reklamverenlerimize akıllı medya yatırımlarına devam etmelerini sağlamak. 
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DİNTAL MEDYA 
YA IRIMLARI 


YÜKSELİŞTE 


DENTSU AEGIS NETWORK TURKEY COO'SU SELÇUK KÜÇÜKTOPUZLU; “2017 YILINDA DATA ALANINDAKİ HİZMETLERİMİZİ DNA (DATA IN ACTION) ADINDA YEPYENİ BİR İŞ BİRİMİ ALTINDA KONSOLİDE ETTİK. REKLAM AJANSI SESLİHARFLER'İ GRUBUMUZA KATTIK. 
İÇERİK ALANINDA İHTİSASLAŞAN THE STORY LAB BİRİMİMİZİ KURDUK. MÜŞTERİLERİMİZE MAKSİMUM FAYDA SAĞLAMAK İÇİN YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK” DİYOR. 


DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN yalnızca iletişim sektörünü değil, iş dünyasını değiştirdiği, mesleki açıdan bize çok heyecan veren bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde yepyeni dinamikler hem reklamveren firmaların hem de bizlerin işlerini ve iş yapma biçimlerini etkiler hale geldi. 2017'de bir önceki yıla göre ortalama yüzde 7 büyüyen reklam pazarında TV yerini ve önemini korurken, en hızlı büyüme yüzde 
20 ile artık pazarın yüzde 25'ini oluşturan dijital 
mecralardan geldi. 

Peki bu etki nelere yol açtı? Mecralar artık bilgilendirmek ve eğlendirmekten öte bir misyon taşıyarak hayatımızda satış kanalları olarak yepyeni bir rol üstlendi. Böylelikle, iletişim noktası ve satış noktası mecra üstünde birleşti (point of engagement* point of transaction). E-ticaret'in ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yepyeni ürün ve hizmet sağlayıcılar, var olan iş dünyasında belirgin bir iz bırakır hale gelip iş modelleri hakkında dönüşümü zaruri kıldılar. Diğer yandan marka-tüketici ilişkisinde kontrol markalardan tüketicilere kaydı. Kişiler reklam mesajından kaçınabilme yollarına kavuştular. 
Ad-blocker ve diğer bazı uygulamalar sayesinde istemedikleri anda reklamın fişini çekebiliyorlar. Bu durum elbette sunduğu güçlükler kadar, fırsatlar da sunar bir ortam 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yarattı. Değer yaratmanın yegane yolu artık ölçek değil, data, teknoloji ve inovasyon da artık en az o kadar önemli. Bu ortam iş ve pazarlama dünyası için ezberi bozar hale geldi. Medya tüketiminin çeşitlenmesi, mecra ile geçirilen zamanın artması ve medyanın üstlendiği yeni rol nedeniyle, reklamverenler bu ortamda iş performansları ve transformasyon için medya ajanslarının önderliğini talep eder hale geldi. 

Şüphesiz ki bu ortam doğasında birbiriyle zıt iki kavramın bir arada ele alınmasına ihtiyaç 


duyuyor. Hem dikey ihtisas hem de bu dikey ihtisas alanlarını entegre biçimde iş dünyasının hizmetine sunabilmek artık şart. Bu doğrultuda 2017'de hem Carat marka ekiplerini tüm disiplinleri barındırır bir yapıya kavuşturduk. 
Aktif ve gerçek zamanlı optimizasyon gerektiren satın alma ve planlama fonksiyonlarının yanı sıra, strateji, programatik, performans pazarlama (arama motoru pazarlaması) ve diğer tüm dijital hizmetler marka ekiplerince bütüncül olarak ele alınıyor. 
Müşterilerimiz tüm bu hizmetleri bütüncül 


denitsu AEGIS network 


Dentsu Aegis Network Türkiye ekibi, hizmet verdikleri 5 - iğ reklamverenlerle ufuk açan projelere imza atıyor. 


A FOTOĞRAFLAR HAKAN AYDOĞAN 


olarak tek kaynaktan sağlıyor. Buna ek olarak Dentsu Aegis Network Türkiye'nin diğer ihtisas ajanslarını da münhasır olarak hizmet verdikleri reklamverenlere ek olarak, Carat ve diğer grup müşterilerimize ufuk açan, onları donatan ve yön veren 'centers of excellence” yapılandırdık. Yani marka ekipleri tüm iletişim hizmetlerini bütüncül olarak ekip içinde ele alırken aynı zamanda ihtisas ajanslarının dikey uzmanlığından da besleniyorlar. 

Bu yeni ve heyecan verici ortamın odağında data yatıyor. Kişileri artık hedef kitle grupları olarak değil, bireyler olarak ele almak ve kişiselleştirilmiş içeriklerle onlarla bağ kurmak bu ortamın getirdiği fırsatlardan yararlanabilmek için şart hale geldi. Gerçekten de günümüzde dijital ve mobil cihazların hayatımızın her alanına dokunmasıyla birlikte analiz edip anlamlandırabileceğimiz data kaynaklarının çeşidi de gittikçe artıyor. 2017 yılında data alanındaki hizmetlerimizi DNA (Data in Action) adında yepyeni bir iş birimi altında konsolide ettik. 2017'de data tarafında en fazla odaklandığımız konular; markaların kendi verilerini daha doğru teknolojilerle toplayıp, işleyip, anlamlandırıp aktive etmelerini sağlamaktı. Analytics ve data management platformları yanında isle ilgili bilgi 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DENTSU AEGİS NETWORK TURKEY COO 
SELÇUK KÜÇÜKTOPUZLU 


toplamaya yarayan araçların/uygulamaların değerlendirilmesi, kurulması ve işler hale getirilmesine yönelik verdiğimiz danışmanlık çalışmalarıyla geçti. Buna ek olarak içerik alanında da sektörde pek çok büyük reklamveren gruba hizmet veren reklam ajansı Sesliharfler'i grubumuzun bünyesine katarak ile önemli bir adım attık. İçerik alanında ayrıca, yayıncılar ve prodüksiyon şirketleri ile birlikte markalara özel içerik üretilmesi alanında ihtisaslaşan The Story Lab birimimizi kurduk. 

Bütün bu yapılar baz data kaynağı olarak 
2010 yılından beri 5000* kişilik bir örneklemle 
yürüttüğümüz, tek kaynaklı ve sektördeki diğer tüketici araştırmalarından farklı olarak media actionable olan M1 Panel araştırmamızı temel alıyor. Bu temele ek olarak sosyal medya dahil tüm mecralar özelinde KPI bazlı planlama optimizasyonu sağlayan M1 Planner yazılımımız ve ekiplerimiz 1., 2. ve 3. Parti data kaynaklarından besleniyor. 

2018 yılında dijital medya yatırımlarındaki 
yükselişin süreceğini öngörüyoruz. Artan yatırım, aynı zamanda etkisi kanıtlanmış / daha yüksek ROL'lı platformlara ilgiyi de arttırıyor. 
Google ve Facebook gibi global oyuncuların dijital medya pastasındaki payı 2018'de artmaya devam edecek. Global oyuncuların, yayıncılığın 


yanı sıra teknolojik yatırımları ve altyapıları 

ile sağladığı tüketici içgörüsü ve planlama olanaklarına karşı lokal yayıncı ve platformların nasıl konumlanacakları, ve rekabet gücü teknoloji üzerine kurulmuş bu şirketlere karşı lokalize tüketici datalarından faydalanarak efektif çözümler üretmelerine bağlı olarak şekillenecek. 

Sofistike data kullanımı ile kişiselleştirilmiş/ özelleştirilmiş iletişim stratejileri geliştirmek öncelikli odak noktamız olmaya devam edecek. 10 yıldır yaptığımız, grubumuza özel M1 Panel çalışmamızın yanında global ve lokal medya ortaklarımızla geliştirdiğimiz özel tool, yaklaşımlar ve arayüzler sayesinde bu alanda sektörün en iddialı ajansı konumundayız. 

Artık, iş dünyası “attention economy” kavramı etrafında şekilleniyor. 2018'de 'Relevant experience', yani müşteri deneyimi yaratılması konusunda medya ve reklamj/içerik ajanslarının eşgüdümlü çalışması gittikçe daha da önem kazanıyor ve önemli odaklarımızdan biri olarak hayatımızda yer alacak. Gene “influencer marketing” bu eksende önemli bir rol üstlenecek. 2016 yılında hayatımıza giren KVKK yanında bu sene GDPR'ın getirdiği data regulasyonu çerçevesinde tüketici datasından maksimum fayda sağlamanın yollarını bulmaya devam edecegimiz bir yıl bizi bekliyor. 
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NETWORK 
GÜCÜMÜZLE 
FARKLI İŞLERE 
ODAKLIYIZ 


MINDSHARE CCO'SU ASLIHAN ANARAT ÇÖTELİOĞLU, “MINDSHARE OLARAK BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ İŞ ORTAKLARIMIZIN, MECRALARIN, UZMANLAŞTIKLARI ALANLARDAN DAHA ÇOK YARARLANMAYA, FARKLI PLATFORMLARDAKİ REKLAM MODELLERİNE UYGUN FORMATLARDA, GERİ DÖNÜŞÜ YÜKSEK, HEDEFLİ İŞLER YARATMAYA ODAKLANDIK” DİYOR. 


YENİ İŞ YAPIŞ biçimlerine göre farklı nedeniyle 2017 senesi tek haneli de olsa geçmiş mecra karmaları ile hareket eden bir 

reklam modelleri ve pazarlama karmalarına büyümenin gözlemlendiği bir sene oldu. dönüşüm yaşanıyor. Değişimin karşılığı olan 

yönelen yeni reklamverenler hayatımıza Son 10 senedir medya dünyasında büyük uzmanlıklar konusunda kendimizi hep taze 

girmeye devam ediyor. Dijitalin büyüme değişiklikler oluyor, mecra karmaları ve dinamik tutmaya çalışıyoruz. 2017 yılı da 

ivmesi ve raporlanan kanallardaki değişiyor - birbirinden etkilenen/beslenen, hızla adapte olmaya, denemeye ve daha 

performans artışı ve fiyat değişimleri daha fazla performans odaklı, daha içiçe fazla öğrenmeye kendimizi adadığımız, ajans içi yeteneklerimizin uzmanlık gelişimlerine odaklandığımız bir seneydi. 

Medya yatırımları anlamında daha iyi bir resim sergileyebildiğimiz kesin. 
Ülkelerin ekonomilerinde medya yatırımları ile 
GSYH arasında beklenen bir oran söz konusudur, bu ekonominin nasıl canlı tutulabileceğinin göstergesidir. Türkiye ne yazık ki bu anlamda beklenen değerin gerisinde yer almaktadır. Ancak dünya ortalamasında beklenen büyüme oranlarına göre de, daha yüksek oranda büyüme gösterdiği için, halen daha potansiyelini doğru ve azimli adımlarla yönlendirmekte 


Mindshare ekibi başarılı grafiğini 2018'de de olduğunu söyleyebiliriz. 


aynı ivmeyle yukarıya taşıyor. 
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A FOTOĞRAFLAR HAKAN AYDOĞAN 


> 


2 


Mindshare Türkiye olarak, yeni işlere, teknolojiye, veriyi ve içgörüyü kullanmaya, hakkında konuşturur ve iş hedeflerine odaklanan medya stratejileri oluşturmaya her daim önem veren medya ajansı olma özelliğini 2017'de de kararlılıkla sürdürdük. 
Bir markanın sağlığını, hedeflerini teslim aldığımız tüm ajanslar eko sistemi ile de, ortak akılla, pazarlamanın her noktasındaki uzmanlıklarla zenginleşmis, markalarımızın iş ve iletişim stratejilerine ciddi katkıları olan işler ortaya koyduk. Daha fazla teknoloji firmaları ile bir araya geldik, medya ve iletişim stratejilerinde bu yeni teknolojilerden faydalanarak yaptığımız işi “dün yaptığımız gibi” yapmayacağımız, üstüne ekleyerek, farkını ortaya çıkaracak formatlarda işler yaratmaya çalıştık. İçerik üretmedeki uzmanlıklardan faydalanarak, markalarımızın erişmek istedikleri kitlelere, dikkatlerini çekecek, parçası olmaktan keyif alacakları veya ortaya çıkan içeriğin memnuniyet yaratacağı medya işbirlikleri ile büyüyen, akıllı işlerle ulaşmaya çalıştık. Birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızın, mecraların, uzmanlaştıkları alanlardan daha çok yararlanmaya, farklı plaformlardaki reklam modellerine uygun formatlarda, geri dönüşü yüksek, hedefli işler yaratmaya odaklandık. 


MEDYA PLANLAMA SATINALMA AJANSLARI 
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ASLIHAN ANARAT ÇÖTELİOĞLU 


Mobil tüketimdeki artış nedeniyle mobilde farklılık yaratacak işler ürettik. 
Bunun sonucunda, son 10 senedir oldugu gibi yurt içindeki sektörel organizasyonlarda tescilli “Yılın ajansı” olma başarısını sürdürdük, hatta başarı grafiğini bir adım daha öteye taşıyarak, Effie Avrupa “Most Effective Agencies” 
2017 listesinde üçüncü sırada iken, 2018'de 
Mindshare Türkiye olarak bir numaraya çıktık. WARC'un en iyi ajanslar listesinde dördüncü sıraya oturduk. Kendimizle, öncü işlerimizle, istkirarlı ve uzun soluklu ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerimizle ve hırslı, yetenekli ajans arkadaşlarımızla ne kadar gurur duysak az! 

Medya yatırımlarında büyüme görmeye devam ettiğimiz, cirosal büyümeleri iş ortaklarımıza yarattığımız fayda ile takip ettiğimiz, “growth”u doğru stratejilerle 
yönlendirdiğimize inandığımız bir 2017 
yaşadık. 2018'de ivme aynen pozitif seyretmeye devam ediyor. Reklam harcamalarının ilk iki çeyrekte geçen seneye göre yüzde 10 oranında artış gösterdiğini tahmin ediyoruz. Yaşanabilecek belirsizliklere ve karşılaşılabilecek zorluklara karşı ise kaslarımız güçlü. 
Türkiye aslında uzun yıllardır birçok 


anlamda iş süreçlerini ve çıktılarını etkileyecek mikro ve makro sorunlarla mücadele eden bir pazar. Bu geçmiş deneyimler bizi diğer pazarlara oranla 

iş sonuçlarına daha yaratıcı çözümler bulmak noktasında hep kuvvetlendirdi. 
Reklama dayalı pazarlama faaliyetlerinin bir markanın sağlıklı büyümesi, pozisyonunu koruması, lider marka konumuna gelmesi, rakiplerine kıyasla farklı olabilmesi ve sağlıklı bir yaşam çizgisi ile sürdürülebilir bir başarı yaratmasında ne kadar önem teşkil ettiğini hepimiz tecübeyle sabit bilmekteyiz. Biz, yıllardır sürdürdüğümüz başarılı grafiğimizi 2018'de de aynı pozitif ivme ile yukarıya taşımaya devam edeceğiz. 
Çok çalışacağız ve yine başaracağız. 
Network'ümüzden aldığımız güç, teknik bilgimizi pratiğe taşımadaki adaptasyon kabiliyetimiz ile medya dünyası dinamiklerini hızla kavrayip işimize yansıtmaya, yeni ticaretin kurallarını medya iletişimine dönüştürerek sağlam stratejilerle fark yaratmaya devam edeceğiz. 2018'in ikinci yarısında özellikle challenger dediğimiz, pazar liderini yakalama mücadelesi veren markalar için de bu dönemin fırsatlarla dolu olduğuna inanıyoruz. Cesur markaların öne çıktığı bir dönem olacak özetle. 
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Lİ TAŞ 


DÖNÜŞÜME 
LİDERLİK 


EDİYOR 


RECMA VERİLERİNE GÖRE, MAXUS VE MEC'Yİ BİRLEŞMESİYLE EMEA BÖLGESİ VE GLOBALDEKİ EN BÜYÜK İKİNCİ AJANS OLAN WAVEMAKER ÖNEMLİ STRATEJİLER PEŞİNDE. WAVEMAKER CEO'SU NESLİHAN OLCAY, “DİJİTALİN, BU YILKİ CİROMUZDAKİ PAYI YÜZDE 35'İ GEÇTİ. ÖZELLİKLE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ ŞİRKET VİZYONLARININ MERKEZİNE ALAN MARKALAR TARAFINDAN TERCİH EDİLİYORUZ” DİYOR. 


2017, GROUPM ajanslarından Maxus ve MEC'yi global olarak Wavemaker çatısı altında birleştirdiğimiz ve kendimizi bir medya, içerik ve teknoloji ajansı olarak yeniden konumlandırdığımız yıl olması açısından, ajansımızın hikayesinde büyük önem taşıyor. 
Wavemaker, 2017 yaz aylarında lanse edildi 

ve RECMA verilerine göre, birleşme ile 

EMEA bölgesindeki en büyük ve globaldeki 

en büyük ikinci ajans haline geldik. Türkiye olarak birleşmeyi ve yeni konumlandırmamızın gerektirdiği yeniden yapılanmayı gerçekleştiren ilk yedi ülkeden biri olmanın gururunu 

yaşadık. Kendi dönüşümümüze odaklanırken, müşterilerimizi ve onlara verdiğimiz hizmetleri geliştirmeyi de unutmadık. Müşterilerimizin işlerinin büyümesine odaklanan, tüketici satınalma yolculuğunu merkezine alan ve 

veri güdümlü iletişim planlamasına yeni bir boyut getiren Rapid Growth Planning işletim sistemimizi lanse ettik. Global olarak, bu sistemi veriyle besleyen bir çok yeni planlama ve optimizasyon aracını müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu araçların kendi finanse ettiğimiz Live Panel Türkiye araştırma verileri ile çalışmasını sağladık. Dijital strateji uzmanlarımızı marka takımlarımıza entegre ettik. İçerik ve teknoloji alanındaki hizmet yelpazemizi hem kendi yapımızdaki düzenlemeler hem de GroupM'in 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yatırımları sayesinde genişlettik. Bütün bu gelişmeler, bütünsel satın alma yolculuğu yaklaşımımızla müşterilerimizin tüketici davranışlarını ve içgörülerini başarılı bir gelecek için bugünden zeki kararlara dönüştürmelerine yardımcı olmamızı sağlıyor. Ardı ardına gelen yeni iş kazanımlarımız, varolan müşterilerimize 


verdiğimiz hizmetlerin kapsamındaki genişlemeler ve 2017'yi sektörümüzün toplam büyümesinin oldukça üzerinde bir büyüme ile kapamış olmamız, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 

Son iki yılda A Awards, Cannes, Effie, Felis, Festival of Media, Kristal Elma, Mixx Awards 


Ayaktakiler soldan sağa: Sibel Ülkü Müşteri Çözümleri, Teknoloji & Dijitalden Sorumlu Yönetici Ortak, Serdar Aytok COO, Başak Taşdemir Strateji & Ürünlerden Sorumlu Yönetici Ortak Oturanlar soldan sağa: Selin Şahin Coşkun Müşteri Çözümleri & Trading'den Sorumlu Yönetici Ortak, Neslihan Olcay CEO, Serhat Demir Müşteri Çözümleri & İçerikten Sorumlu Yönetici Ortak 


A FOTOĞRAF HAKAN AYDOĞAN 
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Ru yil sektör 
Ortalamasının üzerinde bir büyüme hedefimiz var. Yeni İŞ 


Europe ve Türkiye, MMA Smarties EMEA ve Türkiye, WARC Media Awards gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarda 50'nin üzerinde ödülümüz ve kısa listeye kalma başarısı göstermiş işlerimiz var. Ödül alan işlerimizin ağırlığını entegre iletişim kampanyalarımız 

ile dijital, doğrudan pazarlama, veri kullanımı ve teknoloji alanındaki medya ve içerik işlerimiz oluşturuyor. Ödül alsın almasın, tüketici içgörülerinin, verinin, içeriğin ve teknolojinin etkin kullanımı ile zenginleştirilmiş ve müşterilerimizin yatırımlarına yüksek geri dönüş sağlayan tüm çalışmalarımızın bizim için çok büyük önemi var. Avon için dijitalde gerçekleştirdiğimiz temsilci başvurusu ve bilinirlik çapraz strateji iletişimi kampanyamız; Colgate'in “Suyu Koruyun” kampanyası kapsamında yaptığımız ve hedef kitlemizle gerçek zamanlı etkileşim içeren açıkhava projemiz; özel bir optimizasyon aracı ile TV yayınlarımızı bire bir iş sonucu verileriyle optimize ettiğimiz GoDaddy kampanyalarımız; GroupM Team Nestle olarak dünyada bir ilki gerçekleştirdiğimiz ve sıklıkla ziyaret edilen internet sitelerinin adreslerini yanlış yazanlara özel olarak hazırladığımız giriş ekranlarında Nescafe'nin #AklımdanGeçen mesajını ilettikten sonra, doğru adrese yönlendirdiğimiz Typo Domains projemiz; DirectComm'la 


kazamımlarımız 
Su. hsclshMiizs 


ulaşaca 


gerçekleştirdiğimiz ve özel bir teknoloji ile CRM verilerini kullanarak Renault araç sahiplerine açıkhavada kişiselleştirilmiş mesajlar verdiğimiz uygulamamız; yine dünyada bir ilke imza atarak otomotiv sektörünün en etkili pazarlama aracı olan deneme sürüşünü Getir uygulaması ile potansiyel Renault müşterilerinin evlerine taşıdığımız projemiz; Murat Boz, İrem Derici, Gökhan Türkmen, Yalın gibi sanatçılarla organize ettiğimiz ve hedef kitlemize online olarak canlı konser deneyimi yaşattığımız Tadım Sahne konserlerimiz, yaptığımız başarılı işlerin sadece bir kısmı. 
Fikrin geliştirilmesinden, prodüksiyonuna ve uygulamasına bizzat gerçekleştirdiğimiz ya da birden fazla firmadan oluşan marka iletişimi takımlarının parçası olarak katkıda bulunduğumuz her işle gurur duyuyoruz. 

Bu yıl da sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme hedefimiz var. Bu yılki yeni iş kazanımlarımız ve birçok müşterimizin yılın ilk yarısında yatırımlarını artırmış olmaları sayesinde bu hedefimize ulaşacağımızı öngörüyoruz. İçerik, teknoloji, araştırma, veri analitiği ve yeni ticaret alanlarına yaptığımız yatırımlar ve bu alanlardaki yeni ürün ve hizmetlerimiz de büyümemizde önemli bir rol oynuyor. Tüm mecralarda medya planlama, satın alma, danışmanlık ve içerik hizmeti 


EE 


seli 
>steriyNor. 


WAVEMAKER CEO'SU 
NESLİHAN OLCAY 


veriyoruz ve televizyon, ciromuz içinde hala en yüksek paya sahip. Diğer yandan, dijitalin, bu yılki ciromuzdaki payının yüzde 35'i geçmesi tesadüf değil. Yüzünü geleceğe dönmüş, müşterilerinin yeni ticaret ortamını da göz önüne alarak büyümesine odaklanan ve tüketici satın alma yolculuğu doğrultusunda stratejiler geliştiren bir ajans olduğumuz için, özellikle dijital dönüşümü şirket vizyonlarının merkezine almış olan markalar tarafından tercih ediliyoruz. 
Sektör genelinde, yatırım değişimini en yakından takip edebildiğimiz mecra televizyon. 
Ölçümlenen kanallara yapılan yatırımlarda 
2018'in ilk yarısında geçen yıla oranla 9610 
civarında bir büyüme gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Bu da bir önceki yıla göre oldukça iyi bir gelişme. Dijital de uzun süredir çift haneli olarak büyüyor. Diğer yandan genel ekonomik gelişmelerin oldukça etkilediği sektörlerden biriyiz. Medya yatırımlarındaki büyümede başı çeken sektörler inşaat, dekorasyon, kişisel bakım, perakendecilik ve finans sektörleri oldu. 
Yakın zamanlı ekonomik gelişmelerin ve bu gelişmelere yönelik olarak atılacak adımların yılın geri kalanında hem bu sektörlerin hem de diğer reklamverenlerin medya yatırımlarına etkisini bugünden bire bir söylemek zor olsa da, yıl toplamında geçen yılın üzerinde bir büyüme gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 
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2017 yılında yüzde 11,8 ihracat artışı gerçekleştiren iklimlendirme 
sanayi sektörünün toplam ihracatı 3,9 milyar dolar oldu. 2023 
yılında 12 milyar dolar ihracat hedefiyle çalışmalarını sürdüren 

sektör hedeflerini büyüttü. Tesisat sistem ve elemanlarının toplam ihracatta ilk sırada geldiği sektörün Almanya ya gerçekleştirdiği 

ihracat 455 milyon dolara ulaştı. Sektörün ihracat artışında nitelikli ve genç iş gücü ve Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra, ihracatçı firmaların uluslararası fuarlardaki etkinliği önemli rol oynuyor. Dünya genelinde 
200 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk iklimlendirme sektörü, 
yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlıyor. 


ŞULE LALELİ 


> 
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WARMHAUS 


SON ÜÇ YILDA KAPASİTE, KOMBİ 
GERÇEKLEŞTİREN WARMHAUS, Ü 
ÇEYREĞİ İTİBARİYLE DÜNYANIN E 
HEDEFLERİ ARASINDA MARKA BİLİ 


BEGÜM NUR ALKIŞ 
FOTOĞRAF; CEVAHİR BUĞU 


TİMİ VE AR-GE YE YÖNELİK YAKLAŞIK 30 MİLYON TLLİK YATIRIM JLERİNİ 30'DAN FAZLA ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR. 2018'İN DÖRDÜNCÜ 

ÇUK KOMBİSİNİ TÜKETİCİYLE BULUŞTURAN WARMHAUS: WİN LİĞİNİ ARTIRARAK, YENİ PAZARLARA AÇILMAK YER ALIYOR; 


Warmhaus 

Genel Müdürü 

M. Kağan Turan gi" 


İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN global 
© oyuncularından Warmhaus, 23 yıl önce Beyçelik Holding iştiraki olarak kurularakısıtma ve soğutma sektöründe faaliyet gösteriyor. Ürünlerini 30'dan fazla ülkeye ihraç eden Warmhaus, yurtiçinde satışlarını artırmanın yanı sıra İtalya, Şili, Arjantin gibi yeni pazarlara girmeyi hedefliyor. Öte yandan İngiltere şirket için en önemli odak pazarlarından biri. Warmhaus Genel Müdürü 
M. Kağan Turan, “2017 yılında 3 bin metrekare depo ve satış ofisimizi açarak İngiltere'de aktif satışlarımıza başladık. 
British Gas ve Wrass sertifikalarını alarak dünyada en sert regülasyonların bulunduğu İngiltere'de kombilerimizi 
piyasaya sunduk” diyor. 2017'yi 280 
milyon TL ciro ile yılı kapatan Warmhaus, 2018 yılı için 450 milyon TLlik bir ciro hedefliyor. 

Türkiye İklimlendirme Sanayi Sektör 
Raporu 2018 incelendiğinde, Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2016 yılında dünya iklimlendirme sektörü ihracatın- 
da liderliği Çin göğüslüyor. Çin'in 2016 
yılı ihracat miktarı yaklaşık 210 milyar dolar. Çin'i 125 milyar dolar ile Amerika ve 124 milyar dolar ile Almanya takip ediyor. Dünya genelinde 233 ülkenin 
2016 yılındaki iklimlendirme ihracatı 1 
trilyon 389 milyar dolar, toplam ithalat miktarı 1 trilyon 524 milyar dolar ve ticaret hacmi 2 trilyon 913 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ihracat açısından 8,5 milyar dolar ile 28. sırada yer alıyor. 

Warmhaus, son üç yılda kapasite, kombi üretimi ve Ar-Ge'ye yönelik yaklaşık 30 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Turan, “Önümüzdeki üç yıl içerisinde 40-50 milyon TLik bir yatırımla yeni tesis hayata geçirmeyi planlıyoruz” diyor. Marka ayrıca cirosunun yüzde 3'ü civarında bir yatırım yaparak, Türkiye'de ve globalde güçlenme planları yapıyor. Ürünlerinin tamamının Avrupa standartlarında ve kalitesinde olduklarının altını çizen Tu- 


ran, Türkiye'den Almanya'ya giden panel radyatörlerin yaklaşık yüzde 35'inin üretimini gerçekleştirdiklerini ve 14 ülkeye Warmhaus markasıyla kombi satışı yaptıklarını söylüyor. Warmhaus'un toplam satışlarının yüzde 45'i 30'dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat kaynaklı satışlardan geliyor. 2018 yılında ise bu oranı yüzde 55-60 bandına çıkarmak planlanıyor. 

Warmhaus, üretimini Bursa Nilüfer 
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 27 bin 
500 metrekarelik radyatör ve 8 bin 
metrekarelik kombi üretim tesisinde gerçekleştiriyor. Marka, yılda 2 milyon 
700 bin mtül panel radyatör ve 240 
bin adet kombi üretim kapasitesine sahip. Turan, “Stratejimiz içerisinde ürün gamımızı genişletmek en önemli aksiyonlardan birini oluşturuyor” diyor ve devam ediyor: “Yirmi yıl önce panel radyatör ile başlattığımız yolculuğumuza kombi, dekoratif panel radyatör, dizayn radyatör, havlupan ve dijital oda termostatlarını ekledik. Duvar tipi yoğuşmalı kazanlarımızı ise bu yıl piyasaya sürdük. 50, 65, 90, 115, 125 ve 150 kW olmak üzere oldukça güçlü ve geniş bir 


ürün gamı ile sektördeki konumumuzu güçlendireceğiz.” 


DÜNYANIN EN KÜÇÜK KOMBİSİ 
Warmhaus 2018'in dördüncü çeyreği itibariyle dünyanın en küçük kombisi olan Minerwa'nın seri üretimine başlayacak. 
Turan, “Minerwa, ülkemize uluslararası prestije sahip iF tasarım ödülünü getirdi. Birçok ülkeden fabrikamızı ziyaret eden müşterilerimizden bu ürün ile ilgili oldukça beğeni kazandık. Ön sipariş verenler dahi oldu. Ar-Ge'ye yaptığımız yatırımlara devam ederek iklimlendirme sektörüne yenilikçi ürünler kazandırmaya devam edeceğiz” diyor. 24 kW kapasitesi, ErP direktiflerine uyumlu olması gibi teknik özellikleri bulunan ürün aynı zamanda cam ön yüzeyi ve dokunmatik ekranıyla da dikkat çekiyor. Kombi üretimiyle ilgili ürünleri tasarlarken hedefi farklılaşma ve inovasyon üzerine kurduklarını belirten Turan, “Dünyada satılan kombi adetlerine göre Türkiye; 
Çin, Güney Kore ve İngiltere'den sonra dördüncü sırada yer alıyor. Kriz zamanında bile sektörümüz büyümeye devam etti ve 2017 yılını yüzde 12 büyüme ile kapattı. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 1 milyon 100 bin adet kombi satıldı. 2018'de bu rakamın yine aynı adetlerde seyredeceğini düşünüyoruz” diyor. 

Marka ayrıca dijitalleşmeye yönelik çalışmalarında mobil cihazlar için Warmhaus Tüketici, Warmhaus Partner ve Warmhaus Servis olmak üzere üç yeni uygulama geliştirdi. Warmhaus Tüketici ile evinizdeki bir ürün için bir uygulama üzerinden servis çağırabiliyorsunuz. 
Warmhaus Partner da bayilerin puan ve kampanyalardan kolayca yararlanabilmesi için geliştirilen bir iş ortakları uygulaması. Warmhaus Servis uygulamasında ise Warmhaus kullanıcısı servis talebi belirttiğinde, o bölgedeki yetkili servisin telefonuna bildirim düşüyor. Dijitalleşme çalışmaları kapsamında geliştirilen uygulamalar ile müşteri memnuniyetini artırmak amaçlanıyor. w 
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GENERAL KLİMA , 


Çevreci ürü pazara sunduk 


leri 


FG EUROPE TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ AHMET OLAŞ, “GENERAL KLİMA OLARAK GELİŞTİRDİĞİMİZ YENİ LTCA SERİSİ KLİMALARDA, ENERJİ TASARRUF ANLAYIŞINI BİR ADIM DAHA ÖTEYE TAŞIDIK VE İNSAN SENSÖRÜNÜ GELİŞTİRDİK” DİYOR. 


og KIŞ AYLARININ, 


mevsim normallerinden soğuk seyretmesi nedeniyle, ülke genelinde son zamanların en yüksek elektrik tüketimine ulaşılmıştı. Bu doğrultuda 201'7yaz aylarında da tahminlerin üzerinde bir sıcaklık seyri oldu. 

Sıcak geçen yaz ayları için, 
2017yılında klima satışları da hareketliydi. Özellikle devletin enerji tasarrufuna yönelik regülasyon ve yaptırımları ile pazarın inverter (enerji tasarruflu) cihazlara dönmesi ve bunun da kayda değer bir enerji tasarrufu sağlamasının yanında, 2017 yılında ekonomiye katkı sağlaması amacıyla oluşturulan KGF kredileri ve ÖTV indirimleri de sektörümüze olumlu yansıdı. 

KGF desteği sayesinde; teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmelerin, belli başlı yatırımlarını yapabilmeleri mümkün oldu. Bunun sonucunda sektörümüz göreceli olarak iyi bir yıl geçirdi. 


ENERJİ TASARRUFUNU ÖTEYE TAŞIDIK 
2014yılında Türkiye'de de kullanılmaya başlayan AB standartlarına uygun A*, 
As-* ve At*: enerji sınıfı klimaların enerji tüketimini minimuma indirdiğini de göz ardı etmemek gerekiyor. 
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda biz de General Klima olarak geliştirdiğimiz yeni LTCA serisi klimalarda, enerji tasarruf anlayışını bir adım daha öteye taşıdık ve insan sensörünü geliştirdik. 


DE 


İnsan hareketlerini algılayan LTCA klimalar, odadan çıkıldığında 20 dakika boyunca herhangi bir hareket algılamaz ise enerji tasarruf fonksiyonlu çalışma moduna geçiyor. Böylece minimum enerjiyle maksimum tasarruf sağlıyor. 

2018 yılı ise olumlu bir görüntü ile 


başlamasına rağmen, gerek iklim degişikliklerinin yansımaları, gerekse 
Haziran ayındaki erken seçim ve özellikle kurlardaki aşırı değişkenlik sektörümüzün, 2018 yılında daralmasına yol açmıştır. 
2018 yılı için FG Furope firması olarak General ve Eskimo markalarımızla, (o çevreye daha duyarlı olan R32 yeni nesli gazlı klimaları ürün yelpazemize katarak satışa sunduk. 
Yüksek enerji verimliliğine sahip ve CO? eşdeğer 


biriminde daha az soğutucu akışkan kullanılmasına olanak sağlayan R-32 gazı, aynı zamanda daha düşük GWP 
(Küresel Isınma Potansiyeli) 
değerine de sahiptir. Bu sayede çok daha çevreci bir ürün olarak tüketicilerin kullanımına sunulmuştur. 

Bu yıl yine Wi-Fi özellikli klimalar da tüketicilerin, yo- 
Şun talebiyle karşılaşmıştır. 


TÜKETİCİ BEĞENİLERİ 
ÖNEMLİ 
2018 yılında pazara yeni 
sunulan General marka Nocria Klima serimiz de, gerek görsel ve işlevsel olarak gerekse üstün teknik özellikler olarak, klima sektörüne farklılık getirmiştir. Bir tuşla temizlenebilir güçlü filtre yapısı, havadaki zararlı partiküllerin yüzde 99'a kadar yok edilmesini sağlar. Cihazın sağ ve sol yanlarında bulunan çift hava akımı sistemi sayesinde ise (Dual 
Blaster), klimalar çok üstün bir performansla hizmet verebiliyor. 
FG Europe çatısı altında yer alan diğer bir markamız olanGeneral Eskimo'da 
ise ürün yelpazesi 2018 
yılında daha da genişletildi. Satışa sunulan 
“salon, dört yön üflemeli kaset ve kanallı modeller” sayesinde, tüketicilerin farklı başlıklardaki ihtiyaçlarına yönelik de hizmet veriliyor.” w 


FG Europe 


Türkiye Genel 


Müdürü 


Ahmet Olaş 


VAILLANT 


Vaillant Türkiye ivmeli büyüyor 


VAILLANT TÜRKİYE SATIŞ VE PAZARLAMA DİREKTÖRÜ EROL KAYAOĞLU, "PAZARDA YAŞANAN DÖRT KATIN ÜZERİNDEKİ BÜYÜMEYLE BİRLİKTE 2017 YILINDA CİROMUZU YÜZDE 5VLİK BÜYÜME İLE 370 MİLYON TL'YE YÜKSELTTİK. 2020 İÇİN HEDEFLERİMİZ BÜYÜK. 


ISITMA VE SOĞUTMA sektörü 
© oyuncusu Vaillant olarak, 
“Tam Yol İleri” vizyonu ile hareket ettiğimiz 2017 yılında yüksek verimli ve yenilenebilir ürünlerimizle sektörde fark yaratmayı başardık. 

Geçtiğimiz yıl kentsel dönüşüm, yenileme pazarı ile yıl içerisinde KGF kredileri, ÖTV teşvikleri ve sektörde ihtiyaç duyan firmalara sağlanan çeşitli finansman kaynakları ve teşvikler satışları pozitif etkiledi, üretime ve sektörel büyümeye katkı sağladı. 

Türkiye'de 25. yılımızı doldurduğumuz 2017 yılında ısıtma, soğutma cihazlarına olan talepten Vaillant olarak bizdeolumlu yönde etkilendik. Pazarda yaşanan dört katın üzerindeki büyümeyle birlikte 2017 yılında ciromuzu yüzde 5Vlik büyüme ile 370 milyon 
TL'ye çıkarttık. 2020 için hedeflediğimiz ciromuzu ikiye katlama hedeflerimizi öne çektik. Yüksek verimli ve yenilenebilir ürünlerimizle sektörümüzde fark yaratmayı başardık, Euro bazında ise yüzde 22 büyüdük. Ana iş kolumuz olan kombide, 2017 yılında, tarihimizde ilk kez 100 bin adet satış sınırını aştık. 
Yoğuşmalı kombi pazarında yüzde 80, büyüme kaydettik. Şofbende yüzde 57, panel radyatörde yüzde 30, klimada 
yüzde 16 ve ısı pompasında yüze 5 
oranında büyüdük. 


Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu 


GÜNDEMİMİZDE ERP YÖNETMELİĞİ VAR 
2017 yılında sürdürdüğümüz ilklerin 
öncüsü olma anlayışımızı 2018 yılında da devam ettiriyoruz. Bu senenin sektörümüz açısından en önemli gündem maddesi Nisan ayında devreye gire ERP yönetmeliği. 21 Nisan'da yürürlüğe giren 
ErP yönetmeliği ile ülkemizde konvansiyonel kombi üretimi ve ithalatı sonlandı. 
Markalar yalnızca ellerindeki ürünlerin 
satışına devam edebiliyor. 1 Ocak 2019 
tarihinden itibaren ise yönetmelik gereği sadece yoğuşmalı ve yönetmeliğe uygun yüksek verimli cihazlar satılabilecek. 
Bu köklü değişimi 2015 yılından bu yana Avrupa'da deneyimliyoruz. Ürün gamımıza bu yönde yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'de bu geçiş sürecine en hazır marka olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu hazırlık döneminde iş ortaklarımızı enerji bayiliği konseptimiz 


kapsamında enerji danışmanlığına hazırladık. Ürün gamımızı ise konvansiyonel ürünlerden yenilenebilir enerji ürünlerine ve yüksek verimli yani yoğuşmalı kombi gibi ürünlere taşıdık. Vaillant olarak hem doğayı koruma anlayışımız hem de dijitalleşen dünyayla aynı doğrultuda ilerleyerek enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkaran ürünlere yatırım yaptık. Bu yıl Vaillant Group içerisinde seçili ürünlerimizde uygulanan Green 1Ofelsefesi ile tasarlanmış ürünlerimizle yoğuşmalı ürün ailemizi daha da genişlettik. Green IÇ konsepti kapsamında tasarlanan, mevsimsel ısıtmada yüzde 
94, kullanım suyunda ise yüzde 8 daha verimli bir kullanım sunan Green IG ecoTEC Exclusive multi yoğuşmalı kombimizi Mayıs ayında piyasaya çıkarttık. 


YENİ ÜRÜNLER YOLDA 

Grup bünyesinde yer alan ve Türkiye pazarındaki faaliyetlerini 14 yıldır hızlı bir şekilde sürdüren Protherm markamızla yoğuşmalı segmentinde piyasaya yeni çıkacak bir recüperatörlü bir de tam yoğuşmalı olmak üzere iki ürünümüzle bireysel tüketicilere ulaşacağız. 
Kazanlarda da yine 110 ve 150 kW olmak üzere iki farklı kapasitede yeni ürünümüz piyasaya çıkacak. Protherm markamızla Vaillant Group konforunu kullanıcılarımıza en üst seviyede sunacağız. 2018 yılında, Türkiye ekonomisinin yüzde 5 bandında büyümesini bekliyoruz. Bu bağlamda 2018 yılında büyümemizin devam edeceğini düşünürken, euro bazında minimum yüzde 
10 büyüme hedefliyoruz. « 
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DEMİRDÖKÜM / 


İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ 


5 4 
V 


/ Demirdöküm'ün 
- büyüme hedefi 9620 


DEMİRDÖKÜM YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDEM ERTUNA; “DEMİRDÖKÜM, 2017'DE ÜRETİM, SATIŞ, BÜYÜMEDE KENDİ REKORUNU KIRARAK YÜZDE 40 BÜYÜME YAKALADI. ÜRÜN AİLESİNE KATTIĞIMIZ YENİ TEKNOLOJİK ÜRÜNLERLE, 2018'DE YÜZDE 20 BÜYÜME HEDEFLİYORUZ” 


TÜRKİYE'NİN SANAYİLEŞME adımla- 
© rının atıldığı ilk yıllarda kurulan DemirDöküm; 1954. yılında başladığı ısıtma yolculuğuna bugün Bozüyük'teki 26'7bin metrekare açık, 65 bin metrekare kapalı alana yayılan fabrikasında dünya standartlarında üretim gerçekleştiriyor. 
Türkiye'de ilk defa döküm radyatör, kazan, soba, kat kaloriferi, şofben, panel radyatör ve kombi üretimini gerçekleştirerek, “ısı konforu” ile özdeşleşmeyi başaran DemirDöküm, kuruluşundan itibaren teknolojiye verdiği önemle Türk sanayine ve sektörüne öncülük etti. 

Ar-Ge faaliyetlerinde, çevre ve insan sağlığına gösterdiği özenle, geleceğin 


DemirDöküm 
Yönetim 
Kurulu 

Üyesi Erdem 
Ertuna 


enerji kaynakları vetemiz çevre ürünleri üzerinde yürüttüğü çalışmalarla öne çıkan DemirDöküm, çok geniş bir yelpazede pek çok ürün imal ederek 
Türkiye'de ve dünyanın 
50 ülkesindeki tüketicilere ısı konforu sunuyor. 
Kombi, radyatör, klima, su ısıtıcıları, merkezi sistem, güneş enerji sistemi ve VRF sistemi kategorisindeki geniş ürün gamını 55 kişilik Ar-Ge ekibi ile her geçen gün geliştirmek için yatırıma aralıksız olarak devam eden DemirDöküm, son 5 yılda 
araştırma ve geliştirme için toplam 67 
milyon TL yatırım gerçekleştirdi. 


İN 


2017'DE YÜZDE 40 BÜYÜDÜ 

Yatırım ve büyümenin yılı olarak ilan ettiği 2017'de üretim, satış ve büyümede kendi rekorunu kırarak yüzde 40 
büyüme yakalayan DemirDöküm, fabrika, Ar-Ge, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için toplam 40 milyon TLlik yatırım gerçekleştirdi. Değişen tüketici ihtiyaçlarını mükemmeliyetçilik felsefesiyle ürettiği ürünlerle karşılayan DemirDöküm, ihracattaki konumunu da güçlendirdi. 2017'de ihracat yaptığı ülke sayısını 50'ye çıkaran DemirDöküm, yüzde 18 oranında büyüyerek, 78 
milyon dolarlık ihracata imza attı. 


LİDERLİĞİNİ YENİ ALANLARDA SÜRDÜRECEK DemirDöküm, 'Dönüşüm Yılı olarak ilan 


“Dö 


ettiği 2018'de, gelenekselin dışına çıkarak sektördeki liderliğini farklı alanlarda da sürdürmeyi hedefliyor. 
Ülkemizde 21 Nisan'da yürürlüğe giren ErP yönetmeliği ile yeni yoğuşmalı kombisi ATROMLXİ satışa sunan DemirDöküm, Vaillant Group'un 50 milyon 
Euro'luk yatırımı bulunan 
'Isı Pompası alanında ilk ürün grubu MaxiAir'i tüketicileri ile buluşturdu. Önümüzdeki yıllarda duvar tipi yüksek kapasiteli cihazlar alanında da yatırım planları bulunan ve Bozüyükite üretim yapmaya hazırlanan DemirDöküm, İKaskad” pazarı için geliştirdiği MaxiCondense adındaki yeni ürünlerini de satışa sundu. Türkiye'yi yoğuşmalı kombi teknolojisi ile tanıştıran şirket, küresel çapta kendini kanıtlayarak birçok açıdan değerlendirilen ürünleriyle Good Design ve Green Good Design ürünlerini Türkiye'ye kazandırdı. 

Ar-Ge, yenilikçi ürünler, akıllı cihazlar, dijital dönüşüm çalışmaları ve Endüstri 4.0 alanında önemli yatırımlar gerçekleştirerek sektörde öncülünü 
sürdüren DemirDöküm, bu yıl da 40 
milyon TL'ik yatırım planı bulunuyor. 
Şirket, geleneksel ürünlerinin yanı sıra yeni ürün grubuyla bu yıl yüzde 20'nin üzerinde büyüme hedefliyor. 

DemirDöküm, 2018'de yeni pazarlarda çalışmalarını sürdürüyor. İhracatta yüzde 25'lik büyüme gerçekleştirerek 
100 milyon doları aşacağız. w 


 SYSTEMAİRİ 


İl 


DÜNYADA 135 MİLYAR doların üze- 
© rinde bir büyüklüğe sahip olan iklimlendirme sektörünün Türkiye'deki toplam ticaret hacmi, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İS- 
KİD) verilerine göre 15 milyar dolara ulaştı. İklimlendirme sektörü içinde çok önemli bir rolü bulunan klima santralleri pazarının Türkiye'deki büyüklüğü ise 
100 milyon dolar seviyesinde seyrediyor. 
Sektörel verilere baktığımızda, son beş yılda iklimlendirme sektöründe ticaret payı en yüksek olan alanın, klima santrallerinin de içinde bulunduğu “havalandırma, klima sistem ve elemanları” olduğunu görüyoruz. Hızla artan altyapı projelerine ek olarak ofisler, okullar, ticari binalar ve endüstriyel tesislerin sayısının daartması sonucunda iç mekan hava kalitesinin sağlanması artık daha da önemli hale geliyor. Bu konuda yaşanan bilinç artışı ve yasa düzenlemelerin etkisiyle önümüzdeki dönemde havalandırma cihazlarına yönelik talepte ciddi bir yükseliş öngörüyoruz. Biz de Systemair HSK olarak temel misyonumuzu “mekanların iç hava kalitesini artırıp insanlara temiz hava sağlamak” şeklinde belirlemiş bir firmayız. 


seselliderlik 


Ürün gamımızın ana ürünü olan klima santralleriilefabrikalargibiendüstriyelortamlarda, altyapı projelerinde ve AVM'ler, havalimanları, hastaneler, okullar gibi kamuya açık alanlarda iç ortam havasının ısıtılması, soğutulması ve temizlenmesini sağlıyoruz. “Binaların gizli kahramanları” olarak nitelendirdiğimiz klima santralleri sektöründe Türkiye'de son 5 yıldır pazar lideri konumundayız. Ayrıca son 6 yıldır klima santrali ihracatı alanında ilk 3 firmadan biri olmayı başardık. Yıllık döviz bazında yüzde 10 ila 15 oranında büyüyen markamızın 2017-2018 dönemine âit cirosu İsveçli Systemair grup bünyesinde yüzde 6'lık paya sahip. 


YENİ FABRİKA YATIRIMI 

Dilovası'ndaki yeni fabrika yatırımımızı gerçekleştirdiğimiz 2017 senesi firmamız için çok önemli bir yıl oldu. Bu yılın Eylül ayında ise fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. 15 milyon Euro yatırım değerine sahip olan yeni fabrikamız, 28 bin metrekare kapalı alanı ile Hadımköy'de konumlanan bir önceki üretim tesisimizdenyaklaşıkiki katdaha büyük. Ülkemizde fabrika yatırımının yüzde 35'i için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 


*olunda'llerliyor 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fon kullanan tek HVAC (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) markasıyız. Yeni üretim tesisimiz, Türkiye'nin “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik anlamına gelen 
LEED Gold Sertifikası'na sahip ilk klima santrali fabrikası konumunda. 

2018 yılında bu yatırım ile iç piyasaya 
ürün tedariği gerçekleştirmekle birlikte daha çok doğu ile batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanıyoruz. Türki Cumhuriyetler ve BAE'ye ihracatımızı artıracağız. Ciromuz içinde yaklaşık yüzde 30 paya sahip olan ihracat oranını hızla artırarak, klima santrali pazarındaki ülke liderliğini bölge liderliğine taşımayı hedefliyoruz. s 
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İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ 


px 


MITSUBISHI ELECTRIC /4Â 


İnovatif yatırımların hızını artırdı 


GLOBAL FELSEFESİ EKO DEĞİŞİM (ECO CHANGESJ ÇERÇEVESİNDE, ÜRÜNLERİN ÜRETİM SÜREÇLERİNDEKİ VE ÜRÜN KULLANIMINDAKİ KARBONDİOKSİT SALINIMI AZALTTIKLARINI SÖYLEYEN MITSUBISHI ELECTRİC TÜRKİYE BAŞKANI ŞEVKET SARAÇOĞLU; “YAPAY ZEKA İLE DONATILMIŞ AKILLI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİMİZLE ÖNE ÇIKIYORUZ” DİYOR. 


İKLİMLENDİRME SOĞUTMA KLİMA İmalatçıları Derneği'nin (İSKİD) verileri doğrultusunda, 2017 yılında ev tipi split klima satışlarının bir milyona yaklaştığını ve ihracatın da bu oranda yapıldığını görüyoruz. 2017 yılında ÖTV'nin sıfırlanmış olması şüphesiz klima sektörüne olumlu yansıdı ve ülke genelindeki klima satışlarında 2016 yılına oranla yüzde 22 artış gözlemlendi. Türkiye'de evlerdeki klima kullanım oranının henüz yüzde 20er seviyesinde olduğu gerçeğinden hareketle klima sektöründe önemli bir potansiyel bulunduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Avrupa geneline baktığımızda ise Türkiye iklimlendirme sistemleri pazar payının yüzde 
10'a yakın bir seviyede seyrettiğini ve bölgedeki en büyük split klima üreticileri arasında olduğunu görüyoruz. Biz 


de Mitsubishi Electric olarak, 2017 yılı sonunda üretime başlayan Manisa'daki ev tipi klima fabrikamız ile Türkiye ve Avrupa pazarının öncü oyuncusu konumundayız. 2017'de ise klima sistemlerinde yüzde 33'lük ciro artışı sağladık. 
Mitsubishi Electric olarak; ileri teknoloji ile donatılmış, çok farklı iklim koşullarında bile sorunsuz ve yüksek performans sunan, sistem ömrünü tamamlayana kadar maksimum enerji 


Mitsubishi 
Electric 
Türkiye 
Başkanı 
Şevket 
Saraçoğlu 


tasarrufu sağlayan, üretim ve kullanım aşamalarında çevre dostu bir yaklaşım sergileyerek sağlıklı ve konforlu mekanlara imkan tanıyan, yapay zeka ile donatılmış akıllı iklimlendirme sistemlerimizle öne çıkıyoruz. 


PAZARI BÜYÜTECEĞİZ 

Son yıllarda ivme kazanan kentsel dönüşüm sürecinin yanı sıra sayıları ve nitelikleri hızla artan yeni projelerin etkisiyle fabrika otomasyon, klima, asansör ve yürüyen merdiven sektörlerindeki faaliyetlerimizi geliştiriyoruz. Türkiye'nin geleceğine inanan ve çalışmalarını bu yönde planlayan bir marka olarak, hem Türkiye hem de Avrupa pazarında klima ve soğutma sistemleri segmentin- deki payımızı büyütmeyi hedefliyoruz. 
Bu amaçla Mitsubishi Electric Turkey 
Klima Üretim A.Ş. tarafından Manisa'da kurulan ev tipi klima fabrikamız hedeflerimize ulaşmak konusunda markamıza büyük bir güç katıyor. 

2018 yılında Mitsubishi Electric olarak Türkiye'de faaliyet gösterdiğimiz her alanda olduğu gibi klima sistemleri alanında da yeni nesil ürün ve hizmetlerimizle mevcut konumumuzu güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte global felsefemiz Eko Değişim (Eco Changes) çerçevesinde, tüm ürünlerimizin üretim süreçlerindeki ve ürün kullanımındaki karbondioksit salınımı da azaltıyoruz. 
İleri teknolojisini toplumun refah düzeyini artırmak için kullanan bir marka olarak, inovatif ürün ve hizmetler geliştirmek için yatırımlarımızı yeni dönemde de sürdüreceğiz. m 


Stratejik hedeflerle büyüyor 


ALDAĞ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ REBİİ DAĞOĞLU: “TEKNOLOJİ DEVRİMİ VE DALGALI EKONOMİK KOŞULLARA UYUM ESNEKLİĞİMİZ ARTMAK ZORUNDA. ODAĞIMIZDA SADECE BÜYÜMEK DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI GELİŞİM OLMALI” 


TÜRKİYE'DE İNŞAAT SEKTÖRÜ, 2017 
© yılında özellikle kamu yatırımları ve “Yap İşlet Devret” projelerinin kazandırdığı ivmeyle oldukça başarılı bir dönem geçirdi. Türkiye yaklaşık yüzde 7.5 
oranında büyüme kaydederken, yaklaşık 
250 alt sektörü harekete geçiren inşaat 
sektörü 2017 yılında başarılı bir performans sergileyerek, yıl sonu itibariyle yüzde 10,2 büyüdü. Özellikle bu ivme, iklimlendirme endüstrisinde de meyvelerini verdi ve yaklaşık yüzde 10'un üzerinde bir artışın gerçekleşmesini sağladı. 

Aldağ A.Ş. açısından bu oran, Türkiye ortalamasının da, iklimlendirme sektör ortalamasınındaçoküzerineçıktı. 2017'de 10O'un üzerinde yurtdışı fuara katıldık, çok etkin biçimde yurtdışı tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik. Bunun sonuçlarını kısa dönemde bile almaya başladık, ihracat pazarlarımızı ve bu pazarlardaki bölge satış ağımızı genişlettik. 

Manisa da Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa ettiğimiz yeni tesis yatırımımızın artık tamamlandı ve faaliyete geçmiş durumda. 36 bin 
metrekare açık alan üzerine 30 
bin metrekare kapalı alana sahip Akhisar fabrikamızla birlikte, toplam 46 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip olduk. 
LEED Yeşil Bina kriterlerini gözete- 


rek planlanan yeni tesiste enerji ve suyun verimli kullanımı, çevreye duyarlı ürünlerin üretimi gerçekleştirilecek. 
2018'in sonuna kadar tüm imalat süreçlerimizi Manisa fabrikamıza kaydırmayı planlıyoruz. Bu yeni yatırım bize sadece niceliksel büyüme imkanı sağlamakla kalmayacak aynı zaman da daha nitelikli ürünler üretebilmemize de olanak sağlayacak. Sektörümüzün gelişme hızını kesmemesi, artırarak sürdürebilmesi için bir yandan katma değeri yüksek, inovasyon kültürü ile geliştirilmiş, IoT'gibi, Endüstri 4.0 gibi teknolojik devrimlerin gereklerini karşılayabilen ürün geliştirmesi gerekiyor. Öte yandan ekonomiyi yakından takip ederek başarılı bir finans yönetimi yapabilmeleri gerekiyor. 
Diğer birçok sektör gibi bizim sektörümüzde ara mal tedariğinde dışarıya bağımlı durumda. 


AldağA.Ş 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 

Rebii 
Dağoğlu 


Ara komponentler açısından sektörümüzün dış alım yapması gerekiyor. Yani ithalat yapmadan, ihracat yapamıyoruz. 
Dış alım yapmadan, dış satış da gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle kur risklerine karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor. 

Ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için 
Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 35 milyar 
TL boyutundaki tasarruf ve gelir arttırıcı önlemleri içeren yeni ekonomi modeli- nin 2018 sonuna kadar devreye alınması bekleniyor. Yeni Ekonomi Modeli ile cari açığın yüzde 4 civarına çekilmesi, bütçe açığının ise yüzde 1.5 ile sınırlandırılması hedefleniyor. Tek yapmamız gereken, fırsat ve tehditleri zamanında, doğru biçimde tespit etmek ve doğru adımları atmak. 

Dış pazarlarımızın gelişmesi, ülkemiz için olduğu kadar sektörümüz için de kritik önem taşıyor. Bunun için sektör olarak öncelikle hizmet ihracını desteklememiz gerekiyor. Değişen yasal mevzuatlar, yeni yönetmelikler, dijitalizasyon yeni talepler yaratıyor ama bu süreçte sadece talebin oluşmasını beklememek, talebi yaratmak için bilgilendirici, bilinçlendirici çalışmalar da yapmamız büyük önem taşıyor. 

Aldağ A.Ş. olarak inovasyon değeri olan yeni ürün geliştirme çalışmalarımızın çıktısını pazara sunmak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, iç ve dış pazar payımızı artırmak gibi stratejik hedeflerimizi birbirine paralel ve eşgüdümlü biçimde sürdürüyoruz. Orta ve uzun vadede Aldağ markasının iklimlendirme endüstrisinin tüm ürün kategorilerinde olmasını hedefliyoruz. n 
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İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ 


ER 


SAMSUNG 


İnovasyon ve 


tasarıma odaklı 


SAMSUNG ELECTRONICS TÜRKİYE TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ SATIŞ VE PAZARLAMADAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI MERT GÜRSOY, “ÖNÜMÜZDE ÜÇ YIL İÇERİSİNDE TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN KLİMALARIN YAPAY ZEKA VE NESNELERİN İNTERNETİ TEKNOLOJİLERİNİN ORANININ YÜZDE 50'YE ULAŞMASINI BEKLİYORUZ” DİYOR. 


© SAMSUNG ELECTRONICS TÜRKİYE olarak, Türkiyenin iklimlendirme sektörü açısından bulunduğu bölgedeki önemli pazarlardan biri olduğunun bilincindeyiz. Gerek sektöre yön veren yenilikçi ürünlerimiz gerekse büyümeye devam eden kanal yapımız sayesinde 2017'de 
Samsung Türkiye olarak diğer ülkelerdeki Samsung ofisleri arasında beyaz eşya sektöründe en hızlı büyüyen ülke olduk. 
Şirket politikası olarak Ar-Ge'yi odağına almış bir firmayız. Kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler ışığında şekillendirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımıza geçtiğimiz yıl global olarak 14 milyar dolar ayırdık. 
Bu çalışmaların meyvelerini de yenilikçi ürünlerimizle topluyoruz. Bunların içinde en önemlilerinden bir tanesi ise bizi tercih eden son kullanıcılarımızın hayatını etkileyen, Dünya'da bir ilk olan rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip Wind-Free klima 
modellerimiz oldu. Üzerindeki 21 
bin mikro delikten havayı dağıtarak ortamı rüzgâr oluşturmadan serinleten Wind-Free modellerimiz, klima çarpması sorununun ve bunun yarattığı rahatsızlıkların oluşmasını azaltmayı hedeflemesi sebebiyle büyük ilgi gördü ve kendi segmentinde yüzde 21'lik pazar payı ile en üst sıraya yerleşti. 
Türkiye'deki kullanıcıların klima çarpmasına karşı ne kadar hassas olduğunu tüketici araştırma şirketi Twentify aracılığıyla 
Türkiye genelinde gerçekleştirdi- 


DE 


Şimiz araştırma da ortaya koyduğu için, rüzgârsız serinlik teknolojisine sahip Wind-Free klima modellerimizin satışlarının bu yaz daha da artmasını bekliyoruz. Bu nedenle 2017 senesinde Türkiye pazarına sunduğumuz A--* so- 
Şutma enerji sınıflı Wind-Free özellikli modellerimizin sayısını bu sene 6'ya çıkardık. Araştırmaya katılan klima kullanıcılarının yüzde 65'inin Windfree rüzgarsız serinlik teknolojisini öğrendikten sonra evlerindeki klimayı Samsung markası ile değiştirmeyi düşünebileceklerini gördük. 


NESNELERİN İNTERNET TEKNOLOJİSİ 
Samsung olarak 2020 yılı itibarı ile itibaren bütün ürünlerimizin birbiri ile iletişim halinde olmasını hedefliyoruz. 
Bu yıl tüm nesnelerin interneti ve yapay zeka uygulamalarımızı SmartThings uygulaması çatısı altında birleştirerek, internete bağlanabilen ve uygulama ile desteklenen belirli cihazların telefon, TV veya araç üzerinden doğrudan kontrol edilebilmesini sağladık. Bunların arasında klimalar da bulunuyor. 2017 senesinde Türkiye'de satılan klimaların sadece yüzde 3,Vinde internet üzerinden kontrol edilebilme özelliği bulunuyordu. 
Önümüzde üç yıl içerisinde Türkiye'deki bütün klimaların Yapay 
Zeka ve Nesnelerin İnterneti teknolojilerinin insan hayatını kolaylaştırıcı etkisiyle birlikte bu oranın yüzde 50'ye ulaşmasını bekliyoruz. 
Samsung Electronics Türkiye olarak günümüzün hızla değişen pazarının ihtiyaçlarını karşılayan yenilikçi ürünleri tüketicilerimizle buluşturuyoruz. GEK Araştırma Hizmetleri 
Türkiye'nin 2015-2017 verilerine göre iki sene gibi kısa bir sürede klima satışlarımızı Türk lirası bazında yüzde 165 arttırarak bu pazarda Türkiye'nin en çok tercih edilen yabancı markası olduk. İnovasyon ve tasarım konusundaki öncülüğümüz bu başarımızın en önemli temelini oluşturuyor. Ülkemize yapacağımız kanal yatırımları ile kısa vadede ilk iki markadan birisi olmayı, orta vadede ise her ürün kategorisinde olduğu gibi liderliği hedefliyoruz. 


GÖRÜŞ 


Neler Oluyor Şu Piyasalarda 


Piyasalarda sert hareketlerin yasandığı bu günlerde teorik makalelerden biraz uzaklaşarak bu kez piyasayı değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Ancak elbette belli bir dozda teori de katacağım. 


SONİKİ AY İÇİNDE gerek Türk gerekse dünya ekonomisinde önemli değişimler yaşandı 

daha doğrusu değişimlere start verildi. Ticaret savaşlarının ilk adımı olan ellişer milyar dolarlık mal üzerine gümrük vergilerini artıran ABD ve Çin bu yazı kaleme alındığında yeniden görüşmelere başlamıştı. ABD'nin daha az hasar alarak kazanması muhtemel olan bu savaşın son raddesine kadar sürmesini beklemiyorum. Ancak artık net bir şekilde görülüyor ki ABD pazarına güvenerek ihracat kaynaklı bir büyüme modeli kurmak doğru değil. Dünyanın daha sağlıklı ve dengeli büyüyebilmesi için Almanya ve Çin de iç pazarlarını kuvvetlendirmeli. Maalesef bunun kısa vadede olmayacağını ve her iki ülkede 

de önemli ekonomik sorunlar yaşanacağını söyleyebilirim. 

BOJ son toplantısında strateji değiştirmediğini sadece varlık alımlarında ince ayar gerçekleştirdiğini açıkladı. 
Gördüğüm en kritik değişiklik uzun vadeli bono getirilerinde daha önce tavan olarak görülen yüzde 0.10 seviyesinin revize edilerek yüzde 0.20'ye yükseltilmesi oldu. Gerek nominal bazda bakıldığında gerekse yüzde 
3.0 seviyesinde dolaşan ABD 10 yıllık tahvil getirileri ile karşılaştırıldığında önemli bir ayarlama gibi görünmeyebilir. Ancak dolar yen parite riskini hedge ettigimizde, yani kur değişimleri değil de sadece getiri farkını kazanmaya çalıştığımızda, ABD tahvil getirileri yüzde 0.40 civarına geriliyor. Bu da Japon yatırımcıların biraz daha yüksek Japon devlet tahvil getirisi gördüklerinde portföy yapılarını değiştirmeleri anlamına geliyor. Türk lirasında görülen aşırı volatilite hedge işlemlerini aşırı pahalı hale getirmiş durumda, bu nedenle yüzde 20 ve üstü tahvil getirilerinden bahsediyor olsak da bir 


ŞANT MANUKYAN 

İş Yatırım Uluslararası 
Piyasalar — Hisse Senedi ve Türev Müdürü 


emeklilik fonunun alım yapması yukarıda paylaştığım hesapla maalesef zor görünüyor. 
Sabit getirili varlıklardan uzak durma tavsiyemi yeniliyorum. 

Öte yandan dolar büyük bir ticaret fazlası ve buna bağlı olarak arkasında devasa bir rezerve sahip olan yuan ve varlık alımlarında sona gelen euro karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Sene başında yayınlanan raporlara baktığınızda dolar euro paritesi için 1.301lar işten bile değildi. Oysa bilançosu küçülen, faiz artışlarını piyasa beklentisi üzerinde gerçekleşen ve ekonomisi büyüme döngüsünün orta/sonunda olan ABD ekonomisine karşı hala eşit büyüyemeyen ve sorunlarını ortak bir strateji ile çözemeyen bir Euro Bölgesi mevcut. Paritede 1.081e doğru bir geri çekilme bekliyorum. 

Her yılbaşında ve yıl içinde 1500 doları hedeflediği açıklanan altın 1200 doların altına gerilerken gümüş 2000 yılından bu yana süregelen yükseliş trendini kırdı. Dürüst olmak gerekirse K.Kore gerginliği, Suriyede yaşananlar, ABDınin İranıla imzalanan anlaşmadan çekilmesi ve gelişmekte olan ülkelerde baş gösteren kriz gibi teoride altının yükselişine neden olabilecek pek çok gelişme yaşandı. Ancak bu gelişmelerden hiç biri yüksek kârlar açıklayan ABD şirketleri ve yüksek büyüme gösteren ABD ekonomisinin sağladığı fırsat maliyetini göz ardı edecek kadar karlı bir hikaye yaratamadı. 
Para sisteminin sorgulandığı dönemde altının yeniden önemli bir prim kaydetmesi kaçımılmaz. Ancak unutmamak gerek ki dedelerimiz için altın para olarak fonksiyon gösterirken şu anda ödemelerini cep telefonu ile yapanların çocukları açısından altın çok fazla bir anlam içermeyebilir. Dünya değişiyor ve yatırımcı davranışları/inançları da. 
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GÖRÜŞ 


Zamanı Satın Almak... 


Zamanını çok iyi yönetmesi gereken bir iş sahibi veya üst düzey bir profesyonel iseniz; kişisel asistanınız veya şoförünüz size günlük hayatınızı kolaylaştırma, ulaşım konusunda zaman tasarrufu sağlayabilirler. Onlara ödediğiniz ücretlerle bir anlamda 'zaman satın alabiliyorsunuz” denebilir. Ancak benim kastettiğim bundan biraz 


farklı bir zaman satın almak aslında... 


FİNANSAL PİYASALARDAKİ “müdahaleler” bahsettiğim tarzdaki “zaman satın almalar... 
Merkez Bankası veya diğer düzenleyici otoriteler tarafından finansal piyasalara yapılan; sözel, bilanço oranlarındaki kısıtlamalar, faiz oranları veya doğrudan döviz satımı gibi müdahaleler ile bir maliyete katlanarak piyasaları “arzu ettiğiniz seviyelere” yakınlaştırabilirsiniz. 

Piyasalar müdahaleyi gerektirecek kadar uç noktalara gitmiş ise, müdahale ile bunun daha da fazla aşırıya kaçmasını bir süreliğine ertelersiniz, ancak bunu çok da uzun süre tutamazsınız. Zira Müdahalenin etkisi hissedilmemeye başladığında piyasalar yeniden kendi yoluna dönerler. Zaman satın almaktan da kastım, müdahale etkisinin devam ettiği süre! 

Bu yazının yazıldığı Kurban Bayramı arifesinde; Merkez Bankası yerel bankaları likidite anlamında rahatlatacak bir çok adım atmışken, BDDK tarafından yurt dışı bankaların TLye ulaşımı konusunda (Swaplar aracılığıyla) bazı kısıtları devreye sokuldu. Yerel bankaların, yurt dışındaki bankalar ile yapmakta oldukları Swap (Basit olarak yabancıların yerel bankalara dolar vererek, TL temin ettikleri türev işlemleri) işlemlerine sermaye kısıtları getirdi. Yerel bankaların sermayelerine orantılı olarak işlem yapabilmeleri; yabancı bankaların döviz alabilmeleri için TL temin etmelerini zorlaştıran bu hamle, TL'nin faiz maliyetlerini önemli ölçüde artırdı. Uzun Bayram tatili öncesindeki bu “müdahale” dolar kurlarını yüksek 6'lardan 5.70'li seviyelere kadar geriletti. Dolar kurlarında önemli bir “düzeltmeyi” tetikleyen bu hamle, bir yandan piyasada çok farklı faiz seviyelerinin oluşmasına (Kredi, mevduat, tahvil, swap, MB Politika faizleri çok farklı seviyelerde oluştu!) diğer yandan da özellikle devlet tahvili faizlerinde uzun vadede kalıcı yüksek seviyelerin oluşmasına neden oldu. 
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ALİ AĞAOĞLU 
Finansal Piyasalar 
Danışmanı 


Her ilaç gibi, müdahale ilacının da yan etkileri var. Bir yeri düzelteyim derken başka yer(ler)i bozabiliyorsunuz. Dolar/TL kurunu 5.70'li seviyelere indirirken; MB'nın politika faizine dokunmadan(!) piyasadaki “işgören” faiz seviyesi yüzde 25-35 bandına taşındı! 
Dövizdeki düşüş kısa vadeli, faizdeki yükseliş uzun vadeli sonuçlar doğurabilecek. 

Müdahale ile zaman satın almanın bir başka ikilemi daha var: Zamanı neden satın alıyorsunuz, ya da satın aldığınızda ne yapacaksınız? 

Zira, müdahaleler aslına bakarsanız işe yaramazlar! 

Eğer siz satın aldığınız zamanda, müdahaleyi gerektiren koşulları ortadan kaldırdınız, kaldırdınız. Kaldıramadınızsa; piyasalar müdahalenin etkisi geçer geçmez önce müdahale öncesi seviyeye gelir, sonrasında da bu seviyeyi aşarlar. Müdahale maliyeti, zarar hanenize yazılır. 

Bayram öncesi yapılan müdahale de bir 
“zaman satın alma operasyonuydu”. Peki satın alınan zamanda; eğitimi mi, hukuki alt yapıyı mı, bankacılığı mı, inşaat veya elektrik sektörünü mü düzelteceksiniz? Satın aldığınız zaman için ödediğiniz bedel, ya bunlar için harcadığınız çaba veya maliyete değmez ise? 

Kaldı ki eğitim, hukuk alanındaki iyileşmeyi veya bir anlamda “kalkınmayı” bir döviz müdahalesi ile çözmeyi mi düşünüyorsunuz? 
Unutun gitsin! Bunların hepsi uzun ve meşakkatli birer süreçtir. 

Müdahale ile “tezgahın aynasını” düzeltebilirsiniz. Asıl olan tezgahtaki tüm malları iyi hale getirmektir ki müşteri memnuniyeti artsın. Yani ülkemiz yatırım yapılabilir; insanların refah içinde mutlu ve huzurlu yaşadığı bir ülke olabilsin. Bu da döviz piyasalarına yapılan swap müdahalesi ile “satın alınan zamanda” ne yazık ki yapılamaz! il 


GÖRÜŞ 


Varlık Barışı Kapsamında 
Yararlanılabilecek Versi İstisnaları 


Varlık Barışı kapsamında, yurt dışından elde edilen temettüler, yurt dışı iştirak satış kazançları, yurt dışı iştiraklerin tasfiyesinden doğan kazançlar vergiden istisna edilmektedir. 


DEĞERLİ FORTUNE OKUYUCULARIM bu yazımda Varlık Barışı uygulamasında yurt dışı iştiraklerin satış kazancı, iştiraklerden 

elde edilen temettü ve tasfiye karlarının durumu ile ilgili uygulamalar konusundaki değerlendirmelerimi kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. 

Daha önce çıkan Varlık Barışı düzenlemelerinde olduğu gibi bu defa da 31.10.2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilen, yurt dışı iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlar ile bu kurumlardan elde edilen iştirak kazançları ve yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilen ticari kazançlar 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Örneğin Fransa'da mukim bir şirketin Türkiye'deki gerçek kişi veya tüzel kişi ortağına 31 Ekim'den önce bir kar dağıtımı söz konusu ise dağıtılan temettünün bu yılın sonuna kadar Türkiye'ye getirilmesi halinde elde edilen bu temettü kazancı gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Bilindiği üzere, yurt dışındaki şirketlere iştirak eden şirketlerin elde ettikleri temettü kazançları ile iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi ile ilgili bazı düzenlemeler kurumlar vergisi kanununda yer almaktadır. Ancak söz konusu istisnalardan yararlanılabilmesi için çeşitli şartların yerine getirilmesi gerektiği açıktır. İşte varlık barışı ile, özellikle gerekli şartları haiz olmayan ve dolayısıyla Türkiye'de vergiye tabi olan iştirak satış ve temettü kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. 
Yine gerçek kişilerce yurt dışından elde edilen 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LEON ASLAN COŞKUN 
Mazars Denge 

Yönetim Kurulu Başkanı, 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temettü kazançları Gelir Vergisi Kanunu'nda vergiye tabi iken bu düzenleme ile gelir vergisinden istisna edilmektedir. Bu arada 1.1.2018 tarihinden önce elde edilmiş ancak kayıtlara intikal ettirilmemiş ve beyan dışı bırakılmış olması halinde bu kazançların söz konusu düzenlemeden yararlanamayacağını hatırlatmak isterim. 

Diğer bir Varlık Barışı düzenlemesi ise yurt dışında bulunan şirketlerin tasfiyesinden doğan ve 31.12.2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen kazançların da gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesi uygulamasıdır. Bu düzenleme yurt dışındaki şirketini herhangi bir nedenle kapatmak isteyenler için önemli vergisel fırsatlar sunmaktadır. Örneğin yurt dışındaki şirketinizi 1.000.000 ABD Doları sermaye ile Mayıs 2015'te kurduğunuzu düşünelim. 
Varsayalım ki bugüne kadar söz konusu şirketiniz hiçbir faaliyette bulunmamış olsun yani sermaye bugüne kadar aynı tutarda kalmış olsun. Bu durumda, şirketi tasfiye etmeniz halinde bugünün Dolar kuru ile sermayenizi TL olarak Türkiye'ye getirdiğinizde, koyduğunuz sermaye ile Türkiye'ye getirmiş olduğunuz sermayenin 
TL karşılığının farkı üzerinden vergi ödemeniz gerekecektir. Oysa Varlık Barışı düzenlemesinden yararlanılması halinde söz konusu tasfiye kazançları üzerinden herhangi bir vergi ödenmesine gerek kalmayacaktır. 

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin belirttiğim tarihleri dikkate alarak işlem yapmalarını ve para transferine ilişkin dekont ve belgeleri gerektiğinde ibraz etmek üzere beş yıl süre ile muhafaza etmelerini tavsiye ederim. il 
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TALİMİ 


Baypi, eğitim modeliyle fark yaratıyor 


İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birer şubesi bulunan Baypi Eğitim ve Danışmanlık kurumları, eğitim modeli ve sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. 20 yıla yakın deneyime sahip matematik öğretmeni ve eğitimci Burç Ayti'nin liderliğinde hayata geçen kurum, özellikle matematik dersleriyle farklı bir içeriği gündeme getiriyor. Matematiği bir ders olarak değil, bir bakış açısı, bir ideoloji olarak kabul eden Ayti, öğrencilerini iş adamı ve iş kadını olarak değerlendiriyor. Matematiğin derin ve karmaşık zannedilen yollarına ışık tutuyor. 
Kurum aynı zamanda öğrencilere ev rahatlığında ders çalışma olanağı da sağlıyor. Gün içerisinde her saatte soru çözülebilen ortak çalışma salonları ve bire bir eğitim alınan eğitmen ofisleri, kafeterya ve eğitim içerikli workshop'lar dikkat çekiyor. 


Kompleks mekanizma 


Vacheron Constantin 250 yıllık uzmanlığının vermiş olduğu tecrübeyle birlikte bir kez daha 
ustalığını kanıtlayarak, türünün tek örneği olan 16 
komplikasyonlu Les Cabinotiers “Ornementale” saatini tasarladı. Meşhur Tour de "İle modeline saygı niteliğindeki bu saat atasından ilham alınarak tasarlandı. Bu kompleks mekanizma 58 saat güç rezervine sahip, Minute Repeater'ın ses kalitesini en üst düzeyde çıkarabilmesi için altın kasa kullanılan 
saatin çapı 47mm. 47mm içine 839 parça ile 16 
komplikasyon sığdırabilmek sadece Vacheron Constantin'nin ustalığı ile dikkat çekiyor. 


Hilton Maslak açıldı 


Hilton Hotels & Resorts markasının, Türkiye'de bulunan 61'inci oteli olan Hilton İstanbul Maslak 17'si süit, toplam 284 oda ile Maslak'ta hizmete açıldı. 
İstanbul'un en hareketli iş ve eğlence merkezlerinin kalbinde konumlanan beş yıldızlı otel, konumu ve iş insanlarının ihtiyaçlarına yönelik sunulan hizmetleri ile şehrin akıp giden enerjisine ayak uyduruyor. Metro istasyonunun yanı sıra Boğaz Köprüsü'ne yakınlığı da, şehrin tam ortasında konumlanan otel misafirlerine ulaşım açısından büyük kolaylık sağlıyor. 
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»e Rahatve konforlu atmosfer 


» Y24 açık büfemizde dünya lezzetleri 
» Ücretsiz wi-fi 
» Business-corner 


» Aylık ve haftalık dergiler/gazeteler ve çok daha fazlası “primeclass” Lounge'da sizi bekliyor. 


İSTANBUL Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge 


ANKARA Esenboğa Havalimanı İç Hatlar “primeclass” Lounge 2 


İZMİR Adnan Menderes Havalimanı İç ve Dış Hatlar “primeclass” Lounge Milas BODRUM Havalimanı İç Hatlar “primeclass” Lounge 1g | | | İ pi Ge a S S İSTANBUL İDO Yenikapı TEB “primeclass” Lounge 


www.primeclass.com.tr de 4442575 ; 


Süper Sıda pazarını dut ile fethediyor 


Girişimci Tijen Ziyal, Erzincan'ın Kemaliye ilçesini ziyareti sırasında tesadüfen ilgisini çeken beyaz dut üzerine araştırmalar yaptı ve bugünkü girişimcilik adımlarını 

attı. Ziyal, araştırmalarını bilimsel verilerle destekledi. 
Immunflex markasını yaratan Ziyal, bugün dut kurusundan dut pekmezine, hatta dut unu ve dut yaprağı çayına kadar pek çok ürünü, besin değerini azami seviyede koruyarak, doğal ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin kullanımına sunuyor. ABD ve bazı Avrupa ülkelerini hedef pazarlar olarak değerlendiriyor ve 1 yıl içerisinde yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. 


Kahve festivali 


Dream Sales Machine'in kahve sektöründe dünyaca bilinen etkinliği İstanbul Coffee Festival, bu yıl 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Axess'in ana sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park 'ta düzenlenecek. “The Source, The Journey, The People" temasıyla gerçekleştirilecek festival, 5. 
Yılında kahvenin kaynağına odaklanarak kahve lezzetleriyle dolu zengin içeriği ile kahveseverlere ev sahipliği yapacak. Onbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan festival İCF haftası kapsamında festival öncesi etkinlikleri ile şehre yayılacak. 


Köklere dönüş 


Tüm koleksiyonlarında yalnızca extra fine merino yünü, Himalaya kaşmiri, özel ipek ve superfine pamuk iplikler kullanan Hemington, yeni 2018-19 Sonbahar/Kış Koleksiyonu ile erkeklerin aradığı ve özlediği her şeyi en gerçek haliyle sunuyor. Nefes alan, sınırların dışında ve her dokunuşta erkekleri büyük bir yolculuğa çıkaracak koleksiyon, o özlem duyulan köklere dönüşü yaşatıyor. 
Hemington bu kış ilk defa dış giyim kategorisiyle, tarz sahibi erkeklerin kombinlerini zenginleştiriyor. Tamamen birinci sınıf saf kaşmir ve yünden üretilen dış giyim koleksiyonunda su itici özelliğe sahip ve soğuk geçirmeyen triko spor montlardan, çift renkli triko kabanlara, kaz tüyü montlardan, paltolara ve saf kaşmir kalın hırkalara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. 
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Room Mate Bruno ikonik nokta 


Rotterdam'ın en ikonik noktalarından biri Room Mate Bruno, Dutch East India Company'nin sahip olduğu eski bir çay deposu olan Pakhuismeesteren'in içinde bulunuyor. Konaklamak veya 

her çeşit organizasyon için kusursuz bir yer olarak kabul ediliyor. 
Otel, Rotterdam'ın merkezinde, Maas Nehri'ne komşu olan Kop Van Zuid bölgesinde yer alıyor. Bölge, Rem Koolhaas, Cruz y Ortiz, Renzo Piano, Muller, Droogleever ve Fortuyn gibi dünyanın en ünlü mimarları tarafından inşa edilen binalar sayesinde mimari bir çekim noktasına dönüştürülmüş. Dört katlı binada bir kahvaltı odası ve geniş bir lounge bar olmasının yanı sıra otel genelinde çalışma alanları, birkaç adet toplantı odası ve 450 metre kare genişliğinde çok amaçlı organizasyon alanları bulunuyor. Ayrıca tüm yerel ve uluslararası yiyecekleri deneyebileceğiniz geniş bir pazar da bulunuyor. Otelin tasarımı ise geleneği ve yeniliği bir araya getiren ünlü Teresa Sapey Studio tarafından yapılmış. 


TANITIM 


Kot kumaşından Selen ilham 


1957 yılında üretilen orijinal OMEGA Railmaster güvenilir tasarımı ve 
üstün anti manyetik özellikleriyle işçi sınıfı yaşamının, toplumdaki rolüne kusursuz bir uyum sağlıyordu. Yenilenen koleksiyon bugün kot kumaşından ilham alan yeni modelle, bu endüstriyel geçmişe gururla selam veriyor. Bu ikonik malzemeyi yeni Railmaster'la bir 

araya getirmek için Omega, açık yeşil Super-Luminova'lı indeks ve ibrelere sahip, dikey olarak fırçalanmış “blue jeans” kadranı tasarladı. Kadranda ayrıca, kot pantolonların renkli dikişlerini andıran bej lolipop merkezi saniye ibresi ve transfer Railmaster göstergesi bulunuyor.Yeni modelin en eşsiz özelliği, alt kısmında ve köprüsünde kahverengi deri ayrıntısı kullanılan mavi kot NATO kordonu. Aynı modelin paslanmaz çelik kordon seçeneği de mevcut. 


The LifeCo ile denizde detoks 


Bodrum, Antalya ve Phuket'teki weli-being ve detoks merkezlerinde The LifeCo yeni nesil sağlıklı tatil anlayışı ile bedensel, ruhsal, zihinsel arınma ve yenilenme alanlarında 

birbirinden etkin programlar ile hizmet veriyor. Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için; “Kilo Kontrol”, yoğun alkol ve sigara tüketenler için; “Karaciğer Arındırma,” etkili hücresel yenilenme arayışı içinde olanlar için; “Anti-Aging”; vücudunun şekillenmesini, güçlenmesini ve esnekliğinin artmasını isteyenler için “GetFit & Healthy” gibi programlar sunuyor. Denizde detoks programı; Bodrum'un turkuvaz mavisi muhteşem koylarından Gökova ve Hisarönü'nde yedi günlük bir mavi yolculuk deneyimini kapsıyor, Ege'nin muhteşem koylarında denizin ve güneşin keyfini çıkarırken; yaz döneminin eğlenceli ancak bir o kadar da yorucu ve yoğun temposundan çıkarak toksinlerinden arınmak isteyenleri bekliyor. Yeni sezona fazla kilolarından kurtulmuş, tazelenerek yenilenmiş olarak girmek isteyenler; The LifeCo'nun Lagoon 620 model lüks katamaranı ile eşi benzeri olmayan bir yolculuğa çıkıyor. The LifeCo ile “Denizde Detoks” programı kapsamında misafirler; detoks program koordinatörlerinin önderliğinde ihtiyaçlarına yönelik özel hazırlanan bir beslenme programı ile temizlenme ve beraberindeki arınma sürecini hızlandıran terapiler ile yoğun şekilde toksinlerinden arınıyor, dilerlerse program sonrasında özel masaj seansları ile tüm sezonun yorgunluğunu üzerinden atma fırsatı yakalıyor. 


Başaran Holdins jet hansarını açtı 


Başaran Yatırım Holding iştiraklerinden MC Havacılık bünyesinde inşa edilen ultra lüks hangar, Atatürk Havalimanı'nın en büyük hangarlarından biri olarak hizmete girdi. İçerisinde Japon restoranından beş yıldız konforundaki otel odasına, dinlenme salonu ve fitness alanından çamaşırhaneye kadar özel detayların yer aldığı toplam 8 bin 550 metrekare alana kurulu hangarda uçaklara hem konaklama hem de bakım hizmeti veriliyor.Hangarın dekorasyonu ve peyzaj çalışmaları ise yine Başaran Yatırım Holding bünyesinde bulunan, Ramada Plaza Trabzon ve Ramada Resort Bodrum otellerinin iç mimari tasarımlarını ve Başaran Holding'e ait jetlerin iç dizaynını da yapan Artebel Design - Beril Başaran tarafından gerçekleştirildi. 
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Teknoloji endüstrisinin sarstığı geleneksel medya devleri konsolidasyona gitmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Bu durumda, hem haberi aktaran ortamın hem de haberin kontrolünü ellerinde tutabilirler mi? 
Aric Jenkins ve Nicolas Rapp 


HOLLYWOOD'A HOŞ GELDİN, AT&T. Pek çoklarının mobil telefonla ilişkilendirdiği AT&T, ABD yargısı haziran 

ayında Time Warner'ı satın alarak Warner Bros, HBO ve Turner'ın dizginlerini ele geçirmesine yeşil ışık yaktığında şov dünyasına adım atmış oldu. Bunu, Disney'in 21st Century'yi satın alması izleyebilir; tabii eğer Comcast ondan önce davranmazsa... Peki bu büyük çaplı birleşmeleri tetikleyen ne? Tabii ki, Silikon Vadisi. Netflix eğlence temalı bir güç merkezine dönüştü; Amazon da arkasından yetişiyor. Bu arada, Apple, Facebook ve Google da içerik havuzuna adım atmaya başladılar. Konsolidasyon geleneksel ana akım medyaya teknolojinin egemenliğini bertaraf etme olanağı tanıyor. Kim neyi kontrol ediyor-en azından şimdilik-bir göz atmakta yarar var. 
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5 yıl Garanti Süresi 


Teksan'dan ! 


Y”TEKSAN 


Ustelik 

Uzaktan Izleme 
Modülü ile 5 Yıllık Uzaktan 
İzleme Hizmet oo | 


GÜVENİLİR GÜÇ HER ZAMAN YANINIZDA 


e Y“TEKSAN 


info dteksan.com www.teksan.com 


243 Yıl Garanti uygulaması, kesin jeneratör siparişleri ile birlikte 5 yıllık bakım paketi sözleşmesi imzalayan müşterilerimiz için geçerlidir. Uygulama kapsamında sadece erken kayıt yaptıran müşteriler 
için uzaktan izleme modülü hediyesi ve 5 yıllık ücretsiz uzaktan izleme hizmeti kampanyası geçerli olacaktır. Hediyelere hak kazanmak için geçerli olacak erken kayıt tarihleri www.teksan.com web adresinde duyurulmaktadır. Uygulama ve erken kayıt kampanyası sadece yeni üretim dizel jeneratörler için geçerli olup, kiralık jeneratörler, 2. El jeneratörler, aydınlatma kuleleri, alternatif yakıtlı ve portatif jeneratörler kapsam dışındadır. Uygulama ve kampanya sadece Türkiye'de kullanılacak jeneratörler için geçerli olup, ihraç kayıtlı ve direkt ihracat ürünleri kapsam dışındadır. Kampanya TSE 
İSO 8528/1, ISO 3046-1 standartlarına göre sınıflandıran stand by çalışma tipine sahip jeneratörler için geçerli olup stand by harici çalışan jeneratörler kapsam dışındadır. Stand by ürünler için verilecek 2 
* 3 yıl uzatılmış garanti toplamda 5 yıl süresince limitsiz kullanım süresini içermektedir. İşbu uygulama ve kampanya başka indirim ve kampanyalar ile birleştirilemez ve stoklarla sınırlıdır. Teksan kampanya koşullarında değişiklik yapma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Uygulama ve kampanya katılımı için satışın fiilen gerçekleşmesi ve anlaşma sağlanan paket satış bedelinin temerrüde düşmeden tamamen ödenmesi ön koşulu gerekmektedir. Detaylı katılım koşulları için web sitesi ziyaret edilebilir, ticari koşulları öğrenmek ve size özel satış teklifinizi almak için yetkili satıcınız ile görüşebilirsiniz. 


ROLEX FASTNET RACE 


EN ZORLU 
MACERALARIN 
ÜSTESİNDEN 
GELDİĞİNİZDE 
TARİH YAZARSINIZ. 


Bu saat, bir tanık. Hedefe kilitlenen bir ekibin arasındaki mükemmel uyumun tanığı. Okyanuslara meydan okuyanların bileğinde hep o vardı. Sadece zamanı göstermez. Tarihi de anlatır. 
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